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ÖZET 
Z KUŞAĞINDA DEİZM ALGISI VE DEİSTLİĞE YÖNELTEN 
SOSYOLOJİK FAKTÖRLER 


Deizmin son yıllarda özellikle gençler arasında ilgi odağı haline geldiği ve gençlerin bu düşünce akımına yönelerek deist olduğu düşüncesi yaygınlık kazanmaya başlamıştır. “Z Kuşağında Deizm Algısı ve Deistliğe Yönelten Sosyolojik Faktörler” adlı çalışmada, gençlerin deizm algılarının olup olmadığı ve varsa bu düşünceye 


yönelimlerindeki sosyolojik etkenlerin neler olduğu konu edinilmiştir. 


Bu çalışma, nicel araştırma yöntemi kullanılarak yapılan uygulamalı bir alan araştırması niteliği taşımaktadır. Araştırmada güncel TÜİK verilerine göre kuşakların Türkiye nüfusu içerisindeki dağılımında %39,61 oranla en yüksek paya sahip genç nüfusun içinde yer alan Z kuşağının deizm algısı ve bu kuşağı deistliğe yönelten sosyolojik 


faktörlerin neler olduğu incelenmeye çalışılmıştır. 


Araştırmamız dört ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde din, deizm ve kuşak ilişkisi bağlamında literatür taraması yapılarak tezin kavramsal çerçevesi çizilmiştir. 
İkinci bölümde, araştırmanın yöntemi ve teknikleri tanıtılmış, araştırma soruları ve hipotezler sunulmuştur. Üçüncü bölümde, çalışmanın amacı ve kapsamı doğrultusunda toplanan araştırma verileri analiz edilmiş, tablolara dönüştürülerek raporlaştırılmıştır. 
Dördüncü bölümde ise, Deizm Algısı Ölçeği'nden elde edilen bulgular tek tek ele alınarak 


incelenmiş ve ortaya çıkan sonuçlar değerlendirilmiştir. 


Sonuç olarak, Z kuşağı olarak bahsedilen gençlerde deizm algısının belirli bir oranda var olduğu gözlemlenmiştir. Bu yaş aralığındaki bazı gençlerin Allah'a iman ve din ile bağını koparmamakla birlikte yaşadıkları sosyolojik, psikolojik, ekonomik ve politik problemler nedeniyle dinin ritüel boyutunu ihmal ettikleri görülmüş, akıl ve mantık çerçevesinde seküler bir yaşam tercih ettikleri ve deizm gibi çeşitli düşünce akımlarına 


yönelme eğiliminde oldukları tespit edilmiştir. 


Anahtar Kelimeler: Deizm, Din, İnanç, Z Kuşağı, Deist, Gençlik 


ii 


ABSTRACT 


THE PERCEPTION OF DEISM IN GENERATION Z AND 
SOCIOLOGICAL FACTORS LEADING TO BE DEIST 


The idea that deism has become the focus of attention especially among young people in our country in recent years and the idea that young people has become deists by turning to this stream of thought has become widespread. In the study named "Perception of Deism in Generation Z and the Sociological Factors Leading to be Deist", it was discussed whether the youth have a perception of deism and, if any, the sociological factors 


in their tendency to this idea. 


This study has the characteristics of an applied field research using quantitative research method. According to the current Turkish Statistical Institute data in this study, it has been studied deism perception of the generation Z a part of young population that has the highest share with %39,61 rate in distribution of generations in Turkish population and 


the sociological factors leading this generation to be deist. 


Our research consists of four main sections. In the first part, the conceptual framework of the thesis was determined by scanning the literature in the context of religion, deism and generation relationship. In the second part, the methods and techniques of the research are introduced, research questions and hypotheses are presented. In the third part, the research data collected in accordance with the purpose and extent of the study were analyzed, converted into tables and reported. In the fourth part, the findings obtained from the Deism Perception Scale were analyzed one by one and the results were 


evaluated. 


As a result, it has been observed that there is a certain perception of deism among the youth called generation Z. It has been observed that some young people in this age range ignore the ritual aspect of religion due to the sociological, psychological, economic and political problems they experience, although they do not disconnect with faith and religion; it has been determined that they prefer a secular life within the framework of 


reason and logic and tend to tend towards various currents of thought such as deism. 


Keywords: Deism, Religion, Belief, Generation Z, Deist, Youth 
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ÖNSÖZ 


İnsan, isteği ve bilgisi dışında, öncesini ve sonrasını bilmediği bu dünyaya neden, ne amaçla, kim tarafından getirildiğini; nereden gelip nereye gittiğini ve bu evrenin işleyişini sürekli olarak sorgulama halindedir. Özellikle gençlerin modern teknoloji çağıyla birlikte yaşadıkları kimlik bunalımı, inanç sorunları ve değer arayışları görmezden gelinemez boyuttadır. Z Kuşağı olarak da adlandırılan milenyum kuşağı gençleri karşılaştıkları olumsuz faktörlerin de etkisiyle din ile bağlarını sağlam bir zemine oturtamamış, dini yaşantı ile aralarına mesafe koymak zorunda kalmışlardır. Hatta yaşadıkları dini ve manevi boşluğun yerine başka inanç ve ideolojileri koydukları düşünülmektedir. Bu da fıtratın boşluk kabul etmediğininin bir göstergesi olsa gerektir. 
Felsefi bir altyapıya sahip düşünce ya da inanç akımı olan deizm, gençlerin sosyal hayatında boşalan dini inanç ve emirlerinin yerini doldurmaya hazır görünmektedir. 
Nitekim bu perspektiften bakıldığında deizmin Z kuşağı ve özellikle dindar gençler arasında her geçen gün daha da arttığı toplumu izleyen sosyologlar başta olmak üzere tüm kesimin dikkatini çektiği görülmektedir. 

Çalışmamızın önüne çıkan engelleri aşmada maddi manevi desteklerini esirgemeyen, her daim beni motive ederek güç veren, çok değerli tez danışmanım Dr. Öğr. 
Üyesi Abdullah Alperen hocama, bu süreçte yanımda olan ve beni destekleyen çok kıymetli dostlarıma, sevgili eşim Ali Çalışkan'a ve kızlarım Betül Kübra ve Yüsra 


Çalışkan'a teşekkürlerimi sunarım. 
Sacide ÇALIŞKAN 
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GİRİŞ 


Dinin ana kaynaklarına farklı bakış açılarının oluşması, dini geleneğe dönük tavırların yetersizliği, din siyaset ilişkilerinde görüş ve tutum farklılıkları, İslam âleminin bugünkü ana sorunları hakkındaki tespit ve önerilerinin yetersizliği, dini teşkilatlanma ve liderlik tipolojilerindeki eksiklikler, dinin hitap ettiği kesimin niteliği,' inananların sosyal ve etnik yapısı, teknoloji, bilim ve modernleşmenin beraberinde getirdiği genel ön yargı gibi nedenler, mevcut inanılan dinlerin yeniden sorgulanmasına ve din karşıtı düşünce 


akımlarının ortaya çıkmasına kapı aralamaktadır. 


Türkiye'de son günlerin en tartışmalı ve güncel meselelerinden biri deizm konusudur. Bir inanç biçimi olarak karşımıza çıkan deizm'in, özellikle gençler arasında yaygınlık kazandığı düşünülmektedir. Küreselleşmenin beraberinde getirmiş olduğu deformasyonun etkisiyle farklı şekillerde ortaya çıkan yorum ve yaklaşımların çeşitliliği genç nesilde zihinsel karmaşaya neden olabilmekte, bilinçsel çelişkilere yol açabilmekte dolayısıyl geleneksel din algıları şüpheli hale gelebilmektedir. Bunun sonucunda gençler yaşadıkları dünyayı ve dini inançlarını sorgulayarak var oluşlarını anlamlandırmaya çalışmakta zorlanmaktadır. Zaman zaman dinin yanlış anlaşılıp yanlış yorumlanmasıyla özellikle gençlerin din karşıtı hareketlere yöneldikleri görülmektedir. Hatta ahlaki değerlere ilgisiz kaldıkları ve dine inandıkları gibi değil inandıklarını din gibi yaşamak istedikleri müşahede edilmektedir. Öğrenciler zamanlarının ciddi bir kısmını okulda geçirmektedirler. Özellikle ortaöğretim öğrencileri, eğitim öğretim gördüğü okullardaki ders dışı etkinliklerinde genellikle arkadaş çevresi, internet grupları, fenomen olarak takip ettikleri çeşitli blogerler, sosyal medya üzerinden takip ettikleri video siteleri vasıtalarıyla kendilerine çeşitli bilgi öğrenme çevreleri oluşturmaktadır. Bu durum öğrencilerin ahlaki ve manevi değerlerden uzaklaşmalarına, bazı düşünce ve davranışlarında tutarsızlıklara yol 


açabilmektedir. 


Son yıllarda, çeşitli eğitim portalları üzerinden eğitim ve psikoloji uzmanlarının yapmış oldukları bazı yönlendirmeler neticesinde, yeni kuşak gençlerde sorumluluk bilincinin çok gelişmediği düşünülmektedir. Ailelerin çocuklarıyla ebeveyn olmaktan çok arkadaş olmaya çalışmaları, onların sorumluluklarını üstlenmeleri gençler üzerinde 


olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Sorumluluk almaktan kaçınan gençler hem aile 


1 Mehmet Ali Büyükkara, Çağdaş İslami Akımlar, Klasik Yayınlar, İstanbul, 2016, s. 9. 
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içerisindeki görevlerini hem de dini görevlerini ihmal etmekte, bu şekilde daha özgür olduklarını düşünmektedirler. Deist anlayışı benimseyerek davranışlarında özgür olduğunu ve herhangi bir sorumluluğunun olmadığını düşünen genç, deistliği bu yönü ile cazip algılamakta, her türlü dini sorumluluktan kaçarak deizme yönelmeleri bu anlamda çok daha kolay olabilmektedir. Dolayısıyla bu sorun üzerinde ciddi araştırmalar yapılarak 


gençleri bu duruma iten sosyolojik faktörlerin ortaya çıkarılması önem taşımaktadır. 


Her dönemde kişiler yaşamış oldukları fizyolojik ve psikolojik değişimler sonucunda farklı duygu ve düşünce eğilimleri gösterirler. Özellikle genç yaştaki bireyin duygu ve düşüncelerinin şekillenmesinde öncelikle aile ve yakın çevresi etkili olmaktadır. 
Z kuşağı olarak ele alacağımız bu bireylerin deizm konusunda düşünce ve algılarının ne düzeyde olduğu ve onları etkileyen faktörlerin neler olduğu araştırmamızın kousunu oluşturmaktadır. Bu çalışmada Z kuşağı gençlerinin deizm hakkındaki algıları, ailenin ekonomik düzeyi, ailenin eğitim seviyesi, ailenin dini tutumu gibi demografik değişkenler incelenecektir. Ayrıca araştırma problemimizi Z kuşağının deizm algısının oluşmasında ailenin olduğu kadar arkadaş çevresi, yaşadığı yer, internet, medya ve teknoloji, öğretmen 


ve din eğitimcilerinin etkileri oluşturmaktadır. 


Araştırmadaki amaç; deizme yöneldiğini belirten gençlerin bu sempati ve yönelimlerinin toplumdaki dini yaşam ve seküler yaşam ikileminin neresinde bulunduğunun anlaşılması, gençlerdeki bu yönelimin nedenleri, koşulları, itiraz ve arayışlarına bağlı olarak nasıl şekillendiğinin araştırılmasıdır. Ayrıca dinin ne olduğu ve hangi dinamikler vasıtasıyla varlığını sürdürdüğü sorunsalı üzerinden hareketle gençlerin farklı inanç eğilimleri fenomolojik bir yaklaşımla incelenecektir. Z kuşağı olarak tanımlanan ergen genç kuşağın, dini inanç ve maneviyat arayışlarının gündelik hayatlarındaki tezahürleri ortaya konacaktır. Gençlerin inanç eğilimleri sorgulanarak, soyut ve içsel bir süreç olarak kutsalı arama, tanıma ve kavrama ile ilgili elde edilen somut ve gerçek bilgiler kategorize edilmeye çalışılacaktır. Deist olduğunu belirten gencin, öğrenme çevresi özellikleri kapsamında, mevcut dini bilgilerinin hangi düzeyde olduğunun ortaya 


çıkarılması hedeflenmektedir. 


Günümüzde eleştirel ve analitik nitelikleri ile dikkati çeken deizm'in bilimsel ve sosyolojik açıdan incelenmesindeki eksikliği gidermek, son dönemde deizme inananların sayısında artış olduğu düşünülen bu konuyu bilimsel bir yaklaşımla araştırıp incelemek, 


anlamak ve sorunlara çözüm üretmek amacı ile ele alacağız. Öyle ki Türkiye'de bu konuda 


yapılmış çalışma neredeyse yok gibidir. Henüz gençler arasında yeni ilgi odağı olmaya başlayan deizm konusu ile ilgili çalışma bulmak bilimsel literatürde oldukça sınırlıdır. Bu nedenle belli problemler etrafında oluşmuş bu konuyu bilimsel ve sosyolojik bir araştırma olarak sınırlı ortam ve şartlarda çalışma imkanı bulunmaktadır. Toplumun dinamiği açısından önemli bir kesimini oluşturan Z kuşağının dini inanışlar genelinde deizm algılarının olup olmadığı şayet varsa alt yapısındaki sosyolojik nedenlerini ele alarak nitelikli, deneysel, objektif bilimsel araştırma, inceleme ve değerlendirme yaparak literatürümüze önemli bir katkı sağlamayı amaçlamış bulunmaktayız. Bu bağlamda deizm tartışmalarında asıl amaç, insanlık adına daha iyi bir gelecek sağlamak olduğuna göre, bu alanda gösterilen her türlü çaba, fikir ve çalışmaların öncelikli olarak sorunun değil, 


çözümün bir parçası olacak şekilde okunabilmesine imkan sağlamak olmalıdır. 


Z kuşağı olarak da adlandırılan ortaöğretim çağındaki gençlerimizin inançlarının oluşumunda etkili olan ergenlik dönemi, hayatın en önemli evrelerinden birisidir. Bu çalışmada gençlerimizin geleneksel inançlarını yeniden düzenleyerek şuurlu yeni bir dini yaşayışa bürünüp bürünmediği, ya da din ile ilgili her şeye sırt çevirerek deist, ateist veya agnostik bir inanç geliştirip geliştirmediği tespit edilecek olması, mevcut inanç problemlerinin çözümü konusunda geniş bir bakış açısı oluşturacaktır. Ayrıca bu çalışma inanç yapılarının oluşumu hakkında siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel etkilerin neler 


olabileceği hakkında bilgi sahibi olabilmemiz açısından oldukça büyük öneme sahiptir. 


Günümüz toplumunda, hayat şartlarının ekonomik olarak rahatlık sağlaması, gençlerin maddi odoyumdan ziyade manevi açlık hissettikleri varsayımını güçlendirmektedir. Nitekim bu yaş grubu manevi açlığı doyurmak için kutsala yönelik arayışlarında tüketim odaklı alışverişler, duygusal bağlanmalar, internette aşırı zaman geçirme şeklinde davranışlar sergilemektedir. Ayrıca, son dönemlerde gündeme gelen diğer konulardan biri de gençlerin yeni dinsel oluşumları gözlemleyerek hayatlarına karakterize etme eğilimi göstermeleridir. Ateistliğin bir önceki istasyonu olarak kabul edilen deistliğe yönelimin özellikle gençler arasında yayılıp yayılmadığı görüşünün gün 


yüzüne çıkarılması hedeflenen bu araştırma bu anlamda oldukça önem arz etmektedir. 


Modem çağda bireyselleşmenin hemen hemen her alana hâkim olduğu görülmekte, gençlerin din ve dindarlık algıları da bireysellikten nasibini almaktadır. Bu süreçte dini kurumların bireyler üzerindeki etki boyutları azalmış özellikle genç nesil adına bireysel 


tecrübe ve sezgiler içeren yeni dini düşünce ve akımlar ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu 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düşünce ve inanış biçimleri çeşitli şekillerde ortaya çıkmaktadır. Örneğin; Ateizm, 


Agnotisizm, Deizm ve Panteizm bunlardan en yaygın olanlarıdır. 


Durkheim'ın ünlü teorisindeki toplumsal iş bölümü ve uzlaşmanın bir sonucu olarak geçmişte her konuda uzman olduğu kabul edilen ve akıl danışılan kişilerin yerini modem toplumda sadece bir konuda uzmanlaşmış olan kişiler almıştır. Bunun temelinde ise teknoloji sayesinde bilginin çok hızlı bir şekilde yayılması ve her konuda bilgi, yorum 


ve yaklaşım transferinin yapılabilmesi yatmaktadır. 


İnsanlık tarihi bize gösteriyor ki en ilkel devirlerden beri insanlar yüce bir kudretin varlığına inanmaktadır ve bu varlığa tapınmaya fıtratlerı gereği sahip olmuşlardır. 
Tanrı'nın kusursuz bir yaratıcı olduğu inancı, monoteist dinlerin ortak noktasını oluşturmaktadır. Tanrı'nın varlığı veya mahiyeti hakkındaki inançlar dünya görüşlerinin ve dinlerin temel karakterini oluşturmakta ve dünya görüşleri de bu bağlamda tanımlanmaktadır. Buna göre teizm, ateizm, panteizm, pananteizm, deizm, agnostisizm 


belli başlı dünya görüşleri olarak sıralanabilir. 


Deizm, Tanrı'yı sadece ilk neden olarak ileri sürerek farklı başkaca hiçbir nitelik ve yetki tanımayan "akılcı bir din" öğretisidir. Dinleri tümden reddeden, sadece Tanrı'nın var olduğuna inanan bir tür tavırdır. Dinleri reddettiği için doğal olarak da dinlerde bulunan vahiy, peygamberlik, mucize, kutsal kitap, cennet ve cehennem, melek, şeytan gibi kavramların da hiçbirisi deizmde yer bulamaz. Yalnızca evreni yaratarak doğa kanunlarını koyan, bununla birlikte evrene ve yaşama hiçbir müdahalesi olmayan tanrı tasavvurudur.? 
Günümüzde toplum şartlarının değiştiği herkes tarafından kabul gören bir anlayıştır. Buna rağmen dinin etkisi insan hayatının bütününde ya da bir bölümünde doğrudan ya da dolaylı 


bir şekilde hissedilmektedir. 


Dua, ibadet ve dinsel ritüellerinin olmamasından dolayı günlük yaşantılarında ateistler ve deistler arasında değer, anlam ve davranış olarak büyük farklılıklar bulunmamaktadır. Deizm düşüncesi, diğer anlayışlar gibi modernleşen ve sekülerleşen toplumlarda birçok kişinin düşünce ve yaşam biçimi haline geldiği savlanmaktadır. 
Araştırmalar İslam dininin yanlış anlaşılıp yanlış yorumlanması sonucunda çoğunlukla 


gençler arasında din karşıtı akımların dikkate değer bir artış kaydettiğini göstermektedir. 


? John Locke, Hoşgörü Üstüne Bir Mektup, (Çev. Melih Yürüşen), Liberte Yayınları, Ankara 1998, s. 35. 
John Vladimir Price, “Religion and Ideas”, The Eighteenth Century, (Ed. Pat Rogers), Methuen, London 1978, s. 123., Basil Willey, The Eighteenth Century Backround, Beacon, Bason 1966, s. 3. 


Bugün gençlerin özellikle ahlak ve değerlere karşı ilgisiz kaldıkları hatta mesafeli bir 


dünya görüşüne yöneldikleri gerçeğiyle karşı karşıya bulunmaktayız. 


Şuan içinde bulunduğumuz uygarlık sorunu, hazzın ve mutluluğun ertelenmesi ile değil, hoşnut olmanın imkânsızlığı ile ilgilidir. Modern yaşam sonu gelmeyen istekler ve ihtiyaçlar zincirinin oluşturduğu zorlu bir süreçtir. Daha önce hiç gerek duyulmayan yeni ihtiyaçlar ve tatmin kanalları üreterek kendini sürekli kılmaktadır. Böylece modem toplumda insanlar ışık israfı, hız israfı, enerji israfı ağrı kesici israfı, sakinleştirici ve uyuşturucu, vb. gibi israflarla sarhoş olmuş durumdadır. Günlük yaşamın hemen hemen 


her alanında bu israf kaçınılmaz bir hal almıştır.” 


Z kuşağı, bu gün itibarıyla 2000 ve sonrası doğan bireyleri kapsamaktadır. Bu anlamda ergenlik dönemi içerisinde bulunmaktadır. Genç ergenlik dönemi kişinin hayatının en önemli evrelerinden biridir. Ayrıca çocukluk ve yetişkinlik arasında kalan bu evrede fizyolojik, biyolojik, ruhsal, sosyal ve kültürel gelişmeler ve değişimler oldukça hızlı gerçekleşmektedir. Bu kuşağın en önemli özelliklerinden biri teknolojik nesil olmalarıdır. Z kuşağı bireyleri, teknolojiyle doğduklarından teknolojiye ve sanal ortamlara duygusal bir biçimde bağlıdırlar. Teknoloji ve sosyal medya, Z kuşağının sosyal hayattaki olmazsa olmazlarındandır. Onların olmadığı bir dünyayı düşünmek ve hayal etmek, neredeyse imkansızdır. Nitekim Amerika'da yapılan bir araştırmada cep telefonu, bilgisayar gibi sosyal medyaya iletişim araçlarının kullanımına izin verilmeyen çocukların %79 unda stres belirtileri olduğu gözlenmiştir. Bu kuşağın küçük yaşlardan itibaren sosyal medya araçlarını kullanmaya başladıkları, medya paylaşım siteleri ve sosyal ağ siteleri başta olmak üzere sosyal medya araçlarını sık ve aktif kullandıkları, sosyal medyada geçirdikleri haftalık sürenin, önceki kuşaklara göre çok daha fazla olduğunu söylemek 


mümkündür. 


Araştırma ve sorgulama, öğrenmenin ilk basamağı ve bilgiye ulaşmanın en önemli yollarındandır. Aynı zamanda öğrencilerin kavram ve kavram çerçevelerini geliştirmesine imkân sağlayarak bireylerin sorgulamayı bilimsel düşünme becerilerini kazandırarak 


tecrübe etmek için fırsat sunar.” 


3 Zygmunt Bauman, Modernlik ve Müphemlik, (Çev. İsmail Türkmen), Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2003, s. 
127. 

4 Avi Hofstein and Vincent N. Lunetta, “The Laboratory in Science Education: Foundations for the Twenty- 
First Century”, Science Education, Cilt:88 N:1, 2004, ss. 29-53. 
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Uzmanlarca “Derin duygusal” olarak da vasıflandırılan Z kuşağı “Kristal Nesil” olarak da isimlendirilmektedir. TÜİK verilerine göre bu kuşak Türkiye nüfusunun %17 sini oluşturmaktadır. Bu çalışmada Z kuşağı olarak adlandırdığımız kişilerin deistlik algılarına ilişkin bir çözümleme gerçekleştirilecektir. Bu anlamda çalışma oldukça önemlidir. Bu çalışma ile öğrenilenlerin resmi araştırmalara kazandırılması amacıyla bu kuşağın yaşantılarının gerçekliğini, dini davranış ve tutumlarını anlamlandırmayı ve deistliğe yönelimlerinin temelinde yatan sosyolojik faktörlerin neler olduğu sorularının 


cevaplarını yazın alanına kazandırmaya çalışılacaktır. 


Araştırmamızın örneklemini ilk etapta Çanakkale ilinde bulunan ortaöğretim 9,10,11,12. sınıf öğrencilerinin oluşturması planlanmış, bu maksatla tarafımızca rastgele belirlenen ortaöğretimlerde yapılacak anket için ÇOMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü aracılığı ile Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne dilekçe verilerek izin istenmiştir. Ancak konunun hassasiyeti nedeniyle izin alınamamıştır. Ayrıca son bir yıldır tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan pandemi (covit 19) nedeniyle okulların uzaktan eğitime geçmiş olması nedeniyle öğrencilere yönelik uygulanması planlanan yüzyüze anket uygulamasından vazgeçilmek zorunda kalınmıştır. Sonrasında örneklemimiz daha geniş çapta saha araştırması olarak planlanmış ve internet üzerinden gönüllü katılımcılara anket şeklinde yapılmıştır. Araştırmanın evrenini 2019-2020 akademik yılında ortaöğretim kurumlarında halihazırda eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden öğrenciler ve internet üzerinden gönüllü olarak anketimize katılan 2000-2006 doğumlu gençler oluşturmaktadır. 
Araştırmamızda anket yöntemi kullanılmış olup hazırlanmasında bilimsel yöntem ve tekniklerden faydalanılmıştır. Araştırmaya gönüllü olarak katılan 701 genç bireyin soruları içtenlikle cevaplaması ve açık yüreklilikle görüşlerini bizlerle paylaşması yapılan 


çalışmaya katkı sağlaması açısından son derece önemlidir. 


Bu çalışma ile Z kuşağının maddi manevi problemlerine farklı bir bakış açısı ve çözüm önerisi getirilmeye çalışılacaktır. Çalışmamız problemi ele alış biçimi ve 


metodolojisi bakımından özgün ve katma değeri yüksektir. 


Z Kuşağı olarak da isimlendirilen 2000 yılı ve sonrasında doğmuş olan bireylerden, bugün itibarıyla en büyüğü 20 yaşında, ortaöğretim dokuzuncu sınıf düzeyi baz alındığında en küçüğü 14 yaşında olan gençlerin deizm algıları olup olmadığı ve varsa deizme götüren sosyolojik faktörlerin neler olduğunu anlamaya yönelik yapılması planlanmıştır. Bu 


kapsamda çalışmamız dört bölümden oluşmaktadır. Dökümantasyon, karşılaştırma, tarama, 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sınıflandırma, yorumlama, gözlem, analiz araştırma yöntem ve teknikleri kullanılarak hazırlanan ilk bölümünde “Din, İnanç, Deizm ve Kuşak İlişkisi” başlığı altında din, inanç, deizm ve kuşak kavramları incelenerek, deizmin ve deist söylemin nitelik, imkân, konu ve kapsamıyla ilgili konulara yer verilecektir. İkinci bölümde “Araştırma Yöntem ve Tekniği” başlığıyla, yapılan bu çalışmanın yöntem ve metodoloji bilgisi paylaşılacaktır. Üçüncü bölümde Z kuşağının deizm algısına yönelik toplanan veriler SPSS analiz yöntemi kullanılarak elde edilen bilgiler ve bulgular genellenerek istatistiksel olarak yorumlanarak “Bulgular ve Raporlama” başlığı altında araştırma kapsamında elde edilen bulgular tablolar halinde analiz edilecektir. Dördüncü bölümde ise “Bulguların Analizi ve Değerlendirilmesi” başlığıyla Deizm Algısı Ölçeğindeki sorulara verilen cevaplar, soru 


başlıkları altında tek tek ele alınarak değerlendirilecektir. 


BİRİNCİ BÖLÜM 
DİN DEİZM İNANÇ VE KUŞAK İLİŞKİSİ 


1.1. Din Kavramı 


Din kavramı oldukça geniş bir yelpazede kullanıldığından, bu önemli olguyu bütün yönleriyle tanımlamamız oldukça güçtür. Din bütün toplumları ilgilendiren geçmişten geleceğe tüm zamanlarda varlığını sürdürecek bir dinamizme sahiptir. Din tanımlaması yapan pek çok düşünür genellikle tek yönlü tanımlamalar yaptığı için birbirinden farklı çok sayıda din tanımları mevcuttur.” Müslüman düşünürlerin yaptığı en yaygın tanıma göre din, akıl-bluğ sahibi kişilerin kendi iradeleriyle bu dünyada iyiliğe, doğruluğa, salaha, ahirette kurtuluşa götüren ve yüce Allah tarafından konulmuş olan bir kanundur.9 Din sözcüğü Arapça'da “ceza, ibadet, tutulan ve gidilen yol, mükâfat, gidilen yol, boyun eğme 


ve kullukta bulunma” gibi manalara gelmektedir.” 


Din kavramının terim anlamı olarak birçok tanımı bulunmaktadır. En basit ifadesiyle Rudolf Otto, dini “kutsalın yaşanması” olarak ifade ederken Wach dini “kutsalın tecrübesi” olarak tanımlar. Buna göre bu tanımlar, yaşanan bir gerçeklik olarak dinin objektif olduğu kadar sübjektif yönüne de işaret eder.” Müslüman alimlarin yaptıkları tanımlar arasında; “din, akıl sahiplerini kendi iradeleriyle bizzat hayırlara yönlendiren ilahi bir kanundur”, “din, ferdi ve içtimai yanı bulunan, fikir ve tatbikat açısından 


sistemleşmiş, mensuplarına bir yaşam tarzı sunan, onları belli bir dünya görüşü etrafında 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toplayan bir kurumdur” ` şeklindeki ifadeler öne çıkmaktadır. 


Oluğ ise, din kavramını açıklarken şu ifadelere yer vermektedir: “Din, insanlara bir hayat tarzı sunan, onları belli bir dünya görüşü içinde toplayan kurum, bir değer biçme ve 


yaşama tarzı; yaratıcıya isteyerek bağlanma, bir takım şeyleri duyma, onlara inanma ve 


5 Recai Doğan, Ana Başlıklarıyla Din Sosyolojisi, (Ed. Niyazi Akyüz ve İhsan Çapçıoğlu), Gündüz Eğitim ve 
Yayıncılık, Ankara 2018, s. 42. 

6 Hüseyin Atay, “İslamdan Önce Arap Dünyasında Putperestlik ve Yayılışı”, A. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 
Cilt: 6, Sayı: 1, 1988, s. 83. 

7 el-Cevheri (6.400/1009'dan önce), es-Sihâh: Tâcuw'l-Luğa ve Sihâhu'l-“Arabiyye, Thk. Ahmed “Abdulğafür 
“Attâr, Beyrut: Dârw1-“İlm li’l-Melâyîn, 1984, V, 2118; er-Râğib el-İsfahâni (6.502/1108), el-Mufredât fi Garibi'l-Kur'ân, Thk. Muhammed Seyyid Keylâni, Beyrut: Dâru’l-Maʻrife, t.y., s. 175. 

8 Recai.Doğan, a.g.e., s. 336. 

? Ünver Günay, “Dindarlığın Sosyolojisi”, Dindarlığın Sosyo-Psikolojisi, (Ed. Ünver Günay ve Celaleddin Çelik), Karahan Kitabevi, Adana 2006, s. 22. 

10 Recai Doğan, a.g.e., s. 336. 
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uygun iradi faaliyette bulunma olgusu; aşkın varlıkla O'na inanan kişi arasındaki ilişkiden 


doğan tecrübenin inananın hayatındaki yansımaları olarak tanımlanmaktadır”! 


Edward Tylor, dine “ruhsal varlıklara inanç” şeklinde ilginç bir yaklaşımla kısa ve özsel bir tanım yapmıştır. O'nun kuramına göre insanoğlu rüyaları, hayalleri, bilinç dışını ve ölümü açıklayabilmek için dini inançlar geliştirmiştir. Yine Amerika'lı sosyolog Robertson din için “deney ötesi” kavramını kullanarak özsel bir tanım yapmıştır. Berger ise dini kutsal bir evrenin oluşumu olarak tanımlamaktadır. Dinin işlevsel tanımını Alman sosyolog Thomas Luckmann, “Görünmeyen Din” adlı kitabında, “insan organizmasının 


12 


ötesinde biyolojik doğanın aşkınlığı” < şeklinde her türlü evren yaratıcılığını din olarak 


tanımlamaktadır. 


Din sadece inançtan ibaret olmayıp daha çok bireyin dünya hayatına istikamet verecek ahlâki, hukuki ve sosyal kuralları da ihtiva etmektedir. Dolayısıyla dine, sadece kişi ile inandığı varlık arasında kalan bir vicdan meselesi olarak bakmak yanlış olacaktır. 
Elbette dinin bağlayıcı kuralları ve yaptırımları vardır. Bir diğer temel özelliği de aynı inançta, aynı davranış biçimleri ile ortak paydada buluşan kişilerden meydana gelen bir sosyal birliktelik oluşturmasıdır. Dolayısıyla dinin hem maddi hem de manevi boyutunun olduğunu söylemek mümkün olacaktır. Dindar olduğunu kabul eden birey hem inancının gereklerini yerine getirirken diğer yandan içinde yaşadığı toplumun sosyal ahengine de uymak durumundadır.'? Ancak Birey dünya hayatının akışı içinde varlık amacından 


ayrılarak başka amaçların peşine takılabilmektedir.* 
1.1.1. Sosyolojik Bağlamda Din Olgusu ve Dini Sosyalleşme 


Aydınlanma ile birlikte din olgusu, yeni bir algılayış ve konumlandırmanın içerisinde ele alınmaya başlanmıştır. Hümanist bir bakış açısıyla ele alınmaya çalışılan din, bireysellik ön planında, özel alan dâhilinde ve vicdani bir mesele olarak kabul edilmiştir. 
Böylelikle yalnızca bir inanç ve klasik ritüeller olarak insan hayatında olduğu düşünülen dinin talepleri kamusal alanda kendine fazla yer edinememiştir. Ancak küreselleşme ile 


dünyada yaşanan gelişmeler ve değişimler bu algılayışların ve tanımların yeniden gözden 


11 Fatma Oluğ, Erinlik Dönemindeki Öğrencilerde Dini Tutum Ve Davranışlar (Sakarya Örneği), Sakarya 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya 2011, 5.25. 

12 Inger Furseth and Pal Restad, Din Sosyolojisine Giriş, (Çev. İhsan Çapçıoğlu), Aydınalp Birleşik 
Yayınları, Ankara 2011, ss. 46-50. 

13 Ömer Faruk Harman, “Din”, DÍA, İstanbul 1994, Cilt: 9, ss. 320-321. 

14 M. Emre Dorman, Deizm Ve Eleştirisi: Tarihsel ve Teolojik Bir Yaklaşım, Marmara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2009, 5.508. 
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geçirilmesini zorunlu kılmıştır. Bu bağlamda, din ve küreselleşme arasındaki iletişim ve etkileşimin ürettiği formlar, dinin itikadi ve ritüalistik boyutları olduğu gibi ekonomik, sosyal, siyasal sorunlara ve tartışmalara da eşlik etmiştir. Dinlere, modern dünyada ölümü bekleyen bir hasta gözüyle bakılırken, yaşanan değişimler neticesinde bugün hala hayat 


ışığı olma durumunu korumaktadır.'5 


Weber'in sosyolojisinde, dinin toplumsal işlevine ve bu bağlamda yüklenen anlam derinliğine ağırlık vermesi açısından, Durkheimci yaklaşım ile sembolleri ve inanç biçimlerini anlamsal yapıları bakımından ele almaktadır. Weber, dinin onu ayakta tutan tabakanın toplumsal durumunun basit bir işlevi olduğu, içinden çıktığı toplumun ideolojisini yansıttığı ve maddi-manevi çıkar konumunu ifade ettiği düşüncesinde dine karşı duruşunu netleştirmiştir. Weber'e göre, dinsel düşünce ve inançlar insan 


davranışlarını belirleyen unsurların başında gelmektedir.'9 


Mustafa Tekin'in ifadesiyle “din, çok boyutlu bir fenomendir” ancak dini sadece itikat, ibadet ve kişisel deneyimlerle sınırlı tutmamak gerekir. Din aynı zamanda insanın hayatındaki dönemsel arayışlara ve yaşadığı problemlere açıklama getirmeye çalışmakta ve neden-niçin sorularına cevaplar ürettiğinden toplumdaki anlam dünyasını oluşturan en 


önemli aktör konumundadır.” 


Ermiş'e göre din ile toplum, önemli ölçüde birbiri ile etkileşim içerisinde bulunmaktadır. Bu etkileşimin mahiyeti ve yönünün ne olduğu hatta ne oranda olduğu konusunda modern dönemde ciddi radikal tartışmalar gündeme gelmiştir. Elbetteki insan sosyal bir varlıktır ve birbirini etkilemesi/etkilenmesi söz konusudur. Kutsalın tecrübesinin insanı etkilemesi olayı salt insanla sınırlı bir olgu olarak açıklandığında eksik kalacaktır. 
Bu yüzden sadece fertlerde hissedilen ama dış dünyada herhangi bir işlevinin olmadığı 


düşünülen bir dinin, toplum üzerinde etkili olması da beklenemez. !8 


Din ve toplumların tarihsel gelişim süreçleri üzerinden yola çıkarak genellikle dinlerin toplumları etkileyip şekillendirdiği kabul edilmiştir. Ancak, E. Durkheim, Feurbach ve Marx gibi modern düşünürler, söylenenin aksine, toplumların veya toplumsal dinamiklerin dinleri yarattığını iddia etmektedirler. Din ile toplum arasında karşılıklı 


olarak iki yönlü bir etkileşimin bulunduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Toplumların 


5 Mustafa Tekin, Din Sosyolojisi, Rağbet Yayınları, İstanbul 2017, s. 134. 
9 Gözde Aynur Mirza, a.g.e., ss. 7-11. 

17 Mustafa Tekin, a.g.e., ss. 237-238. 

18 Ali Ermiş, a.g.e., s. 32. 
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kurulma ya da gelişmelerinde etkin olan ağırlıklı unsurun din olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu nedenle varlığını bir şekilde dine ve dini değerlere borçlu olan sosyoloji de 


doğası gereği din olgusu ile içli dışlı olmak mecburiyetindedir. 


Gençlerin dini olarak sosyalleşmesi öncelikle ailede başlamaktadır. Sonrasında din eğitimi, aile üyeleri, anne-baba, kardeşler, aile büyükleri ve yakın aile üyeleri, arkadaş grupları sosyal ortamlar ve kitle iletişim araçları ile daha kapsamlı hale gelmektedir. !? 
Dini normlar, belirli zihni yapıları ve her türlü toplumsal gelişmeyi etkileyen sosyal davranış biçimleri oluştururlar. Aynı zamanda dinin sosyal hedefleri de bulunmaktadır. 
Bunlardan en önemlisi toplumda sevgi, saygı, hoşgörü ve birliği sağlamasıdır. Bireyler arasındaki sosyal ilişkiler bağlamında yüksek ahlak prensiplerine dayalı bir kurum olarak topluma sevgiyi, şefkati, yardımseverliği yerleştirme misyonu edinen din, toplumdaki 


sosyal farklılaşmayı da ortadan kaldırmaktadır. 


1.2. Deizm Kavramı 


Öncelikle İngilizce'de deism, Almanca”da deismus, Osmanlıca'da ilahiyye?* olarak ifade edilen deizm kelimesi, Latince deus kelimesinden türetilen ve “Tanrı” anlamına gelen bir kavramdır. Grekçe” de ise, karşılığı theosla aynı sözcük anlamına sahip teizm terimidir.” Ancak deizm ile teizmin kök anlamlarının benzerliği dışında içerikleri yönünden aynı şeyleri ifade etmedikleri ve birbirine çok ciddi muhalif unsurlar bulundurdukları görülmektedir. Deizm başlangıçta, Hıristiyanlığın yapısal zaaflarına karşı geliştirilmiş bir tepki konumunda iken, etkisiz bir tanrı anlayışı neticesinde din olgusunun 


reddine kadar giden bir düşünce akımı haline gelmiştir. 


Deizm kavramının standart bir tanımı olmadığı ve günümüze kadar çeşitli aşamalar katettiğinden, deizmin ne olduğu, nasıl bir inanç olduğu ile ilgili farklı yaklaşımların bulunması gayet tabiidir. Zira deizm çeşitli zamanlarda çeşitli kişiler tarafından farklı 


bağlamlarda da kullanılagelmiş” ve günümüzde de birçok tanımı halen yapılmaya devam 


9 Tahsin Gülünay, Yaz Döneminde Camilerde Verilen Ku'ran ve Dini Sosyalleşmeleri Üzerindeki Etkisi: 
Eceabat Örneği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale, 2016, s. 27. 

” Dilek Menküç, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Görüşleri Işığında Liselerde Deizm Düşüncesi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya 2019, s. 5. 

21 Hüsameddin Erdem, “Deizm”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul 1994, Cilt. 9, 
s. 109. 

2 Mehmet Akif Altunışık, a.g.e., s. 616. 
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etmektedir. Deizm dinleri kabul etmeyen bir inanç şeklidir. Bu tavrı itibarıyla deistler için 


neye inandığından ziyade neye inanmadığını söylemek daha mümkündür. 


Deizmin iki temel anlayışı bulunmaktadır. İlki, evrene müdahil olmayan bir yaratıcı fikri, ikincisi, hiçbir dini bilgi ve vahiy olmadan salt akıl ile alemin bilinebileceğidir. Akıl, Tanrı'nın var olduğunu bilebilecek kadar yüksek donanıma sahiptir. O nedenle özel bir vahye ihtiyaç duymadan insanın doğası ve aklın evrenselliğine dayalı doğal din anlayışı 


herkesi doğru bir dine götürebilecektir.? 


İnsanın doğduğu andan itibaren doğa ile ilişkisi başlar. Antik çağda doğa ile ilişki kurmada Tanrıların önemli bir yeri bulunmaktadır. Öyle ya da böyle, ilk yaradılıştan bu yana süren insan-doğa ilişkisi, aracılı/aracısız ya da amaçlı/amaçsız felsefi paradigmalar üzerine şekillenmektedir. Filiz'e göre, modern çağın doğa bilimi, antik çağın doğal bilgisinden esinlenmiştir.29 Dolayısıyla, Tanrı ya da Tanrı'yı temsil eden kutsal elçiler, ilahiler, tanrısal esintiler; ilahi isrime ve vecdler yoluyla bilmeye ve anlamaya dönük girişimler, dinler tarihi, felsefe gibi çeşitli beşeri bilimlerin ortak konu edindikleri teizm, ateizm, deizm gibi birbirinden farklı inançsal ve eylemsel örgütlü akımların oluşumuna kaynaklık edebilmektedir. Deizm inancı da tarihsel süreç içerisinde diğer inançlar gibi yüklendikleri anlamlar sonucu değişiklikler göstermektedir. Şahin Filiz'in ifadesiyle; “deizm, ne teizm ne de ateizmdir. Deizm teizmin ötesinde, ateizmin berisindedir. Tanrı yoktur diyerek ateizm kadar ileri gitmez, Tanrı vardır fakat herhangi bir elçi ya da din göndermemiştir diyerek teizmden ötededir”.? Bu bağlamda deizme teizmin başka bir 


formudur da denilebilir. 


Şaban Ali Düzgün'ün tanımıyla “Deizm, kişinin aklını ve tecrübesini değersizleştiren, diğer bütün dinlere toleranslı davranmayan ve kendi içinde dahi farklı düşüncelere tahammül edemeyerek dini parçalayıcı hatta ayrıştırıcı bir mekanizmaya dönüştüren Hıristiyanlığa karşı bir protesto hareketi olarak ortaya çıkan teolojik-felsefi bir 


harekettir”. 


Harun Çağlayan'ın tanımında ise deizm, çoğunlukla yaşamın işleyişindeki 


rastgelelikten ve kötülük probleminden beslenerek geleneksel din anlayışına karşı gelen 


3 Hacı Ali Özdemir, Ortaöğretim Öğrencilerinde Allah İnancı (Burdur Örneği), Süleyman Demirel 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 2015, s. 30. 

24 Şahin Filiz, “Deizme ve Deistlere dair bazı temel gözlemler”, Bilim ve ütopya dergisi, Sayı: 282, 2017, s. 
12. 

2 Şahin Filiz, a.g.e., s. 12. 

26 Şaban Ali Düzgün, Adalet Toplumu mu Merhamet Toplumu mu? Yetkin Düşünce, Sayı:2, Yıl:1, 2018. 
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felsefi bir harekettir. Çağlayan'a göre, bu felsefi harekette, kişi ve toplumlar Tanrı'nın varlığını kabul etmekle birlikte O'nun yaratmış olduğu evrenle bir ilişkisinin olmadığı tezinden yola çıkarak dini değerlerden kurtulmasını ve kendi iyi-kötü değerlerini kendileri 


üreterek yaşamlarına yön vermeleri gerektiğini düşünürler.” 


Aydınlanmacı düşünürlerin formülüze ettiği deizm, yeni bir inanç şekli olarak Tanrı'nın değil, dinin dışlanması şeklinde karakterize edilmiştir. Kilise düşüncesinin baskısı altındaki teizm ile deizmin birbirlerine zıt düşebilecek farklı taraflarda bulunması, Reform hareketleri ile ilişkilendirilebilir. Deizm, tanrı inancı bağlamında ele alındığında, natüralist ve rasyonalist olduğu kabul edilen aydınlanmacıların, deizmi ateistliğe geçişte bir basamak şeklinde gördükleri düşünülebilir. Nitekim o dönemin anlayışına göre, yüksek bir entelektüel bakış gerektiren Tanrı'nın inkarı, ortalama halktan beklenebilecek bir davranış olmasa gerektir. Bu nedenle deizm, bu geçişi kolaylaştırması bakımından peyder 


pey bir geçiş aşaması oluşturmaktadır.” 


Deizm kavramı, ilk kez Pierre Viret'in “Instruction Chrestienne” adlı çalışmasında yer almıştır. İngiliz şair John Dryden, ise ilginç bir yaklaşımla “Religio Laici” şiirinin önsözünde bulunan doğal tapınmanın prensipleri ya da deizm dediği şeyi, kutsala ait bir kalıntı ya da Hz. Nuh soyundan gelen vahiy dininin sönük bir ışığı olarak betimlemektedir.” Dryden kendisinin de deist olduğunu söyler ve deizmi savunan düşünürlerin, üstün meziyetleri ile yüce ve her şeyi bilen bir Tanrı'nın var olduğunu, O'na ibadet ve şükretmek gerektiğini kavrayabileceklerini iddia ettiklerini belirtir. Düşünüre göre söz konusu şeyleri kavrayabilmek için bir vahye gerek yoktur. İnsanın kendi aklıyla Tanrı'ya ulaşması değil, Tanrı'nın insana vermiş olduğu bir lütfudur diyerek vahye farklı 


bir açıdan yaklaşır.” 


Aydınlanma düşüncesi, en başta kilisenin otoritesi olmak üzere Hıristiyanlığı kurumsal açıdan sarsmış, Hıristiyanlığın kutsal metinlerinin toptan reddedilmesinden ziyade geleneksel yorum tarzlarının yeniden inşa edilmesi için sürekli bir çaba içerisinde olmuştur. Bu düşüncenin deizmin güçlenmesinde ciddi bir katkısının olduğu çok açıktır.?! 
Aydınlanma dönemiyle Avrupa'nın zihni yapısı bütünüyle değişmiş ve her alanda aklın 


önemine vurgu yapılmış, yanı sıra bilime de önem verilmesi ve aklın her şeyden üstün 


7 Harun Çağlayan, a.g.e., s. 60. 

Gözde Aynur Mirza, a.g.e.,ss. 38-39. 
Mehmet Akif Altunışık, a.g.e., 617. 

* Mehmet Akif Altunışık, ,a.g.e., s. 617. 
31 Mehmet Akif Altunışık, a.g.e., s. 618 
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tutulması düşünürlerin geleneksel dini inançlarını oldukça etkilemiştir. Bunun neticesinde de bu dönemde din-bilim çatışmasının temelleri oluşmuştur. Ayrıca akla ve bilime sonsuz güvenilmesi, âleme müdahale etmeyen bir tanrı anlayışı olarak da bu döneme damgasını 


vurmuştur.” 


Vahiy dinlerindeki yaratıcı inancına göre, vahiy gönderen ve müdahalede bulunan bir ulühiyet anlayışı bulunmaktadır. Ancak, kökleri Aristoteles'e kadar giden “İlk Muharrik? fikri, Tanrı'yı âlemin yaratıcısı olmadığı dolayısıyla âleme müdahalesi olmayan bir tanrı anlayışına götürmektedir. Bu fikir, deizmi savunan felsefeciler için çok çekici gelmiş ve deizmin çıkış felsefesini oluşturan nedenlerden biri olmuştur. Bu düşünce akımı da temelde Tanrı, âlem ilişkisi tartışmaları sonucu oluşan çeşitli tanrı tasavvurlarının 


etkisiyle ortaya çıkmış bir çeşit inanç biçimidir. 


Deizmin beslendiği alanlardan ilki, yaratıcı fakat aleme ve yarattıklarına karışmayan bir tanrı anlayışı, ikincisi, akla ve bilime verilen önem ve güven duygusudur.*? 
Deizm, geçmişte en parlak dönemine akla aşırı güven duyma fikrinin yaygınlık kazandığı 
17. ve 18. yüzyıllarda Avrupa'da ulaşmıştır. Bu düşünceyi varlığı akılla bilinebilen ve âleme müdahil olmayan bir tanrı anlayışını benimseyen bir inanç sistemi olarak özetleyebiliriz. Harrison'a göre, deizm o dönem İngiltere'sinin dini düşüncesindeki aşırı rasyonelleşme eğilimidir. Yine vahyin yeterli derecede dini bir hakikat olup olmadığıyla ilgili bir şüphe duyulduğunda, dinin akla uygun olduğunu gösterme çabasıdır.” Deizm, Tanrı'nın tam aşkınlığı fikrine dayanır ve Tanrı'nın içkin oluşunu reddeder. Aslında deizme felsefi zeminden baktığımızda onun bir problem değil, problemleri aşma yönünde 


bir arayışın tezahürü olduğunu görebiliriz.” 


Deizmin, günümüzde yapılmış ve ortak kabul görmüş tek bir tanım içerisinde toplamak mümkün olmamakla birlikte en çok kullanılan birkaç temel tanımlamalarından kabul görmüş olanlarından birini şu şekilde ifade edebiliriz; Tanrı'nın varlığını ve âlemin ilk sebebi olduğunu kabul etmekle birlikte, akılla süzülmüş tabii bir din anlayışı çerçevesinde, vahyi ve peygamberliği şüphe ile karşılayan veya inkâr eden felsefi bir 


ekoldür.* 


32 Dilek Menküç, a.g.e., s. 6. 

5 Mehmet S. Aydın, Din Felsefesi, Selçuk Yayınları, Ankara 1996, 5.173 
34 Mehmet Akif Altunışık, a.g.e., s. 618 

35 Hasan Peker, a.g.e., s. 9. 

* Hüsameddin Erdem, a.g.e., s. 109. 
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Dünya Deistler Birliğinin ifade ettiği deizm tanımına göre, durağan ve içinde değişim bulundurmayan öğretilerin, inanışların aksine, tüm insanların yapabildiklerinden daha büyük ve mükemmel, evrensel olan yaratıcı bir gücün varlığına yönelik sonsuz inanç ve insanın doğuştan sahip olduğu aklıyla doğanın ve evrendeki kanun ve tasarımın kişisel gözlemlerle onaylanıp benimsenmesidir.*” Buna doğal inanç ya da doğal din de denilebilir. 
Deizmin asıl inanç noktası olan tanrı inancı, bizim inandığımız aşkın bir tanrı anlayışından 


ziyade doğadaki tasarım ve kanunların kaynağı olarak kabul ettikleri yaratma gücüdür. 


Deizmin genel olarak kabul gören tanımlarında, gittikçe soyutlaşarak, evrenin başlangıcına geri çekilen Tanrı'nın, ilk hareketi başlatan bir nedene, bir evren mimarına dönüştüğü, evrenin ise, Tanrı'nın başlangıçtaki müdahalesi ile düzene sokulmuş bir 


mekanizma olarak takdim edildiği görülür.” 


İlk deistlerin görüşlerinden hareketle, deizmin amentüsünün ne olduğunu söyleyecek olursak; deistler tek Tanrı'ya inanan, Tanrı'ya itaat etmeyi önemseyen, hatalardan dönmeyi erdem olarak gören, kötülüklerden uzaklaşarak iyilik yapmayı ilke edinen, bu dünyada yapılan iyilik ve kötülüklerin ölümden sonra karşılığının olacağına inanan kimselerdir. Ayrıca onlar, Tanrı'yı kabul edip vahyi reddetmek olarak tanımlanan yaygın deizmden önemli ölçüde farklıdır. İlk deistler sonraki deistlerden farklı olarak 


rasyonel bir vahiy anlayışı benimsemişlerdir.” 


Başçı'nın tanımına göre deizm; Tanrı'yı sadece bir ilk neden olarak kabul eden ve O'na başka hiçbir nitelik ve güç tanımayan "akılcı din" öğretisidir. Tüm dinleri reddeden, sadece Tanrı'nın varlığına inanan bir inanç durumunu ifade eder. Dinler tamamen reddedildiğinden, vahiy, peygamberlik, mucize, kutsal kitap, cennet ve cehennem, melek, şeytan gibi kavramların hiçbirisinin deizm inancında yeri yoktur. Evreni yarattıktan sonra doğa kanunlarını koyan, bunun ardından evrene ve insanlığa hiçbir müdahalesi olmadığı 


farz edilen bir tanrı inancına sahiptir.” 
1.2.1. Deizmin Tarihi ve Oluşum Süreci 


Kökleri Aristoteles”e kadar giden deizm, varlığını 16. yüzyılda söz ettirmeye 


başlamış olsa da asıl yükselişte olduğu dönemler 17. yüzyılın ikinci yarısı ve 18. 


37 bttps://Wwww.dunyadinleri.com/tr-TR/felsefe/felsefi-akimlar/oku deizm, (Erişim Tarihi: 05.01.2020). 
38 Ergin Ögcem, a.g.e., s. 110. 

Mehmet Akif Altunışık, a.g.e., s. 638. 

* Vahdettin Başcı, a.g.e., s. 36. 
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yüzyıllarda olmuştur. Bu akımın ilk kıvılcımını 17. yüzyılın ilk yarısı itibariyle İngiltere'de İngiliz düşünür Edward Herbert atmıştır. O'nun takipçisi Charles Blount, bir deist olduğunu açıkça beyan eden ilk düşünürdür ve ölümünden sonra yayınlanan “Summary Account of Deist's Religion” adlı eserinde deist fikirlerin bulunması bu akımın yayılmasında hayli etkili olmuştur. Daha sonra John Toland, “Christianity Not Mysterious” ve Matthew Tindal, “Christianity as Old as the Creation” adlı eserinde, deist fikirleri açıklamış ve bu fikirlerin yaygınlaşmasını sağlamıştır. O, bu eserinde doğal dinin Hıristiyanlıkla veya daha geniş bir ifade ile vahyedilmiş dinle aynı doğruluk ve mükemmelliğe sahip olduğunu ve yine hem doğal din hem de vahyedilmiş dinin aynı amaca sahip olduğunu söylemekte, dolayısıyla, onların ahlaki kurallarının da aynı olması 


gerektiğini ifade etmektedir.” 


Deizmin ortaya çıkışında ciddi bir payı olan İngiliz deistlerden Lord Herbert of Cherbury hakkında, zamanın düşünürleri tarafından, “deizmin büyük patronu”, “döneminin dikkat çeken ilk deisti” gibi ifadeler kullanmışlardır. Herbert, deizmin ahlaki ya da pozitif tarafını temsil eder. O'na göre gerçek din, birtakım teorilerden değil, daha çok ahlaki davranışlardan oluşmaktadır.” Herbert'tan başka İngiliz deistler olarak bilinen Charles Blount, John Toland, Anthony Collins, Matthew Tindal, Thomas Woolston, Thomas Morgan, Thomas Chubb, Peter Annet ve Samuel Clarke gibi çağdaş düşünürler de deizmin fikri olarak güçlenmesinde önemli rol oynamışlardır. İlk deistler olarak da kabul edilen bu düşünürler, Hıristiyanlığı gizemli olmaktan çıkararak rasyonel din haline getirmeyi 


amaçlamış,“ bunda da nisbeten başarılı olmuşlardır. 


Deizmin bir ekol olarak ortaya çıkmasında, İngiltere ve Fransa'daki rasyonalist düşüncenin büyük rolü bulunmaktadır. Aklın, vahyi sorgulaması ile yeni bir oluşum ortaya çıkmış, başta din olmak üzere kutsal kitaplar ve mucizeler sorgulanmaya başlanmış ve neticede klasik vahiy inancının gereksiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu doğrultuda akıl 


vazgeçilmez bir ölçüt kabul edilmiştir." 


4 Vahdettin Başçı, a.g.e., s. 44. 

* Dilek Menküç, a.g.e., s. 6. 

483 Mehmet Akif Altunışık, a.g.e., s. 619. 

44 Mehmet Akif Altunışık, a.g.e., s. 620. 

45 Ergin Ögcem, Ateizmden Deizme Anthony Flew, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2013, s. 108. 
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Deizm akımının tarihi kökleri, M.Ö. 5. yüzyıla kadar uzanmaktadır. * Tanrı, yaradılış, evrenin oluşumu, insan, tabiat ve her türlü varlık ve bunlar arasındaki ilişkileri konu edinen düşünce akımları, ilk çağlardan bu yana filozofların gündeminden hiç düşmemiştir. Deizm; daha çok 16. yüzyıldan itibaren 17. ve 18. yüzyıllarda Amerikalı ve Avrupalı düşünürler arasında yaygınlaşmış felsefi bir hareket olarak tanımlanır. Bu dönemde başlayan felsefi ve teolojik tartışmalarla birlikte, Ortodoks inançları savunan kesim için teizm, geleneksel inançlardan kopan düşünürler için deizm kelimeleri 


kullanılmaya başlanmıştır.” 


Hıristiyanlığı, kilisenin ve din adamlarının baskıcı, dar görüşlü, mantıksız iddialarından kurtarıp, ılımlı bir din haline getirmekle başlayan deizm serüveni, dinleri tamamen reddederek, sorunsuz işleyen bir evreni yarattıktan sonra, hiçbir şeye hiçbir şekilde müdahalede bulunmayan bir tanrı tasavvurunda nihayileşmiştir. Diğer taraftan deizm, bilimsel argümanlar ile formüle edilerek rasyonel akıl ve kanıtlanabilir araştırmalar neticesinde, “doğal din” olarak da adlandırılmıştır. Deizm, yalnızca inanca dayanan vahyedilmiş salt bir doğru olmadığını, zihnin kendi doğal gücü sayesinde, tanrısal gerçeğe ulaşabileceğini savunur.“ Bu anlayışa göre Tanrı sadece varlık bakımından değil, etkin olma bakımından da doğanın üstünde ve dışındadır. Bu şekilde bir tanrı tasavvuru, sadece Tanrı-âlem ilişkisi açısından değil, Tanrı-insan ilişkisi bakımından da klasik teistik anlayış dışında yeni bir anlayışın doğmasına sebep olmuştur. Bu tasavvur bir anlamda, Tanrı-Âlem-İnsan arasında herhangi bir bağın olmadığının ilanıdır. Yani Tanrı'yı, yarattığı âleme ve insana kayıtsız kalan bir varlık olarak tanımlayan deizmin bu algısı, dinlerdeki kulluk, 


ibadet, dua ve benzeri durumları da anlamsız birer faaliyet olarak görmektedir.” 


17. yüzyıl itibariyle, doğa bilimlerinin gelişmesi, bilim adamlarının keşfettiği evrendeki muhteşem döngü ve doğadaki kusursuz tasarım, Tanrı'nın varlığını bilimin dışında tutmamış, aksine Tanrı'nın varlığının akılla bulunabileceği fikri yaygınlık kazanmaya başlamıştır. Birçok çevre tarafından kilisenin ve din adamlarının bilime olan tavrı eleştirilmiş, dinden ve gelenekten gelen hurafelerin, bilime engel olduğu savunulmuştur. Hatta daha ileri gidilerek vahyin, peygamberliğin, mucizenin vb. dini 


öğretilerin bilime aykırı olduğu ifade edilmiştir. Bu süreçle birlikte tanrı kavramı yeniden 


* Vahdettin Başcı, “Deizm Kavramı ve Ortaya Çıkardığı Problemler”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 22, N: 1, 2018, s. 33. 

41 Hüsameddin Erdem, a.g.e., s. 109. 

48 Ergin Ögcem, a.g.e., s. 109. 

* Necip Taylan, Düşünce Tarihinde Tanrı Sorunu, Şehir Yayınları, İstanbul 2000, s. 264. 


18 


tanımlanmaya başlamış, dinler ve öğretileri akıl süzgecinden geçirilmeye başlanmıştır. İşte Aydınlanma dönemiyle birlikte vahyi bilginin yerini akli bilginin almasıyla, felsefi görüş 


dinileştirilmiş ve Batı’ da günümüz modern döneminin dini haline gelmeye başlamıştır.” 


17. ve 18. yüzyıllarda çoğunlukla teorik şekillenme ve toplumsal yaygınlaşma çabalarıyla uğraşan modem zihniyet, kiliseyi benimseyen ve savunan kamuoyunu kendi taraflarına çekerek, kilisenin toplumsal gücünü zayıflatmak amacıyla, kiliseye karşı “kuşkuculuk? ve 'eleştirellik? gibi negatif vasıtalar kullanmışlardır. Bilim ve düşünce insanları, yaptığı tüm inceleme ve araştırmaları, objektiflik? delilleri ile tarafsız bir biçimde yapılmasını sağlayarak inandırıcılığı arttırmayı hedeflemişlerdir. Eğer tarafsızlık, kanıtlanabilirlik ve objektiflik kriterleri varsa, makul ve kabul edilebilir bir durum 


olduğunu savunmuşlardır.”! 


Modern zihniyetin bu keskin kriterleri sayesinde kilisenin yüzlerce yıllık birikimiyle oluşturup yerleştirdiği geleneksel dini değerleri, tarafsızlığı ihlal eden önyargı oldukları gerekçesiyle devre dışı bırakılmıştır. “Objeye uygunluk? kriteri ile, kilise tarafından ortaya atılacak iddiaların deneysel yolla test edilip kanıtlanabilir olmalarını şart koşmuş ve böylece onları denetime açmıştır. “Kişilerarası kabul edilirlik” özelliği ile de yine aynı iddialara yönelik toplumsal bir denetim mekanizması oluşturarak yeni kıstaslar dizayn etmiştir. Özünde dogmatik ve fideist karakterli geleneksel kilise öğretilerinin bu anlamdaki bir objektifliği barındırması, yapıları gereği pek mümkün olmadığından modern zihniyet, bu anlamda özellikle geleneksel dini nitelikli değer yargılarından uzak durarak deney ve gözleme dayalı ampirik kanıtlama yollarını kullanmıştır. Kilisenin, dini bilgiyi esrarengiz bir şekilde tekelinde tutma çabalarının aksine, bilginin yaygınlaşıp toplumsallık kazanması için her türlü enstrüman ve propaganda yöntemini kullanarak yaygınlaştırdığı iddialarının toplumsal temel kazanmasını sağlamışlardır.” Bu bağlamda deizm 


düşüncesinin gelişmesinde önemli bir eşiğin geçilmesinin yolu açılmıştır. 
1.2.2. Deizmi Ortaya Çıkaran Nedenler 


Dilbilimsel köken olarak deizm (Deism), “Tanrı” anlamına gelen Latince ‘deus’ kelimesiyle ilgiliyken; kavram olarak 'tanrısalcılık” anlamında dindar dünya görüşlerini 


ifade etmek için de kullanılan bir kelimedir. Bu yönüyle kelime, Batı teolojisinde ateizmin 


50 Cafer Genç, Eğitim Felsefesi Açısından Deizmin İmkânının Tartışılması. Din Karşıtı Çağdaş Akımlar ve 
Deizm, (Ed. Vecihi Sönmez, Burhaneddin Kıyıcı ve Metin Yıldız), Ensar Neşriyat, İstanbul 2017, s. 85. 

5 Ramazan Ertürk, a.g.e., 5.36. 

> Ramazan Ertürk, a.g.e., ss. 36-37. 
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(Atheism) zıt anlamlısı olarak kullanılan teizmle (Theism) aynı anlam aralığına sahip bir yapı arz eder. Deizm ve teizm kavramları arasındaki yakın anlam, zamanla kaybolarak farklı durumları ifade etmek için kullanılmaya başlanmıştır. Bu bağlamda deizm, felsefi tartışmalarda, ‘doğal din?” kavramıyla özdeşleşen, ahlâki teorilerin inşa ettiği bir din anlayışını ifade ederken; teizm, daha çok klasik dini yaklaşıma uygun olarak yaratıcı bir Tanrı etrafında şekillenen dini değerler için kullanılmaya başlamıştır. Deizmin öngördüğü akılcı din anlayışı, ‘doğal din” şeklinde ifade edildiği gibi ‘insanlık dini” veya ‘uygarlık 


dini’ şeklinde de adlandırılır. 


Terim olarak deizmin ilk olarak kullanılmaya başladığı andan itibaren birçok tanımı yapılmış ve halen de yapılmaktadır. Bu tanımların nitelik, imkân, metot ve konularının kapsamına bağlı olarak değiştiği görülmektedir. Dolayısıyla deizmin herkesçe kabul görmüş genel-geçer bir tanımından bahsetmek mümkün değildir. Ancak deizmin entellektüel genel duruşundan yola çıkarak onu; ilâhi bir gücün varlığını veya evrenin bir ilk sebebi olduğunu kabul etmekle birlikte Tanrı'nın evrenle ilgilenmediğini iddia edip peygamberliği inkâr eden ve dini değerlerin herkesin kendi içindeki saklı doğal ahlâki 


eğilimler olduğunu savunan anlayış olarak tanımlamak mümkündür. 


Başka bir ifade ile, deizm düşüncesini benimseyen kişiler, yaratıcı bir varlığın olduğundan şüphe etmemekle birlikte, O varlığın, yarattığı aleme yaratma işi bittikten sonra her hangi bir müdahalenin haksızlığı da beraberinde getireceğini, bundan dolayı dinlerin anlamsız olacağını, özünde bulunan ahlak duygusunun yaşamını yönlendirmede yeterli olacağını kabul ederler. Buna göre deizm basitçe, “alemi ve insanı bir kez yarattıktan sonra, herhangi bir müdahalesi olmayan, yaratıcı, ilahi, sonsuz güç sahibi bir 


Tanrı'ya salt inanç düşüncesi” olarak ifade edilebilir. 


İslam düşünce tarihinde akıl-vahiy uyumu, akılla vahyin çatışmayacağı teorisi 8. 
yüzyıldan itibaren tartışılmaya başlanmıştır. Oysa ki bu tartışmaya daha önce Batı Hıristiyan dünyasında da başlanmıştır. Ancak 19. yüzyılda İslam felsefesinin etkisini yitirmesi ve modem felsefenin ortaya çıkmasıyla varlığını fazla devam ettirememiştir. 
Elbette ki Batı, başlattığı büyük Rönesansını, İslam Rönesansından ilham alarak gerçekleştirmiştir. Bunun etkisi ile deizm tartışmaları 17.yüzyıl İslam dünyasındaki akıl- 


vahiy, din-felsefe bütünlüğü gibi felsefi tartışmalardan etkilendiği söylenebilir.” 


5 Şahin Filiz, a.g.e., s. 12. 
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İnsanın Tanrı dışında herhangi bir dine veya bir elçiye ihtiyaç duyup duymayacağı tartışması deizmi oldukça çekici kılmaktadır. Deizm, aklın her şey için bir mihenk taşı olduğu fikri ile, her şeyin ölçütünün akıl olabileceğini savunmaktadır. Doğaüstü olduğu kabul edilen vahiy ve dogmalar gereksiz ve akıl dışıdır. İnsan ihtiyaç duyduğu her türlü etik ve ahlaki kuralları doğaya bakarak bulabilir. Ancak bazı durumlarda doğa, Tanrı ya da din kavramının yerine kullanılsa da bu adlandırma sorunu yüzünden bir deist ateist olarak 


tanımlanamaz. Tanrı'sız ya da dinsiz olarak nitelendirilemez. 


Yaratıcı, insanoğlunu akıllı varlıklar olarak yaratmıştır. Tindal'a göre, Tanrı bizi rasyonel varlıklar olarak yarattığından ve aklın bize Tanrı'nın taleplerini, neyi, nasıl yapacağımızı bildirmesi gayet normaldir. Akla bu denli güvenmesinin nedeni, onun aklı konumlandırmasına bağlıdır. Başka bir ifadeyle, Tanrı'nın bilmemizi, inanmamızı ve yapmamızı istediği buyrukları akıl kendi başına bulabilir. Akıl, akıl yoluyla bilinebilecek şeyler hakkında karar verme yetisine sahiptir. Yine ilk deistlerden biri olan Toland'ın akla yüklediği anlam Tindal'ınkine benzemektedir. Toland, aklı, insanların düşüncelerindeki gelişme ve değişimlerin, olup biten şeylere ilişkin algılarının, bir şeyleri reddetme veya kabul etme, sevgi ve nefret, neyin iyi ya da kötü olduğunu bilme gibi birçok yeteneğini 


doğru kullanması olarak tarif eder.” 


Deizm kavramı, sanıldığından daha karmaşık tanımlar içermektedir. Farklı bağlamlarda farklı anlamlar yüklenebilmektedir. Hiç kimse bir deistin neye ve nasıl inandığını tam anlamıyla tarif edemez. Deizm, teizmden daha tanrıcı denilebilecek ölçüde anlam çeşitliliği taşıyabilir.” Diğer bir bakış açısıyla, vahyedilmiş bir dine ihtiyaç duymayı reddeden insanların düşüncelerini ifade etme özgürlüğü buldukları bir alan olarak kabul edilebilir. Deizmin sistemli, sınırları belirli bir doktrin olmaması yönüyle ateizmle benzerlik göstermektedir. Deizm, teizm ve ateizm gibi Hıristiyan Batı düşüncesinin felsefe ilişkisi bağlamında ortaya çıkan bir form olarak ortaya konulmuştur. İslam düşüncesinde ise bu tabir tabii din, dehrilik, yaradancılık kavramları çerçevesinde 


tartışılmıştır.” 


Deizmin evrene müdahale etmeyen tanrı düşüncesinin kökleri, Antik Yunan 


felsefesine kadar geri gidebilmektedir. Nitekim, Aristoteles, Tanrı'yı, evrenin yaratıcısı 


“ Mehmet Akif Altunışık, a.g.e., s. 622. 
55 Şahin Filiz, a.g.e., s. 12. 
> Şahin Filiz, a.g.e. s. 13. 
5 Şahin Filiz, a.g.e., s. 13. 
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değil, evrene şekil veren olarak nitelendirir. Bu yaklaşıma göre Tanrı, evrendeki hareketi başlatan “ilk muharrik? olarak tanımlanır. Aristoteles'in bu görüşü Rönesans döneminde ilgi çekmiş olsa da, özellikle, 17. ve 18. yüzyıl Batı düşüncesinde bilim insanları ve fikir inşasında bulunanlar, evrene müdahale etmeyen tanrı kurgusunun daha sürdürülebilir bir din anlayışı olduğunu ileri sürmüşlerdir. Aydınların çıkardığı sonuç, Kilisenin Tanrı'nın değil, insanların inşa ettiği bir kurum olduğudur. Kimsenin onun arkasına sığınarak 


yaptıklarını dokunulmaz görmeye ve başkalarını yargılamaya hakkı bulunmamaktadır.” 


Bu gün, evren hakkında pek çok gerçek bilgi, bilimsel araştırmalar sayesinde elde edilebilmektedir. Tanrı'nın varlığının tüm yönleriyle insanın tecrübe ve aklına sunulmuş, bilinebilir bir yapıya sahip olduğu keşfedilmiştir. Buradan hareketle evrenin, dini öğretilerin gizemli ve muğlak bilgileri olmaksızın bilimsel yöntemlerle çok daha doğru bir şekilde anlaşılabilmesi söz konusu olabilmektedir. Deistlerin temelde savunduğu “akla yatkın kesin bilginin adresi, doğrulanmaya muhtaç dini öğretiler değil, sağlaması yapılmış bilimsel veriler olmalıdır” sözü de akla vurgu yapmaktadır. Böylelikle bazı deistler dini öğretinin temelini oluşturan vahyi gereksiz bularak ve vahyi kabul etmeyen “doğal din” anlayışını savunarak akla yer açmışlardır. Onlara göre akıl, Tanrı ve genel iyi-kötü hakkında bilgi sahibi olabiliyorsa o halde Tanrı'nın iletişim kurarak evrene müdahale etmesi anlamına gelen vahiy gereksizdir. Dolayısıyla kilise, kutsal ruh, ahit gibi kavramların deist bir anlayışta yeri yoktur.” O halde deizm için başta Hıristiyanlık olmak üzere, akli ve doğal tüm gerçekliklerle ters düşen tüm inanç sistemlerine savaş açmış bir 


faaliyettir denilebilir. 


Akıl, insanlık tarihi boyunca herkes için ortak bir değer olmasına rağmen, üzerinde ittifak edilen bir tanımının yapılamaması hayli ilginç bir durum olsa gerektir. Akıl, düşünce noktasında belli sınırları tespit etme, koruma ve doğrulama biçiminde oluşturulmuş farklı örüntüleri olan bir araçtır. Bu anlamda deizm, daha çok sistematik olmasa da Imanuel 


Kant'ın önerdiği akılcılığı kabul etmektedir. 


Akılcılığın, Batı teolojisinde müstakil bir alan olarak öne çıkmaya başlamasının izleri Rönesans'a kadar uzanabilmektedir. Batı'da, felsefenin ve güzel sanatların yeniden hayat bulmasıyla, akıl evrenin merkezi haline gelmiştir. Bu sayede düşünürler akılla evrene 


bir yön vermeye ve evrenin sakladığı gizemi akıl sayesinde ortaya çıkarma eğilimi ve 


58 Harun Çağlayan, a.g.e., s. 53. 
5 Harun Çağlayan, a.g.e., s. 53. 
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çabası içine girmişlerdir. Temelleri İtalya'da atılmış olan Rönesans, Batı düşüncesi için sadece sanatsal bir devinim değil, bilgi, hukuk ve teolojide de yapılmış yenilikleri beraberinde getiren bir fikir yeniliğidir. Rönesans ile birlikte insana dair ne varsa Tanrı'ya indirgeyen Ortaçağ zihniyetinin, hangi oranda hakikati temsil ettiği tartışılmaya ve nihayet mutlak egemenliği sorgulanmaya başlanmıştır. Oysa bugün gelinen noktada, bilgi, adalet, estetik ve ahlakla ilgili sistemlerin yozlaşarak birbirinden uzak bir karmaşanın içine savrulduğu ve çelişkili değerler haline geldiği açıkça görülmektedir. Salt aklın olumsuz yanlarından biri, insan ruhunun duygusal eğilimlerini görmezden gelmesidir. Bu yönüyle deizm, dini değerlere karşı oldukça mesafelidir. Bu nedenle deist zihin, mucize ve vahiy 


gibi Allah'ın evrene müdahale etmesi anlamına gelen dini değerlerin varlığını kabul etmez. 


Deistlerin anlaşılmaz ve esrarengiz gördüğü için dini değerlere sıcak bakmadığı söylenebilir. Elbette bir şeyin esrarengiz olması, onun asla anlaşılmaz olduğuna işaret etmez. Nitekim fiziksel olarak evren bile, bünyesinde hala bilimin keşfedemediği, birçok yönüyle esrarengiz şeyler barındırmaktadır. Eğer esrarengiz bulunan şeyler, akıl dışı sayılıp bir kenara bırakılsaydı, bugün bilimsel ilerlemeden bahsetmek mümkün olmayabilirdi. O halde, din ya da dini değerlerin esrarengizlik ve muğlaklık içermesi, reddi 


60 


için bir gerekçe oluşturmamaktadır.*” Dolayısıyla Çağlayan, aklın, vicdani değerleri 


gözeten dini gerçeklikten ayrı düşünülemeyeceğini ifade etmektedir. 
1.2.3. Deizmin Son Yıllarda Yaygınlaşmasının Nedenleri 


Deizm dinleri kabul etmeyen bir inanç biçimidir. Bu itibarla deistlerin neyi kabul ettiğinden ziyade neyi kabul etmediğini söylemek daha mümkündür. Bu gün ülkemizde deizmi bir kimlik olarak benimsediğini ismen söylemeyen, fakat dinlerin emir ve yasaklarını, hayatlarına hükmeden bir unsur olmaktan çıkaran her yaştan insanla karşılaşmak mümkündür. Emre Dorman'ın tesbitine göre, ülkemizde Allah'a ve dine inanan, ancak Allah'ı ve dini, hayatlarında belirleyici kılmayan ve sayıları azımsanmayacak kadar çok olan bir kesim bulunmaktadır.9! Bu şekilde, hayatlarını sürdüren kişileri pasif deistler olarak isimlendirmek mümkündür. Zira bu kişiler kendilerinin deist olduklarını söylemekten ziyade hayatlarında fiilen deizmin savunduğu yaşam tarzını uygulamaktadırlar. Son yıllarda yapılan çeşitli çalışma ve anketler deizm 


algısının özellikle yeni nesil düzeyinde belirli bir düzeyde var olduğunu göstermektedir. 


“ Harun Çağlayan, a.g.e., s. 54. 
6& Mustafa Emre Dorman , “Modem Çağda Deızmın Popülerleşmesi Ve Sebepleri”, https://dergi.diyanet.gov.tr/makaledetay.php?ID—30191, (Erişim Tarihi: 02.02.2020). 
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Adnan Bülent Baloğlu, deizmin yaşadığı güçlü ve huzursuz dip akıntılarının yüzeye çıkardığı şüpheci ve inkarcı akımlardan sadece bir tanesi olduğunu, temelinde Hıristiyan teolojisini sorgulayan bir takım entelektüel camianın dogma, gizem, ayin ve her türlü ritüelden ayrılmış bir inanç arayışında sığındıkları ara bir liman görevi gördüğünü ifade 


etmektedir. 


Müslümanlar için, deizm ya da deizmin felsefesi salt tehdit değildir. Asıl tehdit İslam'ın yanlış bilinip uygulanmasıdır. Zira, İslam'ı doğru anlayan ve yaşamaya gayret eden biri için deizm çok anlam ifade etmeyebilir, ancak İslam'ın yanlış anlaşılması ve uygulanması, özellikle gençlerin dine bakış açılarını derinden etkilemektedir. Ciddi anlamda gençlerde yaşanan umursamazlık ve apateizm (dini ilgisizlik) neticesinde varış 


noktası deizm ya da ateizm olması muhtemel görülmektedir. 
1.2.4. Deizmin Doğal Din ve Vahiy Din Anlayışı 


Deistler, Tanrı'nın tüm insanları yaratırken, temel doğruları ve gerçekleri anlayıp, görev ve sorumluluklarını kavrayabileceği kadar bir akıl verdiğini kabul ederek doğal din anlayışını benimsemektedir. Tindal'a göre doğal din ile vahiy dini aynı otoriteden gelmiştir. O'nun doğal din yoluyla ulaşılan bilgilere güvenmesinin ya da onu adeta yanılmaz bir otorite olarak görmesinin nedeni doğal dini Tanrı ile irtibatlı görmesinden kaynaklanır. Zira O'na göre, vahiy dini ile doğal dinin kaynağı aynı olduğuna göre, amaçları da aynıdır. Vahiy dinini doğal dinin sonuçlarını doğrulayan olası bir bilgi kaynağı olarak gördüğü için, vahiy dinini bütünüyle reddetmediği ancak daha çok doğal dine 


güvendiği anlaşılmaktadır. 


Tindal doğal dini şöyle ifade etmektedir: "Doğal din ile aklımız sayesinde bir Tanrı'nın var ve mükemmel olduğu, bizim ise kusurlu varlıklar olduğumuzu ve Tanrı'ya ve hemcinslerimize yönelik görevlerimizin bilgisine ulaşılabileceğimizi anlıyorum ki, bu haliyle doğal dinin, aklın ve eşyanın doğasında temellenen her şeyi kapsadığını söylemek 


mümkündür” .64 


Genel olarak tarih boyunca, insanlığın doğru yolu bulması için Allah tarafından 


zaman zaman peygamberler gönderilmiş, insanların neye ve nasıl inanmaları ya da nasıl 


© Adnan Bülent Baloğlu, “Lord Herbert'in ideal dini, Sipinozanın evrensel dini, Neoliberalizmin Küresel Dini” Doğu Batı Dergisi, yıl 23 sayı 94, Ekim 2020, s.14. 

“ Mehmet Akif Altunışık, a.g.e., s. 622. 

“4 Meryem Kardaş, “Din Karşıtı Çağdaş Akımlar ve Deizm”, Deizmin İncilinde Tanrı ve Din Tasavvuru, Ensar Neşriyat, Van 2017, s. 20. 
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yaşamaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunulmuştur. Gönderilen elçiler ya da diğer bir deyişle bu zorlu görevi üstlenen peygamberler, inanç esaslarına dair ya da sosyal hayatın adaletli bir biçimde yaşanması için emir ve yasakları aktararak insanlığa kılavuzluk etmişlerdir. Ancak, her dönemde elçilerin mesajlarından uzaklaşarak farklı yollar ve 


inançlar benimseyen insanlar da var olagelmiştir. 


Deizm, Tanrı'ya inanma konusunda teizm ile önemli ölçüde benzerlik göstermektedir. Ancak, özellikle vahiy konusunda farklı yaklaşımlar sergilediğinden çeşitlilik arz etmektedir. 19. yüzyılda Batı düşüncesi bünyesinde ortaya çıkan deizm; din- bilim ilişkisi bağlamında, ne ilâhi aklın eşit olmayan değerlerine rağmen birbirine benzeyen bir ifade biçimi sergiler, ne de modern akılcılar gibi aralarında aklın garantörlüğü 


ile ilişki kurulabilecek değer olarak görülebilir.65 


Batı düşüncesinde insan, Tanrı'yı ve özellikle dinleri özgürlüğünün önünde engel olarak gördüğünden, o engelleri aşmak için çeşitli yollar aramıştır. İşte deizm de, bu arayış yollarından biri olarak ortaya çıkmıştır. İslam kültüründe özgürlük konusu, evrene müdahale eden aşkın bir Tanrı karşısında insanın durumunun ne olacağı bağlamında ele 


alınmış ve insan fiilleri başlığı altında tartışılmıştır. 


İslam teolojisinde Cebri görüşe göre, insanın özgürlüğü veya kader meselesinde kişi, rüzgarın önündeki kuru bir ot gibidir, kendisi için takdir edilmiş olan kaderi yaşar ve özgür bir iradeye sahip değildir. Mutezile ise, kişinin sadece özgür iradesi değil, aynı zamanda tüm irade ve eylemlerinin de yaratıcısı olduğunu söyler. Selefi veya sünni yaklaşıma göre ise kişi, tam bir özgürlüğe sahip değildir. Ancak fiillerini tercih edebilir ve sorumluluğunu da üstlenir. Eylemin ortaya çıkmasında insan iradesini etkin kabul eder, 


ancak yaratma işi Allah'a aittir.“ 


Deizmin, insanlığın tekrar din ve dini değerlere yöneldiği bir dönemde, yeniden gündem oluşturup tartışılmaya başlanması, insanlığın yeni bir arayışa girdiğinin en somut göstergesidir. Günümüzde deizmin çeşitleri ve temel özelliklerine baktığımızda ortaya çıkan tablo pek de iç açıcı görünmemektedir. Bugün deizm denildiğinde, çoğu insanın aklına felsefi açıdan evreni yaratan ama evrene ve yarattıklarına müdahil olmayan bir 


Allah inancı gelmektedir. Popüler açıdan bakıldığında ise, herhangi bir dini inancın 


© Harun Çağlayan, a.g.e., s. 33. 
“ Harun Çağlayan, a.g.e., s. 56. 
© Harun Çağlayan, a.g.e., s. 56. 
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bulunmaması ve hatta tümünün reddedilmesi, salt Allah inancı olarak tanımlanması 


mümkündür.* 


Deizm, tarihsel arka planda Hıristiyanlığın içerisindeki tartışma ve ayrışmalar sonucu ortaya çıkmış felsefi ve düşünsel bir akımdır. İlk başlarda Hıristiyanlığın temel inançlarındaki sapmalara ve kilisenin dünya işlerindeki hırs ve politikalarına yönelik itirazlar şeklinde tezahür etmiş, daha sonra bu fikirlerden etkilenen düşünürlerin de etkisiyle güçlenerek yayılmıştır. Dorman'ın da özetlediği gibi Hıristiyanlıktaki deizm, 


Hıristiyanlığı bilmekten, İslam'daki deizm ise İslam'ı bilmemekten kaynaklanmaktadır.“? 


Deizmi aydınlanma felsefesinin temel çıktısı olan akılcılık ilkesinin dinsel alandaki yansıması şeklinde de tanımlamak mümkündür. Görünen o ki, deizmin 18. yüzyıl entelektüel çevrelerinde dine karşı kazandığı zafer, halk nezdinde beklenildiği kadar itibar 


görmemiştir. 


Doğru tanrı ve doğru din anlayışına sahip olmak, sağlıklı bir insan ve toplum psikolojisi açısından çok önemlidir. Bireyin kişisel gelişiminde çok ciddi bir yere sahip olan din anlayışı, tesadüflere ve felsefi tartışmalara bırakılamayacak derecede önemli bir konudur. Bilinmektedir ki, her bireyin bir vatandaş olarak içinde bulunduğu topluma karşı görev ve sorumlulukları olduğu gibi, bilinç sahibi akıllı bir canlı olarak hayatını 


anlamlandırmak için de kendine karşı sorumluluğu vardır. 


Deizmin dinlere bakışı itibarıyla katı akılcılığı, onun hem güçlü hem de zayıf yönü olarak kabul edilmektedir. Katı akılcılığı kullanarak dini değerlere yönelttiği eleştiriler, gerçekte kendi yapısına da zarar vermektedir. Dinlere karşı yapmış olduğu acımasız eleştirileri fazlasıyla, ateizm devam ettirmektedir. Hatta şöyle de ifade edilebilir, peygamberlik kurumunu ve ahiret inancını reddettikten sonra ateizme giden yolda geriye kalan sadece Tanrı'yı inkârdır. Bu bağlamda deizmin eleştiri noktası evrene karşı ilgisiz bir Tanrı ve ruhu olmayan bir din anlayışını savunmasıdır. İlgisiz bir Tanrı'nın olduğunu 


kabul eden deist düşünce, beraberinde ilgisiz bir tanrı inancını da getirmektedir. 


Deizmin itiraz ve eleştirisinin odak noktası, aslında dinin kendisi değil dinlerin 


yorumudur. Özellikle Hıristiyanlığa değil onun yorumuna karşı verilmiş bir mücadele 


“ Mustafa Emre Dorman, “Bilimsel Ateizme Ateist Düşünürler Tarafından Getirilen Eleştiriler”, Diyanet Dergisi, Cilt: 18, 2019., s. 480, https://dergi.diyanet.gov.tr/makaledetay.php?ID—30191, (Erişim Tarihi: 02.02.2020). 

© Mustafa Emre Dorman, “Modem Çağda Deizmın Popülerleşmesi Ve Sebepleri”, 

https://dergi.diyanet.gov.tr/makaledetay.php?ID—30191, (Erişim Tarihi: 02.02.2020). 
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olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Bu açıdan baktığımızda deizmin İslam teolojisi için böyle eleştiriler yöneltmesine gerek olmadığı açıktır. Zira deizmin din anlayışını eleştirmek adına ileri sürdüğü akılcılık ve evrenin bir ilk hareket ettiricisi olduğu fikri İslam'ın da savunduğu fikirlerdendir. Çağlayan'ın ifadesiyle deizmin; “teolojik, sosyolojik ve bilimsel açıdan yapılan değerlendirmelerden hareketle deizmin; “dini konulara akli metodları uygulayan, buna bağlı olarak da tarihi Hıristiyanlığa, esrarengiz din anlayışına, dindeki tabiat üstü olaylarla ilgili inanışlara, kilisenin otoritesine karşı çıkan, bütün bunlardan dolayı da Hıristiyan âleminde tasssubun, baskının kırılmasına yardımcı olan yarı 


70 


dini, yarı felsefi bir hareket” © olduğunu ifade edebiliriz. 


İnsan, kendisine verilmiş aklı sayesinde, evrenin yaratılma sebebinin ahlâki ve üstün bir değer olduğunu çevresine ve evrene bakarak anlayabilmektedir. İnsanın yaratılışı itibarıyla mükemmelliği insanı yaratanın da her açıdan kusursuz bir güç olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle insan düşüncesi, yaratıcı bir tanrı fikri ve onun etrafında şekillenen dini inançtan bağımsız düşünülemez. Nitekim dinlerin halen varoluşsal sorulara 


cevap üretmeye ve vicdanları rahatlatmaya devam ettiği bir gerçektir. 


Deist yaklaşım, Hıristiyanlığın sert yorumuna bir tepki şeklinde doğmuştur. Bu sadece bilim adamlarının yer aldığı tarihsel bir durum değil, ortaçağ boyunca Hıristiyan inancının temelinde yer alan ‘mantıksız olmasına rağmen inanıyorum? düşüncesine de bir tepki şeklindedir. Fakat deizm, bilim ve rasyonalizme büyük önem vermesine rağmen, en etkili olduğu 17. ve 18. yüzyıllarda bile teist inancı savunan bilim adamlarının 


eleştirilerinden nasibini almıştır. 


Kuşkusuz deistlerin tespitleri, var olan inanç anlayışlarının problemlerini doğru bir şekilde değerlendirme ve çözümünde, akla dayalı değerler ile bir sonuca ulaşmada oldukça faydalı olmuştur. Fakat onların düşüncesini doğru bir şekilde kurdukları dinde akılcılığın uygulama aşamasındaki karşılığı olan doğal din anlayışı, psiko-soyal açıdan çözümden daha çok bir sorun gibi durmaktadır. Muhtemelen bu durumun oluşmasında en önemli etken, bizzat dine yüklenen anlamda gizlidir. Yani sorunun kaynağı dinde değil, onu yorumlayan insanda aranmalıdır. Farklı bir söylemle çözüm adına dini geleneğin karşısında olmak, esasen var olan problemden çok daha detaylı başka problemlerin 


oluşmasına sebebiyet vermektedir. Modem biliminin yaygınlaşmasıyla birlikte tarihçi ve 


7” Harun Çağlayan, a.g.e., 5.58. 
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sosyologlar dinî değerleri hiçe saymış, öne sürdükleri akılcılılık, sosyal yaşam ve ilerleme 


ilkelerini baştacı etmişlerdir. 


İnsanın kendisi ve çevresi ile olan ilişkilerinde dinlerin değer üretimi ve ahlakı esas alan bir huzur arayışı olduğu kabul edilmektedir. İnanan kimselerin dinden en büyük beklentisi, sahip olduğu imanlarının, psikolojik ihtiyaçlarının tatmin edilmesi veya yaşadıkları sıkıntıların teskin edilmesidir. Bu bağlamda itikat, ibadetler, din ve dindarlık gibi duygular psikolojik olarak insana katacağı değerler olarak görülmektedir.”! Nitekim, deist yaklaşımların sadece belli bir zenginlik ve kültür seviyesindeki kesimlerin ilgi 


odağında kalması da bu kanıyı güçlendirmektedir. 
1.2.5. Günümüzde Deizm Algısı 


Deizm tartışmalarının kaynağında din ve bilim çatışması? yer almaktadır. Buna göre, pek çok insanın ve bilhassa genç kuşakların bir temele ve argümana dayandıralamayan din tasavvurlarının sebep olduğu dinden uzaklaşma biçiminde tezahür etmektedir. Bu tartışmanın temelindeki esas neden, din bilim çatışması ya da klasik dönemde olduğu gibi felsefe ve kelam tartışmalarının aksine, gerçekliği bulunmayan bir anlayışın farklı kanallar ile toplumdaki insanlara empoze edilip bağlamından uzaklaştırılmasıdır. Bu da dini konular da dahil olmak üzere bilgili fakat dini değerlerden 


kopuk bir kuşağın ayak seslerini duyurmaktadır. 


Mustafa Öztürk “Deizmin Ayak Sesleri” başlıklı yazısında deizmin kısaca tarifini 


yaparak genç kuşağın deizme yönelmesiyle ilgili çekincelerini şu şekilde beyan etmiştir: 


Herkes tarafından ittifakla kabul edilen bir tarifi bulunmamakla birlikte deizm kısaca şöyle tanıtılabilir: Âlemi yaratan bir ilk neden olarak Tanrı vardır. Fakat Tanrı âlemin işleyiş düzenine karışmamakta, insan ve tarih alanıyla alakadar olmamaktadır. Bu yüzden, vahiy ve nübüvvet en azından şüpheyle karşılanmalıdır. Din doğal olmalı, ahlak rasyonel temeller üzerine kurulmalıdır. Kısacası, deizm âleme müdahil olmayan bir tanrı inancı ve beşeri anlayışa/kavrayışa dayalı bir doğal din tasavvurudur. Deistik düşüncenin özellikle genç kuşaklar arasında her geçen gün daha fazla ilgi görmesi ciddiyetle ele alınması gereken bir sorundur. Tabiat boşluk kaldırmadığına göre İslâmi değerler sisteminin sahneden çekilmesiyle oluşacak boşluğu mutlaka başka bir şeyler dolduracaktır. Ateizm, nihilizm ve deizm gibi akımlar boşluk doldurma namzetleri 


arasında sayılabilir. Kanımca ateizmin bu kültürel iklimde geniş ölçekli zemin bulma 


71 Harun Çağlayan, a.g.e., ss. 58-59. 
” Aygün Akyol, "Gençliğin Dindarlık Tasavvuru ve Deizm Tartışmaları," Günümüz Gençliğinin Zihin Problemleri, (Ed. İbrahim Maraş ve İsmail Erdoğan) Kitap Dünyası Yayınları, İstanbul 2019, s. 235. 
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olasılığı pek güçlü değildir. Geleneksel değer normlarına karşı çıkmak ve değer 

tanımamakla nam salan nihilizmin boşluk doldurma potansiyeli ateizme göre daha 

güçlü görünebilir. Fakat felsefi ve entelektüel yoğunluğu düşük bir nihilizmin 

lümpenlikten fazla bir şey üretmeyeceği, hatta pratikte “ergen tripleri” kategorisinde 

değerlendirilebileceği söylenebilir. İslam'dan boşalacak yeri doldurma konusunda en 

güçlü ve en tehditkâr aday deizm gibi görünmektedir.” 

Gençliğin sorunlarını anlamada ve çözümlemede, öncelikli olarak yapılması gereken şey, durum ve sorun tespiti olmalıdır. Günümüzde bireyin değer ve düşünce dünyasında ortaya cıkan çatışma ve problemler, bireyin toplumsal hayatına da yansımaktadır. Örneğin, kırsal kesimden büyük şehirlere olan göçler bireylerin duygu ve 


değerlerinin ani değişikliğe uğramasına neden olabilmektedir. 
1.2.6. Deistlerin Gözüyle Deizm ve Çeşitleri 


Deizm geleneksel din anlayışına bir takım eleştiriler yöneltmektedir. Bu eleştiriler; din-bilim ilişkisi, özgürlük ve kader olmak üzere temelde üç nedenden kaynaklanır. Bu hususlar genelde Hıristiyan din anlayışının neden olduğu Batı kültüründe dinsel ve düşünsel bir sorun haline dönüşmüştür. Bu bağlamda deist söylemin karşı çıktığı çoğu meselede olduğu gibi din-bilim ilişkilerinde var olduğu düşünülen çatışma, İslam düşüncesi için geçerli değildir. Çünkü bilimsel ilkeler bizzat Allah'a işaret eden ayetler olarak kabul edilmektedir. Bu durum, insan özgürlüğü ve kader anlayışı için de geçerlidir. 
İslam düşüncesindeki ehli sünnet anlayışa göre insan, söz, düşünce ve davranışlarında özgür kabul edilir, bunun sonucunda da yaptığı fiillerden sorumlu olduğunu bilerek davranır. Dolayısıyla, özgürlüğünü akıl ve ahlak sınırları içerisinde kullanmak 


zorundadır. * 


Deizm düşüncesinin Tanrı konusunda önemli ölçüde benzerlik göstermesine rağmen, özellikle vahiy konusundaki farklı yaklaşımlarından dolayı kendi içinde de çeşitlendiği osöylenilebilir. İngiliz deistlerin Tanrı, ahlak, vahiy ve ölümsüzlük konularındaki görüşleri büyük oranda benzerlik göstermekte ancak diğer tüm deistler için aynı şey söylemek çok mümkün görünmemektedir. Örneğin Rossi, deizm türünü zayıf deizm, vahyin gerçekliğini reddeden deizm türünü de güçlü deizm olarak adlandırmış ve bu iki yaklaşımı birbirinden ayırmıştır. O deizmi, yeni bir ahlak teorisi alanı olarak 


görmüştür. Viret'e göre kendilerini deist olarak tanımlayanlar Tanrı'ya inanırlar, fakat İsa 


” https://www.karar.com/yazarlar/mustafa-ozturk/deizmin-ayak-sesleri-3777, (Erişim Tarihi: 12.12.2020). 
” Harun Çağlayan, a.g.e., s. 60. 
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Mesih'e ve onun öğretisine inanmazlar. O'na göre deistlerin bir kısmı ölüm sonrası hayata 


inanırken bir kısmı da ölüm sonrası hayata ve kadere inanmaz.” 


Deizm, bazı deistler tarafından genellikle Tanrı'ya ve ölüm sonrası cezaya inanmayı gerektiren bir inanç olarak da tanımlanır. Hudson'a göre bazı deistler, Tanrı'nın varlığına sadece akıl ile ulaşılacağını ve kurtuluş için doğal dinin yeterli olduğunu iddia ederler. O, deistleri inançlarından ziyade belli amaçları bağlamında değerlendirir. Çünkü deistlerin temel amacı, ruhban sınıfını, zulmü, hoşgörüsüzlüğü ve bağnazlığı ortadan 


kaldırmak ve vahiyden bağımsız bir ahlak sistemi kurmaktır. © 


İlk deistlerin çoğunun vahyi tamamen reddetmediğini, kilisenin vahiy yorumuna karşı çıktığını ve kutsal kitabı rasyonel olarak yorumlamaya çalışan insanlar olduğunu göz önünde bulundurmak gerekir. Samuel Clarke, deistlerin Tanrı'nın sıfatları, vahye bakışları, ahiret inancı, Tanrı-ahlak ve Tanrı-âlem ilişkisi bakımından birbirinden farklı anlayışlara sahip olduğunu vurgulayarak bu zeminde onları dört gruba ayırır. Clarke, birinci grubu, ateist olanlar ve gerçek deistler şeklinde tasnif eder. O'nun açıklamasına göre, bu gruptaki deistler, sonsuz, mutlak, özgür ve akıllı bir varlığın olduğuna ve bu yüce varlığın dünyayı yarattığına inanırlar. Tanrı'nın, dünyanın idaresi ve dünyada olup biten şeylerle ilgilenmediği, dünyayı önemsemediği görüşüne sahiptirler. Dolayısıyla âlemle ve 


yarattıklarıyla ilgilenmeyen Tanrı'nın varlığı da onlar için bir şey ifade etmemektedir.” 


Clarke'a göre ikinci grup deistler, sadece Tanrı'nın varlığına inanmakla kalmazlar, aynı zamanda Tanrı'nın evren üzerinde etkinliğine de inanırlar. Yani evrendeki her şeyi Tanrı'nın yönettiğine ve bunların idaresinin Tanrı'nın hikmeti gereği olduğuna inanırlar. 
Ancak onlar, Tanrı'nın, insanın iyi ve kötü ahlaki eylemleri hakkında herhangi bir tavsiyesi ya da buyruğu olduğunu düşünmezler. Bunun doğal olarak insanın yapısında var olduğunu ve ahlaki olarak iyilik ve kötülüğün sadece insanların oluşturduğu yasalara göre şekillendiğini ileri sürerler. Clarke, bu deistleri sert bir şekilde eleştirmiştir. O'na göre Tanrı'nın doğal sıfatları ile ahlak arasında bir ilişkinin olmadığı iddiası, Tanrı'nın ilminde bir eksiklik, hikmetinde bir kusur ve gücünde bir zayıflık olduğu sonucunu doğurur. Bu da kaçınılmaz olarak Tanrı'nın mutlak adalet, merhamet, hikmet ve kudretini inkâr etmek 


demektir. O'na göre, bu tür deistler, insanlığın düzen ve huzuru sağlamak adına 


T5 Mehmet Akif Altunışık, a.g.e., s. 623. 
7 Mehmet Akif Altunışık, a.g.e., s. 624. 
7 Mehmet Akif Altunışık, a.g.e., s. 624. 
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oluşturduğu ortak bilgi ve hikmeti hiçe sayarak, topluma mal olmuş din kaynaklı ahlaki 


birikimi de hor görmektedirler. ”* 


Uçüncü grup deistlere gelince, Tanrı'ya ve O'nun doğal sıfatlarına inanarak Tanrı'nın evren üzerinde tasarrufu olduğunu kabul ederler. Onlar, Tanrı'nın mutlak ilim, sahibi olduğuna, hikmet, kudret, adalet ve iyiliğin Tanrı tarafından vaz edildiğine inanırlar. 
Tanrı'nın bu mükemmel özellikleriyle evreni yönettiğine ve akıllı varlıkların/insanların da kendisine itaat etmesini beklediğini söylerler. Ancak bu tür deistler öldükten sonra tekrar dirilmenin gerçekleşeceğine inanmazlar. Ruhun ölümsüz olduğu inancına karşı mesafeli yaklaşırlar. ? Dolayısıyla cennet ve cehennem inançları yoktur. Ahiret inancına sahip 


değillerdir dolayısıyla ceza ya da mükâfatın da olduğuna inanmazlar. 


Clarke'a göre dördüncü gruptaki deistler, doğru ve tam bir tanrı inancına sahiptirler. Bu türden deistler Tanrı'nın tüm sıfatlarını kabul ederek ezeli ve ebedi olduğuna, her şeyi bildiğine, mutlak kudretli olduğuna ve hikmet sahibi bir varlık olduğuna inanırlar. Yaratan, yaşatan ve her şeyi yöneten Tanrı'nın, bu tür doğal ve mükemmel sıfatlarının yanı sıra sınırsız adalet ve iyilik gibi ahlaki sıfatlara da sahip bir varlık olduğu 


inancındadırlar ve O'na göre, gerçek deistler bunlardır." 


Bu son gruptaki deistlerin düşünce ve tutumları vahiy dinlerine inananlarınki ile çok benzerdir. Tek fark onların vahyi kabul etmemeleridir. Aklı olan tüm varlıklar/insanlar, Tanrı'ya inanarak O'na ibadet eder ve her türlü ihtiyacını karşıladığı için O'na güçleri ve bilgileri nispetince şükrederler. İyiliklerin tüm insanların mutluluğu ve evrensel huzurunu sağlamak maksadıyla yapılması gerektiğine inanırlar. Her insanın birer ayna gibi kendisine nasıl davranılmasını istiyorsa başkalarına da öyle davranılması gerektiğini düşünerek hareket etmesi gerektiğini savunurlar. Ayrıca toplumda barış, güven, adalet ve eşitliği sağlamak için Tanrı'ya itaat ve teslimiyetin önemli olduğuna inanırlar. 


Bunları yapmak için de vahye değil akla ihtiyaç duyarlar. 


Deistlerin genel tanrı anlayışının, daha çok aklı muhatap alan, bununla birlikte insanı görüp-gözeten ancak, insanlarla vahiy yolu ile değil de akıl yolu ile iletişim kuran bir Tanrı olduğunu söylemek mümkündür. Bunun için deistler ilahi vahiy olmaksızın 


sadece “doğal bir aydınlanma” ile imanın oluşabileceği kanaatindedirler. Bu 


” Mehmet Akif Altunışık, a.g.e., s. 625. 
” Mehmet Akif Altunışı,k a.g.e., ss. 625-626 
80 Mehmet Akif Altunışık, a.g.e., s. 626. 
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açıklamalardan anlaşıldığı üzere, o, ilk gruptaki deistleri Tanrı'nın dünya ile ilgilenmediği görüşlerinden, ikinci gruptakileri Tanrı'nın buyrukları olmaksızın sahip olunabilecek bir ahlak düşüncesini savunduklarından, üçüncü gruptakileri ise ahirete inanmadıklarından dolayı ateistliğe daha yakın olarak görmektedir. “Gerçek deist” olarak kabul ettiği son gruptaki deistleri de, sadece Hıristiyan vahyini kabul etmedikleri için ikna edilmesi gereken kişiler olarak görmekte, bu nedenle onlara karşı sert bir tavır içinde bulunmamaktadır. Buradan yola çıkılarak deizm; hangi çeşidi olursa olsun temel inanç 


noktasında Tanrı'nın varlığına inanan bir düşünce sistematiği şeklinde ifade edilebilir. 


Peter Annet'in düşüncesine göre gerçek deistler, Tanrı'nın varlığına ve bu dünyada yapılan iyilik ve kötülüklerin öteki dünyada adil olarak karşılığının görüleceğine samimi bir şekilde inanmaktadırlar. Tek bir Tanrı'ya sağlam bir şekilde inanan ve eylemlerinde kendisini O'na karşı sorumlu hisseden gerçek deistlerin bu tür inançları, doğal olarak onların bu dünyadaki davranışlarını sınırlandırmalarına ve gelecekte de bir karşılık bulma 


ümidi taşımalarına neden olduğunu savunur.®! 


İlk deistlerin, semavi dinlerdeki inanç şekline benzer bir inanca sahip oldukları, ancak rasyonel bir vahiy anlayışına sahip olmadıkları söylenebilir. İlk deistlerin tanrı 


anlayışları genel olarak şöyle sıralanabilir: 


1. Mutlak, sonsuz ve her şeyi yaratan ve evreni değişmez bir yasa ile yöneten bir Tanrı vardır. O, varlığı zorunlu, kudreti her şeyi kuşatan, her yerde hazır ve 


nazır olan, her şeyi bilen, yüce ve mükemmel bir varlıktır. 


2. İnsan kapasitesi sınırlı olduğundan Tanrı'nın sonsuzluğunu kavrayamaz. Tanrı tüm şeyleri herhangi bir madde olmadan yarattığı için mutlak olarak kudretlidir. 


İnsanın özgürlüğü kendisine bağlı olan Tanrı, mutlak olarak özgürdür. 

3. Tanrı iyidir, zira tüm iyiliklerin kaynağı O'nun mükemmel iyiliğinden gelir. O adildir, zira evrenin her yerinde Tanrı'nın mutlak adaletinin hâkim olduğu görülür. 


4. Tanrı, insanoğlu için tapılacak, cana yakın ve taklit edilecek bir Varlıktır. 
İnsanın, Tanrı'ya karşı itaat ve ibadet etme görevi vardır. Tanrı'ya karşı ibadet 


görevi, O'na şükür ve dua etmektir. 


81 Mehmet Akif Altunışık, a.g.e., ss. 627-630. 
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5. Tanrı'ya itaat için pratik hayatın akılla ulaşılan ahlaki değerlere göre 


şekillenmesi gerekir. 


6. Tanrı'nın yeryüzündeki tüm canlıları ve insanları yaratmasının en makul 


gerekçesi, onların mutluluğudur. 


7. Mutluluk, Tanrı'nın zorunlu bir sıfatı olduğu için akıllı ve zeki varlıklar da 


mutludur. 


8. İnsanın mutluluktan sonra en çok isteyeceği şey ahlaki mükemmellik olarak Tanrı'ya benzemeyebilmektir. Bütün dinlerin gerçek amacı da budur. İnsana her türlü iyiliği ve mükemmelliği bahşeden Tanrı'ya hakkıyla inanan kişi, Tanr'nın Oomükemmellikleri (o sayesinde mutlu olduğunun O bilincine 


varabilmektedir. 


9. Tanrı insanların mutluluğundan herhangi bir hoşnutsuzluk duymadığından onların mutluluğuna engel olacak hiçbir şeyi de emretmez. Ancak her türlü zarar ve üzüntü veren şeyleri yasaklar. Kendi başına mutlak mutlu, mutlak iyi ve bilge olan Tanrı hiçbir şeyi kendisi için yapmaz; tüm yaptıkları insanlığın iyiliği içindir. 

10. Tanrı'ya karşı görevleri konusunda hata yapanların pişman olup tövbe etmesi 


ve Tanrı'nın af ve merhametine güvenmesi gerekir. 


11. Ölümden sonraki hayatta karşılaşılacak mükâfat ya da ceza kişilerin bu 


dünyadaki eylemlerinin sonucuna göre olacaktır. *? 


Tanrı âlem ilişkisi bakımından Tanrı'nın doğa ile nasıl bir ilişki içinde olduğu ya da Tanrı'nın doğaya nasıl davrandığı ile ilgili deist yaklaşımlar oldukça merak uyandırmıştır. 
Gould'a göre, deistler doğayı, insanın kendi gelişimi için Tanrı tarafından sunulan ilahi bir nimet ve kutsal yasaların işlediği mekanik bir sistem, olarak görmüşlerdir. Tindal'a göre, doğal yasa değişmez, çünkü o değişmeyen ilkeler üzerine kurulmuştur. Tanrı evreni canının istediği gibi, keyfine göre yönetmez. Blount ise Tanrı'nın en iyi olduğu için insanı doğal olarak sevdiğini söyler. Tanrı ile insan arasına aracı koymanın gereksiz olduğunu, 


aracı düşüncesinin Tanrı'nın sonsuz merhametine aykırı olduğunu belirtir.“ 


82 Mehmet Akif Altunışık, a.g.e., ss. 629-630. 
83 Mehmet Akif Altunışık, a.g.e., s. 631. 
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Gould'a göre deistler, kişisel bir Tanrı'ya değil soyut bir tanrı düşüncesine sahiptir. 
Onlara göre, Tanrı bir mimar olarak dünyayı tasarlamış, dünyayı yaratırken dünya için iyi şeyler yapma niyetinde olan ve bu iyi şeyleri geliştirip devam ettirme kapasitesine sahip olan insanı da birlikte yaratmıştır. Yine O'na göre, Tanrı düzenli ve sürekli olarak işleyen bir saati yapan usta saatçidir. Tanrı'yı bu şekilde nitelendirme günlük hayata karışmadığı anlamına gelir. Barnett ise Tanrı'nın evreni yarattığı ve devam etmesi için gerekli olan tüm şartları oluşturduğu ancak, insanın günlük ihtiyaç ve sıkıntıları ile ilgilenmediğini 


söylemektedir. 


Deistler kutsal metnin içeriği hakkında karar vermek için temel ölçüt olarak salt aklı kabul etmişlerdir. İlk deistler buna bağlı olarak tamamen rasyonel zeminden hareketle Kitab-ı Mukaddes'teki doğaüstü gördükleri anlatılara ve gelenek tarafından yapılan teolojik yorumlara karşı çıkmışlardır. Bu tarz anlayışın onların doğal dine dönüş hareketini teşvik ettiği söylenebilir. Bunun yanında ilk deistlerden olan ve İngiliz deistlerin vahyi kabul etmesine ve onu rasyonel olarak yorumlamaya çalışmasına rağmen, onlar gibi düşünmeyen Thomas Paine ise akla aykırı olduğu gerekçesiyle vahyi kabul etmez. Bu 


konuda “Akıl Çağı” isimli kitabında şöyle demektedir: 


Vahiy Tanrı'nın insana doğrudan ilettiği şey anlamına gelir. Eğer Tanrı lütfederse, bu tür bir ilişki kurmada onun gücünü kimse inkâr edecek veya tartışacak değildir. Bu durumun var olduğunu kabul etsek bile, bir şeyin özel bir kişiye vahyolunması, başka herhangi bir kişiye olunmaması, bu vahyin sadece o kişiye ait olması anlamına gelir. Bu kişi vahyi ikinci bir kişiye, ikincisi bir üçüncüsüne, üçüncü dördüncüye aktarır ve böyle devam ederse söz konusu vahiy tüm bu insanlar için bir vahiy olmaktan çıkar. Bu sadece birinci kişi için bir vahiydir, diğerleri için de bir söylenti; sonuç olarak diğerleri de buna inanmakla yükümlü değildirler. Bize ikinci elden yazılı veya sözlü olarak iletilen düşünce ve ifadelerin bir vahiy olduğunu ileri sürmek çelişkidir. Vahiy tanımı gereği ilk ilişkiyle sınırlıdır. Bundan sonrası bu kişinin kendisine vahiy gönderildiğini ileri sürmesinden başka bir şey değildir. Bu kişi kendisini inanmakla yükümlü görebilir, ama benim 


onun gibi inanma zorunluluğum yoktur, çünkü bu vahiy bana 


84 Mehmet Akif Altunışık, a.g.e., s. 631. 
85 Mehmet Akif Altunışık, a.g.e., s. 634. 
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gönderilmemiştir ve benden bu vahyin kendisine gönderildiğini iddia 


N ei ; ; . 86 
edenin sözüne inanmam istenmektedir. 


Paine, dinlerdeki tüm bozulmaların vahiy dinlerinin ortaya çıkmasıyla ortaya çıktığını savunur. O’na göre bu bozulmaları ve dayatmaları engellemenin yolu vahyin mesajlarından başkasını kabul etmemek ve yaratılışı Tanrı'nın geçmiş ya da gelecekteki tek doğru ve gerçek kelamı olarak kabul etmektir. Bunun dışındaki ‘Tanrı Kelamı’ olarak adlandırılan her şey uydurma ve dayatma olarak kabul edilmelidir.8” İyi bir deist olduğu kabul edilen Paine, ölümden sonraki yaşama inanmakta ve orada da mutlu olacağını 


düşünmektedir.“ 


Deistlerin her konuda aynı şeyleri savunduklarını söylemek mümkün değildir, ancak ahlaka yaklaşımları büyük oranda benzerlik göstermektedir. Onlar genel olarak ahlaklı olmayı önemserler ve ahlakın temelinde tanrısal iradenin yer aldığını düşünürler. 
Deistlerin Tanrı'ya saygı, dua ve tövbeden bahsetmeleri geleneksel dinlerdeki bazı pratik ritüelleri andırsa da onların dine yüklediği anlam daha farklıdır. Kurumsal dinlerdeki ritüel ağırlıklı dindarlığın deistlerdeki karşılığının bu ritüellerden ziyade iyi/ahlaklı bir yaşam 


olduğu fikrini benimserler.8? 


Deistlerin bazılarının, ölüm sonrasındaki yaşamın varlığı konusunda, kurumsal dinlere inananlarla benzer düşünceye sahip oldukları görülmektedir. Genel itibarıyla deistler, ilahi dinlerde olduğu gibi insanın bu dünyadaki yaşamdan sonra yaptıklarının karşılığı olarak ödül ve cezanın vaki olacağına ve oradaki huzurun da bu dünyada Tanrı'ya 


itaat etme ve ahlaklı olmaya bağlı olduğuna inanmaktadırlar.” 


1.3. Din Tasavvuru ile Deizm Tasavvuru Arasındaki İlişki 


Din gerçeğinin kurumsallık kazanan bir yapı olması ile birlikte sistematik bir inanç sistemi olması bakımından ideolojik, kültürel, psikolojik ve ekonomik birçok alanla bağıntılı olduğunu söylenilebilir. Bu bağlamda dine karşı eleştirel bir bakış geliştirilmesi 


ve dinin sadece inanç meselesi olmaktan çıkarılıp bir olgu olarak görülmesi son yüzyılda 


9 Thomas Paine, Akıl Çağı, (Çev. Ali İhsan Dalgıç), (6. Baskı), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 
İstanbul 2017, ss. 5-6. 

87 Thomas Paine, a.g.e., s. 42. 

8 Mehmet Akif Altunışık, a.g.e., s. 637. 

8 Mehmet Akif Altunışık, a.g.e., s. 635. 

* Mehmet Akif Altunışık, a.g.e., s. 637. 
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Aydınlanma Çağı ile başlamıştır. Ancak dinin, teolojinin kapsamından çıkarılıp düşünsel 


ve sosyal alana alınmasıyla daha çok 19. yüzyılda?! nesnelleştiği düşünülmektedir. 


Deizm bu süreçte, ateizmi önceleme potansiyelini barındırması açısından olumlanan bir inanç biçimine dönüşmüştür. Aynı zamanda, ruhban sınıfını etkisizleştirmesi ve sekülerleşme sürecini şekillendirmesi açısından da önemli bir dinamik oluşturmuştur. 
Din, kiliseyi ve otoritesini hedef alan bu yaklaşımlar yoluyla akıl karşısında etkisizleşmiş, ancak ironik bir biçimde deistik yaklaşımın önünün açılmasıyla da bireyin evreninde bağımsızlaşmıştır. o Aydınlanmacılara göre, dinin bireysel bir boyut kazanması 


aydınlanmanın köklerinde bulunmaktadır.” 


Din yalnızca inançtan ibaret olmayıp, aynı zamanda kişinin dünya hayatına yön veren ahlâki, hukuki ve sosyal kuralları içeren geniş kapsamlı bir kurumdur.” Bu yönüyle din sadece inanan kişi ve Tanrı arasında kalan vicdani bir mesele değil inanç, ibadet, davranış ve bağlayıcılık özellikleriyle manevi boyutunun yanında dünyevi boyutu da 


bulunan, aynı zamanda sosyal birlik oluşturan aktif bir yapıdır.” 


Deizm, kutsal/aşkın tanrı düşüncesine yer vermesine rağmen, O'nu “aşkınlığından dolayı evrene ve insana müdahale etmeyen, her şeyden elini eteğini çekmiş bir “Deus Otiesus” (istirahate çekilmiş bir Tanrı”) olarak görür. Dolayısıyla deizmin ‘kutsal’ anlayışı, peygamber ya da Tanrı'ya ait bir din görüşü içermez. Oysa ki Tanrı, başta vahiy dinleri olmak üzere, pekçok dinde ilahi bir güç olmanın yanında evreni ve insanı yöneten ve yönlendiren üstün bir varlık olarak kabul görmüş, aynı zamanda vahiy ve peygamberlik inançlarına da yer verilmiştir. Teizmden ve ateizmden farklı olarak deizmin kendine özgü 


bir düşünce, bir inanış biçimi kılan nirengi noktalarından biri, hatta en önemlisi de budur.” 


Genel olarak şöyle ifade edersek “teizmde aşkın, yüce bir yaratıcının varlığının kabulü yanında, deizmin inkâr ettiği ve gerek duymadığını ileri sürdüğü vahiy, kitap, peygamber ve din kabul edilirken deizmde sadece hiçbir şeye karışmayan bir yaratıcıya inanç vardır. Ateizmde ise, teizmin ve deizmin varlığına inandığı Tanrı'nın var olmadığı 


ileri sürülür. Wood'a göre doğaüstü vahye dayalı dinleri reddederek doğal dinin varlığına 


91 Gözde Aynur Mirza, a.g.e., s. 6. 

* Gözde Aynur Mirza, a.g.e., s. 7. 

9 Ömer Faruk Harman, a.g.e. s. 322 

94 Hasan Peker, “Tanrı ve Din Tasavvuru Bağlamıyla Deizm Ve Yayılımı Üzerine”, Kilis 7 Aralık 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 5, Sayı:8, 2018, s. 16. 

* Harun Güngör, “Tanrı”, TDV, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul 2010, Cilt: 39, s. 571. 

* Şahin Filiz, a.g.e, s. 17. 
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dair inanç deistlerin en belirgin özelliği konumundadır. Nitekim vahyin reddedilmesi bir boşluk meydana getireceğinden ortaya çıkan bu boşluğu deistler doğal din inancıyla doldurmuşlardır. Hudson'ın belirttiğine göre bazı araştırmacılar doğal din ile deizmin aynı 


olduğunu söylemişlerdir.” 


Semitik, ilkel ve vahiy dinleri kendilerine göre farklı tanrı anlayışlarına sahiptir. 
Hatta vahiy dinlerinde her biri farklı tanrı inançlarına sahiptirler. Bütün dinlerin, tanrı kavramını kullanmasalar bile insan üstü ve doğaüstü bir varlık anlayışına sahip oldukları söylenebilir. Dinler var olabilmek ve kendisini ifade edebilmek için en azından aşkın bir gücün asgari niteliklere sahip bir tanrı anlayışı ve kavramına sahip olmak zorundadır.” 
Genel olarak bütün dinler, semitik, ilkel, kitaplı ya da kitapsız bir tanrı inancına sahiptirler 


ve doğaüstü ve insanüstü güç inancına dayanırlar.” 


Tanrı'nın kendisini tanıtabilmek ve ifade edebilmek için zorunlu bir dine ihtiyacı var mıdır, “Tanrı bir din kurmuş mudur ya da din kurmasına gerek var mıdır”? gibi sorulara verilecek cevaplar din ve deizm arasındaki ilişkinin anlaşılmasında önemli katkı sağlayacaktır. Normal şartlarda deizm, teizme karşı oluşan tepkisel bir ideoloji oluşturmak ya da dinsiz bir teoloji kurmaktan yana değildir, eğer öyle olsaydı çoktan böyle bir oluşum meydana getirilebilirdi. Oysa ki, deizmin asıl itiraz amacının, insan, evren ve Tanrı arasındaki ilişkisinin daha anlaşılır, daha rasyonel ve anlamlı kılma çabası olduğu 


düşünülmektedir. 1% 


Tanrı ile ilişki kurmak isteyen birey, büyük ölçüde bunu tek başına yapamayacağını ve dinsel ilişkinin mahiyetini kavrayamayacağını düşünerek, bir din veya dinsel gruplarca belirlenen bir kolektif yapının içerisinde bulunmak isteyebilir. Dolayısıyla birey iman ile başlayan din yolculuğunda dini ritüeller ile bir taahhütte bulunarak grup psikolojisi ile bir peygamber ve kitaptan çok daha etkin Tanrı ile ilişkisini yöneten ek bir dinsel bürokrasinin içinde bocalamaktadır. Deizmi sadece bir din karşıtlığı ekseninde sistematik doktrin ya da toplumsal bir hareket olarak görmek yerine bireysel, doğal ve felsefi açıdan filozofların ve 


teologların görüşleri ışığında gerekçelendirmek gerekmektedir. !9' 


97 Mehmet Akif Altunışık, “İlk Deistlere Göre Deizmin Temel İnançları”, Din Bilimleri Akademik Araştırma 
Dergisi, Cilt:19, Sayı: 2, 2019, s. 620. 

* Şahin Filiz, a.g.e., s. 14. 

* Şahin Filiz, a.g.e., s, 14. 

100 Sahin Filiz, a.g.e., s. 15. 

101 Şahin Filiz, a.g.e., s. 15. 
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Nitekim dinler, bireysellikten uzak toplumsal bir kimlik ortaya koymaya çalışırlar. 
Deizm ise toplum halinde yaşayan insanların kolektif bir girişimi olarak görülmemekle birlikte, değişen ve gelişen toplum fertlerinin bir birey olarak tek başına sürdürdüğü anlam 


102 


arayışı olarak ortaya çıkmıştır. “© “Dinsiz iman mümkün müdür?, Dinsiz ya da kitapsız/ 


vahiysiz tanrı inancı mümkün müdür ? Şahin Filiz'e göre bu sorular, deizmin çıkış 


noktasını ifade ederek deizmin en esaslı ve kritik problemlerini oluşturmaktadır”.!95 


Deistler, tanrı tasavvuru konusunda bir dine bağlı kalarak varlığını sürdüren cemaat, tarikat, grupların çizdiği sınırlar içerisinde sıkışmış olduğunu düşünür. Tanrı ile ilişkisini bu açıdan bireyden çok cemaatlerin devraldığı varsayılabilir. “İnanmak bilmekten daha kolaydır. Çünkü inanmak için kesin delile ihtiyaç duyulmaz”. Oysa bilmek için kanıt gerekir, bilgi gerekir. Bilgi ise deney, gözlem, kurumsal düşünme, deneyim ve mantık neticesinde elde edilir. Onlar dinlerin olumlu yanlarını görmezden gelerek tarihsel verilerini de gözardı ederler. Dinleri, hatalı olduğu gerekçesiyle yanlızca kötülük kaynağı olarak değerlendiriler. Bu bağlamda dini ve bilimi kendi ideolojileri kapsamında açıklayarak tasvir ederler. Bu yönüyle ateistlerden de tepki alırlar. Öyle ki, Türkiye'de son dönemlerin bilinen ateistlerinden biri olan Celal Şengör, dinlerin ortaya çıkışını anlatmak için doğa olaylarından korkan “ilkel” insanı hayal etmek yeterlidir der. Şengör “bu insan, sözgelimi, bir yıldırımın düştüğünü görür ve bunu doğaüstü bir gücün öfkesine bağlar, böylece tanrı fikrini ve ilk dinleri yaratır”! diyerek dinlerin ortaya çıkmasını bu tür 


olaylara bağlar. 


Deistler doğal din ile rasyonel, hümanist ve ileri görüşlü yeni bir toplum oluşturmak istemişlerdir. Böyle bir toplumun oluşmasını ise, tüm insanlığın ortak menfaati ve çıkarları için çaba gösteren, insanı ve inancı özgür kılan bir aklın rehberliğinde kurulabileceğine inanmışlardır. Bu anlamda bazı deistler, dinin en köklü ilkesi olan vahyi reddettikleri ve yalnzca rasyonel ya da doğal dini kabul ettikleri için radikal olarak değerlendirilmişlerdir. Ayrıca ilk deistler, kilisenin inanç bazında yerini ve din adamlarının 


k195 


tarihsel amacını sert bir şekilde eleştirere sosyal anlamda eşitliği sağlamaya 


çalışmışlardır. 


102 Sahin Filiz, a.g.e., s. 15. 

103 Sahin Filiz, a.g.e., s. 15. 

 https://dergi.diyanet.gov.tr/makaledetay.php?1D—30193, (Erişim Tarihi: 12.12.2020). 
105 Mehmet Akif Altunışık, a.g.e., s. 620. 
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Deistlere göre, evrendeki doğal ortam ve insan doğası, Tanrı'nın buyruklarını anlamak için yeterlidir. Ancak Herbert, doğal iç güdünün yaratıcı vasıyasıyla verildiğini söyleyerek “doğal” kavramını kullanmakla yaratıcı olanı inkâr etmemekte, tam tersine doğaüstü bir varlık olduğunu kabul etmektedir. Deistler, doğanın yasalarının incelenmesiyle yaratıcının nasıl olduğunun bilinebileceğine inanmışlardır. Onlar, Tanrı'nın rasyonel, öngörülebilir ve faydalı bir şekilde davranacağının doğa kitabı’ nın incelenmesiyle anlaşılabileceği konusunda hemfikirdirler. Doğanın rehberliğinde, doğal içgüdünün de bilgi kaynağı olduğunu! düşünürler. Tindal'a göre, tüm dinlerin temeli, harici bir vahiy değil doğal bir bilgiye dayanmaktadır. Tanrı'nın var olduğuna dair kendi kendimize ulaştığımız tüm inançlar, bu doğal bilgi sayesindedir. Doğal din, o kadar mükemmeldir ki, ona hiçbir şey ilave etmeye gerek yoktur. Ayrıca vahyin doğru olup olmadığına karar verecek olan da doğal dindir. Tindal, vahyi redderken tek bir Tanrı'nın varlığını kabul eder. O'na göre Tanrı, insanlar ile doğrudan değil dolaylı olarak, doğa ve akıl yoluyla ilişki kurar. İnsanların Tanrı'ya karşı olan duygusal ve pratik görevlerini, Tanrı'nın mükemmel olduğunu, eşyadaki mükemmellikleri Tanrı'nın eseri olarak kabul eder, insanın kendisine ve diğer canlılara karşı görevlerini doğal din yoluyla veya doğanın 


ışığı dediği akıl yoluyla kavradığını!97 


savunur. Dinlerin insanın kutsal kabul ettiği şey veya varlık ile olan ilişkilerinin tümünü ihtiva eden bir görüngü olduğu herkesçe bilinen 


bir gerçektir. 18 


Dinin temel ya da kurucu faktörleri olarak adlandırılan boyutlarından olan öğreti boyutu bağlamında dine baktığımızda, genellikle tüm dinlerin bir takım öğretilerle ortaya çıktığını ve mensuplarının da bu öğretileri kabul ettiklerini ve inandıklarını görürüz. Bu öğretiler, daha çok dinin inanç boyutu kapsamında gerçekliğin çeşitli kesitlerinin mahiyetini tasvir etmekle birlikte bu kesitlerin birbiriyle olan ya da olması gereken biçimde, örneğin Tanrı-âlem ilişkisi ve Tanrı-insan ilişkisi gibi çeşitli inançların da tasvirini sunarlar. Dinin öğreti boyutu, yeni bir dünya görüşü ortaya koyabilirliği açısından temel işlevinin yanında, çok daha farklı işlevleri de üstlendiği bir gerçektir. İlk deistlerden biri kabul edilen Tindal, dinin, ahlaktan ibaret olduğunu dile getirir. Tindal'a göre doğal din, zaten evrende var olan kusursuz ahlaki sistemin bir ifadesidir. Tanrı ahlaklı olan 


şeyleri emreder, ahlaklı olmayanları ise yasaklar. İnsanların ahlaklı olarak nasıl 


106 Mehmet Akif Altunışık, a.g.e., s. 621. 
107 Mehmet Akif Altunışık, a.g.e., s.621. 
108 Ramazan Ertürk, Varoluşsal Din Felsefesine Giriş, Yarın Yayıncılık, İstanbul 2012, s. 43. 
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davranacağını kendiliğinden bilmesi, Tanrı'nın yarattıklarının iyiliğini istemesinden başka bir şey değildir. İnsan, Tanrı'nın tüm insanları koruduğunu ve başkalarına kötülük yapması halinde yaptığı kötülük oranında cezalandırılacağını bilir. Yine toplumsal ilişkilerde insan ayna görevi görür ve kendisine nasıl davranılmasını istiyorsa insanlara öyle davranır. 
Sonraki deistlerden Paine ise, doğadaki nizama bakarak ahlaki davranışın olması gerektiği gibi anlaşılabileceğini iddia ederek insanın Tanrı'ya inandıktan sonra dini-ahlaki davranışını düzenlemek için kurumsal dinlere ihtiyacı olmadığını iddia eder. Hatta insanların birbirine nasıl davranacağını, Tanrı'nın insanoğluna yaptığı iyiliklere bakarak ahlaki bir çıkarımla öğrenebilir. O ayrıca, insanlara iyi davranmayı Tanrı'ya kulluk 


yapmakla eşdeğer bulduğunu da ifade eder.'©* 


Deizm, dini değerlere yönelik tenkitlerini sadece teolojik konularla sınırlı tutmaz. 
İnsanın psikolojisi üzerinden yaptığı tahribat oldukça önemlidir. Çünkü insan aciz bir varlık olarak yaratılmıştır. Bu nedenle, kendisinden daha güçlü ve yüce bir varlık makamına sığınmak ister. Dolayısıyla güçlü ama ihtiyacı olduğunda kendisiyle ilgilenmeyen, ihtiyaçlarına cevap vermeyen, dualarına karşılık vermeyen bir Tanrı'nın ön gördüğü dinin olmaması gerektiğini savunur. Bugün din ile bilimin; nitelik, imkân, metot, konu ve kapsam açısından tamamen birbirinden farklı ve bağımsız iki değer olduğu, 


aralarında herhangi bir birlikten söz etmenin söz konusu olmadığı herkesçe malumdur.'!9 


Batı anlayışındaki bir diğer kırılma noktası, dini değerlerin dışarıdan ve dolaylı yollardan bize verilen ilâhi bir rehberlikten ziyade, kendi içimizden ve doğal olarak sahip olduğumuz kabullere dayandığı iddiasıdır. Bu anlayışın bir tezahürü olarak David Hume “İnsan zihninde mutlak bir gerçeklik olarak görünen bazı hükümler, esasen şuur sahibi varlıkların içlerinde meydana gelen devinimlerin soyut ifadesidir” derken, bu anlayışı zirveye taşıyan Ludwig “dinin merkezi olan Tanrı, insanın imgesel gücü sayesinde kendi doğasındaki mutlak değerleri temsil eden bir kurgudur” demektedir. Feuerbach ise, dini şöyle tanımlar: “din, insanın kendi vicdanında mükemmel varlık olarak imgelediği 


Tanrı’ ya benzeme çabasıdır”!!! 


Aydınlanma çağıyla birlikte Batı düşüncesindeki filozoflar dini değerlerin hakikata 


ulaşmada herhangi bir etkinliği olmadığı düşüncesini benimsemeye başlamışlardır. 


109 Mehmet Akif Altunışık, a.g.e., s. 83. 

110 Harun Çağlayan, “Psikososyal ve Teolojik Açıdan Deist Söylem”, Hz. Peygamber ve Gençlik Sorunları, 
(Ed. Mehmet Bayyiğit, Mehmet Özkan, Ahmet Ali Çanakçı, Asem Hamdy Ahmed Abdelghany), Palet Yayınları, Konya 2019, ss. 33-37. 

111 Harun Çağlayan, a.g.e., s. 38. 
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Deizmin akılcılığını esas alan doğal din anlayışının, Müslüman kültürdeki karşılığı “Genel Hidayet'tir. Bu anlayışa göre, Allah tarafından özel bir vahiy veya insanlara rehberlik edecek bir peygamber olmasa da insanın kendi aklıyla da gerçeği bulabilecek özelliğe sahip olarak yaratıldığı ifade edilmektedir. Buradan hareketle Müslüman kültüründe dinin 


yaşanması kişiye akıl ve nakilin birlikte yön vermesi neticesinde mümkün olmaktadır."!? 


1.3.1. Genelde Dinlerin Özelde İslam Dininin Deizme Bakışı 


Deizm ana fikri itibarıyla, insanlık tarihinde hep var olagelen bir husus olmuştur. 
İnsanoğlunun Hz. Adem'den bugüne merakla ve titizlilikle incelediği konuların başında din ve dinin uygulamaları, tabiat ve tabiatın kanunları arasındaki ilişki gelmektedir. Bu araştırmalar insanın aklı ile yaratıcı bir varlığığa ulaşabileceğini göstermiştir. İnsanın aklı sayesinde bir yaratıcı olduğunu keşfetmesine deizm, bu varlığın kainatla olan ilişkisinin 


vahiy ve dolayısıyla din yoluyla düzenlenmesine de teizm demek mümkündür. !!? 


İslam ve Müslümanlar açısından baktığımızda, deizm tartışması Batı dünyasındaki gibi din bilim çatışması şeklinde olmasa da Müslümanların tavır, tutum ve anlayışları nedeniyle son yıllarda İslam dünyasında da tartışılmaya başlanmıştır. İslam filozofları din- bilim çatışmasını Batıda henüz bu tartışmalar yokken İslam dini ve düşüncesi açısından değerlendirmişler ve sebeplilik, zorunluluk, kader, Allah'ın bilmesi ve Tanrı, âlem ilişkisinin esası gibi konulara açıklık getirmeye çalışmışlardır. Buradan hareketle, İslam felsefecileri din bilim çatışmasında felsefi bir çizgi ortaya koyarak, bir anlamda Batı aydınlanmasına da öncülük etmişlerdir. Günümüzde İslam filozoflarının düşüncelerini anlamamaktan kaynaklı fikri ve düşünsel sorunlar hala devam etmekte, bir takım çevreler tarafından dizayn edilen din öğretimleri, insanları gerçeklikten kopararak, Kur'an'ın 


benimsemediği bir tarzda akıl ve mantık dışı anlayışlara götürebilmektedir. "14 


Emre Dorman'ın ifade ettiği gibi, Hıristiyanlığın deizm gibi bir probleminin olması kendi içinde anlaşılabilir bir durumdur, ancak İslam inancını benimseyenler açısından, var olduğu kabul edilen deizm probleminin genellikle dinin kendisinden değil, ağırlıklı olarak din adına uydurulan kabullerden ve bazı Müslümanların yanlış söylem ve 


115 


uygulamalarından (o kaynaklandığı düşünülebilir. | Dolayısıyla (o İslam'ın doğru 


anlaşılmaması, özüne uygun anlatılmaması ve Müslümanlar tarafından gerektiği gibi 


112 Harun Çağlayan, a.g.e., s. 56. 
113 Aygün Akyol, a.g.e., s. 231. 
114 Aygün Akyol ,a.g.e., s. 234. 
115 Emre Dorman, a.g.e., s. 15. 
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araştırılmıyor olması deizme kapı aralamaktadır. Bugün ülkemizde deist olduğunu ifade eden gençler başta olmak üzere birçok insan, din adına uydurulan şeylerin dinin önüne geçmiş olması sebebiyle dine karşı tepki duymaktadır. Öyle ki “deizm eşittir dinin 


reddedilmesi ise o halde ben deistim” diyebilmektedir.!!© 


1.4. İnanç Kavramı ve Farklı İnanç Biçimleri 


Dinler çok geniş bir yelpazeye sahip olduğu gibi inançlar da içerik ve mahiyet yönünden çeşitlilik gösterir. Örneğin iman etmek, kabullenmek, güven duymak, kanmak, ya da bir kanaati olmak bunlardan bazılarıdır. İnanç terimi ise imandan türemiş, en yaygın ve kabul gören anlamıyla “itikad” kelimesidir.'!” İnanç kavramı geniş manada teolojik ve felsefi, dar manada şüpheden arındırılmış, kabul ve tasdik anlamı içerir. Dini inanç açısından ele alındığında insanların neye nasıl inandıkları, inançların mahiyetleri, inançlar arasındaki benzerlikler ve farklılıklar olduğu muhakkaktır. Bir dine inanan ve onu kabul 


eden biri o dinin öğretilerini de kabul etmiş olur. 


İnsanlık tarih boyunca en ilkel devirlerden bu yana yaratıcı, yüce bir kudretin varlığına inanmış ve bir din fikrine sahip olarak bu varlığa tapınmaya fıtraten sahip olmuşlardır. Tanrı'nın varlığı veya mahiyeti hakkındaki inançları, dünya görüşlerinin temel karakterini oluşturmuş ve dünya görüşlerini de bu bağlamda şekillendirmeye çalışmışlardır. Bunlardan belli başlı olanları; teizm, ateizm, panteizm, pananteizm, deizm, 


118 


agnostisizm gibi dünya görüşleri | şeklinde sıralanabilir. 


1.4.1. Ateizm 


Ateizm, Tanrı'nın varlığını, ruhları, ölümden sonraki hayatı ve bunlara benzer her türlü doğaüstü olayları reddeden bir düşüncedir. Sözlükte meyledip yönelmek, gerçekten sapmak, emredileni yerine getirmemek, kuşku duymak, mücadele ve münakaşa etmek gibi anlamlara gelmektedir.!!? Teizmin karşıtı olarak kullanılan bu terim teizmin inandığı Tanrı'yı reddeder. Ateizm, Allah'ın varlığını ve birliğini, dolayısıyla vahyi ve dinin temel hükümlerini inkâr eder. Dini kuralları ve tanrı inancı fikrini hafife almak, bunlar hakkında 


kuşku uyandırmak manasında kullanılır.'?9 Ateizm en genel anlamda, teizmin reddi olarak 


16 Emre Dorman, a.g.e., s. 16. 

17 Fatma Oluğ, a.g.e., s. 33. 

18 Hacı Ali Özdemir, Ortaöğretim Öğrencilerinde Allah İnancı (Burdur Örneği), Süleyman Demirel 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 2015, s.1. 

119 Orhan Hançerlioğlu, Felsefe Ansiklopedisi, Remzi Kitabevi, İstanbul 2004, s. 230. 

120 Mustafa Sinanoğlu, “İlhad”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul 1994, Cilt: 22, 
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kabul edilen bir çeşit inanç biçimidir. Bir yaratıcı olmadığını, doğal olarak dinlerin de olamayacağını savunur. Teizm, Tanrı'nın varlığına inanmak ve kabul etmek olarak ifade edilirse, ateizm de tam tersi bir Tanrı'nın varlığına inanmamak ve bu doğrultudaki bir inancı reddetmek şeklinde tanımlanabilir.!?! Bu tür düşünceye sahip olan kişilere ise ateist adı verilmektedir. Adından da anlaşılacağı üzere ateizmin alanı din konusu değil tanrı konusudur. Bu nedenle dinlerin var olup olmaması, dinlerin tanımlanması, iyi ya da kötü 


olmaları ateizmin konusu ve tartışma alanı dışındadır. 


Günümüzde yeni ateizm olarak adlandırılan ve adından sıkça söz ettiren yeni bir inanç akımı söz konusudur. Dine karşı konum alan bu akım hem ülkemizde hem diğer ülkelerde etkili olan ve en çok taraftar toplayan yeni bir düşünce akımı olarak bilinmektedir. Yeni ateistler öncekilerden farklı ve daha keskin düşüncelere sahiptirler. 
Bilimin insanlık için tek rehber olduğunu iddia eden ve ahlaki değerler de dahil çoğu şeyi bilimden bekleyen yeni ateistler, din, felsefe ve sosyal bilimlerin bilgi kaynaklığını reddederler. Onlara göre sadece bilimin rasyonel doğruları vardır ve bilimin desteklemediği ve doğrulamadığı hiç bir şey kabul edilemez. Ateizm Tanrı şeklinde kişisel bir varlığın mevcut olduğu inancına yönelik ateolojik itirazlardan yola çıkarak onun tutarsız olduğu, kötülük ile çeliştiği, delilleri desteklemediği, hatta bilimin doğruluğuna 


kuşku düşürmüş olduğunu ortaya koymaya çalışır. 2? 


Ateizm, teorik ateizm ve pratik ateizm olarak ikiye ayrılabilmektedir. Teorik ateizm bu düşünce akımının düşünce boyutunu içermektedir. Tanrı'nın varoluşunu zihinsel olarak reddetmek anlamında kullanılmaktadır. Teorik ateizm de Tanrı'nın varlığını veya yokluğunu kanıtlama açısından pozitif ateizm ve negatif ateizm olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Pozitif ateizmde Tanrı'nın varlığını inkâr bulunmaktadır. Ateistler Tanrı'nın olmadığına inanarak, Tanrı'nın olmadığını ispat etmeye çalışmaktadırlar. Negatif ateizm ise Tanrı'nın olduğuna inanmamak, Tanrı'nın yokluğunu kabul etmeyerek, Tanrı'nın varlığına dair delilleri reddetmek anlamında kullanılmaktadır. Pratik ateizm ise ateizmin davranış boyutunu içermektedir. Ateizmi tam anlamıyla yaşayarak bu yönde faaliyette bulunmayı ifade eder. Pratik ateizm de yaşayış anlamında aktif ve pasif deizm olarak ikiye 


ayrılmaktadır. Aktif ateizm düşüncesini kabul eden ateistler hem tanrı inancını 


s. 90. 

121 Yusuf Sinan Zavalsız, Ensar Şahin, “Ateist ve Deistlerin Din Algısı: Üniversite Öğrencileri Üzerine 
Psiko-Sosyolojik Bir Araştırma”, Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 7, 2018, s. 569. 

2 Alvin Plantınga, “Teizm, Ateizm ve Rasyonalite”, çev. Ferhat Akdemir, İstanbul Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dergisi, Sayı: 22, 2010. s. 285. 
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reddetmekte hem de tanrı inancına ve dinlere karşı faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu tip ateistler kendi düşünce ve yaşam tarzlarının toplumda yaygınlaşmasını istemektedirler. Bu tip ateistler militan ateist olarak da adlandırılmaktadır. Pasif ateizmi benimseyen ateistler din ve tanrı inancıyla herhangi bir hesaplaşma içerisinde olmayan ama ateist gibi yaşayan 


kişileri tanımlamaktadır.!23 


Ateizm düşüncesi dört farklı şekilde de kategorize edilmektedir: 


1. Tanrı'nın gerek zihinde gerekse dış dünyada var olmadığını düşünmek, 
2. Var olan bir tanrı inancını bilinçli bir şekilde reddetmek, 
3. Tanrı olsa bile onu herhangi bir şekilde yaşamına dahil etmemek, 


4. Tanrı'nın varlığı ya da yokluğu ile ilgili herhangi bir yargıda 


bulunmamak. 124 


Klasik Yunan ve Roma ankitesini bilmeden modern ateizmi anlamak güç olacaktır. 
Buna göre Antik Yunan’da ateizm anlayışına baktığımızda temelde şehir halkının taptığı Tanrıları reddetme şeklinde olduğunu görmekteyiz. Özellikle bu karşı çıkma tek Tanrılıktan ziyade çok Tanrıcılığa aittir. Nitekim o dönemdeki her topluluğun kendi tasavvur ettiği Tanrılar, topluluk çeşidine göre çoğaltılmış, birbiriyle çelişen, savaşan ve rekabet eden insanüstü varlıklar olarak biçimlendirilmiştir. Tanrısız bir hayat barışta ve evrenselikte dengeli bir hayat kurmayı kolay hale getirecektir. Sonuç olarak ateizm her şeye ilk zamanlar gücü yeten mutlak ve tek bir Tanrı'yı reddetmekten ziyade, politeist inanan, akıl dışı ve varoluş yasalarına aykırı doğasını reddetmiştir. Daha sonraları Hıristiyanlığın antik çağ paganizminin izlerini taşıyan teslis sorunu da ateizmin Batıdaki 


çıkışına hız vermiştir.!?” 


Modern düşünce tarihi olarak adlandırılan 17. yüzyıldan günümüze birçok filozof kendini ateist olarak nitelendirir. Ateizmle anılan ünlü filozoflar arasında Feuerbach, Thomas Phine, Neitzsche, Karl Marx'ı sayılabilir. Ateizm ile ünlenen filozofların deist 


olma olasılıkları da bulunabilmektedir.!?9 


123 Kenan Sevinç, Psikososyal Açıdan İnançsızlığın Oluşum Ve Gelişimi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, 
İstanbul 2016, ss. 37-38. 

24 Hacı Ali Özdemir, ss. 20-21. 

125 Şahin Filiz, a.g.e., s. 14. 

126 Şahin Filiz, a.g.e., s. 14. 
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Bazı ateistlere göre Tanrı'nın varlığını kabul etmelerine rağmen Tanrı'nın işlevsiz olduğunu kabul etmeleri; insanın O'na yalvarıp yakarmalarının ve O'na bağladığı umutlarının yanıltıcı ve faydasız olduğunu düşünmelerine neden olmaktadır. Bireysel bir tutum ve inanç olarak ateizmin kökleri de teizm gibi insanlık tarihi kadar eskiye 


dayanmaktadır.!?” 
1.4.2. Agnostisizm 


Bilinememezcilik olarak da adlandırılan agnostisizm insan aklının Tanrı'nın varlığını ve evren hakkındaki hakikati bilemeyeceğini öne süren felsefi bir düşünce biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Tanrı'nın var olup olmadığının bilinemeyeceği düşüncesiyle şekillenen agnostik yaklaşım, Tanrı'nın varlığına ya da yokluğuna yönelik bir tartışmadan ziyade, bir şeyi bilebilmenin karmaşıklığını öne çıkartır. Bu bakımdan agnostik kişi, kendisini inancın bağlayıcılığından bir nevi sorumlu olmadığını düşünebilir. Bu açıdan bakıldığında bir yaratıcı olup olmadığını kabul ya da inkâr etmenin sonuç itibariyle elde edilmesi çok zor olan bir bilgiyi de içerdiği görülmektedir. Agnostisizm, anlaşılması zor bir duruş sergilese de, Tanrı'nın varlığı ya da yokluğu hakkında herhangi bir kanıt ortaya konulamayacağı gerçeğini ortaya koyması bakımından gerçekçi bir yaklaşım sergilemektedir. . Agnostik düşüncenin alt yapısı o incelendiğinde (o kutsalın deneyimlenebileceği fikrinden hareketle, dini düşünceye kesin olarak itiraz etmediği ifade 


edilebilir. !28 


Etimolojik olarak kökü Yunanca agnostos (bilinemez) kelimesidir. Arap dilinde karşılığı ‘la edri’ kelimesidir. Agnostisizm, metafizik alana ilişkin bir yargıda bulunmaz, bu alandaki tezlere objektif yaklaşır. Tarihte kendisini agnostik olarak tanımlayan ilk dönem Yunan sofistlerinden Protagoras, Tanrıların varlığı ve mahiyeti konusunda bilgi edinmenin insanın gücünü aştığı görüşünü savunmaktadır. Agnostik görüşlere İslam düşünce geleneğinde Adudüddin el-İci ve Seyyid Şerif el-Cürcâni'nin eserlerinde de raslamak mümkündür. Batı dünyasında ilk olarak 1869 yılında Thomas Henry Huxley tarafından ele alınmıştır. Huxley aklın sınırlarının Tanrı'nın varlığı hakkında olumlu ya da olumsuz bir yargıda bulunamayacağını belirtmiş, varlık sorununun çözümsüz olduğunu iddia etmiştir. Kendisini agnostik olarak tanımlayan ve 20. yüzyılın filozoflarından olan 


Bertrand Arthur William Russell, Tanrı'nın varlığı ne kabul edilebilir ne de reddedilebilir, 


127 Şahin Filiz, a.g.e., s. 12. 
128 Gözde Aynur Mirza, a.g.e., s. 40. 
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O'nun varlığını kanıtlamaya veya çürütmeye çalışmak gereksiz bir uğraşıdır. Agnostik olan biri bu konu üzerinde durmamalı şeklinde görüşlerini belirtmiştir. Hem dindar olup hem agnostik olanlara göre Tanrı'ya inanmakla onun hakkında konuşmak ayrı şeylerdir. Bir kişi 


Tanrı'ya inanmış olsa da O'nun bilinemeyeceğine inanabilir.!?? 


Bugün agnostisizm düşüncesi etrafında toplananlar çok fazla gündem oluşturmasalar da güncel anlamıyla tipik bir agnostik olarak, Tanrı'nın yokluğunu kanıtlamak için özel bir çaba içine girmeyen, ancak hayatını da Tanrı'nın varlığı kabulüne 


göre düzenlemeyen kişilerin olduğunu söylemek mümkündür. 13 


Mirzaya göre; “Ateizm inkâr üzerine kuruluysa, inkârın karşı savı çürütmesi de gerekmektedir. Oysa kanıtlanabilirlik üzerine kurulmamış bir şeyin kanıtlanamaz oluşu o şeyi ortadan kaldırmayacaktır. İnancın muğlâk ve esneyebilir alanı, farklı inanma biçimlerini de içine almak suretiyle gücünü sürdürecektir. Ancak, bu bakışın inanç sahibi biri tarafından geliştirilebileceğini de kestirmek güç değildir. Büyük olasılıkla, kanıtlayamamak, belirsizliğin bilinemezlik sonucuna doğru yol almasına neden olmayacak, salt şimdiki zamanın belirsizliği şeklinde raftaki yerini koruyacaktır. Bir inanan, ateisti inanç paradigmasına oturtarak, en azından agnostisizme konumlandırabilir. Ancak ateist için paradigmanın böyle bir sınırı yoktur. Ayrıca, açıklamanın olmayışı, iddianın çürütülmesi anlamına gelmeyecektir. Burada ısrarla vurguladığımız şeyin ise meselenin inanç kavramı çevresinde dönüyor oluşu, inancın çeldirici yanı ekseninde gelişiyor ve 


tartışılıyor olmasıdır”! 


1.4.3. Nihilizm 


İnsanoğlu yaratılışı itibariyle neden ve niçin sorularını sormak suretiyle hep bir anlam arayışı içinde olmuştur. Bir yandan dünya hayatının zorluklarıyla mücadele ederken, diğer yandan ‘ya sonrası” sorusuyla da nereden geldiğini ve nereye gideceğinin mücadelesini vermiştir. Bu sorularla ve bilinmezlerle yüzleşmek zorunda kalan insan makul ve ikna edici cevapları semavi dinlerde aramıştır. Ancak, aydınlanma sonrası Batı'da, modern dönemle birlikte başlayan düşünsel dönüşümler ve bilimsel keşifler, Batı'yı yeni bir iç hesaplaşma yapmaya mecbur bırakmıştır. Yaşanan savrulmalar ve iç 


çekişmeler neticesinde inanç ve tanrı kavramının artık anlamını yitirdiği kabul edilmiştir. 


12 Hacı Ali Özdemir, ss. 26-29. 
130 Hacı Ali Özdemir, a.g.e. s. 28. 
131 Gözde Aynur Mirza, a.g.e., ss. 40-41. 
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Bu kabul onları yeni bir dinsizlik inancına doğru sürüklemiştir. Nihilizmin köklerini eski 


Yunan sofistlerine kadar dayandırmak mümkündür. 


Dini ve ahlaki değerlere açıkça savaş açan ve sert bir şekilde tepki gösteren akım nihilizmdir. Nihilizm için çağın değer hastalığı ifadesi kullanılmaktadır. Batıda yaşanan çilecilik, hazcılık, pesimizm, kötümserlik ve yozlaşma gibi tecrübe edilen yaşam biçimleri nihilizmi doğuran evrelerdir. Dostoyevski, nihilizmi inançsızlığın bir sonucu olarak görür. 
Manevi değerlerin yok olduğu, insan hayatının anlamını yitirdiği, maddi kazancın ve egoizmin en yüksek değer olarak kabul edildiği bir ortamda kendini gösteren nihilizmin temelinde inançsızlık ve bununla beraber yaşanan ahlaki çöküş bulunmaktadır. Nihilizmde, Dünyayı algılama biçimi ve ona karşı gösterdiği aşırı tepki beraberinde inançsızlığın bir 


sonucu olarak boşluk duygusunu da getirmektedir.!*? 


Nihilizm, aynı zamanda çağımızda hiçbir ahlaki değer tanımayan, hatta bunları insanların ürettiği ve ortadan kaldırılması gereken bir hastalık olarak gören bir yaklaşim biçimidir. Ancak günümüzdeki şekli öncekilere göre biraz daha farklılaşmış; ideoloji açısından ne olduğu tam anlatılamayan, fiili bir toplumsal yaşam biçimi ve insanın anlam arayışının değersizleşmesini ifade eden bir şekle dönüşmüştür. 'Post-modern Çağ” olarak isimlendirilen günümüzde nihilizm, boş vermişlik şeklinde de tezahür etmektedir. Yani boş 


vermişlik şeklinde kendisini tanıtan edilgen bir tutumu ifade etmektedir. 


Sancar'a göre; “modern toplumda bir dine ya da ideolojiye inanmak, hayata onun öğretileri doğrultusunda yön vermek ve onun için mücadele etmek fiilen imkânsızlaşmıştır”. Batılı düşünürlerden Nietzche, Batı kültür ve medeniyetinin mantiksal olarak gelebileceği son noktanın nihilizm olduğunu söylemektedir. Bilinmektedir ki Batı düşünce dünyasinda deizm ile başlayan ve sonrasında ateizmle devam eden her türlü reddiyeler, haklı olarak Hıristiyanlığın yerleşmiş dini bağnazlığına karşı yapılmıştır. 
Nihilizm dinlerin genel kabul gören tüm değer yargılarını altüst ederek insanın kendisine ve aleme yabancılaşmasına, din dışı eğilimlerin yaygınlık kazanmasına zemin hazırlaması 


bakımından önem arzetmektedir. 133 


132 Südar Dudu, “Bireyin Topluma Yabancılaşmasına Bir Eleştiri: Cioran Nihilizmi” , Atatürk Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum 2018, ss: 24,25. 

3 Faruk Sancar, “Gençlerin İnanç Sorunlarına Yol Açan Bazı Akımlar ve Çözüm Önerileri”, Hz. Peygamber 
ve Gençlik Sorunları, (Ed. Mehmet Bayyiğit, Mehmet Özkan, Ahmet Ali Çanakçı, Asem Hamdy Ahmed Abdelghany), Palet Yayınları, Konya 2019, ss. 17-20. 
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1.4.4. Yeni Dinsel Hareketler 


Hayat şüphe götürmez bir biçimde dinamik bir süreçtir ve getirdiği yenilikler, ilgiler, ihtiyaçlar, insan ve toplum hayatının akışında ve yönünü belirlemede etkin bir rol oynar. Din de bu dinamikliği, arayışları ve yönelimleri karşılayabildiği sürece toplumu kuşatıcı ve kucaklayıcı görev üstlenir. Dolayısıyla yeni gelişme ve değişimler neticesinde dinler de yeniden yorumlanma gereksinimi hissedererek farklı formlar kazanır. Dinin kendine özgü bir takım sabiteleri ve karakteristik özellikleri bulunmakla birlikte dinamik bir yapıya da sahip olduğu bilinmektedir. Bu dinamikliğe ayak uydurabilmesi ve sosyal değişimler karşısında varlığını devam ettirebilmesi için toplumla buluştuğu ilk formuyla 


sabitlenemez.!3* 


Yeni dini hareketler, dünyanın büyüsünden arınmasına ve aktif bir sekülerleşme süreciyle insan aklına verilen aşırı önemin meydana getirdiği sorunsala bir cevap olarak ortaya çıktığı düşünülmektedir. Yeni dinler, ya da dini duyguların yeni ifade biçimleri olarak da nitelendirilen bu hareketler, müntesiplerine, hayatın anlamı, varlık alemi gibi tartışmalı sorulara kendince cevaplar sunan dini ve felsefi bir dünya görüşü önermektedir. 
Aynı zamanda onlara aşkın bir bilgi, ruh dinginliği, manevi huzur, kendi potansiyel gücünün idraki, farkındalık, olgunlaşma ve gelişme gibi vasıta ve imkanlar sağlamakta bu 


nedenle de rağbet görebilmektedir.!35 


Yeniçağın dinsel ögelerinin nasıl bir karakteristik özellik taşıdığına yakından baktığımızda, dini ögelerden çok okültik ögeleri görebiliriz. Yeni dinsel eğilimlerin, kült yapılardan oluştuğu, tarikatlar üzerinden gelişmediğini, takipçilerinin de benzer katılım düzeyinde olmadıkları ifade edilebilir. Yeni dinsel eğilimler “astroloji”, “Budizm”, “feng shui”, “meditasyon”, “mistisizm”, “Şamanizm”, “büyü” şeklinde farklı boyutlarda da 


çeşitlilik gösterebilmektedir.!? 


Yeni Dinsel Hareketler ile New Age hareketinin hem sosyal bilimsel alanın nesneleri olması hem de yapıları bakımından tek bir sorunsal şeklinde ele alınması, aslında bu hareketlerin içeriğinin birbirleriyle çoğunlukla örtüşmesi, ayrıca muğlâk yapıları ve 


değişkenlikleri gibi nedenlerle ilişkilidir."37 


134 Mustafa Tekin, a.g.e., s. 271. 

135 M. Ali Kirman, Yeni Dini Hareketler Sosyolojisi, Birleşik Dağıtım Kitabevi, Ankara 2010, ss. 141-142. 
136 Gözde Aynur Mirza, a.g.e., s. 21. 

137 Gözde Aynur Mirza, a.g.e., s. 19. 
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“New Age” hareketi, son yüzyıldan bu yana ortaya çıkmaya başlamış ve yaygınlığı giderek artmıştır. Yeni Dinsel Hareketler, yeni dinsel eğilimler olarak da ifade edilmektedir. Modern çağın önerdiği dikotomik yapının aksine, kutsala yönelik arayışın kendisinde ifade bulmuş şekilleri olarak da ele alınabilir. Dolayısıyla seküler alanın oluşturduğu dünyevi, somut ve açıklanabilir yaşam biçiminin daha kutsal bir içerik tarafından ele geçirilmesi anlamını da taşır. Yeni dinsel eğilimleri yalnızca modern çağın açmazlarına ve dikotomik yapısına bir cevap olarak okumanın yanı sıra, bizi de tarihselliği ortaya konmuş dünya dinlerine alternatif bir seçenek olarak bakan, modern insanın genel görüşünü anlamaya yöneltmektedir. Bu örtüşme, New Age eğilimlerin yaygınlaşmasını 


kolaylaştırmaktadır.!38 


Bu hareketlere modern bir dönemin ürünü ya da sorunsalı olarak da bakılabilir, ancak Yeni Dinsel Hareketleri besleyen unsurların modermiteden kaynaklanması şart değildir. Zaman ve uzam algılarının farklılaştığı, üretim biçimlerinin, dolayısıyla ekonomik ve kültürel iklimin yeniden tanımlandığı modernite bağlamında şekillenmiş olsa da, bu hareketlerin içeriğini oluşturan unsurları geleneksel yapılardan alabilmektedir. Mesele bu hareketleri oluşturan öğelerin yeni ya da eski olması değil, öğeleri yeniden yorumlayan, şekillendiren ve içeriklerini kazandıran zihnin yeni olmasıdır. Dolayısıyla, bu konu bir modern çağ sorunsalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeni Dinsel Hareketler, modern anlayışın yaşantısını dünyevi ve seküler alanın içinde tutmak isteyen bakışına bir cevap 


olması açısından yenilik barındırmaktadır. !?? 


Özellikle 60'lı yıllarda akademisyenler, gazeteciler ve resmi kurumlar, bu hareketlerin genelde genç kuşak üzerinden hayat bulduğunu ifade etmişlerdir. O yıllarda çok sayıda Amerika'lı genç, bu hareketlerin içinde olması ve aidiyetlerini bu kült oluşumlar üzerinden sağlaması gerektiği düşüncesinde olmuşlardır. Gençliğin bu hareketlere yönelimleri, statü belirsizliği ve çocuklukla yetişkinlik arasındaki yaşadığı ikilemler gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır. Gençlerin anlam arayışına yönelik cevap arayışlarının olmazsa olmaz olduğu bu dönemde, kesin, net ve gri tonları olmayan yanıtlara tutunulacak bir değer gözüyle bakmaktadır. Bu hareketlerin dikkat çekecek ölçüde taraftar toplamasının birçok nedeni bulunmaktadır. Örneğin modern çağ insanının huzursuzluğu, 


yabancılaşma duygusuyla karşı karşıya gelmesi, bireyselleşmesi, mutlak bir zemine sahip 


138 Gözde Aynur Mirza, a.g.e., s. 18. 


1 Gözde Aynur Mirza, a.g.e., ss. 18-19. 
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olamaması, hayatındaki belirsizlikler ve anlam arayışları Yeni Dinsel Hareketlerin ortaya 


çıkışının modern bir toplumsal kayma biçimi olarak açıklanmasını kolaylaştırmaktadır.!*© 


Yeni Dinsel Hareketler, yapıları gereği bireyin kendi spiritüel arayışını eklemleyebileceği bir yapıyı içlerinde barındırdıkları için birer küçük cazibe odağı olarak da düşünülebilirler.'*! Dinsel kategoriye ait unsurlar, bazen biçim ya da içerik değiştirerek, 


bezen de aynı kalarak, devamlılığını koruyabilir. 
1.4.5. Sekülerleşme/Sekülerizm 


Latincede “saeculum” olarak tanımlanan seküler sözcüğü, “dünya, nesil, dönem, 


23 


çağ” gibi anlamlar içerir. Batıdaki karşılığı ‘Secularization’ olan kavram '$” İngilizce 


karşılığı ‘secular’, Türkçede sekülerleşme ya da sekülarizm olarak kullanılmaktadır. Süreç 


144 


içerisinde zaman, mekan gibi çağrışımlarla beraber zamanın ruhu * olarak da anlam 


bulmuştur. Hıristiyan düşüncesinin kendi içinde oluşturduğu bir kavram olarak dünyaya ait olma, din adamlarının kiliseden ve dini işlerden uzaklaşması!” gibi düşünceler için kullanılmıştır. Türkçede diğer bir anlam karşılığı dünyevileşme olan sekülerlik, “genel 


manada dini alandan dünyevi alana geçen her şeyi ifade etme amacıyla kullanılmaya 


başlanmıştır”.146 


“Seküler kavramını, sosyal alandan dinin zamanla silineceği anlamında kullanan ilk sosyolog Max Weber, sekülerleşmeyi rasyonelleşmenin doğal bir sonucu olarak görmüş ve “dini olarak gözünü açma” şeklinde tanımlamıştır”.!“7 Albayrak'ın ifadesiyle; “seküler 


kavramı kutsalsızlık durumuna, sekülerleşme sürece, sekülerizm ise sekülerliği norm 


haline getirme ve onu hedefleyen ideolojiye işaret etmektedir.” 148 


Avrupa'da ortaya çıkan akılcı ve bilimsel düşünce akımları, bilimsel gelişmeler, sekülerleşme sürecinde en temel adımı atmıştır. Toplumsal değişmeler ve farklılaşmalar, 


aile kurumunun giderek zayıflaması, bireyselleşmenin artması! gibi sosyolojik etkenler 


140 Gözde Aynur Mirza, a.g.e., ss. 14-15. 

141 Gözde Aynur Mirza a.g.e., s. 16. 

142 Gözde Aynur Mirza a.g.e., s. 248. 

143 Seher Şen, Din ve Sekülerleşme: Lise Gençliği Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma (Kocaeli İzmit İlçesi 
Örneği), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2019, s. 42. 

144 Gözde Aynur Mirza, a.g.e., s. 57. 

145 Seher, Şen, a.g.e., s. 42. 

146 Seher, Şen, a.g.e., s. 42. 

147 Seher, Şen, a.g.e., s. 46. 

148 Seher, Şen, a.g.e., s. 43. 

18 Volkan Ertit, Sekülerleşme Teorisi, Liberte Yayınları, Ankara 2019, s. 118. 
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ile bu süreç hızlanmıştır. Son yıllarda baş döndürücü bir şekilde artan teknolojik gelişmeler 


sayesinde iyice ivme kazanan sekülerleşme, modern dünyanın fenomeni haline gelmiştir. 


İçinde bulunduğumuz postmodern çağda dinden önemli ölçüde uzaklaşan fakat çeşitli sebepler nedeniyle tamamen kopamayan modern insan, seküler bir yaşam sürmekte ve daha çok kültürel bir dindarlık tecrübesi yaşamaktadır. Bunun neticesinde geleneksellik ve modernizmin arasında sıkışan insan, dinin ve sekülerliğin de bir arada bulunduğu bir alan oluşturma çabasına girmiştir. Daha da önemlisi, bireysel dindarlıkları öne çıkararak kurumsal dinin yerine din görünümlü yeni oluşumlar arama eğilimi içerisinde olmuşlardır.'9 Dolayısıyla ait olmadan inanma, inanmadan ait olma, ateist Hıristiyan, ateist Müslüman, dindar değil ama inançlı, laik ama dindar, Müslüman ama Kemalist gibi söylemler henüz tam bir sentezin oluşturulamadığının ve bireylerde oluşan kafa 


karışıklığının bir ifadesi olsa gerektir. ”! 


Batı'da, kilisenin etki ve hareket alanının belirlenmesi, aynı zamanda rasyonel düşünceyi benimseyen bir toplum düzeni oluşturulması çabasıyla ortaya çıkan sekülerleşme, ülkemizde modernleşme ve Batılılaşma düşüncesi üzerinden şekillenmiştir. 
Günümüzde dini düşünceye yönelik algının hem siyasallaşma yönünden hem de gündelik yaşantıya olumlu etkileri bakımından bir gelişim ve dönüşüm yaşadığı muhakkaktır. 
Dindarlara yönelik gerici ve yobaz gibi olumsuz görüşler giderek yerini modem 


dinselleşme olabileceği fikrine bırakmıştır. 52 


Türkiye'deki köklü toplumsal ve kültürel dönüşümler son iki yüzyıldan bu yana artmıştır. Bu değişim ve dönüşümler geleneksel yapıları da etkilediğinden toplumda çeşitli huzursuzluk ve uyumsuzlukların da yaşanmasına sebep olmuştur. Özellikle, genç kuşak bu değişime hızlı uyum sağlayabilse de, kimlik oluşturmada zorluk yaşayarak, geleneksel değer yargılarını tam kavrayamadan yeni değer yargılarına geçişte bunalma ve bocalamalarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu bağlamda, geleneksel kimlik yerine seküler kimliği tercih eden bazı gençler hayatlarında dini inanç ve buna bağlı sembollerin önemini yitirdiğinden daha çok seküler kimliği benimsemektedir. Her ne kadar modernizmin dini yaşamı gerilettiği sosyal bir gerçeklik olarak kabul edilse de modernizmin sağladığı bir 


takım imkanlar sayesinde dinin giderek güçlendiği ifade edilebilir. 53 


150 M. Ali Kirman, a.g.e., s. 2. 

151 M. Ali Kirman, a.g.e., s. 2. 

152 Gözde Aynur Mirza, a.g.e., ss. 72-73. 
153 Seher Şen, a.g.e., s. 43. 
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Günümüzde geleneksel anlamda dini vecibelerini yerine getirmedikleri düşünülse de bazı gençlerin dünya görüşlerini oluştururken dini referans aldıkları görülmektedir. 
Dindar olduğunu söyleyen fakat hayatında seküler yaşam tarzını benimseyen gençlerin de sayısı azımsanmayacak kadar çoktur. Bireyselleşen gençleri etkisi altına alan ve dinleri toplumsal hayattan silmeye çalışan ve modernite ile el ele vermiş bir sekülerleşme fikri aynı zamanda dinin toplum ve bireyin hayatındaki etkinliğinin giderek azalacağı iddiasını ileri sürmüştür. Nitekim dinin işlevlerinde yaşanan değişimlerde, siyaset, ekonomi, kültür, sanat, eğitim ve aile gibi pek çok alanda kendini hissettiren sekülerleşmenin en yıkıcı 


darbesi gençliğin dejenere olmuş inanç tutum ve davranışlarında görülmektedir. 


Örneğin, Kirman’ın üniversite gençliğiyle yaptığı bir anketin sonuçları oldukça ilginçtir. Şenin ifadeleriyle; “çalışma genel manada, sekülerleşme teorisinin birtakım öngörülerinin gerçekleşmemesine ve buna bağlı olarak dine yeniden dönüş yaşandığı yaklaşımıyla birlikte sekülerleşme tezinin öldüğünü iddia edenlerin varlığına rağmen, Türk toplumunda ve özellikle gençlerinde sekülerleşmenin güçlü bir şekilde varlığını sürdürdüğünü göstermektedir. Çalışmaya göre gençlerde, erkeklere göre kadınlar daha geleneksel ve dini tutumlar sergilemektedir. Kitle iletişim araçları, özellikle o yıllardaki TV kültürü, gençlerin bu tutumlarını büyük ölçüde etkilemektedir. Aile hayatı ile ilgili olarak, kadının ekonomik ve sosyal hayata katılım oranı oldukça yüksek olmasına rağmen ev işleriyle ilgilenmesini ibadet olarak gören ve mahrem erkeklerle konuşmasını ise dinen uygun bulmayan anlayışın önemli ölçüde kabul görmesi de dikkat çekicidir. Buradan hareketle gençlerde ne tamamen seküler bir tutumun ne de tamamıyla geleneksel şekillere bağlılığın olduğu görülür. Yani Türk gençliği için, seküler ve geleneksel değerlerin melez 


birlikteliğinden söz edilebilir. 9* 


Bugün, dinin kuralları ile günlük hayattaki yaşam pratiği örtüşmediğinden seküler bir dindarlık profili ortaya çıkmaktadır. Herhangi bir bağlayıcılığı olmayan, emir ve yasakların ahlaki bir boyut olarak düşünüldüğü seküler dindarlığın, “Allah'ın kişinin hayatına karışmadığı tasavvur edilen bir dindarlık biçimi” olarak da tanımlanması mümkündür. İlahi ilke ve yasaların bulunmadığı, Allah'ın hayatın akışına müdahale etmediği bir hayat tarzının gençliği deizme götüreceği muhtemeldir. Çünkü deist düşünce, 


aklın belirlediği Tanrı'yı, aleme ve insanlara karışmayan, pasif, etkisiz bir varlık olarak 


154 Seher Şen, a.g.e., ss. 92-95. 


52 


tasavvur etmektedir. Deizm ilahî hükümlerin bağlayıcılığını reddeder. Dolayısıyla seküler 


dindarlık ile deizm arasında bu yönde bir yakınlık olduğu görmezden gelinemez. !55 


1.5. Kuşak Kavramı ve Sınıflandırılması 


Teknolojinin giderek yaygınlaşmasıyla dünya düzeninde hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Bu değişim söz konusu toplumların yaşam, davranış ve ihtiyaçlarını da şekillendirmiştir. Buna bağlı olarak kendi yaş grubuna özgü karakteristik özellikler sergileyen kişilerden oluşan bu yapı kuşak kavramı ile tanımlanmıştır. 5“ Bu kuşak kavramı yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarından faydalanmış, dolayısıyla birbirleriyle benzer sıkıntıları yaşamış, kaderlerini paylaşmış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişiler topluluğunu ifade etmektedir. Yapılan çeşitli literatür taramalarında kavramsal olarak kuşak sınıflamasının net bir şekilde ortaya konulmadığı görülmektedir. 
Bunun nedeni hangi olayların, hangi kişileri ya da toplumları ne oranda etkilediğinin belli 


olmaması gibi sebeplerden!” kaynaklandığı düşünülebilir. 


Türk Dil Kurumu'nun felsefi anlamda yaptığı kuşak tanımına göre, doğum yılları hemen hemen aynı dönemlere denk gelen, aynı çağın şartlarını yaşayan, birbirleriyle benzer sıkıntıları ve kaderleri paylaşan, benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişilerin 


oluşturduğu topluluklardır. 158 


Türk Dil Kurumu kuşak tanımlaması yaparken içinde bulunulan dönemi ve şartları da göz önünde bulundurmaktadır. Nitekim her dönemin kendine özgü konjonktürel şartları bulunmaktadır. Bu şartlar gereği toplumda birçok olgu değişmekte, yeni kavramlar ve tanımlamalar ortaya çıkmaktadır. Örneğin en çok toplumsal, kültürel, politik, sosyal ve teknolojik alanlardaki değişimler meydana gelmekte ve insan olarak herkesin yaşamını etkilemektedir.! Bu tür şartlar gereği ortaya çıkan kuşak kavramları çeşitli isimlerle sınıflandırılmışlardır. Örneğin, 1946-1964 yılları arasında doğmuş olanlar Bebek Patlaması 


(Baby Boomers) kuşağı olarak adlandırılmışlardır. Bu kuşak genellikle çevreleriyle olan 


155 Şemsettin Kırış, Sünnet Perspektifinden “Seküler Dindarlık” Üzerine Bazı Düşünceler, İnsan ve Toplum 
Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 4, 2018, s. 2463 

156 Elif Taşlıbeyaz, “Z Kuşağı İle İlgili Araştırma Eğilimlerinin ve Eğitime Yönelik Katkılarının Analizi”, 
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 3, 2019, s. 716. 

57 Fatih Çakmak ve Mehmet Yunus Çelik, “Türkiye'de İstihdamın Kuşaklara Göre Analizi”, Sayıştay 
Dergisi, Sayı:104, 2017, s. 66. 

5 www.tdk.gov.tr, (Erişim Tarihi: 15.09.2020). 

159 Şaban Özdemir, Kuşaklar Teorisine Göre Türkiye'deki Gençlerin Medya Kullanım Alışkanlıkları Ve 
İstanbul Örneği, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2017, s. 25. 
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iletişimlerinde, paylaşılan sorumluluk ve takım çalışmasına verdiği önem ile dikkati 


çekmektedir. 


Aktif roller bakımından Türkiye’de halihazırda beş kuşak olduğu ifade edilmektedir. Bu kuşaklar; 


1927-1945 yılları arasında doğanlar ‘gelenekselci kuşak’, 

1946-1964 yılları arasında dünyaya gelenler ‘bebek patlaması kuşağı”, 1965-1980 yılları arasında doğanlar *X kuşağı”, 

1981-1999 yılları arasında doğanlar “Y kuşağı'©9 ve 

2000 yılı ve sonrasında doğanlar ‘Z kuşağı? şeklinde isimlendirilmişlerdir. 


Sosyolojik olarak, kuşaklar, belirli tarih aralıklarında doğarak sosyalleşme sürecinde politik, ekonomik vb. olaylardan etkilenmiş, benzer koşullarda sorumluluklar yüklenmiş, ortak değer, inanç, beklenti ve davranışlara sahip gruplar olarak tanımlanmaktadır. Aynı zamanda kuşaklar topluluğunu oluşturan bu bireylerin duygu, düşünce ve deneyimlerini de irdelemek gerekir. Nitekim her kuşağın kendine özgü hayatı algılama tarzı ve farklı iletişim şekilleri “mevcut yaşam ve çalışma alışkanlıklarının dışında” kendine ait karakteristik özellikleri, değer yargıları ve tutumları, güçlü ve zayıf yönleri bulunmaktadır. Bu nedenle kuşakları sadece doğdukları zaman dilimi olarak 


sınıflandırmak ve değerlendirmek çok sağlıklı olmasa gerektir.©' 


Son yıllarda her alanda hissedilen değişimler toplumsal, kültürel, hukuk, eğitim ve teknoloji alanlarında da hayatımıza hayli tesir etmektedir. Bu değişimler toplumu oluşturan insanların yapısını, değer yargılarını, hayata karşı olan beklentilerini, inançlarını da 


etkileyerek değişmelerine neden olmaktadır.!6? 


Kuşaklar arası geçişlerin mümkün olup olmadığı konusunda tereddütler bulunsa da günümüze baktığımızda bunun her zamankinden daha imkan dahilinde olduğu görülmektedir. Geçmişte daha aza kanaat eden, otoriteye sorgusuz sualsiz itaat eden bir 


nesil yerine, bugün karşımızda çok daha bilgili, azla yetinmeyen, gerektiğinde sorgulayan 


160 Canan Çetin ve Serol Karalar, “X, Y ve Z Kuşağı Öğrencilerin Çok Yönlü ve Sınırsız Kariyer Algıları 
Üzerine Bir Araştırma”, Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 14, Sayı: 28, 2016, s. 159. 

161 H, Yunus Taş, Mehmet Demirdöğmez ve Mahmut Küçükoğlu, “Geleceğimiz Olan Z Kuşağının Çalışma 
Hayatına Muhtemel Etkileri”, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, Cilt: 7 Sayı: 13, 2017, s. 1035. 

162 Saban Özdemir, a.g.e., s. 25. 


54 


eleştiren, beklentileri ve ihtiyaçları daha güncel kendisine her zemin ve şartta zaman 


ayırabilen yeni bir nesil bulunmaktadır. 16 
1.5.1. X Kuşağı 


X kuşağı olarak adlandırılan kuşak 1965-1980 yılları arasında doğmuş olan nesildir. 
Bu kuşak ebeveynlerine göre biraz daha eğitimli, daha çalışkan, oldukça kanaatkar ve daha realist özellik taşırlar. Teknoloji çağından önce doğmalarına ragmen teknolojiyi başarılı bir şekilde günlük hayatlarına dahil etmişlerdir.! X kuşağı teorisine göre kariyer yapmayı önemseyen, kurallara uyan, aidiyet yönü güçlü, otoriteye saygı duyan, sadakati ve çalışkanlığı ile ön plana çıkan özelliklere sahiptirler. Bu nesil yaşamları boyunca pek çok değişim ve dönüşüm yaşamış, bir çok yeniliğe adapte olmuştur. Bu yıllarda doğum oranlarının azalması nedeni ile kuşaklar arasında en küçük grubu oluşturan X kuşağı, kendinden önceki nesile göre daha eğitimli ve teknoloji çağından önce doğmalarına rağmen teknolojiyi günlük hayatlarına oldukça iyi adapte edebilen bireylerdir. İş hayatlarında ve sosyal yaşamlarında oldukça becerikli, girişimci ruhlu, değişime açık, karşılaştıkları zorlukları aşabilen, zaman zaman bağımsız fakat uyumlu ve kendine 


güvenen özellikler taşırlar.!©© 
1.5.2. Y Kuşağı 


1980-1990 yılları arasında doğan Y kuşağının karakteristik özelliklerine baktığımızda, oldukça girişimci, talepkar, istekli, bireyselliği önemseyen, teknoloji ile barışık, iş ve sosyal yaşamlarında dijital imkanlardan faydalanan bir nesli ifade ettiğini görürüz.!“” Y kuşağı teknolojinin yeniliklerini takip edebilen, bilgisayarla barışık, ergenlik dönemlerinde cep telefonlarıyla buluşmuş, sosyal yönü kuvvetli, iş ortamında başarılı, esnek mesai saatleri (oluşturabilen kariyerden ziyade kendini ifade etmeyi bilen, kararlarında aktif rol üstlenebilen ve kuşaklar arası farklılığın en çok hissedildiği bir nesil olmuştur.!““ Y kuşağı da teknolojiye bağımlılık konusunda en az Z kuşağı kadar benzerlik 


göstermektedir. Bu kuşağa “Milenyum kuşağı” da denilmektedir. 


16 H, Yunus Taş, Mehmet Demirdöğmez ve Mahmut Küçükoğlu, a.g.e., s. 1042. 
164 Elif Taşlıbeyaz, a.g.e., s. 717. 

165 H, Yunus Taş - Mehmet Demirdöğmez- Mahmut Küçükoğlu, a.g.e., s. 1035. 
166 Canan Çetin ve Serol Karalar, a.g.e., s. 160. 

167 Elif Taşlıbeyaz, a.g.e., s. 717. 

168 H, Yunus Taş - Mehmet Demirdöğmez- Mahmut Küçükoğlu, a.g.e., s. 1035. 
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Araştırmalara göre “Y Kuşağı” kavramı ilk olarak ABD’de yayınlanan bir dergide kullanılmıştır. Batıda 1980-2000 yılları arasında doğan bireyler Y kuşağı olarak adlandırılmaktadır. Bu kuşağın en belirgin özellikleri hayatlarının her alanında bilgisayar cep telefonu ve interneti çok iyi ve sık kullanıyor olmalarıdır. Ayrıca teknolojiyi takip edebilen, okuyan, araştıran, öğrenen ve öğreten bir kuşak olarak da kabul edilirler. İçinde bulunduğu dönem itibarıyla diğer kuşaklardan oldukça farklılık gösterirler. Telefon ve bilgisayar teknolojileri ile büyüyen, bireysel, rahat, ne istediğini bilen, eğlence, gezme ve yaşama alışkanlıkları olan, hayallerinin peşinden koşma ve sevdiklerine zaman ayırma gibi 


pek çok özelliklere de sahip bir nesil olma özelliği taşırlar. 19 
1.5.3. Z Kuşağı 


Son yıllarda adını sıkça duyduğumuz ve literatürümüze sonradan girmiş yeni bir kavram olan Z kuşağı kavramı, günlük hayatta da kullanılmaktadır. Çağımızda yaygın olarak kullanılmaya başlanılan teknolojiler ile iç içe olduğumuz zaman diliminde doğan ve bunun getirdiği çeşitli özellikleri içinde barındıran bir kuşağı ifade etmektedir.'”9 2000 ve 


sonrası doğanlar bu kuşağın tipik özelliklerini taşır. 


Elif Taşlıbeyaz'ın makalesinde de ifade ettiği gibi, “Z kuşağı, farklı motivasyon ve ihtiyaçlara sahip, aynı anda birden fazla işi yapabilen, motor becerileri gelişmiş, teknoloji 


ve interneti rahatlıkla kullanabilen bireyleri ifade etmek için kullanılmaktadır.”7! 


Tabiri caizse dijital dünyanın içine doğan bu nesil, teknoloji kullanımında eleştirel tutumlara sahip olmadığından ihtiyaç duyulandan fazla ve çoğu zaman amaçsızca kullandıkları görülmektedir. Teknoloji ile iç içe yaşadıklarından bu kuşak üyelerine “İnternet Kuşağı” (netgeneration), ya da “ağ kuşağı” (i-generation) da denilmektedir.'”? 
İnternet kuşağı veya i-kuşak olarak da isimlendirilen bu kuşak için “Kristal nesil” tabiri de 


kullanılmaktadır. !”? 


Dijital ve yüksek teknolojinin günlük hayatımıza yön verdiği, sosyal medyanın 


hayatımızın her alanını etkilediği şu dönemde var olan Z kuşağını diğer kuşaklardan ayıran 


16 Saban Özdemir, a.g.e., s. 47. 
170 Elif Taşlıbeyaz, a.g.e., s. 715. 
11 Elif Taşlıbeyaz a.g.e., s. 718. 
172 Elif Taşlıbeyaz a.g.e., s. 717. 
1733 Canan Çetin ve Serol Karalar, a.g.e., s. 162. 
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en önemli özelliği dijital yüksek teknolojinin yaygın olarak kullanıldığı bir zaman 


diliminde dünyaya gelmiş olmalarıdır.!74 


“Derin duygusal? sıfatıyla nitelendirilen bu kuşak aynı zamanda uzmanlar tarafından ‘Kristal Nesil? olarak da adlandırılmaktadır. Ayrıca bu nesil için kullanılan diğer bir ifade şekli de “Dijital yerliler? olarak dikkat çekmektedir. Z kuşağı gençleri ya da çocukları, insanlık tarihinin el, kulak, göz, vb. fiziksel ve motor becerileri uyumu çok yüksek nesli olarak dikkat çekmektedir. Bu gençler, teknolojiyi çok hızlı bir şekilde kavrar ve kullanırlar. Aynı zamanda bireyselliği seven, sonuç odaklı, tatminsiz, aceleci, barışçıl ama hakkını savunabilen, sabırsız ve tüketicidirler.!”” Aktif sosyal medya kullanıcısıdırlar, aynı zamanda doğaya ve hayvanlara önem gösterirler. Ne istediklerini bilen, bireysel ve bağımsız çalışmayı seven, dürüst, kendilerini rahatlıkla ifade edebilen özellikler taşırlar. 
Girişimci bir ruha sahip, tüketici yönleri ve istekleri fazla eleştirel bakabilen, farkındalık taşıyan, otorite ve baskıya gelmeyen, benmerkezci, farklılıktan ve değişimden hoşlanan, 


sadakatsiz ve kolay vazgeçebilen bir yapıya sahiptirler.!76 


Özgüveni yerinde, maddecilik felsefesini benimseyen ve oldukça hızlı ve hareketli bir yapıya sahip ve bir o kadar da hırslı olan Z kuşağı, diğer kuşaklara oranla bilgiyi daha çabuk elde edebilme ve yorumlayabilme yeteneğine sahiptirler. Ancak ilginç bir tespit olarak şunu söylemek mümkündür. Bu kuşak her ne kadar aynı çağda doğup aynı şartlarda ve aynı havadan beslenseler de sosyal ve ekonomik açıdan birbirine benzer yönleri olduğu 


kadar birbirinden farklı özelliklere de sahip olduğu müşahede edilmektedir.” 


Z kuşağı olarak adlandırılan ve 2000 yılı ve sonrası doğan bireyler bugün itibarıyla en büyüğü 20 yaşındaki gençlerden oluşmaktadır. 20 yaş ve altındaki bu genç kuşak genel olarak coşkulu, canlı, atılgan, hırslı, hazcı, sorgulayıcı vb. özelliklere sahip olmakla birlikte 


değerleri ve dünya görüşü ile hayatın varoluşsal boyutunu anlamlandırmaya çalışmaktadır. 
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Gençlik Politikaları Ekibi'nden politika analisti Gamze İğrioğlu, bir söyleşisinde ‘Z kuşağı” kapsamına 15-24 yaş aralığındaki 


gençleri dahil ederek bu grubun dijitalleşme, otomasyon, iklim değişikliği gibi küresel 


174 H, Yunus Taş, Mehmet Demirdöğmez ve Mahmut Küçükoğlu, a.g.e., s. 1033. 

175 H, Yunus Taş, Mehmet Demirdöğmez ve Mahmut Küçükoğlu a.g.e., s. 1037. 

16 H, Yunus Taş, Mehmet Demirdöğmez ve Mahmut Küçükoğlu a.g.e., ss. 1038-1040. 

177 Burcu Üzüm ve Leyla Şenol, “X-Y-Z Kuşağı Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri 
Üzerine Bir Araştırma”, 2019, s. 176. 
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değişimlere ve etkileşimlere maruz kalan ve uzun vadede bu değişimlerin etkisinde kalacak 


olan bir kuşak'”8 olduğunu ifade etmiştir. 
1.5.3.1. Z kuşağında Kimlik Arayışı 


Z kuşağı 2000 ve sonrası doğmuş olan kişileri ve bu kişilerinergenlik yaşlarına tekabül eden bir dönemi kapsamaktadır. Bugün itibarıyla en büyüğü 20, en küçüğü ortaöğretim dokuzuncu sınıf düzeyi baz alındığında 14 yaşında olan gençleri temsil 


etmektedir. 


Çocukluk evresinin sona ererek yetişkinliğe geçiş yaptığı dönemi kapsayan gençlik evresi bir arayış ve kimlik kazanma sürecini içinde barındırır. Ortalama 12-20 yaş aralığı, ergenlik dönemini de içine alması nedeniyle gelişme, olgunlaşma ve değişimin birlikte yaşandığı bir dönemdir. Bu dönemde fizyolojik ve psikolojik değişmeleri karakterize eden davranışlar yanında, dini inanç tavırları da sergilenir. Psiko-sosyal açıdan bluğ çağı ile başlayan ve yaklaşık yirmi beş yaşa kadar devam eden bu süreç gencin tutum ve davranışlarını etkilemekte ve bu dönemde bireyler kimlik bocalaması ya da ruhsal 


bunalımlar yaşamaktadır. 


Z kuşağı olarak bahsettiğimiz bu gruptaki gençlerin kendini tanımlama, toplumdaki rolünü kazanma ve hayattaki varoluş amacını belirleme konularındaki arayışları oldukça sıkıntılı ve sancılı olmaktadır. Bu dönemde gençler daha eleştirel ve negatif olabilmekte, ailesi ve çevresi ile sorunlar yaşayabilmektedir.!”? Toplumdaki olumsuz gördükleri davranışları tenkit etme ve değiştirme arzusu içindedirler. Kendilerini fizyolojik ve zihinsel olarak güçlü hissettikleri bu evrede çevresine özgür bir birey olduklarını kabul ettirmek isterler. Bu dönemde en çok yabancılaşma, uyuşturucu kullanımı ve cinsellikle ilgili 


problemler yaşayabilmektedirler.!89 


Değer yargıları hızla değişen gençler, dini yönelimlerinde değişen toplumsal şartlara ve ruh durumlarına göre bir takım tercihlerde bulunmak durumundadırlar. 
Tercihlerinde hayatın anlamı, edindiği kimlik, görev ve sorumluluk anlayışları, duygusal, 


ruhsal ve sosyal arzular gibi konular etkin rol oynamaktadır. 8! 


178 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-53250029 , (Erişim Tarihi: 28.12.2020). 

19 Abdulvahit İmamoğlu, “Genç Yetişkinlikte Kimlik Oluşumu”, Bingöl Üniversitesi Uluslararası 
Sempozyum Modem Çağda Gençliğin Anlam Arayışı, Ed: Süleyman Taşkın-Sadi Yılmaz, Bingöl Belediyesi Kültür Yayınları, 2019, s. 79. 

180 Abdulvahit İmamoğlu, s. 83. 

181 Abdulvahit İmamoğlu, s. 86. 
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Gençleri alt kültürlere yönelten sebeplerin başında toplumsal değişim süreçleri gelir. Hızlı bir şekilde gelişen teknolojinin günlük hayata kattığı yeniliklere toplumun aynı hızla karşılık verememesi sonucu oluşan boşluk en çok gençleri etkilemektedir. Gelenekten modernleşmeye geçiş sürecindeki toplumlarda çeşitli unsurların etkisiyle kuşaklar arasında oluşan kopuklukların gençleri yeni arayışlara ve bağlantılara mecbur bıraktığı yadsınamaz bir gerçektir. Bu sebeple gençlerin yeni değerler arayışına, sosyal çevreden bağımsızlaşarak özgür ve farklı yaşayışlara, toplumun norm ve değerlerine aykırı 


olabilecek tutum ve davranışlara yöneldikleri görülmektedir.!? 


Genç, kendilik bilincine, kimlik ve kişilik kazanmak için öncelikle içinde bulunduğu kültür dünyasının farkındalığıyla, bireysel ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirerek ulaşır. Bu farkındalık ve sorumluluk bilincini, taşıdığı değerler ve anlamlarını 


bizzat benimseyerek, onlara ‘kendilik’ gözüyle bakarak veya okuyarak gerçekleştirir.!83 


Genç idrak etmeye başladığı andan itibaren sorgulama yapmadan genellikle taklit yoluyla kabul ettiği dini inanç ve değerleri, kazanmış olduğu bilgi beceri ve hayat tecrübeleri, donanımları ve gelişen fikri yapısıyla tekrar gözden geçirir ve anlamlandırmaya çalışır. Gencin, bağımsızlık ihtiyacı ile birlikte "tenkitçi düşünce" yeteneği de geliştiğinden dini inançlarını ve dini gerçeklerin mahiyetini anlamlandırmak ve hayatıyla bağdaştırmak için bir arayış ve karar verme sürecinden geçmektedir. Gençlik dönemindeki dini idrak ve bilinçlenme, geleneksel değerlere karşı eleştiride bulunma, tepki, şüphe ve güvensizlik, kısa ya da uzun süreli dini ilgisizlik veya dini bir gruba körü körüne bağlanma gibi eğilimler son yıllarda daha da artma eğilimi göstermektedir. Genç kuşak bu durumda ya yeni dini arayışlara yönelmekte ya da tamamen dinle bağını 


koparmaktadır. 


Gençlerin bu davranışları dini yorumlarla değil, bilimsel ve rasyonel bir bakış açısıyla kesin ve kutsal olarak billinen dini bilgi ve eylemlerin yerini akıl ve bilimin şekillendirdiği seküler eylemler almaya başlamış, buna bağlı olarak da genç kuşaklar arasında dini değerlere kıyasla daha rasyonel, faydacı, moral değer ve ilkeler, önem kazanmıştır. Bütün bu gelişme ve değişmeler neticesinde, gençler arasında dini düşünce 


azalmış, toplumsal yaşamın eylemsel kaynağı olarak bilinen dinlerin aksine, akıl ve bilimin 


182 Seher Şen, a.g.e., s. 80. 

183 Celal Türer, “Gençliğin Anlam Arayışına Felsefe (Tarihi) Nasıl Katkı Yapar? ”, Modern Çağda Gençliğin 
Anlam Arayışı, Bingöl Üniversitesi Uluslararası Sempozyum, ed. Süleyman Taşkın-Sadi Yılmaz, Bingöl Belediyesi Kültür Yayınları, 2019, s. 147. 
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önderlik ettiği bilgiyle yeni felsefi akımlara doğru bir meyil oluşmuştur. Sekülerleşme ile dini inançlar, eylemler ve kurumlar gençlerin hayatındaki önemini ve etkisini kaybetmeye başlamıştır. Böylelikle gençler din ve inanç ile olan ilişkilerini askıya almış, kendi içine çekilerek bireysel bir hayat yaşamaya başlamıştır. Hâlihazırda din gençlerin bireysel dindarlığındaki önem sıralamasında ilk sırada olmasa da günümüz gençliği arasında ‘dini hareketlilik? ve “canlılık” kendisini hissettirmektedir. Geleneksel yerleşik dinler gençlerin inanç ve eylemlerini yönlendirmede yetersiz kaldığından daha özgür inanç, ibadet ve normlarıyla yeni dini gruplara yönelmek suretiyle gençler, bireysel olarak kendilerine dini 


yaşam kurma yönünde eğilim sergilemektedirler.!8* 


Okumuş, bu konuda; “Gençlik dönemi insanın değişime ve yeniliklere açık olduğu bir zaman periyodudur. Gençler, yeniliklere daha açık insanlardır. Yeni bir düşünce, bilgi, inanç veya din ile karşılaştıklarında, hemen reddetmezler ve doğru görürlerse, çevre baskısına aldırmaksızın kabul ederler. İnanç, kutsal ya da dini denilebilecek bir gerçekliğin tanımlandığı ve tecrübe edildiği bir alan olmasının yanı sıra, aidiyet ihtiyacı ile de 


şekillenmektedir”!85 demektedir. 


İnancın ya da dinin, gelenekten ve aile içinden gelen bir edinim olması ile inancın ancak tecrübe edilebilecek ve bireyin kendi içsel yaşantısı içerisinde oluşturabileceği bir duygudur. İnanç sahibi olmak bireye çeşitli sorumluluklar da yüklemektedir. Hür aklı ve iradesiyle yapmış olduğu fillerinin, davranışlarının niyetine ve maksadına göre sonuçlarını 


üstlenmesi gerekmektedir.!89 


2020 yılı itibariyle baktığımızda en büyüğü 20 yaşında olan bu genç kuşak herkesin 
bildiği üzere internet ve mobil teknolojilerinin kucağına doğmuştur. Özellikle akıllı telefon bilgisayar ve tablet kullanımında oldukça maharetli oldukları görülmektedir. İnternetin ve teknolojinin de sağladığı kolaylık neticesinde hayatlarının her alanında aktif olarak kullamakta sosyal yaşamlarını bu sayede devam ettirmektedirler. Sosyalleşmelerini de sosyal medya sayesinde gerçekleştirirler. Yine internetin sağladığı kolaylıkla kısa sürede bir birbirlerinin ihtiyacı olan her türlü içerik linklerini birbirlerine ulaştırarak link kültürü 


oluşturan!97 bir nesil olarak dikkat çekerler. 


184 Seher Şen, a.g.e., ss. 83-87. 

185 Gözde Aynur Mirza, a.g.e., s. 95. 

186 Fatma Bayraktar Karahan, “Günümüz Dünyasında Bir Sığınak: Aile”, Diyanet Dergisi, 2019, s. 53. 
187 Şaban Özdemir, a.g.e., s. 59. 
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1.5.3.2. Z Kuşağında Bireyselleşme ve Özgürlük Anlayışı 


Günümüz post modern dünyasında yaşayan gençlerin anlayışına göre din ile özgürlük arasında kurulan ilişki, dinden ve Tanrı'dan uzaklaştıkça bağımsızlaşmanın ve özgürlüğün artacağı yönündedir. Her ne kadar dinin kendine göre belirli bir takım bağlayıcılığı olsa da bu kısıtlamalar insanın ve toplumun huzuru, mutluluğu ve refahı için 


'8 bir gereklilik olarak görülebilir. 


Seher Şen'in yüksek lisans çalışmasında lise öğrencileri ile yapmış olduğu yüzyüze görüşmede, gençlerin “tamamen dinden uzak bir hayat yaşamadığı, bireysel anlamda inanç ve geleneksel olarak kültüre yerleşmiş bazı ibadet ve ritüeller baz alındığında dini yaşantılarının yüksek olduğu fakat dinin günlük toplumsal hayatlarını etkileme hususunda oldukça zayıf kaldığı” sonucuna ulaşılmıştır. Şen, buna göre lise öğrencilerinin hayatlarında dini ve seküler sembollerin melez birliktelikleri görülmekle birlikte seküler yaşantı eğiliminin ağır bastığını ifade eder. Bu çalışmada genel anlamda öğrencilerin dini inanç noktasında Allah inancına sahip oldukları gözlemlenmiştir. Allah'la sıkı sıkıya bir bağ içinde olduklarını ifade etmelerine rağmen sosyal hayatlarında dinin etkisinin, inanç dereceleriyle aynı oranda olmadığı gözlemlenmiştir. Allah inancı kuvvetli olan lise gençlerinin kız-erkek ilişkilerinde, günlük işlerinde karar verme süreçlerinde, giyim tercihlerinde, eğlence kültürlerinde dinin ne dediğiyle pek ilgilenmediklerini ve dine başvurmadıklarını ifade etmişlerdir. Dinin hayata anlam kazandırma fonksiyonun lise gençliğinde oldukça az seviyede olması, bu çalışma çerçevesinde değerlendirildiğinde sekülerleşmenin en belirgin özelliklerinden biri olabilmektedir. Allah inancı kuvvetli olan lise gençlerinin kız-erkek ilişkilerinde, günlük işlerinde karar verme süreçlerinde, giyim tercihlerinde, eğlence kültürlerinde dinin ne dediğiyle pek ilgilenmedikleri ve dine başvurmadıkları verilerden çıkarılan sonuçlar arasındadır.“ Bu çalışmalardan da anlaşılacağı üzere gençlerin sosyal hayatlarında dinin etkisinin azalmakta olduğu ifade 


edilebilir. 
1.5.3.3. Z kuşağı ve Teknoloji Bağımlılığı 


Teknolojinin tüm dünyayı etkisi altına alması ile başlayan ve 1985 yılından itibaren 


kişisel kullanımı yaygınlaşmaya başlayan interneti (inter connected networks) günümüzde 


188 Hüseyin Kader, a.g.e., s. 217. 
189 Seher Şen, a.g.e., ss. 151-152. 
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dünyada yaklaşık 3,81 milyar kişinin kullandığı tahmin edilmektedir.'?9 Dünyada sosyal 
medya kullanıcı sayısı 3,81 milyarken Türkiye'de 16-64 yaş arası sosyal medya günde 7 
saat 29 dakika geçirdiği ifade edilmektedir.!?! Bu demektir ki günümüzde sosyal medyanın gençler üzerinde etkisi hiç olmadığı kadar yüksek seviyededir. Gençler yeni ilişkiler ve arkadaşlıklar kurmak ve kendi alanında alakalı etkinlikleri takip etmek için zamanın çoğunu buralarda geçirmektedir. Türkiye'de ise Ocak 2020 tarihi itibariyle 62,07 milyon internet kullanıcısı bulunmaktadır. Sosyal medya kullanıcısı ise Ocak 2020 rakamlarına göre 54 milyon!”? civarındadır. Hayatın her safhasına giren dijital ve elektronik cihazların gençler arasında en yaygın kullanılanı cep telefonudur. Akıllı cep telefonları sayesinde gençler çok daha hızlı haberleşebilmekte, bilgi paylaşımı yapmakta ve her türlü içeriğe rahatlıkla erişebilmekte, küreselleşen dünyada yurt içi ve yurtdışı üretilen, pazarlanan her 


türlü bilgi, fikir, kültür-sanat, eğlence, mal ve hizmet alımı yapabilmektedir. 


İnternetin herkesimde ve her alanda nasıl etkili olduğu bilinen bir gerçektir. Az bilinen ya da hiç bilinmeyen bilgilerin hızla ve yaygın bir şekilde ifşa olduğu görülmektedir. Örneğin internette ve yazılı basında son yıllarda deizm haberleri gençlik deizme kayıyor başlığıyla sıkça dolaşmaktadır. Küreselleşmenin bütün toplumları dönüştürüyor olması, dinin zihinlerde olmazsa olmaz yerini sarsmakta din olmadan da olunabilir iddiasını temellendirmektedir. Bu ve benzeri haber, yayın, makale ve yazılar deizm başlığı ile gündem oluşturmaya çalışmakta, iyi ya da kötü beraberinde bir algı oluşturmaktadır. Modern iletişim teknolojisinin hâlihazırdaki göz kamaştıran ürünlerinden biri olan internet günümüzde özellikle genç kuşak için vazgeçilmez bir kaynak haline 


gelmiştir. 


Sayısız bilgi kaynakları, sosyal medya, web siteleri ile internet ürkütücü bir dipsiz kuyuya benzemektedir. Ucu bucağı belli olmayan bu sanal dünyada sayısız haber, fikir, bilgi, ideoloji, inanç, kavram, sembol, söylem, resim, fotoğraf ve daha pek çok şey bulunmakta, herhangi bir zaman, mekân ve kural sınırı tanımaksızın önümüze serilmektedir. Öyle ki, internet insanların duygularını, düşüncelerini, davranış kalıplarını, değer yargılarını, sosyal ilişkilerini, tüketim alışkanlıklarını ve hatta gelecek tasarımlarını derinden etkilemekte ve dönüştürmektedir. Bir çoğu ona bağımlı hale gelmekte, kendilerini 


ailelerine, çevrelerine kapatıp hırçın ve asosyal bireylere dönüşebilmekte, sanal dünyanın 


199 Sosyal Medya Kullanma Kılavuzu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Yayınları, İstanbul 2020, ss. 8-9. 
91 Sosyal Medya Kullanma Kılavuzu, a.g.e.,s. 68. 
192 Sosyal Medya Kullanma Kılavuzu, a.g.e.,s.78. 
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esiri haline gelmektedirler. Önceden toplumsal baskı ve gelenekselcilik sebebiyle inkârcı olduklarını gizleme ihtiyacı hissedenler bugün internet sayesinde dijital ortamlarda düşüncelerini açıkça ifade edebilmektedirler. Doğal olarak, inançsızlığın farklı tonlarını 


temsil edenler de imkândan özgürce yararlanmakta fikirlerini herkese ulaştırabilmektedir. 


Günümüzde internet teknolojisi her geçen gün daha da yaygınlaşarak her türlü fikrin, ideolojinin rahatça üretildiği, yayıldığı, propaganda yapılabildiği, çarpıştığı, değiş tokuş edildiği koskocaman sanal bir dünya haline gelmiştir. Bu sanal alemin içerisinde barındırdığı ve internet üzerinden faaliyette bulunan binlerce bilinçli kişi ve topluluk bulunmaktadır. Bu kişi ve grupların oluşturduğu web siteleri, forum siteleri, bloglar, sosyal medya hesapları ve çeşitli kanallar üzerinden her türlü fikir, propaganda ve tanıtımlarını rahatça ve özgürce yapmaktadırlar. Bunun iyi ya da kötü sonuçları görecelidir. Ancak bu sayede deizm ateizm başta olmak üzere her türlü din karşıtı akımların isimlerinin günlük 


hayatta daha fazla duyularak daha popüler hale gelmesine yol açtığı görülmektedir. 


Geçtiğimiz yıllarda Gezici Araştırma Merkezi tarafından yapılan Türkiye geneli 12 
il, 18 ilçede 20 yaş altını temsil eden 1062 Z kuşağı genç ile yüz yüze gerçekleştirilen bir araştırmaya göre Z kuşağının insan hakları, hayvan hakları, cinsiyet ayrımcılığı gibi konularda duyarlı olduğu, haklar konusunda eşitlik temelli bir anlayışa sahip olduğu belirtilmiştir. Aynı zamanda ırk, cinsiyet, din, dil, mezhep gibi unsurlar düşük bir öneme sahiptir. Z kuşağı içinde farklı bir din veya mezhebe ait biriyle evlenebilirim diyenlerin oranı, %82,2 dir. Dolayısıyla Z kuşağı için din ya da mezhep farkının büyük ölçüde önemsiz olduğu görülmektedir. Diğer sonuçlarda ise Z kuşağının 4015,7'si namaz kılma, oruç tutma gibi dini inançlarının gerekliliklerini yerine getirdiğini söylerken, %55,8'si ise bu gereklilikleri yerine getirmediklerini belirtmişlerdir. %28,5'i de inançsız olduğunu ifade etmiştir. Z kuşağının 4065'inin akıllı telefon kullandığı belirtilen araştırmada günlük sosyal medyada geçirdikleri zamanın ise ortalama altı saat olduğu ifade edilmiştir. Z kuşağının en çok iletişim kurduğu sosyal medya platformu ise %76 ile İnstagram, %65,1 ile Facebook, %37,2 ile Twitter, %22 ile Snapchat ve Tiktok, %27 ile Youtube olmuştur. X kuşağı iletişim yolu olarak gazete ve televizyonu, Y kuşağı, bilgisayar ve tableti kullanırken, Z 


kuşağının bilgiyi sosyal medyadan aldığı belirtilmektedir. 9” 


193 hitps://tr.sputniknews.com/turkiye/2020061 11042228703-gezici-arastirma-merkezi-baskani-murat-geziciturkiyenin-kaderi-z-kusaginin-elinde/, (Erişim Tarihi: 28.12.2020). 
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İnternet üzerinden ateist fikirlerden etkilenen ve beslenen oldukça fazla sayıda nihilist genç bulunmaktadır. Özellikle sosyal medya ağları vasıtasıyla kurulan sitelerde kendi kimliklerini gizleyip agnostik, nihilist, ateist gibi çeşitli takma adlarla üye olarak 


dine ve dindarlara saldırarak topluma ve toplumun değerlerine de saldırmaktadırlar.!?1 


Yaşadığımız toplumda yenilenme ve değişim süreci kontrol edilemeyen ve hatta zaruri bir olgu haline gelmiştir. Her türlü fikir düşünce ve davranış gelişip değiştiği şu teknoloji çağında gençlerin değişmeden geleneksel biçimde aynı kültürel anlayış ve değerlerle hayatlarına devam etmeleri pek mümkün olmasa gerektir. Zihin dünyalarındaki kırılmalar ve hayatı anlamlandırmada bocalamalar yaşayan Z kuşağına bu konuda kültürel yozlaşmaya ve çatışmaya neden olmadan onlara ahlaki ilkeleri ve dini değerleri tanıtabilmek gerekmektedir.!?9 Bu bağlamda gençlerin bireysel olarak eşitlik ve özgürlük temelli, adaletli, saygılı ve sorumlu bireyler haline getirilebilmesi için internetin yapıcı ve 


olumlu taraflarını kullanarak onlara anlayacağı dilden cevaplar üretilmesi hedeflenmelidir. 
1.5.3.4. Z Kuşağında Dini Eğilim ve Değerler 


Her gencin kendine göre dini inanç, değer, norm, pratik ve uygulamaları mevcuttur. 
Ancak bunlar insan hayatının geçirdiği evrelerin en önemlisi olan gençlik döneminde dini 


ve kültürel bağlarıyla yoğurularak şekil alır ve toplumdan topluma farklılık gösterir. !”6 


Din, gençlerin dünya görüşünü şekillendirme ve anlamlandırmada yönlendirici bir görev üstlenmektedir. Din genç kuşağın toplumla bütünleşmesini, sosyalleşmesini, kimlik, güvenlik ve aidiyet duygusu geliştirmesini sağlar. Onları olası tehlike ve kötü davranışlardan korur. Gençlerin otokontrol mekanizmalarını geliştirmelerine yardımcı olur. 
Gençlerdeki toplumsal değişmeyi sınırlandırıcı etkisi de vardır. Ancak çağımızdaki toplumsal değişimin gençler üzerindeki rolü itibariyle daha hızlı olması, dinin sınırlayıcı 


etkisini yitirdiği savını güçlendirmektedir. 


Değerler bireysel tutumları yönlendirdiğine göre temel değerlerden olan hoşgörü, 


saygı, sevgi, dayanışma, duyarlılık, sorumluluk, bağımsızlık, çalışkanlık, estetik, 


19% Adnan Bülent Baloğlu, “Çivisi Çıkmış Dünya”, Diyanet Dergisi, 2019, ss. 19-22. 
195 Aygün Akyol, a.g.e., s. 227. 
19% Seher Şen, a.g.e., s. 82. 
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özdenetim, yardımseverlik, adalet vb. gibi değerler gençlerin inanç'?” doğrultusundaki 


tutum ve davranışlarında belirlilik göstereceği muhtemeldir. 


Gelişmekte olan veya gelişmiş toplumlardaki sosyal ve kültürel değişmeler, yeni değerler ile geleneksel dini değerler arasındaki uyumsuzluk ve açmazlar, gençlerin dini yaşantılarını oldukça etkilemektedir. Öyle ki bu değişimler en çok aile kurumunu ekileyerek gençelerin üzerindeki sosyal kontrol mekanizmasını ortadan kaldırmaktadır. 
Özellikle parçalanmış ailelerin çoğalması geleneksel aile kurumunun işlevini kaybetmesine, ailenin koruyucu, yönlendirici ve dini kültürü aktarma fonksiyonunu yeterince yerine getirememesine neden olmaktadır. Böylelikle genç nesil gelenek ve kültürden koparak dini değerlerden uzak, kendince bireysel ve öznel bir yaşam felsefesi geliştirme gayreti içerisine girmektedir.!'?* İçinde bulunduğumuz dijital çağda geleneksel değerler azalma eğilimi gösterirken, kitlesel iletişim araçları sayesinde gençlerde inanç 


şekilleri artmakta ve çeşitlenmektedir. 


Ayşe Tunç'un ifade ettiği gibi “değerler belirli şart ve durumlardan bağımsız, soyut ve arzu olunanı gösteren standartlar, yüceltilmiş gayelerdir”. Değerler normlar kadar somut, belirgin ve yol gösterici olmamakla birlikte bireyler arasındaki ilişkileri yönlendirmede kültürel kodları içerisinde bireylerin nasıl davranmaları konusunda ölçüt olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Toplumda önemli ölçüde kabul edilen değerler, tabakalaşmayı sağlamada, çeşitli şekillerde oluşan ilgileri belirlemede, uygun düşünce ve davranış biçimleri geliştirmede, toplumsal rollere rehberlik etmede bütünleştiricilik 


açısından önemli bir işleve sahiptir. 1” 


Değer üretimi insanları diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliklerden biridir. 
Eğer değerler eyleme ve ideale dönük olursa anlam içerirler. Şahıslar için bireysel ve toplumsal bir kimlik oluşturma potansiyeline sahip, mana yüklü bir olgu olarak ifade edilebilir. Değerler, ilahi ve toplumsal kaynaklar bakımından sosyal ve dini olmak üzere 


iki kategoriye ayrılabilir.79© 


97 Deniz Koçak, Ece Boyacıoğlu, Damla Hepsöğütlü Yeşil, Göknil Nur Koçak, “Sosyal Fayda Faaliyeti 


Yoluyla Değerler İnşaası Örnek Uygulama Sunumu” Modern Çağda Gençliğin Anlam Arayışı, Bingöl Üniversitesi Uluslararası Sempozyum, (Ed. Süleyman Taşkın ve Sadi Yılmaz) Bingöl Belediyesi Kültür Yayınları 2019, s. 178. 

198 Seher Şen, a.g.e., s. 84. 

19 Ayşe Tunç, İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinde Din ve Sosyalleşme, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale, 2011, ss. 32-34. 

200 İsmail Akyüz, “Türkiye'de Gençlik, Din Ve Değerler Konusunda Yapılan Ampirik Araştımaların Yöntem 
ve İçerik Analizi”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 30, 2014, s. 13. 
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Gençlik dönemi, bilgisel ve duygusal etkileşimin en etkin şekilde yaşandığı bir dönemdir. Bu dönemde güçlü bir şekilde hissedilen kendini ve hayatı tanıma ve anlamlandırma arzu ve ihtiyacı genci birçok arayışa iter. hayatına ve davranışlarına etki edecek dini bir anlayış çerçevesinde de olabilir, dini dışlayan bir inanç bünyesinde de olabilir. Bu inanç şekilleri geçici ya da kalıcı olabilir. Zihinsel ve duygusal değişimlerin yaşandığı bu dönemde genç, benlik arayışı, sorgulama ve hayatı tanıma ve anlamlandırma 


ihtiyacını gidermeye yönelik bir tutum sergilemektedir.?" 


Son yıllarda gençlikle ilgili birçok güncel araştırma yapılmaktadır. Bu araştırma ve bilimsel çalışmalar, gençlerin dine ve dini değerlere nasıl baktığı konusunda fikir vermektedir. Örneğin 2018 yılında Türkiye gençlik sivil toplum kuruluşları platformunun yaptığı bir Araştırma oldukça dikkat çekicidir. Türkiye'de 15-30 yaş arası nüfus genel 
nüfusun 9025,3'lük payına sahiptir. Araştırma 15-30 yaş arası gençlerden oluşan 8000 
denekle gerçekleştirilmiştir. Gençlerin dini kimliği başlığı altında yapılan çalışmada görüşme yapılan gençlerin dini kimlik ve değer yargıları da ölçüme tabi tutulan olgular arasındadır. Bu araştırmanın sonuçlarına göre; 9095,8'i kendisini Müslüman olarak tanımlamışlardır. Katılımcılardan (93 kişi) ol,1'i ateist olduğunu (77 kişi) %1,0 ise deist olduğunu ifade etmiştir. 9056,3'ü kendisini “dindar, oldukça dindar”, /033,8'i “ne dindarım ne değilim”, 907,”si “dindar değilim” ve %2,7’si “hiç dindar değilim” şeklinde tanımlamışlardır. Dini kimlik olarak bakıldığında; “Bir dine inanıyorum, ibadetlerimin bir kısmını yerine getiriyorum” diyenlerin oranı %31,5, “Bir dine inanıyorum, ibadetlerimi az yerine getiriyorum” diyenlerin %25, “Bir dine inanıyorum, ama ibadetlerini yerine getiremiyorum” diyenlerin (022,3, “tümünü yerine getirmeye çalışıyorum” diyenlerin %15,2, “herhangi bir dine inanmıyorum ve dinlere karşıyım” diyenlerin oranı ise %0,9’dur. Bu soruya cevap vermeyen gençlerin oranı ise azımsanmayacak derecededir. 
Araştırma sonucunda yapılan değerlendirmelerde, gençlerin dini yaşamlarına yönelik düşüncelerde dinden uzaklaşmaya başladıkları, kafası karışık, doğru bilgilere ulaşamayan, dini konularda bilinçsiz oldukları tespit edilmiş, kimi katılımcıların da günümüzdeki gençliğin dini yaşamını daha özgür ve laik buldukları ve bu yönde olumlu 


değerlendirmelerde bulundukları ifade edilmiştir.29? 


21 Savaş Kocabaş, “Hz. Peygamber'in (S.A.V) Sünneti Işığında Gençlik ve İbadet”, Hz. Peygamber ve 
Gençlik Sorunları, (Ed. Mehmet Bayyiğit, Mehmet Ozkan, Ahmet Ali Çanakçı, Asem Hamdy Ahmed Abdelghany), Palet Yayınları, Konya 2019, ss. 118-128. 


202 Seher Şen, a.g.e., s. 97. 
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Günümüzde Z kuşağı dinden tamamen kopmadığı halde dinden bağımsız bir şekilde yaşam sürmektedir. Bu genç kuşak Allah'ın varlığını kabul etmekte ancak dine kayıtsız davranmakta, dini ritüellerJden uzaklaşarak dinden bağımsız davranış 


sergilemektedir.” 
1.5.3.5. Z kuşağında İnanç Problemleri 


Son zamanlarda Z kuşağı gençleri karakter farklılıklarını göz önünde bulundurarak özgür bir biçimde aile ve toplum baskısına aldırmadan kendilerine özgün bir inanç tercihinde bulunmaktadır. Nitekim gençler, hayatlarının belirli dönemlerinde dini bilinçlenme ve uyanış yaşarlar. Bununla birlikte gerek kendi iç dinamizmindeki çalkantılar, gerekse toplumdaki yenilenen değer yargıları nedeniyle dini bakımdan bocalama ve bunalım yaşarlar. Ancak çoğu zaman din onlar için, psikolojik istek ve ihtiyaçlarına cevap veren, güvenli bir liman, bağlanma ve anlam bulma gibi konularda erişilebilir konumda olmuştur. Özellikle günümüz gençliğinin yaşadığı inanç problemleri onun dini ruh halinin bir sonucu olarak, düşünceden davranışa dönüşmüş biçimi?“ şeklinde yorumlanabilir. 
Allah'ın aciz bir insan olarak yarattığı ve kul olma misyonunu yüklediği gençlerin bir kısmı, bu ağır sorumluluğun idrakine vardığında, ya sorgulayarak, kaçarak, suçlayarak ya 


da inkâr ederek dine karşı eleştirel tavırlar sergileyebilmektedir. 


Gençlerin çoğu bugün din konusunda eleştirel ve araştırmacı bir tavır takınarak geleneksel din algıları ile kendilerine anlatılan dini yaşanılabilirliği konusunda kıyaslayabilmektedir. Ancak akıllarına takılan birçok soru ve problem karşısında bocalamaktadır. Bu konuda Mehmet Görmez; “Gördüm ki biz hocalar sadra şifa olarak, onların sorularına cevap veremiyoruz. Hatta onların zihinlerini karıştırıyoruz.”“” diyerek bu konuya dikkat çekmektedir. Gençlerin takip edebileceği, sorularına cevap verebilecek kanaat önderleri, güvenilir din adamlarına ihtiyaç günden güne artmaktadır. Nitekim Ayşe Böhürler, “Din Yorgunu Gençler” başlıklı yazısında “Gençlerin takip edebileceği, onların dini sorularını hoca düzeyinde cevaplayabilecek bir temsilci yok ya da çok az? 


demektedir. Ali Bardakoğlu ise; 


203 Şemsettin Kırış, “Sünnet Perspektifinden “Seküler Dindarlık” Üzerine Bazı Düşünceler”, İnsan Ve 
Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 4, 2018. s. 2458. 

24 Fatma Oluğ, a.g.e. s. 36. 

205 https//www.aa.com.tr/ti/turkiye/toplumu-kusatan-islami-ilim-müfredati-oluşturmamiz-lazim/1117559, 

(Erişim Tarihi: 10.10.2020). 
https://Www.yenisafak.com/yazarlar/aysebohurler/din-yorgunu-gencler-2040378 (Erişim Oo Tarihi: 

10.11.2020). 
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Bugün artık bizim ilahiyat bilimlerini yeni baştan düşünmemiz ve toplumu kuşatan, toplumun sorunlarını kuşatan bir İslami ilim müfredatı oluşturmamız lazım.” “Bugün artık dini ilimlerin, İslami ilimlerin içeriği, müfredatı bu dünyaya cevap vermekte hayli geri kalmış, adeta arkeoloji ile uğraşan, “geçmiş dönemlerde biz şöyle bir medeniyet kurmuştuk.” diye geçmişe öykünmekle 


yetinen bir oyalama içinde. İslami bilimler bugün topluma bir şey verme 


kabiliyetini yavaş yavaş yitirmeye başlamıştır?” 


ifadeleriyle eğitim öğretim müfredatının tekrar yapılandırılması gerektiğine işaret 


etmektedir. 


Elif Çakır da “Dindar Gençlik İsterken” başlıklı yazısında serzenişte bulunarak gençlikle ilgili yapılan yanlışlıklara dikkat çekerek; 


Dindar gençlik istiyoruz” diyen dindar iktidar yetkililerimiz, imam hatip açacağına, her sokağa cami açacağına, toplumsal yozlaşmanın önüne geçebilseydi, dindar siyasetçilerin akaidi zorlayacak açıklamalarına kısıtlama getirseydi, televizyonlara reyting getiren ağlak hocalar yerine nitelikli din adamlarını çıkartmış olsaydı, din bu kadar siyasete alet edilmeseydi, dahası “Müslümanlıkla ahlak arasındaki makas giderek açılıyor, Müslümanlar dünya ahiret dengesini yitirdiler, din artık melankoli ve gözyaşı içinde sunuluyor, adalet duygusu zayıfladı, giderek güçlünün yanında olan bir din söylemi gelişti, dinsiyaset, din-ticaret ilişkisine sınır getirilmeli, dini duyguları her alanda geçer ölçü yapıyoruz, dini yoruyoruz, sonunda din algısı tahrip oluyor” diyen eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu gibi hocalara kulak vermiş olsaydı... Böylesi yürek yakan bir tabloyla karşı karşıya gelir miydik? Dindar gençlik isterken, 


karşımızda deist gençlik bulur muyduk” 7298 


diyerek gençliğin günümüzde yaşadığı fikri karmaşanın alt yapısındaki sorunları ifade etmeye çalışmaktadır. Gençlik dönemi insanın kendisini en güçlü ve en kuvvetli hissettiği bir dönemdir. Kimliği, kişiliği ve karakteri bu dönemde belirginleşir. Bu dönemin özellikleri nedeniyle gençlerin yaşamlarında duyguları ve hisleri yönlendirici konumundadır. Dolayısıyla gençler bu dönemde fevri davranışlar gösterirler ve ani iniş çıkışlar yaşarlar. Derinlemesine düşünüp tartmadan doğru ya da yanlış anlık kararlar 


alabilmektedirler. 


207 https://Www.aa.com.tr/trAurkiye/toplumu-kusatan-islami-ilim-mufredati-olusturmamiz-lazim/1117559, 


(Erişim Tarihi: 09.10.2020). 
208 https://Wwww.karar.com/yazarlar/elif-cakir/dindar-genclik-isterken-6626, (Erişim Tarihi: 20.12.2020). 
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Bilindiği üzere en başta toplumun en önemli dinamiklerinden olan aile, dini hayatı etkileyen ve yönlendiren diğer oluşumlar ve günümüz dünyasında iletişimin en etkin ve önemli kabul edilen ayağı olan internet ve sosyal medya gençlerin inanç dünyasında, düşünce ve yaşam biçimlerinin olumlu ya da olumsuz şekillenmesinde en etkin rol oynayan faktörlerdir.” Gençlerin inanmalarında ve dine karşı olumlu tavır almalarında ailenin etkin bir rolü vardır. Ayrıca öğrenim gördüğü dönemde öğrenmiş oldukları bilgiler, var olduğunu ispat edemese de kabul ettiği şeylerin var olabileceği düşüncesi 


inanmalarında etkili olabilmektedir. 


Yapılan bir alan saha araştırması sonucunda, ortaöğretim öğrencilerinin inanç konusunda bir takım problemler yaşadıkları, bu bağlamda inanç ve din olgularını eleştirel biçimde  sorguladıkları görülmüştür. Gençler henüz bilgi temelli bir alt yapı oluşturamadıklarından geleneksel din söylemi ile din karşıtı söylem arasında çelişki yaşamakta ve mantıklı cevaplar üretemediklerinden çelişkiye düşmektedirler. Bu bağlamda gençler dine tepkisel yaklaşmakta ya da tamamen ilgisiz kalmaktadırlar. İnançlar duygusal ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendiğinden yaşadıkları travmatik olaylar sonucu dinden uzaklaşarak ateizm, deizm ve agnostisizm gibi din dışı inançlara yöneldikleri 


görülmektedir.?!9 


Çağımızda en büyük problemlerden biri teknoloji ve internetin bilinçsiz ve aşırı bir şekilde kullanılmasıdır. İlim ve teknik ilerledikçe bir yandan insanın hayatını kolaylaştırırken diğer taraftan da birçok sorunları beraberinde getirmiştir. Özellikle gençler bu değişimden olumsuz yönde etkilenmektedirler. Geleneksel olarak gençlerin kişiliklerini aile, okul ve çevre etkilemekteydi. Ancak günümüzde bu üç unsurun yanına bir dördüncü unsur daha eklendi ki, bu, televizyon, bilgisayar ve internetten meydana gelen görsel medyanın içinde bulunduğu dijital internet ortamıdır. Gençlerin basılı ve görsel medyayı bilinçli bir şekilde kullanmadıklarında kişiliklerinin oluşumunda ve kimlik oluşturmada zorluk yaşamaktadırlar. Görsel medyanın olumsuz etkileri, aile ve okulun olumlu yapıcı 


rolünü azaltmaktadır. 


Günümüz gençlerinin birçok sorunla karşı karşıya olduklarını görmekteyiz. Bu sorunlardan en önemlileri; inanç, ibadet, zamanı iyi değerlendirmeme, değerler, her türlü 


bağımlılık iletişim, kimlik arayışı, anlamlılık, cinsellik problemleri olarak sayılabilir. 


209 Ayşe Betül Akdemir, “Öğrencilerde İnanç Problemine Neden Olan Faktörlerin Belirlenmesi”, dergjabant 
AİBÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2020, s. 337. 
210 Ayşe Betül, Akdemir, a.g.e. s. 338. 


69 


Kuşaklar arası çatışmalar gençlerin aileden kopuşunu hızlandırmaktadır. Genç kuşağa bugün yeterince ulaşılamamakta, kendilerine karşı geliştirilen ön yargılar neticesinde, 


çevrelerine ve değerlerine gittikçe yabancılaşmaktadır. 


Bugün gençlerin önemli sorunlarından bir tanesi de inanç problemidir. Günümüz gençlerinin büyük bir kısmı inanç boşluğunun içindedirler. Zira inanç, insanın mutlu ve huzurlu bir hayat sürdürebilmesi için en önemli şarttır. İnancı/imanı zayıf olan gençlerin, gerek kendisine, gerek ailesine ve gerekse içinde yaşadığı topluma yönelik birçok zararlı davranışlar sergiledikleri müşahede edilmektedir. Soysaldı, inancın insan hayatında birçok olumlu etkisi olduğunu, inancın, insanı aklını kullanmaya ve düşünmeye sevk ettiğini belirtmektedir.O”na göre inanç, insanı hem kendisine hem de çevresindeki insanlara zararlı 


davranışlardan uzak durmasını sağlamaktadır.?!! 


Peker'in de ifade ettiği gibi gençlik döneminde özellikle yirmili yaşlarda dini-ahlaki tutumlarında istikrar sağlamış, hayat felsefesini kendine göre oluşturmuş bir kişilik kazanmışlardır. Bu aşamada dini gelişim safhasında yaşadıkları şüphe olayı ile buna bağlı olarak ortaya çıkan suçluluk ve günahkârlık duygularında gerileme görülür. Bu dönemde gencin dini şüphe ve kararsızlıklarında azalma yaşanır ve genç, artık din konusunda kendi tutumunu tam olarak belirleyebilecek zihni ve duygusal olgunluğa ulaşmış olur. Bu durum neticesinde gençlerden bazıları dini bunalıma yol açan çatışma süreci içerisinde çocukluk inançlarından farklı olarak dini inanç ve değerler dünyasını yeniden kurarlar. Dolayısıyla geleneksel dini yorum ve uygulamaları tenkit süzgecinden geçirerek akılcı bir düşünce ile yeniden düzenlerler. Bir kısmı ise, aileden aldıkları dini inanç ve değerleri geleneksel kalıplar çerçevesinde olduğu gibi veya çok az değişikliklerle sürdürme yoluna giderler. 
Kalan kısım ise dinleri tamamıyla reddederek ateist, deist, ilgisiz, dinsiz veya agnostik 


olurlar. Elbette ki bu sonuca varmada içsel ve dışsal birçok unsur etkili olmaktadır.?!? 


Öncü Eğitimciler Derneğince Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de destekleriyle ile “Gençlik ve İnanç” konulu bir çalıştay yapılmıştır. Üzerinde çokça tartışılan bu çalıştayın sonuçlarına göre aşağıda belirtilen sonuçlar gençlerin durumunu 


ortaya koyma bakımından oldukça önemlidir. 


211 H, Mehmet Soysaldı, “Günümüz Gençlerinin İnanç Problemleri”, Hz. Peygamber ve Gençlik Sorunları, 
(Ed. Mehmet Bayyiğit, Mehmet Özkan, Ahmet Ali Çanakçı, Asem Hamdy Ahmed Abdelghany), Palet Yayınları, Konya 2019, ss. 48-50. 

212 Abdülvahit İmamoğlu ve Adem Yavuz, “Üniversite Gençliğinde Dini İnanç ve Umutsuzluk İlişkisi”, 
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:13, Sayı:23, 2015, s. 211. 
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> “İtikadi anlamda sorunları olan gençlerde özellikle deizm yani “Allah'ın hayata müdahalesini reddetmek? inancı ön plana çıkmakta, ateizm bu bağlamda daha 


geride kalmaktadır. 


> Din ve bilimin çeliştiği düşüncesini besleyecek dini anlatımlar öğrencilerde itikadi sorunlara neden olmaktadır. Doğru bilgilerle donatılmamış bir Allah ve gayb âlemi düşüncesi bulunmakta, hurafeler din gibi görülmektedir. Bu noktada 


öğrenciye sunulacak din yorumu büyük önem arz etmektedir. 


> Dini anlatan kişiler arasında yaşanan tartışmalar ve sunulan dini bilgilerdeki 


tutarsızlıklar gençlerde din düşüncesinin saygınlığına zarar vermektedir. 


> Hiçbir sınır ve kural tanımayan tek yönlü bir özgürlük anlayışı, popüler kültürün inanç ve ahlak haline gelmesi, haz merkezli yaşam tarzı itikadi ve 


ahlaki problemleri artırmaktadır. 


> Din dersi öğretmeninin, öğrencisine uygun rol model olamaması da din 


eğitimini olumsuz etkileyen faktörlerdendir. 


> Din eğitimcisinin İslam itikadını öğretirken bireyi özgürleştiren ve ona tercih hakkı veren yönünü vurgulaması gerekmektedir. Aksi takdirde gençler dinden 


uzaklaşabilmektedir. 


> Din eğitiminde bilgi, duygu ve davranışın tümünün kazandırılması hedeflendiğinden öğretmenin anlattığı değerleri temsil edebilmesi büyük önem arz etmektedir. Söylemlerle davranışların tutarsızlığı ve hayata yansımayan bir 


dini anlatım genci dinden uzaklaştırmaktadır. 


İmam Hatip Liselerinde, inanç tabanlı bir eğitimden ziyade ibadet tabanlı bir din eğitimine ağırlık verilmektedir. Pek çok öğretmen itikat yönünden yeterli olduğu ön kabulüyle hedef kitlesine hitap etmekte; fakat öğrencilerin zihninde hem yaşının gereği olan inanç sorgulamaları hem de çevre ve sosyal medya kaynaklı pek çok soru bulunabilmektedir. Öğrenci, öğretmeninden ve arkadaşlarından çekindiği için inanca dair kafasına takılan soruları soramamakta, öğretmen de pek çok zaman bu ihtiyacı fark edememektedir. Öğrenci, cesaretini toplayıp soru sorabildiğinde de genellikle uygun bir dil ile yeterli ve temellendirilmiş cevaplar alamamaktadır. Bazı eğitimciler, soruları geçiştirmekte, bazıları bastırmakta bazıları da tatmin edicilikten uzak cevaplar 


verebilmektedirler”. Bu başlıklardan ve çıkan sonuçlardan da anlaşılacağı üzere gençlerin 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dini inanç ve zihin karmaşıklığı yaşadığı, bu problemlerin de yukarıdaki sebeplerden kaynaklanmış olabileceği ve netice itibariyle gençlerin din dışı felsefi akımlara özellikle de 


deizme ve ateizme kaydığını söylemek mümkündür.” ! 


Günümüzde kendisini deist ya da ateist olarak gören Z kuşağı gençleri, seküler yaşamının ortasına doğmuş, dinleri gündemlerine almamaya çalışarak kendilerini büyük ölçüde dinlere kapatan materyalist dünya görüşüne sahip gençler olarak tanımlanmaktadır. 
Ülkemizdeki gençlerin zaman zaman İslam dinine karşı mesafeli oldukları, dini kabul etseler de dinin ritüellerini yerine getirmedikleri görülmektedir. Gençlerin yüksek düzeyde sosyal medya kullanıcısı olmalarını göz önünde bulundurduğumuzda, her türlü kişilerle her türlü bilgi paylaşımını rahatlıkla yaptıklarını ve sürekli iletişim ve etkileşim halinde 


olduklarını ifade etmek mümkündür. 
1.5.3.6. Z Kuşağında Deizm Algısı ve Sosyolojik Etkenleri 


Farklı disiplinler tarafından ele alnan gençlik dönemleri, sosyolojik gençlik kuramları bağlamında, yapısal işlevsel, yapısal çatışmacı, sembolik etkileşimci ve alt kültür kuramı olarak ortaya çıkmıştır. Yapısal işlevsel gençlik kuramına göre, gençlik her değişimden büyük oranda etkilenmektedir. Eğer toplumlarda ortaya çıkmış bir unsur uyumu bozarsa, o toplumda ve dolayısıyla gençlerde yabancılaşma ve başkaldırı yaşanabilir. Gençlerin toplumsal roller kazanmaları açısından bu kuram oldukça önem arz eder. Bu roller gençlerin toplumla bütünleşmesi, toplumsal kurallara ve değerlere uyum 


sağlaması sağlıklı sosyal bir ilişki kurabilmesi bakımından da gereklidir.2!4 


Gençlerin deizme yönelmelerinin nedenleri arasında ilk sırayı alan ve temel ihtiyaç olarak kabul edilen bir şeye inanma arzusu ve anlam arayışı bulunmaktadır. Çünkü insanlık, tarih boyunca varoluşsal yapısı gereği, yaşamı ve geleceği ile ilgili beklentilerine daima cevap arama gayreti içerisinde olmuştur. Bu nedenle insan, bir şekilde aklıyla 


anlamlandıramadığı şeylere karşı bir çıkış yolu aramaktadır. 


Gençlerin zihninde barındırdığı ve karşı çıktığı fikirlerden biri de din ve bilimin çatıştığı düşüncesidir. Dinlerin akla aykırı öğeler içerdiğini, inananlarına özgürlük 


tanımadığını ve yarattığı alemi başıboş bıraktığını düşündüklerinden dinlere karşı çıkarlar. 


23  httpwWiktibasdergisi.com/2018/04/03/genclik-ve-inanc-calistayi-sonuc-bildirgesi/ (Erişim Tarihi: 


22.10.2020). 
214 Seher Şen, a.g.e., s. 73. 
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Çağlayan’ın da ifade ettiği gibi “Deizm, düşünce tarihinde felsefî bir akım olarak ortaya çıkmasına karşın gelişim psikolojisi açısından bireyin inanç dünyasıyla ilgili bir duruşu ifade etmektedir. Çünkü O'nun Tanrı, evren ve bireyle ilgili görüşleri doğrudan kişilik gelişiminin temel konulardan olan ilahiyat/metafizikle ilişkilidir. Kuşkusuz bilinçlerarası ilişkiler bağlamında insan ve Tanrı arasında nasıl bir etkileşim olacağı, bu değerlerin birbirine bakış açılarıyla yakından ilgilidir. Nitekim ‘insanın psikolojik, sosyal ve doğal çevresinden etkilenerek karakteri oluştuğu” fikrinden etkilenen teist personalistler, kişiliğin kaynağını Tanrı'da arayarak kişilik gelişimi için kişinin sürekli Tanrı'yla bir 


etkileşim içerisinde olmasını zorunlu görürler”.25 


Psikolojik ihtiyaçlar hiyeraşisinde kişisel özgürlüğün oldukça önemli bir yeri vardır. İnsan; her daim düşünce, söz ve davranışlarında özgür ve bağımsız olmayı ister. 
Aslında bu istek, akıl sahibi olmanın doğal bir sonucudur. Çünkü insan aklı sayesinde diğer varlıklardan farklı olduğunu ve sorumluluk sahibi olması gerektiğini idrak içindedir.?'© 

Modernleşme ile birlikte kişilerin dini inançlara yönelik anlayış ve tutumlarındaki belirgin oranda kırılmalar yaşaması, davranışlara da tavır alma ve eleştiri olarak yansımıştır. Genel anlamda dinin de içerisinde bulunduğu geleneğe karşı duruş ve ondan kopuşun; bireysel, toplumsal ve politik alanlarda değişimi ve dönüşümünü ifade eden modernizm, Müslüman toplumlarda ve ülkemizde mevcut inançların sorgulanması ve klasik İslami ilimlerin yeniden yorumlanması gerektiği şeklindeki görüşleri üzerine tezahür etmiştir. Gençliğin potansiyel bir güç olarak toplumların ve medeniyetlerin geleceğine dair bir dinamik oluşturduğunu göz ardı etmemek gerekmektedir. Allah'a imanı ya da dinleri reddetmekle ilahi kanun ve nizamın reddedilmesi söz konusu olduğundan ferdin, grupların ya da topyekün milletlerin hırsları, zevkleri, ihtiras ve çekişmeleri ve doymayan büyüme 


arzuları daha belirgin hale gelmektedir.?!7 


İnanç sorunlarına da yol açan felsefi ya da ideolojik akımlar ve görüşler gençlerin en başta itikadi, psikolojik ve sosyal açıdan arayışlara girmesine neden olmaktadır. 
Gençlerin deizme kaymalarında etkili olan sebeplerden biri inancın yeterli boyutta inşa edilememesidir. Allah'a inanmanın mahiyeti ve imkanının sorgulanması neticesinde 


gençlerin zihinlerinde oluşan inanç problemleri, geleneksel inançlar, inanç ahlak ilişkisi, 


25 Harun Çağlayan, a.g.e., s. 55. 
2 Harun Çağlayan, a.g.e., s. 56. 
27 Faruk Sancar, a.g.e., ss. 17-20. 
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ibadetlerin ve dini ritüellerin gerekliliği, psikolojik etkenler, güncel hayatla dini bağdaştıramama, bilgi eksikliği, eleştirel düşünme biçimi, dini baskı, korku ve yıldırma, ön yargı, dini istismar, sosyal medya ve internet, ailenin yeterince rol model olamaması, arkadaş, çevre ve toplumun etkisi, dini sunan kişilerin tutum ve yaklaşımları gibi 


nedenlerin oluşturduğunu ifade edebiliriz. 


Günümüzde inanç sorunlarına yol açan psikolojik, sosyolojik ve itikadi etmenlerin yanında dini bunalımlara neden olan din karşıtı felsefi ya da ideolojik akımlar bir hayli fazladır. İslam ülkelerini özelliklede ülkemiz gençleri üzerinde olumsuz tesirlerini gözlediğimiz ilahi din karşıtı akımlar başta Materyalizm, Pozitivizm, Deizm, Ateizm, Nihilizm, Agnostisizm, Sekülerizm, Varoluşculuk, Spiritualizm ve daha pek çok farklı akımlar teknoloji ve internet sayesinde etkisini daha da arttırmaktadır. Ülkemizde yapılan bilimsel araştırmalar da göstermektedir ki, din karşıtı akımlardan olan tanrı tanımazlık yani 


ateizm ve deizm ciddi oranda atış göstermektedir.?!8 


Ülkemizde ateizme, deizme ve her türlü din karşıtı akımlara yönelmenin nedenleri arasında gençlerin internet ve sosyal medyayı amaç dışı ve yoğun bir şekilde kullanmaları gelmektedir. Gençlerin bu vesileyle çevresindeki bu tarz düşünen kişilerin fikirlerinden etkilenmesi, gençlerin maddi ve manevi en güçlü hissettiği dönemde olmasının verdiği teşvikle aklına ve bilime fazlasıyla güvenerek her türlü otoriteden bağımsız ve kayıtsız olma isteği, din ve bilim ilişkisi tartışmalarının sağlam bir zemine oturtulamaması dolayısıyla din adına sunulanların bilimin rasyonelliği ile örtüşmemesi, din dilinin yeterince geliştirilememesinden kaynaklı gençlerin algılarına hitap edememesi, dinin bilinçsizce ticari ve siyasi amaçlar için kullanılması ve istismar edilmesi, dinin bir takım çevrelerce yorumunun gençlerin irade ve özgürlük anlayışlarını daraltması ve insanların birbirini anlayarak sıcak ve samimi duygularla yaklaşması gerekirken bireysel kavgalarla 


dini algı savaşı içerisine girmeleri gibi sebepleri sayabiliriz. 


Kişiler başta kendi ihtiyaçları olmak üzere içinde yaşadığı toplumun kendisinden beklediği sorumlulukları yerine getirdiği ölçüde normal bir yaşam sürebilir ve kabul görürler. Gençler kişisel özgürlüğünün sınırlarını belirlerken kişi-toplum ilişkilerinde birey 


hak ve sorumluluklarını da yerine getirmekle mükelleftir. Bu bağlamda dini veya değil 


218 Selim Özarslan, “Gençlerin İnanç Sorunlarına Yol Açan Bazı Akımlar ve Çözüm Önerileri”, Hz. 
Peygamber ve Gençlik Sorunları, (Ed. Mehmet Bayyiğit, Mehmet Özkan, Ahmet Ali Çanakçı, Asem Hamdy Ahmed Abdelghany), Palet Yayınları, Konya 2019, ss. 24-30. 
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herhangi bir konuda toplumsal anarşiye sebep olmadığı müddetçe her türlü fikrin serbestçe 


ifade edilmesi bireysel özgürlük içerisinde sayılabilmektedir.?'? 


Günümüzde bazı gençler, dine karşı tepki duymakta, şayet deizm, dinin reddedilmesi ise o halde ben deistim." diyebilmektedir. Bunun nedeni dinlerin, özellikle de İslam dininin yanlış tanınması ve tanıtılmasıdır. Nitekim bazen dindar olduğunu savunan kişilerin bilerek ya da bilmeyerek sergiledikleri din ve ahlak dışı tutum ve davranışlar 


gençlerin din konusundaki algılarını olumsuz yönde etkilemektedir. 


Gençlerin olumsuz, istenmeyen davranışlar, gruplar ve inanç akımlarına savrulmalarının alt yapısını oluşturan nedenlerin başında yanlış internet kullanımı, tembellik, ilgisizlik, bilgisizlik, kötü arkadaşlıklar ve kötü örneklikler bulunmaktadır. 
Gençlerin yön bulmalarındaki çaresizlik ve çıkmazları aşmada en temel unsur hakiki 


anlamda aklın kullanılması ve arınmış bir din duygusudur. 


Gençler sosyal yaşamları gereği sadece aile ile değil, arkadaş çevresi, akran grupları ve sosyal medya ortamlarında pek çok kişilerle etkileşimde bulunmaktadır. 
Onlarla yakın ilişkiler kurmakla kalmayıp, toplumun kabul ettiği değerleri göz ardı ederek istenmeyen davranışlarda bulunma, zararlı alışkanlıklar edinme ve çeşitli din karşıtı gruplara katılma gibi yaklaşımlar sergileyebilmektedir. Özellikle gençlerin kimlik kazanma sürecinde yaşadıkları toplumsal aidiyet ihtiyacı ve kendini gerçekleştirme arzusu beraberinde anlam arayışını da getirmekte dolayısıyla gençlerin tercihlerinde etkili 


olmaktadır. 


Kimlik oluşumunda önemli bir evre olan gençlik döneminde okul çağında bulunan Z kuşağının bu süreçte edindiği çevre, tanıştığı yeni arkadaşlıklar ve karşılaştığı gruplar, kimliğini şekillendiren unsurlar arasındadır. Yaşamış olduğu bu geçişler gencin kendi iradesi ile kararlar almasını sağlar. Eğitim sürecinde çeşitli problemlerle başa çıkma 


yöntemleri geliştirerek ileriki hayatına da yön vermeye çalışır. 


Bu dönemde dini değerlerin bir bütün olarak içselleştirmeseler de gençlerin din ile ilgilerini entelektüel düzeyde sürdürdükleri görülmektedir. Bu da gençler için dinin varoluşsal önemini ortaya koymaktadır. Her ne kadar bu çağda geleneksel değerlere karşı 


tenkit, tepki, şüphe ve güvensizlik, yeni arayış ve tercihlere yönelme, dine ilgisizlik gibi 


29 Harun Çağlayan, a.g.e., s. 56. 
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davranışlar olsa da dini uyanış ve bilinçlenme ya da dini gruplarda içerisinde kendini 


tamamıyla dine verme gibi davranış eğilimlerinin varlığı hissedilmektedir. 


Gençlik döneminde birey, bağımsızlık duygusunun fazlasıyla yoğun olduğu arkadaş çevresine yönelerek onlarla hareket etme arzusundadır. Genç, bu dönemde anne ve babasını eleştirmeye, onların güç ve kapasitelerinin yetersizliğini sorgulamaya başlar. 
Gençteki bu bağımsızlık duygusu, arkadaş çevresinden etkilenme durumuyla bağlantılı olarak dine karşı olan tavrını da belirlemektedir. Dini değerler bireyin davranışlarına yön vererek onu bağımlı kıldığından genç bu noktada dini değerlerle bağımsızlık duygusu 


arasında gidip gelmeler yaşayabilmektedir.?” 


29 Hüseyin Kader, “Üniversite Gençliğinin Kimlik İnşası Sürecinde Yaşadığı İnanç Sorunları” Modem 
Çağda Gençliğin Anlam Arayışı, Bingöl Üniversitesi Uluslararası Sempozyum, (Editörler: Süleyman Taşkın-Sadi Yılmaz), Bingöl Belediyesi Kültür Yayınları, 2019, ss. 213-214. 


İKİNCİ BÖLÜM 
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 


2.1. Verilerin Analiz Yöntemi 


Bu araştırma, Z kuşağında yer alan bireylerin deizm algılarını tespit edebilmek için yapılmıştır. Bu kapsamda, Kişisel Bilgi Formu ve Deizm Algısı Ölçeği'nden toplanan veriler SPSS-22 paket programına aktarılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler, tablolar 


haline getirilerek araştırma sorularına yanıt verecek şekilde rapor edilmiştir. 


Katılımcıların genel durumlarını tespit edebilmek için Z kuşağında yer alan bireylerin demografik bilgileri ve aile bilgilerine yönelik toplanan verilerin frekans ve yüzde değerleri hesaplanmıştır. Ayrıca, Z kuşağındaki bireylerin deizm algılarını tespit edebilmek için Deizm Algısı Ölçeği'nin minimum değer, maksimum değer, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. Ayrıca, katılımcıların Deizm Algısı Ölçeği'ndeki maddelere katılım düzeylerine ilişkin frekans ve yüzde değerleri de hesap 


edilmiştir. 


Z kuşağında yer alan bireylerin deizm algılarını sosyolojik faktörler çerçevesinde değerlendirecek analiz yöntemlerini belirleyebilmek için verilerin normal dağılıma uygunluğu incelenmiştir. Normallik kontrolünde en sık kullanılan yöntem verilerin çarpıklık ve basıklık değerlerinin incelenmesidir.2!' Bu minvalde, araştırma verilerinin 


çarpıklık ve basıklık değerleri incelenmiş ve ulaşılan bulgular aşağıda rapor edilmiştir. 


Tablo 2.1. Araştırma Verilerinin Çarpıklık ve Basıklık Değerleri 


Çarpıklık Basıklık 


Deizm Algısı .86 .14 


221 Murat Yalçıntaş, Fen Bilimleri Öğretiminde Kuantum Öğrenme Modeli Kullanmanın İlkokul Dördüncü 
Sınıf Öğrencilerinin Akademik Merak, Kaygı, Özyeterlik ve Başarı Düzeylerine Etkisi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, s. 59. 


T1 


Araştırma verilerinin normal dağılım şartlarını karşılayabilmesi için çarpıklık ve basıklık değerlerinin -2 ile +2 arasında olması gerekmektedir.” Tablo 2.2’ ye göre, Z kuşağının deizm algısına yönelik toplanan verilerin çarpıklık ve basıklık değerleri -2 ile +2 


arasındadır. Bu kapsamda araştırma verileri normal dağılım göstermektedir. 


Normal dağılım şartlarını karşılayan verilerin analizlerinde parametrik analiz yöntemleri kullanılmaktadır.” Bu bağlamda araştırma verileri bağımsız gruplar t testi ve tek yönlü anova gibi parametrik analiz yöntemleri ile sınanmıştır. Z kuşağının deizm algısının cinsiyet ve aile durumuna göre değişim düzeyi bağımsız gruplar t testi; doğum yılı, okul türü, sınıf düzeyi, yaşanılan yer, ekonomik durum, anne ve baba eğitim durumu, dini inanç karşısında anne ve baba tutumu, anne ve babanın dini tutum ve davranışlarına 


göre değişim düzeyi ise tek yönlü anova kullanılarak analiz edilmiştir. 


2.2. Araştırmanın Modeli 


Bu araştırma, Z kuşağında yer alan bireylerin deizm algılarını incelemektedir. Bu kapsamda, yapılan bu araştırma tarama modelinde bir araştırma olarak yürütülmüştür. 
Tarama modelindeki araştırmalar, çalışma konusu kapsamında durum tespiti yapmayı amaçlayan araştırmalardır. Bu araştırmalarda, konuya yönelik tutum, algı, yetenek, başarı, motivasyon ya da özyeterlik gibi kavramlara ilişkin ölçümler yapılır. Tarama modelinde yürütülen araştırmalar genel tespit yapmayı amaçladığı için ölçümlerinde, örneklem 


grubunun büyük olması tercih edilmektedir.” 


2.3. Araştırmanın Soruları 


Bu araştırma, Z kuşağında yer alan bireylerin deizm algılarını tespit etmeyi ve çeşitli sosyolojik faktörler kapsamında ele almayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, 


araştırmanın yanıt aradığı sorular şunlardır: 


1. Z kuşağı kapsamında yer alan bireylerin deizm algısı var mıdır? 
2. Z kuşağı kapsamında yer alan bireylerin deizm algısı ne düzeydedir? 
3. Z kuşağı kapsamında yer alan bireylerin deizm algısına etki eden faktörler 


nelerdir? 


222 Darren George ve Paul Mallery, SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, Pearson, 
Boston 2010. 

23 Seval Kul, “Uygun İstatistiksel Test Seçim Kılavuzu/Guideline For Suitable Statistical Test Selection”, 
Plevra Bülteni, Cilt:8, N: 2, 26-29. 

224 Jack R. Fraenkel and Norman E. Wallen, How to Design and Evaluate Research in Education, Mc-Graw- 
Hill International Edition, New York 2006, s. 392. 
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4. Z kuşağı kapsamında yer alan bireylerin deistliğe yönelmelerindeki sosyolojik faktörler nelerdir? 

5. Z kuşağı kapsamında yer alan bireylerin deist olma olasılığı ne düzeydedir? 

6. Z kuşağında yer alan bireylerin deistliğe yönelmelerinde sosyal medya etkili midir? 

7. Z kuşağında yer alan bireylerin deistliğe yönelmelerinde arkadaş çevresinin etkisi var mıdır? 

8. Z kuşağında yer alan bireylerin deistliğe yönelmelerinde ekonomik durum söz 


konusu mudur? 


2.4. Hipotezler 


Bu araştırmanın konusu, Z kuşağında yer alan bireylerin deizm algısının incelenmesi ve deizm algısının çeşitli sosyolojik faktörler (o kapsamında değerlendirilmesidir. Bu kapsamda, araştırma sürecinde test edilmesi amaçlanan hipotezler 


şunlardır: 


Hı: Z kuşağında yer alan bireylerin deizm algısı, cinsiyete göre anlamlı farklılık 


göstermektedir. 


H>: Z kuşağında yer alan bireylerin deizm algısı, doğum yılına göre anlamlı 


farklılık göstermektedir. 


H3: Z kuşağında yer alan bireylerin deizm algısı, okul türüne göre anlamlı farklılık 


göstermektedir. 


H4: Z kuşağında yer alan bireylerin deizm algısı, sınıf düzeyine göre anlamlı 


farklılık göstermektedir. 


Hs: Z kuşağında yer alan bireylerin deizm algısı, yaşanılan yere göre anlamlı 


farklılık göstermektedir. 


Hs: Z kuşağında yer alan bireylerin deizm algısı, ekonomik duruma göre anlamlı 


farklılık göstermektedir. 


Hz: Z kuşağında yer alan bireylerin deizm algısı, aile durumuna göre anlamlı 


farklılık göstermektedir. 


Hs: Z kuşağında yer alan bireylerin deizm algısı, anne eğitim durumuna göre 


anlamlı farklılık göstermektedir. 
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Ho: Z kuşağında yer alan bireylerin deizm algısı, baba eğitim durumuna göre 


anlamlı farklılık göstermektedir. 


Hıo: Z kuşağında yer alan bireylerin deizm algısı, dini inanç karşısında anne 


tutumuna göre anlamlı farklılık göstermektedir. 


Hıı: Z kuşağında yer alan bireylerin deizm algısı, dini inanç karşısında baba 


tutumuna göre anlamlı farklılık göstermektedir. 


Hız: Z kuşağında yer alan bireylerin deizm algısı, annenin dini tutum ve 


davranışlarına göre anlamlı farklılık göstermektedir. 


Hız: Z kuşağında yer alan bireylerin deizm algısı, babanın dini tutum ve 


davranışlarına göre anlamlı farklılık göstermektedir. 


2.5. Evren ve Örneklem 


Tarama modelindeki araştırmaların örneklem grubu belirlenirken araştırmada kullanılan veri toplama araçları referans alınmaktadır. Buna göre, araştırmada kullanılan ölçeklerdeki madde sayısının en az 5 katı kadar katılımcıya ulaşmak gerekmektedir.” 
Deizm Algısı Ölçeği'nin toplam madde sayısı 30 olduğu için araştırmanın örneklem grubu 


minimum 150 katılımcıdan oluşmalıdır. 


Comrey ve Lee'ye göre bir araştırmanın örneklem grubu belirlenirken kritik sayılar 
göz önünde bulundurulmalıdır. Buna göre; 100 katılımcı düşük düzeyde güvenilir, 300 
katılımcı orta düzeyde güvenilir ve 500 katılımcı ise yüksek düzeyde güvenilir sonuçlar vermektedir.” Fazla sayıda katılımcıdan toplanan verilerin daha güvenilir sonuçlar vereceği göz önünde bulundurulduğunda, araştırma kapsamına Z kuşağında yer alan ve rastgeleme örnekleme yöntemi ile seçilen 701 kişi alınmıştır. Katılımcıların demografik bilgileri (Tablo 3.2) ve ailevi bilgileri (Tablo 3.3) Bulgular bölümünde detaylı olarak paylaşılmıştır. 


Bu araştırma, Z kuşağında yer alan bireylerin deizm algılarını tespit edebilmek amacıyla yapılmıştır. Bu kapsamda, araştırmanın evrenini Z kuşağında yer alan bütün bireyler oluşturmaktadır. Araştırmamızı ilk etapta Çanakkale ilindeki ortaöğretim 


öğrencileri üzerine yapmayı planlamıştık. Ancak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce anket izni 


25 Ezel Tavşancıl, Tutumların Ölçülmesi ve Spss İle Veri Analizi, Nobel Yayıncılık, Ankara 2002. 
226 Andrew Laurence Comrey and Howard Bing Lee, A First Course in Factor Analysis, Lawrence Erlbaum, 
New Jersey 1992. 
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verilmediğinden ve pandemi nedeniyle okullardaki öğrencilere de ulaşamadığımızdan, Türkiye genelinde 2000-2006 yılları arası doğmuş gençlerin gönüllü olarak katılması planlanan anket çalışmasını internet üzerinden yapmayı uygun gördük. Bu kapsamda araştırmanın örneklem grubu, Z kuşağında yer alan ve internet üzerinden rastgele 


anketimize gönüllü olarak katılan 701 katılımcıdan meydana gelmektedir. 


2.6. Veri Toplama Araçları 


Bu araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından hazırlanan demografik soruların yer aldığı 14 maddelik “Kişisel Bilgi Formu” ve deizm algılarına yönelik 30 maddelik “Deizm 


Algısı Ölçeği”nden oluşan anket formu kullanılarak elde edilmiştir. 
2.6.1. Kişisel Bilgi Formu 


Z kuşağında yer alan katılımcıların kişisel bilgilerini tespit edebilmek için araştırmacının geliştirdiği Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Bu form, örneklem grubunda yer alan Z kuşağı bireylerinin demografik bilgilerini, ailevi bilgilerini ve dini inançlarının şekillenmesinde etkisi olan unsurları sorgulayan bir veri toplama aracıdır. 

Kişisel Bilgi Formunda katılımcıların demografik bilgilerini tespit edebilmek için 6 
soruya yer verilmiştir. Bu sorular Z kuşağında yer alan bireylerin cinsiyet, doğum yılı, okul türü, sınıf düzeyi, yaşanılan yer ve ekonomik durum gibi bilgilerini tespit etmeye yöneliktir. 

Kişisel Bilgi Formunda, katılımcıların ailevi bilgilerini tespit edebilmek için 7 
soruya yer verilmiştir. Bu sorular Z kuşağında yer alan bireylerin aile durumu, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, dini inanç karşısında anne tutumu, dini inanç karşısında baba tutumu, annenin dini tutum ve davranışları, babanın dini tutum ve davranışları gibi bilgilerini tespit etmeye yöneliktir. 

Kişisel Bilgi Formunun son bölümünde, Z kuşağında yer alan bireylerin dini inançlarının şekillenmesinde etkisi olan unsurlar sorgulanmıştır. Burada, Aile, Arkadaş, Sosyal Medya, İnternet-TV, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni, Din Görevlisi ve Kitap unsurlarının, Z kuşağında yer alan bireylerin dini inançlarının şekillenmesindeki payı 


incelenmiştir. 
2.6.2. Deizm Algısı Ölçeği 


Z kuşağında yer alan katılımcıların deizme yönelik algılarını ölçebilmek için 


araştırmacının geliştirdiği Deizm Algısı Ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçek toplam 30 


81 


maddeden oluşmaktadır. Z kuşağında yer alan bireylerin deizm algılarını tespit edebilmek için katılımcılardan her maddeyi 1-5 aralığında derecelendirilmesi istenmiştir. Bu bağlamda, Deizm Algısı Ölçeği 5'li likert bir ölçektir. Bu ölçek beş dereceli ve dengeli/eşit 


ağırlıklı şeklinde düzenlenmiştir. 


Deizm algısı ve deizme ve deistliğe yönelten faktörleri tespit etmek için deizmin gençlerin hayatındaki yeri ve yansımalarının neler olduğu verilen cevaplar doğrultusunda ortaya konmaya özen gösterilmesi sağlanmıştır. Bu anlamda anketimizin cevapları en olumludan en olumsuza doğru sıralanmıştır. “Tamamen katılıyorum”, “katılıyorum”, “kararsızım”, “katılmıyorum”, “kesinlikle katılmıyorum” şeklinde derecelendirilmiş olup 


“likert ölçeği” kullanılmıştır. Likert ölçeği kişilerin belirli tutum ve davranışlar karşısında 


edindiği tavırların derecelendirilmesi şeklinde uygulanmaktadır.27 


Deizm Algısı Ölçeği geliştirilirken öncelikle, bu soruların gençlerin deizm algılarının olup olmadığını ölçmeye yönelik olmasına ve onları bu yönde teşvik edici ya da bilgilendirilmesi amacı gütmemesine özen gösterilmiştir. Gençlere bu nedenle inanç sorgulaması şeklinde ve direkt olarak deist misiniz sorusu yöneltmekten kaçınılmış, dolaylı sorular yöneltilerek bu doğrultudaki algıları ölçülmeye çalışılmıştır. Bu yönde sorularla bir havuz oluşturulmuş ve bu havuzdan seçilen maddeler ile 40 soruluk taslak meydana getirilmiştir. Daha sonra bu taslak, uzman görüşüne sunulmuş, uzmanın ve danışmanın gözetiminde dönüşü dikkate alınarak birbirini tekrar eden 10 madde ölçekten çıkarılmış ve 
ölçekteki madde sayısı 30'a düşürülmüştür. Netice itibarıyla araştırmada ölçeğin 30 
soruluk güncel hali kullanılarak veri toplanmıştır. Hazırlanan anket Z kuşağı olarak isimlendirilen ortaöğretim çağındaki küçük bir gruba sunulmuş, anketin doğru bir şekilde 


cevaplandırılması için gerekli bilgilerin bulunmasına özen gösterilmiştir. 


Z kuşağında yer alan bireylerin deizm algısı verileri toplandıktan sonra, Deizm Algısı Ölçeği'ne yönelik Cronbach's Alpha katsayısı hesaplanmıştır. Cronbach's Alpha 


katsayısı incelenirken şu değerler dikkate alınmıştır:?25 


227 Yalçın Karagöz, Süleyman Ekici, “Sosyal Bilimlerde yapılan uygulamalı araştırmalarda kullanılan 


istatistiksel teknikler ve ölçekler”, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 1, s. 39. 
228 Seref Kalaycı, SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayıncılık, Ankara. 
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Tablo 2.2. Cronbach's Alpha Güvenirlik Aralıkları 


Cronbach?s Alpha Taban Değer Oo Cronbach's Alpha Tavan Değer Durum 
.00 39 Güvenilir değil 
.40 .59 Düşük düzeyde güvenilir 
.60 .79 Yeterince güvenilir 
Yüksek düzeyde 
.80 1.00 
güvenilir 


Yapılan analizler sonucunda, Deizm Algısı Ölçeği'nin Cronbach's Alpha katsayısı 
87 olarak saptanmıştır. Bu da, Deizm Algısı Ölçeği kapsamında ulaşılan sonuçların yüksek 


düzeyde güvenilir olduğunu göstermektedir. 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
BULGULAR 


Bu araştırma, Z kuşağının deizm algısını ve deistliğe yönelimlerinin alt yapısında yatan sosyolojik etkenleri inceleyebilmek amacıyla yapılmıştır. Bu amaç kapsamında toplanan araştırma verileri, bilgisayara aktarılmış ve SPSS-22 istatistik programında analiz 


edilmiştir. Yapılan analizler, tablolara dönüştürülerek bu bölümde rapor edilmiştir. 


3.1. Katılımcıların Genel Profilleri 


Bu araştırma, Z kuşağının deizm algısını tespit edebilmek için yapılmıştır. Bu kapsamda yürütülen bu araştırma Z kuşağında yer alan 701 kişinin gönüllü katılımı ile yürütülmüştür. Katılımcıların demografik bilgilerine ilişkin hesap edilen frekans ve 


yüzdeler aşağıda rapor edilmiştir. 


Tablo 3.1. Katılımcıların Demografik Bilgileri 


Değişken Grup f % 
Cinsiyet Gi di Hz 
Erke 368 52.5 
2000 116 16.5 
2001 109 15.5 
2002 109 15.5 
Doğum Yılı 2003 102 14.6 
2004 87 12.4 
2005 97 13.8 
2006 81 11.6 
Anadolu Lisesi 276 39.4 
İmam Hatip Lisesi 95 13.6 
Okul Türü Fen Lisesi 74 10.6 
Endüstri Meslek Lisesi 122 17.4 
Üniversite 134 19.1 
Lise 1 126 18.0 
Sınıf Düzeyi Lise 2 93 13.3 


Lise 3 102 14.6 
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Lise 4 199 28.4 
Üniversite 1 134 19.1 
Lise Mezunu 47 6.7 
Köy-Belde 90 12.8 
Yaşanılan Yer İlçe 320 45.6 
İl Merkezi 291 41.5 
2000-3000 TL Arası 387 55.2 
Ekonomik Durum 3000-5000 TL Arası 196 28.0 
5000 TL ve Daha Üstü 118 16.8 
Toplam 701 100.0 
Tablo 3.1'den hareketle Z kuşağının demografik bilgileri incelendiğinde; 


katılımcıların büyük oranda erkek (%52,5), 2000 yılı doğumlu (%16,5), Anadolu lisesi 


öğrencisi (%39,4), 12. sınıfta öğrenim gören (%28,4), ilçede yaşayan (%45,6) ve 2000- 


3000 TL arasında ekonomik duruma sahip (%55,2) olan kişilerden oluştuğu tespit 


edilmiştir. 


Tablo 3.2. Katılımcıların Ailevi Bilgileri 


Değişken Grup Jj To 
Aile Anne baba ayrı yaşıyor 88 12.6 
Durumu Anne baba birlikte yaşıyor 613 87.4 
Okuma yazma bilmiyor 75 10.7 

İlkokul 302 43.1 
ld Ortaokul 101 144 

Durumu 

Lise 136 19.4 
Üniversite 87 12.4 

Okuma yazma bilmiyor 30 4.3 
İlkokul 233 33.2 
Raha Egitim Ortaokul 135- 193 

Durumu 

Lise 161 23.0 
Üniversite 142 203 

Dini İnanç Tamamen İlgisiz 43 6.1 
Karşısında Otoriter Baskıcı 53 7.6 
Faak Yönlendirici 396 56.5 

t 

ye Gayet Demokratik 209 298 


di Tamamen İlgisiz 98 14.0 
Dini İnanç 
Karşısında Otoriter Baskıcı 67 9.6 
Baba Yönlendirici 355 506 
Tutumu 
Gayet Demokratik 181 25.8 
Herhangi bir dini inancı yok 5 T 
Annenin Bir inanca sahip fakat dinin gereklerini yerine getirmez 36 5.1 
Dini Tutum ve Bir inanca sahip, dinin gereklerini ara sıra yerine getirir 261 37.2 
Davranışları Bir inanca sahip ve dinin bütün gereklerini yerine br 399 56.9 
getirir 
Herhangi bir dini inancı yok 11 1.6 
Babanın Bir inanca sahip fakat dinin gereklerini yerine getirmez 86 12.3 
Dini Tutum ve Bir inanca sahip, dinin gereklerini ara sıra yerine getirir 310 44.2 
Davranışları Bir inanca sahip ve dinin bütün gereklerini yerine 294 419 
getirir ` 
Toplam 701 100.0 


Tablo 3.2'den hareketle, Z kuşağının ailevi bilgileri incelendiğinde; katılımcıların 


genel olarak anne ve babalarıyla beraber yaşayan (%87,4), anne (%43,1) ve babaları 


(%33,2) ilkokul mezunu, dini inanç karşısında anne (%56,5) ve babaları (%50,6) 


tarafından yönlendirilen kişilerden oluştuğu tespit edilmiştir. Ayrıca, genel olarak 


katılımcıların anneleri (%56,9) dinin gereklerini yerine getirirken babaları (%44,2) ise 


dinin gereklerini ara sıra yerine getirmektedir. 


Tablo 3.3. Katılımcıların Dini İnançlarını Şekillendiren Etmenler 


Aile Arkadaş ln İnternet > DRAB Din ve Kitap 
Medya TV Öğretmen Görevlisi f Ye f Ye f e f e f Ye F Ye f e 

Hiç 44 6.3 174 248 253 361 250 357 188 268 162 231 131 187 
Çok Az 37 53 113 161 113 161 120 171 8I 11.6 76 10.8 88 12.6 
AZ 81 11.6 130 18.5 134 191 122 174 130 18.5 127 18.1 132 18.8 
Normal 182 260 200 28.5 132 188 146 208 180 257 158 225 148 21l 
Fazla 139 198 55 7.8 48 6.8 43 6.1 68 9.7 91 130 95 13.6 
Çok 218 311 29 4.1 21 3.0 20 2.9 54 7.7 87 24 107 153 
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Tablo 3.3'den hareketle, Z kuşağının dini inançlarının şekillenmesinde etmenler incelendiğinde; katılımcıların genel olarak aile (%31,1) unsurundan çok fazla; arkadaş (%28,5) ve kitap (%21,1) unsurlarından normal düzeyde; sosyal medya (%36,1), internet-TV (%35,7), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni (%26,8) ve din görevlisi (%23,1) 


unsurlarından ise hiç etkilenmedikleri tespit edilmiştir. 


3.2. Ölçme Araçlarına İlişkin Bulgular 


Z kuşağının deizm algısı düzeylerini belirleyebilmek için tarafımızca geliştirilen Deizm Algısı Ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçeğe yönelik hesap edilen minimum değer, maksimum değer, aritmetik ortalama ve standart sapma gibi tanımlayıcı istatistikler 


aşağıda rapor edilmiştir. 


Tablo 3.4. Z Kuşağının Deizm Algısına Yönelik Tanımlayıcı İstatistikler 


n min max x Ss 


Deizm Algısı Ölçeği 701 1.40 4.13 239 .55 


Tablo 3.4/'e göre, anket çalışmamıza toplam 701 kişi katılmıştır. Araştırmaya katılan Z kuşağı bireylerinin deizm algısı 2.394.55 olarak tespit edilmiştir. Bu bulgu, 


katılımcıların deizm algılarının çok düşük olmadığını göstermektedir. 
3.3. Z Kuşağının Deizm Algısı ile İlgili Bulgular 


Z kuşağının deizm algısını tespit edebilmek için katılımcılara 30 maddelik Deizm Algısı Ölçeği uygulanmıştır. Katılımcıların, maddelere katılım düzeylerinin frekans ve 


yüzdeleri hesaplanmış ve edinilen bulgular aşağıda rapor edilmiştir. 


Tablo 3.5. Katılımcıların Deizm Algısı Ölçeğine Verdikleri Yanıtlar 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Madde Seçenek f To 
Kesinlikle Katılmıyorum 22 3.1 
Katılmıyorum 10 1.4 
1. Allah'ın varlığına ve birliğine. | helerim V inanıyorum. ki a — 
Katılıyorum 53 7.6 
Kesinlikle Katılıyorum 578 82.5 
Kesinlikle Katılmıyorum 473 60.3 
2. Bir yaratıcı olduğunu Katılmıyorum 128 18.3 
düşünüyorum ama dinleri Şüphelerim Var 77 11.0 
kabul etmiyorum. Katılıyorum 29 41 
Kesinlikle Katılıyorum 44 6.3 
Kesinlikle Katılmıyorum 46 6.6 
3. Başıma gelen iyi ve kötü Katılmıyorum 34 49 
şeylerin Allah'tan geldiğine Şüphelerim Var 68 9.7 
m le Katılıyorum 128 18.3 
Kesinlikle Katılıyorum 495 60.6 
Kesinlikle Katılmıyorum 456 65.0 
Katılmıyorum 83 11.8 
4. Evrenin bir yaratıcısı O EE olduğuna inanmıyorum. m i vü 
Katılıyorum 14 2.0 
Kesinlikle Katılıyorum 110 15.7 
Kesinlikle Katılmıyorum 455 64.9 
5. Bir yaratıcı olsaydı dünyada äphelerim V kötülükler olmazdı. m > vi 
Katılıyorum 18 2.6 
Kesinlikle Katılıyorum 25 3.6 
Kesinlikle Katılmıyorum 364 51.9 
6. Allah'ın evreni ve insanı Katılmıyorum 128 18.3 
yarattığına inanıyorum ama önhelerim V herhangi bir müdahalesi ae 11 e olduğunu düşünmüyorum. Katılıyorum 54 TI 
Kesinlikle Katılıyorum 40 5.7 
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Kesinlikle Katılmıyorum 350 49.9 
7. Allah'ın varlığının hiçbir akilli ai m a şekilde bilinemeyeceğini Şüphelerim Var 81 11.6 
düşünüyorum. Katılıyorum 69 9.8 
Kesinlikle Katılıyorum 60 8.6 
Kesinlikle Katılmıyorum 78 11.1 
. Katılmıyorum 44 6.3 
f ükten sonra tekrar 

i Fa a inanıyorum. pelerin, Va i li 
Katılıyorum 100 14.3 
Kesinlikle Katılıyorum 379 54.1 
Kesinlikle Katılmıyorum 28 4.0 
Katılmıyorum 14 2.0 
9. Cennet ve Cehennem vardır. . Şüphelerim Var 71 10.1 
Katılıyorum 90 12.8 
Kesinlikle Katılıyorum 498 71.0 
Kesinlikle Katılmıyorum 43 6.1 
i Katılmıyorum 49 7.0 

. Di haram ya da helal olan i r a dm Şüphelerim Var 80 11.4 
Katılıyorum 240 34.2 
Kesinlikle Katılıyorum 288 41.1 
Kesinlikle Katılmıyorum 30 4.3 
11. Dini tercihlerin araştırarak Katılmıyorum 35 5.0 
Katılıyorum 188 26.8 
Kesinlikle Katılıyorum 410 58.5 
Kesinlikle Katılmıyorum 30 43 
Katılmıyorum 45 6.4 
mii EREM a Şüphelerim Var 62 8.8 
Katılıyorum 232 33.1 
Kesinlikle Katılıyorum 332 47.4 
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Kesinlikle Katılmıyorum 37 5.3 

13. İbadet ederken psikolojik Katılmıyorum 43 6.1 
olarak rahatladığımı Şüphelerim Var 60 8.6 
e ye Katılıyorum 173 24.7 
Kesinlikle Katılıyorum 388 53:3 

Kesinlikle Katılmıyorum 279 39.8 
14. Yakın çevremde farklı Kalili yorum 221 32.4 
inançta olan kişilerden Şüphelerim Var 79 11.3 
etkilendiğimi düşünüyorum. Kahliğiörüğü 75 10.7 
Kesinlikle Katılıyorum 41 5.8 
Kesinlikle Katılmıyorum 70 10.0 

15. Farklı din ve inançlarla ilgili | Katılmıyorum 58 83 
araştırmalar yapmayı doğru Şüphelerim Var 110 {5:7 alayoni: Katılıyorum 207 29.5 
Kesinlikle Katılıyorum 256 36.5 
Kesinlikle Katılmıyorum 291 41.5 

i EE em ANADAN Şüphelerim Var 92 13.1 
Katılıyorum 56 8.0 

Kesinlikle Katılıyorum 41 5.8 

Kesinlikle Katılmıyorum 50 7.1 

17. Ahlaklı davranmak dinin ARM ig il emirlerini yerine getirmekle Oo Şüphelerim Var 95 13.6 
SPOe gere; Katılıyorum 226 32.2 
Kesinlikle Katılıyorum 252 35.9 

Kesinlikle Katılmıyorum 64 9.1 
18. Hayatımla ilgili kararları dini ni ay Lap inancım doğrultusunda Şüphelerim Var 130 18.5 
ahmin Katılıyorum 236 33.7 
Kesinlikle Katılıyorum 181 25.8 
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Kesinlikle Katılmıyorum 32 4.6 
19. Dini inancımla ilgili Katimiyoram da G0 düşüncelerimi her yerde Şüphelerim Var 75 10.7 
özgürce ifade edebiliyorum. Katılıyorum 223 31.8 
Kesinlikle Katılıyorum 329 46.9 
Kesinlikle Katılmıyorum 41 5.8 
20. Peygamberler Allah Kalili yorum 14 20 
tarafından insanları uyarıcı Şüphelerim Var 43 6.1 
olarak görevlendirilmişlerdir. Köhliğörülü 120 171 
Kesinlikle Katılıyorum 483 68.9 
Kesinlikle Katılmıyorum 212 30.2 
21. Sadece mübarek gün ve d d gecelerde ibadet ederim. mpa omv i She 
Katılıyorum 99 14.1 
Kesinlikle Katılıyorum 40 5:1 
Kesinlikle Katılmıyorum 194 27.71 
22. Yakın çevremde kendisini Katılmıyorum 10 15.3 
DEİST ya da ATEİST olarak (o Şüphelerim Var 54 7.7 
adlandıran kişiler bulunuyor. Katılıyorum 175 250 
Kesinlikle Katılıyorum 171 24.4 
Kesinlikle Katılmıyorum 236 33.7 
23. Dinlerin özgürlükleri F : 
kısıtladığını düşünüyorum. a VAt su ke 
Katılıyorum 90 12.8 
Kesinlikle Katılıyorum 87 12.4 
Kesinlikle Katılmıyorum 149 21.3 
24. Bu devirde dinin emirlerinin Katılmıyorum 174 24.8 
yerine getirilmesinin zor , 
5 P Şüphelerim Var 110 15.7 
olduğunu düşünüyorum. 
Katılıyorum 167 23.8 
Kesinlikle Katılıyorum 101 14.4 
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Kesinlikle Katılmıyorum 35 5.0 
25. İyilik ya da kötülük yaparken Katılmıyorum 15 2.1 
Allah'ın bizi gördüğünü Şüphelerim Var 38 5.4 
GELEN Orme Katılıyorum 127 18.1 
Kesinlikle Katılıyorum 486 69.3 
Kesinlikle Katılmıyorum 57 8.1 
26. Okullarda verilen dini Katılmıyorum 111 15.8 
eğitimin yetersiz olduğunu Şüphelerim Var 103 14.7 
düşünüyorum. Katılıyorum 150 21.4 
Kesinlikle Katılıyorum 280 39.9 
Kesinlikle Katılmıyorum 294 41.9 
27. Din eğitimi almayı gerekli n : 
FEN Şüphelerim Var 81 11.6 
görmüyorum. 
Katılıyorum 70 10.0 
Kesinlikle Katılıyorum 69 9.8 
Kesinlikle Katılmıyorum 42 6.0 
28. Zamanımın çoğunu telefon ve | f sa Şüphelerim Var 111 15.8 
sosyal medyada geçiriyorum. 
Katılıyorum 239 34.1 
Kesinlikle Katılıyorum 181 25.8 
Kesinlikle Katılmıyorum 10 1.4 
Katılmıyorum 31 4.4 
29. Kararlarımı alırken akıl ve , a : vi Şüphelerim Var 114 16.3 
bilime öncelik veririm. 
Katılıyorum 21T 39.5 
Kesinlikle Katılıyorum 269 38.4 
Kesinlikle Katılmıyorum 14 2.0 
30. Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Katılmıyorum 23 3.3 
meali en az bir defa Şüphelerim Var 38 5.4 
okunmalıdır. Katılıyorum 182 26.0 
Kesinlikle Katılıyorum 444 63.3 
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Tablo 3.5'ten hareketle, katılımcıların Deizm Algısı Ölçeği'ndeki maddelere 


katılım düzeyleri incelendiğinde ulaşılan bulgular aşağıda rapor edilmiştir. Buna göre 


katılımcıların; 


1. 
2. 
3. 


%90,1i Allah'ın varlığına ve birliğine inanmaktadır. 

%10,4# ü bir yaratıcının varlığına inanırken dinleri kabul etmemektedir. 

9078,9u başına gelen iyi ve kötü şeylerin Allah tarafından gönderildiğine inanmaktadır. 

%17,T si ise evrenin bir yaratıcı tarafından yaratıldığına inanmamaktadır. 

%6,2 si bir yaratıcı olsaydı kötülüklerin olmayacağını düşünmektedir. 

%13,ü Allah'ın evreni yarattığını fakat herhangi bir müdahalede bulunmadığını düşünmektedir. 

%18,4 ü Allah'ın varlığının hiçbir şekilde belirlenemeyeceğini düşünmektedir. 
%68,4 ü öldükten sonra tekrar dirileceğine inanmaktadır. 


9083,8'i cennet ve cehennemin var olduğuna inanmaktadır. 


. %75,3’ ü dinen haram ve helal olan şeylere dikkat etmektedir. 

. %85,3’ ü dini tercihlerin araştırılarak yapılması gerektiğini düşünmektedir. 

. %80,4 ü dini inancı gereği sık sık dua etmektedir. 

. İ080'i ibadet ederken psikolojik olarak rahatlamaktadır. 

. %16,5’`i yakın çevresindeki farklı inançlara sahip kişilerden etkilendiğini 


düşünmektedir. 


. %66’ sı farklı din ve inançlara ait araştırma yapmayı doğru bulmaktadır. 
. Jo13,8'i bütün dinlerin aynı olduğunu düşünmektedir. 

. (068, 1'i ahlaklı davranmakla dinin eşdeğer olduğunu düşünmektedir. 

. o66,5'i hayatı ile ilgili kararları dini inancı gereği almaktadır. 

. %78,T si dini inançlarını her yerde özgürce ifade edebilmektedir. 


. J086'sı peygamberlerin Allah tarafından insanlara uyarıcı görevi ile 


gönderildiğini düşünmektedir. 


. o19,8'i sadece mübarek gün ve gecelerde ibadet etmektedir. 
. %45,4 ünün yakınlarında deist ya da ateist kişiler vardır. 
. %25,2’ si dinlerin insanların özgürlüğünü kısıtladığını düşünmektedir. 


. 638,2'si bu zamanlarda dinin emirlerini yerine getirmenin zor olduğunu 


düşünmektedir. 


. 87,4'ü iyilik ya da kötülük yaparken Allah tarafından görüldüklerini 


düşünmektedir. 
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26. %61,3’ ü okullar tarafından verilen dini eğitimi yetersiz bulmaktadır. 


27. 9019,8'i dini eğitim almayı gerekli görmemektedir. 


28. /059,9'u zamanının çoğunu sosyal medya uygulamalarında geçirmektedir. 


29. Jo77,9'u kararlarını verirken akıl ve bilime öncelik vermektedir. 


30. /089,3'ü Kur'an-ı Kerim'in Türkçe mealinin en az bir kere okunması 


gerektiğini düşünmektedir. 


3.4. Z Kuşağının Deizme Yönelmesinde Sosyolojik Faktörlere İlişkin Bulgular 


Z kuşağının deizme yönelmelerinde etkisi olan sosyolojik faktörleri belirleyebilmek 


için araştırma sürecinde toplanan veriler, fark testleri ile analiz edilmiştir. Bu kapsamda, Z 


kuşağının deizm algısının cinsiyet ve aile durumuna göre değişim düzeyi bağımsız gruplar 


t testi; doğum yılı, okul türü, sınıf düzeyi, yaşanılan yer, ekonomik durum, anne ve baba 


eğitim durumu, dini inanç karşısında anne ve baba tutumu, anne ve babanın dini tutum ve 


davranışlarına göre değişim düzeyi ise tek yönlü anova kullanılarak analiz edilmiştir. 


Edinilen bulgular aşağıda rapor edilmiştir. 


Tablo 3.6. Z Kuşağının Deizm Algısının Cinsiyete Göre İncelenmesi 


Grup n X SS sd t p 
Kadın 333 2.36 .52 

Erkek 368 2.43 .56 699 -1.65 .10 
Toplam 701 2.39 .55 


Tablo 3.6'dan hareketle, Z kuşağının deizm algısı cinsiyete göre incelendiğinde; kız 


ve erkek katılımcıların puanlarında anlamlı bir değişiklik belirlenememiştir |t69o—-1,65; 


pz.10). 


Tablo 3.7. Z Kuşağının Deizm Algısının Doğum Yılına Göre İncelenmesi 


Grup n xX SS F p 
2000 116 2.43 .59 
2001 109 2.43 .56 

1.11 36 
2002 109 2.42 .56 
2003 102 2.42 .53 
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2004 87 2.34 .56 
2005 97 2.38 44 
2006 81 2.21 .55 
Toplam 701 2.39 İİ 


Tablo 3.7'den hareketle, Z kuşağının deizm algısı doğum yılına göre incelendiğinde; katılımcıların puanları arasında anlamlı bir değişiklik belirlenememiştir 


[F6,694=1,11; p=.36]. 


Tablo 3.8. Z Kuşağının Deizm Algısının Okul Türüne Göre İncelenmesi 


Grup n xX SS F p Fark 
Anadolu Lisesi 276 2.44 .54 
İmam Hatip Lisesi 95 2.17 .45 
Fen Lisesi 74 2.37 47 152 
Endüstri Meslek 33 23) f w 4 4 
Lisesi 5>2 
Üniversite 134 2.47 .58 
Toplam 701 2.39 .55 


Tablo 3.8'den hareketle, Z kuşağının deizm algısı okul türüne göre incelendiğinde; katılımcıların puanları arasında anlamlı bir değişiklik tespit edilmiştir [Fa,696=5,19; 


p=.0001]. 


Z kuşağının deizm algılarında meydana gelen değişikliği tespit edebilmek için posthoc testlerinden tukey testi yapılmıştır. Buna göre, Anadolu Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi ve Üniversite öğrencilerinin deizm algısı İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden anlamlı 


düzeyde yüksektir. 
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Tablo 3.9. Z Kuşağının Deizm Algısının Sınıf Düzeyine Göre İncelenmesi 


Grup n xX SS F p 
Lise 1 126 2.28 .52 
Lise 2 93 2.37 .45 
Lise 3 102 2.44 .55 
Lise 4 199 2.40 .58 1.58 .16 
Üniversite 1 134 2.46 .57 
Lise Mezunu 47 2.39 .55 
Toplam 701 2.39 .55 


Tablo 3.9dan hareketle, Z kuşağının deizm algısı sınıf düzeyine göre incelendiğinde; katılımcıların puanları arasında anlamlı bir değişiklik belirlenememiştir 


|F5,695) 21,58; p=.16]. 


Tablo 3.10. Z Kuşağının Deizm Algısının Yaşanılan Yere Göre İncelenmesi 


Grup n x SS F p 
Köy-Belde 90 2.36 .49 
İlçe 320 2.36 :52 
, 2.08 .13 
Il Merkezi 291 2.44 .59 
Toplam 701 2.39 .55 


Tablo 3.10'dan hareketle, Z kuşağının deizm algısı yaşanılan yere göre incelendiğinde; katılımcıların puanları arasında anlamlı bir değişiklik belirlenememiştir 


|F2,698)2,08; p=.13]. 
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Tablo 3.11. Z Kuşağının Deizm Algısının Ekonomik Duruma Göre İncelenmesi 


Grup n xX SS F p Fark 
2000-3000 TL Arası 387 2.35 53 
3000-5000 TL Arası 196 o 2.37 52 251 
i 6.47 .001 
5000 TL ve Daha Üstü 118 2.56 .60 3>2 
Toplam 701 2.39 .55 


Tablo 3.11'den hareketle, Z kuşağının deizm algısı ekonomik duruma göre incelendiğinde; katılımcıların puanları arasında anlamlı bir değişiklik tespit edilmiştir 


[Fo,698)=6,47; p=.001]. 


Z kuşağının deizm algılarında meydana gelen değişikliği tespit edebilmek için posthoc testlerinden tukey testi yapılmıştır. Buna göre, 5000 TL ve daha üstü ekonomik duruma sahip katılımcıların puanları 2000-3000 TL ve 3000-5000 TL arasında ekonomik 


duruma sahip katılımcıların puanlarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit edilmiştir. 


Tablo 3.12. Z Kuşağının Deizm Algısının Aile Durumuna Göre İncelenmesi 


Grup n xX Ss sd t p 
Anne baba ayrı 88 2.55 .58 
Anne baba 613 2.37 .54 699 284 01 
birlikte 
Toplam 701 2.39 55 


Tablo 3.12'den hareketle, Z kuşağının deizm algısı aile durumuna göre incelendiğinde; anne ve babası ayrı yaşayan katılımcıların puanları anne ve babası birlikte yaşayan katılımcıların puanlarından anlamlı düzeyde yüksek tespit edilmiştir. [ts99=2,84; p=.01]. 

Z kuşağının deizm algılarında meydana gelen değişikliği tespit edebilmek için posthoc testlerinden tukey testi yapılmıştır. Buna göre, anne ve babası ayrı yaşayan katılımcıların puanları anne ve babası birlikte yaşayan katılımcıların puanlarından anlamlı 


düzeyde yüksek olduğu tespit edilmiştir. 
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Tablo 3.13. Z Kuşağının Deizm Algısının Anne Eğitim Durumuna Göre 


İncelenmesi 


xl 


Grup n SS F p Fark 


Okuma Yazma 75 2.29 46 


Bilmiyor 
İlkokul 302 2.33 .52 
451 
Ortaokul 101 2.39 .57 4.43 002 
4>2 
Lise 136 2.53 .58 
Üniversite 87 2.48 .58 
Toplam 701 2.39 .55 


Tablo 3.13'ten hareketle, Z kuşağının deizm algısı anne eğitim durumuna göre incelendiğinde; katılımcıların puanları arasında anlamlı bir değişiklik tespit edilmiştir 


[Fa,696=4,43; p=.002]. 


Z kuşağının deizm algılarında meydana gelen değişikliği tespit edebilmek için posthoc testlerinden tukey testi yapılmıştır. Buna göre, annesi lise mezunu olan katılımcıların puanları, annesi okuma yazma bilmeyen ve ilkokul mezunu olan katılımcıların 


puanlarından anlamlı düzeyde yüksektir. 


Tablo 3.14. Z Kuşağının Deizm Algısının Baba Eğitim Durumuna Göre 


İncelenmesi 
Grup n xX ss F p 
Okuma Yazma Bilmiyor 30 2.39 .49 
İlkokul 233 2.35 52 
Ortaokul 135 2.42 .57 
.61 .66 
Lise 161 2.40 .56 
Üniversite 142 2.43 57 


Toplam 701 2.39 55 
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Tablo 3.14'ten hareketle, Z kuşağının deizm algısı baba eğitim durumuna göre 


incelendiğinde; katılımcıların puanları arasında anlamlı bir değişiklik belirlenememiştir 


(F4,696-.61; p=.66]. 


Tablo 3.15. Z Kuşağının Deizm Algısının Dini İnanç Karşısında Anne Tutumuna 


Göre İncelenmesi 


Grup n xX SS F p Fark 
Tamamen İlgisiz 43 2.59 .67 
Otoriter Baskıcı 53 2.62 .55 153 
Yönlendirici 396 2.31 51 8.12 .0001 2>3 i 4>3 
Gayet Demokratik 209 2.44 .56 
Toplam 701 2.39 2) 


Tablo 3.15'ten hareketle, Z kuşağının deizm algısı dini inanç karşısında anne 


tutumuna göre incelendiğinde; katılımcıların puanları arasında anlamlı bir değişiklik tespit 


edilmiştir |F(3,607) 8,12; p=.0001]. 


Z kuşağının deizm algılarında meydana gelen değişikliği tespit edebilmek için post- 


hoc testlerinden tukey testi yapılmıştır. Buna göre, dini inanç karşısında annesi tamamen 


ilgisiz, otoriter baskıcı ve gayet demokratik olan katılımcıların puanları, annesi 


yönlendirici olan katılımcıların puanlarından anlamlı düzeyde yüksektir. 


Tablo 3.16. Z Kuşağının Deizm Algısının Dini İnanç Karşısında Baba Tutumuna 


Göre İncelenmesi 


Grup n x SS F p Fark 

Tamamen İlgisiz 98 2.58 .63 
Otoriter Baskıcı 67 2.69 .59 

2>3 

Yönlendirici 355 2.28 41 16.02 .0001 e 

> 

Gayet Demokratik 181 2.40 .56 
Toplam 701 2.39 29 
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Tablo 3.16'dan hareketle, Z kuşağının deizm algısı dini inanç karşısında baba tutumuna göre incelendiğinde; katılımcıların puanları arasında anlamlı bir değişiklik tespit 


edilmiştir |F3,6016,02; p—.0001). 


Z kuşağının deizm algılarında meydana gelen değişikliği tespit edebilmek için posthoc testlerinden tukey testi yapılmıştır. Buna göre, dini inanç karşısında babası ‘otoriter baskıcı?” ve ‘gayet demokratik?” olan katılımcıların puanları babası “yönlendirici?” olan 


katılımcıların puanlarından anlamlı düzeyde yüksektir. 


Tablo 3.17. Z Kuşağının Deizm Algısının Annenin Dini Tutum ve Davranışlarına 


Göre İncelenmesi 


Grup n Xx ss F P Fark 
Herhangi bir dini inancı yok 5 3.36 .50 
Bir inanca sahip fakat dinin 36 2.87 68 2 
gereklerini yerine getirmez 
1>3 
Bir inanca sahip, dinin gereklerini ara 261 2.53 53 33.86 0001 14 
sıra yerine getirir 
2>3 
Bir inanca sahip ve dinin bütün 399 224 48 254 
gereklerini yerine getirir 
Toplam 701 2.39 .55 


Tablo 3.17'den hareketle, Z kuşağının deizm algısı annenin dini tutum ve davranışlarına göre incelendiğinde; katılımcıların puanları arasında anlamlı bir değişiklik 


tespit edilmiştir | F3,697)-33,86; p=.0001]. 


Z kuşağının deizm algılarında meydana gelen değişikliği tespit edebilmek için posthoc testlerinden tukey testi yapılmıştır. Buna göre, annesinin dini inancı olmayan katılımcıların puanları annesi dinin gereklerine yerine getirmeyen, ara sıra getiren ve dinin bütün gereklerini yerine getiren katılımcıların puanlarından anlamlı düzeyde yüksektir. 
Ayrıca annesi dinin gereklerini yerine getirmeyen katılımcıların puanları, annesi dinin gereklerini ara sıra getiren ve dinin bütün gereklerini yerine getiren katılımcıların 


puanlarından anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. 
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Tablo 3.18. Z Kuşağının Deizm Algısının Babanın Dini Tutum ve Davranışlarına Göre 


İncelenmesi 
Grup n x ss F p Fark 
Herhangi bir dini inancı yok 11 3.45 .54 
Bir inanca sahip fakat dinin 86 2.76 62 1>2 gereklerini yerine getirmez 
1>3 
Bir inanca sahip, dinin gereklerini ara 310 239 48 39.60 0001 14 
sıra yerine getirir 
2>3 
Bir inanca sahip ve dinin bütün 294 225 50 254 
gereklerini yerine getirir 
Toplam 701 2.39 .55 


Tablo 3.18'den hareketle, Z kuşağının deizm algısı babanın dini tutum ve davranışlarına göre incelendiğinde; katılımcıların puanları arasında anlamlı bir değişiklik 


tespit edilmiştir [F6,s9=39,60; p=.0001]. 


Z kuşağının deizm algılarında meydana gelen değişikliği tespit edebilmek için posthoc testlerinden tukey testi yapılmıştır. Buna göre, babasının dini inancı olmayan katılımcıların puanları babası dinin gereklerine yerine getirmeyen, ara sıra getiren ve dinin bütün gereklerini yerine getiren katılımcıların puanlarından anlamlı düzeyde yüksektir. 
Ayrıca babası dinin gereklerini yerine getirmeyen katılımcıların puanları, babası dinin gereklerini ara sıra getiren ve dinin bütün gereklerini yerine getiren katılımcıların 


puanlarından anlamlı düzeyde yüksektir. 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
BULGULARIN ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 


Son yıllarda adına sıkça rastladığımız deizm konusu siyasilerden akademisenlere, dindar olanlardan dinle ilgisi olmayanlara, sivil vatandaşlardan öğrencilere kadar ülke gündemini çokça meşgul etmiş ve etmeye devam etmektedir. Basında, sosyal medyada ve her türlü platformda deizmin özellikle gençler arasında popüler olduğu ve kabul edenlerin sayısının her geçen gün arttığı yönünde bilgiler paylaşılmaktadır. Bu konuyla ilgili çalışılmış ve ortaya konulmuş fazla literatür ve verilerin olmaması nedeniyle bu iddiaların gerçekliği konusu tartışmalıdır. Ayrıca inanç konusu özel ve öznel olduğundan nicel bir 


çalışmanın yapılması da hayli güçtür. 


Gençlerin çoğu, sorularına ve sorunlarına cevap bulmak adına arayış içerisinde bulunduklarından, farklı arayışlara yönelmeleri son derece normal olabilmektedir. Bu genç kuşağın gün geçtikçe farklı inanç eğilimlerinden, özellikle deizme doğru kaymasının ciddi ölçüde yansımaları görülmektedir. Her ne kadar gençler din ile tamamen bağlarını kesmeseler de dinden bağımsız bir hayat yaşadıkları, modern hayatın ve teknolojinin sunduğu imkanlar ve bakış açısı ile bireysel inanç yaşadıkları söz konusudur. Deizmi kabul eden gençlerin geleneksel din algısı ve ailenin etkisiyle tanrı inancını reddetmedikleri ancak modem çağın ve seküler ailede yetişmiş olmanın etkisiyle dini kabul etmeden salt 


tanrı inancı edindikleri görülmüştür. 


Gençlerin hiçte yabancı olmadığı bir yaklaşım olan internet yoluyla anketimize katılarak rahat bir ortamda hiçbir baskı ve zorlama olmadan tamamen özgür bir biçimde fikirlerini beyan ettikleri var sayılmaktadır. Bu doğrultuda yöneltilen sorulara içtenlikle ve doğru bir şekilde yanıt verdikleri düşünülmektedir. Netice itibarıyla bu bölümde internet üzerinden gönüllü olarak anketimize katılan Z kuşağının dini inanç bağlamında deizm algılarının olup olmadığı, varsa ne düzeyde olduğu ve deizme yönelmelerindeki ana ve alt faktörlerin neler olduğu tespit edilmeye çalışılacak ve elde edilen bulgular tek tek ele 


alınarak değerlendirilecektir. 
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4.1. Tablo Verilerinin Analizi 


Z kuşağının deizm algısı düzeylerini belirleyebilmek için Deizm Algısı Ölçeği kullanılmıştır. Bu kapsamda Z kuşağında yer alan bireylerin genel profili ve demografik bilgileri elde etmek amacıyla Kişisel Bilgi Formunda bulunan soru başlıkları altında cinsiyet, doğum yılı, okul türü, sınıf düzeyi, yaşanılan yer ve ekonomik durum sorulardan elde edilen grafikler incelenerek değerlendirilmiştir. Ailevi bilgilerini tespit edebilmek için katılımcıların aile durumu, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, dini inanç karşısında anne tutumu, dini inanç karşısında baba tutumu, annenin dini tutum ve davranışları, babanın dini tutum ve davranışları soru başlıkları altında bulgular değerlendirilmiştir. 

Kişisel Bilgi Formunun son bölümünde, Z kuşağında yer alan bireylerin dini inançlarının şekillenmesinde etkisi olan unsurlar sorgulanmıştır. Burada aile, arkadaş, sosyal medya, internet-TV, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni, din görevlisi ve kitap unsurlarının Z kuşağında yer alan bireylerin dini inançlarının şekillenmesindeki payı 


incelenmiştir. 


Araştırma kapsamında elde edilen genel demografik bilgilere göre Z kuşağının deizm algısına yönelik genel katılımcı profiline baktığımızda 333 kız, 368 erkek olmak üzere toplamda 701 gencin katılım sağladığı görülmektedir. 2000 yılı doğumlular (116 kişi) ağırlıkta olmak üzere en az 2006 yılı doğumlular katılmıştır. Katılanların büyük çoğunluğu Anadolu Lisesi'nden (276 kişi), diğerleri sırasıyla Üniversite (134 kişi), Endüstri Meslek Lisesi (122 kişi), İmam Hatip Lisesi (95 kişi), Fen Lisesi'nden (74 kişi) olmuştur. Sınıf düzeyi itibarıyla en fazla katılım gösterenler, ortaöğretim onikinci sınıflar 
(199 kişi) olmuştur. Diğerleri sırayla üniversite birinci sınıf (134 kişi), ortaöğretim dokuzuncu sınıf (126 kişi), ortaöğretim onuncu sınıf (93 kişi), ortaöğretim mezunu (47 kişi). Katılımcıların yaşadığı yer en fazla ilçe olarak belirtilmiş (320 kişi), arkasından il merkezi (291 kişi), en son köy-belde olmuştur. (90 kişi). Son olarak ekonomik duruma baktığımızda, katılımcılar 2000-3000 tl arası gelire sahip ailede yaşadıklarını belirtmişlerdir. Ailesi 3000-5000 tl arası gelire sahip olanlar (196 kişi), 5000 tl ve üzeri gelire sahip olanlar ise (1 18 kişi) dir. 


Tablo 3.1. de, katılımcıların genel profilleri değerlendirilmiştir. Araştırmaya Z kuşağında yer alan 701 kişinin katılımı sağlanmıştır. Demografik bilgilere baktığımızda katılımcıların büyük oranda erkek (%52,5), 2000 yılı doğumlu (%16,5), Anadolu lisesi 


öğrencisi (%39,4), ortaöğretim dokozuncu sınıfında öğrenim gören (%28,4), en fazla 


103 


ilçede ikamet eden (%45,6) ve 2000-3000 TL arasında ekonomik gelire sahip (%55,2) olan 


kişilerden oluştuğu tespit edilmiştir. 


Tablo 3.2. deki katılımcıların ailevi bilgileri hakkındaki bilgiler ise şöyledir: Annesi ve babası ile birlikte yaşayanlar %87,4 (613 kişi), anne baba ayrı yaşayanlar %12,6 
(88 kişi) dir. Çocuğun dini inancının şekillenmesinde en önemli paya sahip olan aile kurumudur. Burada elde edilen ailevi verilere göre gençlerin büyük çoğunluğu anne ve 


babası ile birlikte aile ortamında yaşamaktadır. 


Annenin eğitim durumu en fazla ilkokul mezunu %43,1 (302 kişi), en az okur yazar olmayan %10,7 (75 kişi) dir. Baba eğitim durumu en fazla ilkokul mezunu %33,2 (233 kişi), okur yazar olmayan %4,3 (30 kişi) olarak belirtilmiştir. Babanın eğitim durumu 


anneye göre belirgin oranda yüksek bulunmuştur. 


“Dini inancınız karşısında annenizin size karşı olan tutumu” sorusuna %56,5 ile 
(396 kişi) en fazla yönlendirici cevabı verilmiştir. “Tamamen ilgisiz” cevabını en az oranla %6,1 (43 kişi), vermiştir. “Dini inancınız karşısında babanızın size karşı olan tutumu” sorusuna ise en fazla “yönlendirici” cevabı verilmiş %50,6 (355 kişi), en az verilen cevap “otoriter baskıcı” cevabı %9,6 (67 kişi) olmuştur. Gençlerin dini eğitim alması ve bilgilenmesi yönünde hem annelerin hem de babaların hemen yarısı yönlendirici pozisyonundadır. Ebeveynler çocuklarının her türlü davranış, tutum , inanç gibi alanlarda takınacağı tavrı, izleyeceği yolu göstererek onlara kılavuzluk etmekte ve yönlendirici olmaktadırlar. Buna karşılık babaların dini inanç karşısında çocuklarına karşı “tamamen 


ilgisiz” oranı annelere göre çok daha yüksek bulunmuştur. 


“Annenizin dini tutum ve davranışları” sorusuna en fazla “bir inanca sahip ve dinin bütün gereklerini yerine getirir” cevabı verilmiş %56,9 (399 kişi), en az ise “herhangi bir dini inancı yok” cevabı %0,7 (5 kişi) verilmiştir. “babanızın dini tutum ve davranışları” sorusuna en fazla “bir inanca sahip, dinin gereklerini ara sıra yerine getirir” cevabı verilmiş %44,2 (310 kişi), en az “herhangi bir dini inancı yok” cevabı %1,6 (11 kişi) verilmiştir. 
Buradan hareketle katılımcı gençlerin annleri babalarına göre daha dindar oldukları 


söylenebilir. 


Tablo 3.3. deki katılımcıların dini inançlarını şekillendiren faktörler tablosunda Z kuşağının şu anki dini inanç ve davranışlarının oluşmasında nelerin ne oranda etkili olduğu incelenmiştir. Buna göre, Ailenin etkisi: çok fazla cevabı (218 kişi), çok az cevabı (37 


kişi)dir. Arkadaş etkisi: normal cevabı (200 kişi), çok fazla cevabı (29 kişi)dir. Sosyal 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medya etkisi: hiç cevabı (253 kişi), çok fazla cevabı (21 kişi) olmuştur. İnternet ve tv etkisi: hiç cevabı (250 kişi), çok fazla cevabı (20 kişi) olmuştur. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin etkisi: hiç cevabı (188 kişi), çok fazla cevabı (54 kişi)dir. Din görevlisinin etkisi: hiç cevabı (162 kişi), çok az cevabı 76 kişidir. Kitabın etkisi: normal 


cevabı (148 kişi), çok az cevabı (95 kişi) verilmiştir. 


Bu cevaplara göre Z kuşağının dini inançlarını şekillendiren en önemli faktörün aile olduğu açıkça görülmektedir. Tarih boyunca dinsiz bir topluma rastlanmamış olması her şekilde insanoğlunun yolunun bir din ya da inançla kesiştiğinin göstergesidir. Aile çocuklarının takındıkları dini tutum ve davranışlara yön vermede ve düzenlemede önemli bir yere sahiptir. Ebeveynler çocuklarına karşı her zaman iyi bir örneklik gösteremeyebilirler. Aile içinde yaşanılan ilişkiler dinin istediği yönde olabildiği gibi bazen de değişen ve modernleşen toplumun meydana getirdiği değişim rüzgarı ile dinin 


önemsenmediği bir tarzda meydana gelmektedir. 


Tutum; bireyin herhangi bir durum, somut ya da soyut olgu karşısında gösterdiği tepki eğilimi ya da takındığı tavır ve davranış biçimi olarak tanımlanabilir. Kişinin dine ve dinle ilgili olan durumlara karşı sergilediği olumlu ya da olumsuz duygu, düşünce, bilgi ve inançları ve davranışları, onun dini tutumunu oluşturur. Çocuğun kişiliği ve benliği üzerinde olumlu ya da olumsuz pek çok etki bırakan anne ve baba tutumları dini inanç konusunda da yaşamının her döneminde özellikle de çocukluk döneminde oldukça belirgin iz bırakmaktadır. Çocuğun fıtratında doğuştan var olagelen din duygusunun belirgin hale gelmesi dini değerleri benimseyen dindar bir kişilik kazanması için ilgili olan, sevgi ve şefkat sahibi ebeveynlerin bulunduğu bir aile ortamına ihtiyaç vardır.9 Bu konuda Kımter'in de ifade ettiği gibi; 

Dolayısıyla gerek mensup olunan dinin türüne gerekse insanların dini algılama ve 

yaşama biçimleri olan dindarlığa bağlı olarak din ve dindarlıkla anne-baba 

tutumları arasında farklı türden bir takım ilişkilerin var olduğu görülmesine 

rağmen araştırmaların çoğunda ilgili ve seven ya da demokratik anne-baba 


tutumları ile çocukların ve gençlerin dindarlığı, dine karşı tutumları arasında 


pozitif yönde ilişkiler olduğu hatta ailede annenin tutumunun çocuk üzerindeki 


etkisinin babadan daha fazla olduğu görülmektedir.”! 


29 Fatma Oluğ, a.g.e.,5. 30. 
230 Nurten Kımter, “İlgili/Seven Anne-Baba Tutumları İle Din ve Dindarlık Arasındaki İlişki Üzerine”, Dini 
Araştırmalar Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 46, 2015, s.33. 


21 Nurten Kımter, a.g.e., s. 32. 
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Aile büyüklerinin verdiği dini telkinler ve yönlendirmelerin çocuğun iyi ya da kötü kişilik ve dini tavır geliştirmesinde önemli bir yeri bulunmaktadır. Aşağıdaki 3.15 ve 3.16 
tablolarında dini inancınız konusunda “Annenizin ve babanızın size karşı olan tutumu” 


sorusuna verilen cevaplardan da anlaşılacağı üzere: 


Tablo 3.15 Tablo 3.16 
ANNENİN TUTUMU BABANIN TUTUMU 
Tamamen İlgisiz 43 Tamamen İlgisiz 98 
Otoriter Baskıcı 53 Otoriter Baskıcı 67 
Yönlendirici 396 Yönlendirici 355 
Gayet Demokratik 209 Gayet Demokratik 181 


En fazla “yönlendirici” cevabı verilmiştir. Anne baba tutumlarında gayet demokratik cevabı da oldukça yüksek oranında verilmiştir. Demokratik anne baba tutumu karşılıklı anlayış ve hoşgörü esasına dayanan ve çocuğun aile içi eğitiminin en önemli ayağını oluşturan bir tutumdur. Burada güven verici, destekleyici ve olması gereken sınırlar dahilinde hoşgörü bulunmaktadır. Aile bireyleri arasında olduğu gibi çocuğun ya da gencin duygu ve düşünceleri önemsenir, saygı duyulur ve değer verilir. İlgili ve yönlendirici anne baba tutumunu Pestalozzi “çocuk yetiştirmek çiçek yetiştirmek gibidir” benzetmesi ile ifade etmektedir. Çocuğun fiziksel gelişimi, beden sağlığı ve ruhsal gelişimi üzerindeki etkileri tartışmasız çok fazladır. Aynı zamanda ebeveynin sosyalliği oranında çocuğun da doğru bir biçimde sosyalleşmesi, aile içi sevgi saygı ortamını güçlendirmektedir. Çocukların benlik gelişiminde özgüven ve öz saygı duygularının gelişmesi de aile içindeki bu bağların sağlam olması ile doğru orantılıdır. Böylece gencin 


kişilik gelişimi ve kimlik kazanımı sağlıklı bir şekilde oluşacağı düşünülmektedir.?*? 


Tablo 3.4. te, ölçme araçlarına ilişkin bulgulara baktığımızda araştırmaya katılan Z kuşağı katılımcılarının deizm algısı 2.394.55 olarak tespit edilmiştir. Bu bulguya göre 


katılımcıların deizm algılarının olduğu ifade edilebilir. 


232 Nurten Kımter, a.g.e., s. 14-20. 
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Tablo 3.5. teki katılımcıların, Deizm Algısı Ölçeğine verdikleri yanıtlar 4. 


Bölümdeki “Bulguların Değerlendirilmesi” başlığı altında ayrıca değerlendirilecektir. 


Tablo 3.6. dan hareketle, Z kuşağının deizm algısı cinsiyete göre incelendiğinde; kız ve erkek katılımcıların puanlarında anlamlı bir değişiklik belirlenememiştir. Bu sonuç, erkek ve kız katılımcıların deizm algılarının denk olduklarını işaret etmektedir Buradan hareketle Z kuşağında yer alan bireylerin deizm algılarında cinsiyet farkı olmadığı anlaşılmaktadır. Ermiş tarafından ergenlerin deizm algısına yönelik yapılan araştırma, bu sonuç ile örtüşmektedir.” Ermiş tarafından yapılan çalışmada, ergen bireylerin deizm algısı cinsiyet kapsamında değerlendirildiğinde anlamlı bir değişik olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda, araştırmanın Z kuşağında deizm algısı ve cinsiyet üzerine 


ulaştığı sonuçlar literatür ile paralel olması açısından önemlidir. 


Tablo 3.7. den hareketle, Z kuşağının deizm algısı doğum yılına göre incelendiğinde; katılımcıların puanları arasında anlamlı bir değişiklik olmadığı tespit edilmiştir. Katılımcı profilini 2000-2006 yılları arasında doğan gençlerin oluşturduğu ankette 116 kişi ile en fazla 2000 yılında doğanlar, 81 kişi ile 2006 yılında doğanlar en az katılım sağlamıştır. Burada dikkati çeken bir husus 2000 yılı doğumlu katılımcıların sayı itibarıyla 2006 yılında doğan katılımcıya göre fazla olmasına rağmen deizm algısı puanlarının hemen hemen aynı oranda olmasıdır. Bir diğer husus ise 2000 yılında doğan gençlerin ankete katılımlarının daha yüksek olması internet erişimine 2006 yılında doğan 


gençlere göre daha fazla sahip olduğunu düşündürmektedir. 


Tablo 3.8. den hareketle, Z kuşağının deizm algısı okul türüne göre incelendiğinde; katılımcıların puanları arasında anlamlı bir değişiklik tespit edilmiştir. Z kuşağında yer alan bireylerin deizm algılarında eğitim görülen okul türüne göre inceleme yapıldığında anlamlı farklılıkların olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuca göre, anadolu lisesi, endüstri meslek lisesi ve üniversite kurumlarında öğrenim gören bireylerin deizm algısı imam hatip liselerinde öğrenim gören bireylerin deizm algısından anlamlı düzeyde yüksektir. Bu sonuç, anadolu lisesi, endüstri meslek lisesi ve üniversite kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin imam hatip liselerinde öğrenim gören öğrencilere göre deizme yönelme düzeylerinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu sonuç, araştırma kapsamında 


beklenen bir sonuçtur. Çünkü imam hatip liselerinde öğrenim gören bireylerin dini 


233 Ali Ermiş, Ergenlerde Deizm Algısına Dair Sosyolojik Bir Araştırma (Çankaya Örneği). Ankara Yıldırım 
Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2019 
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hassasiyetinin yüksek olması ve deizm ile ateizm gibi düşüncelerden uzak olması 


beklenmektedir. 


Tablo 3.9. dan hareketle, Z kuşağının deizm algısı sınıf düzeyine göre incelendiğinde; katılımcıların puanları arasında anlamlı bir değişiklik olmadığı gözlenmiştir. Ortaöğretim öğrencilerinin sınıf düzeyi, din eğitimi kapsamında önemli bir yere sahiptir. Çünkü ortaöğretim dokuzuncu sınıf itibariyle, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi kazanımlarında ateizm, deizm ve agnostisizm gibi inanç şekilleri öğrencilere tanıtılmaya başlanır.” Dokuzuncu sınıfta yeni inanç şekillerini öğrenen Z kuşağının deizm algısının diğer sınıf düzeylerine göre anlamlı düzeyde yüksek olmaması önemlidir. Çünkü ergenlik döneminin yansıması olarak kimlik arayışına giren ve arkadaşları içinde farklı olmayı isteyen bireyler, sık sık farklı düşünce ve tutumlara yönelmektedir.” Ancak anketimizdeki sonuca göre deizm algısı sınıf düzeyine göre herhangi bir farklılık 


göstermemesi bu bakımdan önemlidir. 


Tablo 3.10. dan hareketle, Z kuşağının deizm algısı yaşanılan yere göre incelendiğinde; katılımcıların puanları arasında anlamlı bir değişiklik olmadığı görülmektedir. Tabloya baktığımızda ankete katılanların en fazla (320 kişi) ile ilçede ikamet ettikleri görülmektedir. En az katılanların ise (90 kişi) ile köy-beldede ikamet ettikleri görülmektedir. Ancak buna rağmen katılımcıların deizm algısı puanlarının hemen hemen aynı olması düşündürücüdür. Buna göre köy, belde, ilçe ve il merkezlerinde bulunan Z kuşağının, yaşam standartları, eğitim durumları ve ulaşım koşulları açısından çok da farklı olmadığı düşünülebilir. Aynı zamanda katılım internet üzerinden sağlandığından Z kuşağının internet vasıtasıyla bulundukları ortamlardan rahatlıkla 


ulaşabildikleri varsayılabilir. 


Tablo 3.11. de, Z kuşağının deizm algısı ekonomik duruma göre incelenmiş, 
katılımcıların puanları arasında anlamlı bir değişiklik olduğu görülmüştür. Buna göre, 5000 
TL ve daha üstü ekonomik duruma sahip katılımcıların puanları 2000-3000 TL ve 3000- 


5000 TL arasında ekonomik duruma sahip katılımcıların puanlarından anlamlı düzeyde 


234 Hamdi Gündoğar ve Muhammet Sait Yürgüç, “Deizm Bağlamında Ortaöğretim Okullarında İnanç Algısı - 
Adıyaman Örneği-“, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt: 6, Sayı: 11, 2019, ss. 643- 
670. 

235 Milli Eğitim Bakanlığı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı, Talim Terbiye Kurulu 
Başkanlığı, Ankara 2018. 

236 Cemil Osmanoğlu, “Din Eğitiminin Gelişimsel Temeli Olarak İnanç”, Bilimname, Cilt: 27 Sayı: 2, 2014, 
ss. 199-200. 
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yüksektir. Ailenin ekonomik durumu o ailede yaşayan bireylerin yaşantısı ve inanç durumunu hakkında da ipuçlar verebilir. Ekonomik olarak rahat yaşayan aileler çok yönlü, seküler bir hayat tarzı benimseyebilmektedir. Buradan hareketle refah seviyesinin yükselmesi, genç kuşağı dini yaşam ve kaidelerden uzaklaştırdığı ifade edilebilir. Ayrıca, refah seviyesi yüksek kişiler inanç ve ibadet düzeyinde orta ve dar gelirli bireylere göre daha duyarsız olabilmektedirler.7 Bu minvalde deizm algısı ve aylık gelir arasında ulaşılan sonuç, araştırma kapsamında beklenen bir sonuçtur. Araştırma bu yönüyle, 


literatürü desteklemektedir. 


Tablo 3.12. de, Z kuşağının deizm algısı aile durumuna göre incelendiğinde; anne ve babası ayrı yaşayan katılımcıların puanları anne ve babası birlikte yaşayan katılımcıların puanlarından daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bir toplumun en temel yapı taşı ailedir. 
Ailede öğrenilen davranışlar, bireylerin hayatında kalıcı etkiye sahiptir. Bu davranışlar gencin hayatında etkili olduğu kadar topluma da yansımaktadır. Ailede anne ve baba, gence rol model olarak ideal bir kişilik kazandırmak için elinden geleni yapar. Ailenin görevi, çocuklarını bilişsel, davranışsal ve sosyal olarak hayata hazırlamanın yanı sıra onlara birtakım değerler kazandırmasıdır. Bu değerler, hoşgörü ve etik ilkelerin yanı sıra dini tutum ve davranışlardır.” Ancak dağılmış aileler bu görevi tam anlamıyla yerine getiremez. Bu ailelere sahip gençler ruh dünyasında büyük boşluklar ve ruhsal bunalımlar 


yaşarlar. Bu durum gençlerin dini inançlarını da etkileyebilmektedir. 


Tablo 3.13. ten hareketle, Z kuşağının deizm algısı anne eğitim durumuna göre incelenmiş, katılımcıların puanları arasında anlamlı bir değişiklik tespit edilmiştir. 
Araştırma bulguları değerlendirildiğinde, Z kuşağında yer alan bireylerin deizm algısının anne eğitim durumuna göre anlamlı şekilde değiştiği sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre, annesi lise mezunu olan (136 kişi) katılımcıların deizm algısı, annesi okuma yazma bilmeyen ve ilkokul mezunu olan (302 kişi) katılımcılardan anlamlı düzeyde yüksektir. 
İlgili literatür incelendiğinde, İlhanTopuz tarafından yapılan araştırmada ilkokul mezunu kişilerin dini hassasiyetinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.? Bu sebeple ilkokul mezunu annelerin de dini hassasiyetinin daha yüksek olduğunu söylemek 


mümkündür. Bu anneler, diğer annelere göre çocuklarına dini eğitimi daha yoğun vermiş 


7 Hamdi Gündoğar ve Muhammet Sait Yürgüç, a.g.e. s. 644. 

238 Ayşegül Yiğit, “Çocuğun Gelişim Özellikleri ve İletişim İlkeleri Doğrultusunda Ailede Din Eğitimi”, 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 22 Sayı: 22, 2006, ss. 179-203. 

İlhan Topuz, Dini Gelişim Seviyeleri İle Dini Başaçıkma Tutumları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Bursa. 
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olabilirler. Bu durum da annesi ilkokul mezunu olan bireylerin deizm algısının düşük 


olmasına sebebiyet vermiş olabilir. 


Tablo 3.14. te, Z kuşağının deizm algısı baba eğitim durumuna göre incelenmiş, katılımcıların puanları arasında anlamlı bir değişiklik belirlenememiştir. Babasının okuma yazma bilmediğini belirten katılımcıların (30 kişi) puanları ile babasının üniversite mezunu olduğunu belirten katılımcıların (142 kişi) arasında puan farkı bulunmamaktadır. Çocuğun zihinsel ve ruhsal gelişiminde ve ihtiyaçlarını karşılamada babanın olumlu etkisi oldukça yüksektir. Ancak geleneksel olarak çocuğun eğitiminden birinci derecede annenin sorumlu olduğu düşünülmektedir. Baba ise ikinci planda kalmaktadır. O daha çok ailede çocuğun 


maddi ihtiyaçlarını sağlama görevini üstlenmiştir. 


Çocuğun kişilik gelişiminde olduğu gibi dini eğitimi açısından da babanın çocuğuna karşı tutum ve davranışları çok önemlidir. Baba ilgisinin yüksek olduğu ailelerdeki çocukların bağımsız, gelişmiş iç denetimine sahip, arkadaş ve çevre ilişkilerinde daha olumlu ve liderlik özelliklerine sahip oldukları bilinmektedir. Babası otoriter olan ve az ilgilenen çocuklarda utangaçlık, çekinme gibi kişilik bozuklukları görülebilmektedir.?*9 
Babalar karakterleri gereği çocuklarını daha bağımsız davranışlar sergilemesi için yüreklendirmekte, onun ayakta ve hayatta kalmak için cesaretlendirici olarak 


yetiştirmektedir. Çalışmamızdaki bu sonuç, babaların eğitim durumlarının çocukların dini 


inançlarındaki etkilerinin farklı boyutta olmadığını ortaya koymaktadır. 


Tablo 3.15. te, Z kuşağının deizm algısı, dini inanç konusunda anne tutumuna göre incelenmiş, katılımcıların puanları arasında anlamlı bir değişiklik tespit edilmiştir. Buna göre dini inanç karşısında annesi tamamen ilgisiz (43 kişi), otoriter baskıcı (53 kişi) ve gayet demokratik olan (209 kişi) katılımcıların puanları annesi yönlendirici olan (396 kişi) katılımcıların puanlarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüştür. Anne tamamen ilgisiz seçeneği, en az işaretlenen seçenek olmasına rağmen deizm algı puanı en yüksek olan seçenektir. Annelerin çoçuklarına karşı ilgisizlikleri çocuğun dini eğitiminde de kendini hissettirmektedir. Bu gençlerin ailenin herhangi bir katkısı olmadan kendilerine göre dini inançlarını şekillendirdikleri söylenebilir. Aynı zamanda deizm algıları diğer anne tutumlarına göre yüksek olduğuna göre ilgisiz anneleri olan gençlerin İslam dinini 


yeterince tanımadan farklı inanç akımlarından deizme kaydıkları söylenebilir. 


29 Fatma Tezel Şahin, Sosyal Değişim Sürecinde Değişen Baba Rolü, Kastamonu Eğitim Dergisi 19 (3), 
793-804,2011.17,2011 ss. 768-769 
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Tablo 3.16. da, Z kuşağının deizm algısı, dini inanç konusunda baba tutumuna göre incelenmiş, katılımcıların puanları arasında anlamlı bir değişiklik tespit edilmiştir. Buradan hareketle babaları tamamen ilgisiz olan katılımcıların (98 kişi) puanı, sırasıyla babası otoriter baskıcı (67 kişi), gayet demokratik (181 kişi) ve yönlendirici (355 kişi) olan katılımcılardan anlamlı derecede yüksektir. Bu sonuçlardan hareketle gençlerin dini inançları karşısında babaların tutumu yönlendirici olduğunda deizm algı düzeyi düşüktür denilebilir. Otoriter ve baskıcı olduğunda gençlerin kendilerini ifade etmekte zorlandıkları, arkadaş ortamlarına kaydıkları bilinmektedir. Bu açıdan aile ortamında yeterli dini bilgi ve eğitimi alamayan genç bu bilgiyi dışarıdan temin etmeye çalışacağından yanlış inançlara kapılma olasılığı artacaktır. Burada da aynı durum söz konusu baba tamamen ilgisiz seçeneği, en az işaretlenen seçenek olmasına rağmen deizm algı puanı en yüksek olan 


seçenek olmuştur. 


Tablo 3.17. de, Z kuşağının deizm algısı annenin dini tutum ve davranışlarına göre incelenmiş, katılımcıların puanları arasında anlamlı bir değişiklik tespit edilmiştir Buna göre, annesinin dini inancı olmayan katılımcıların (5 kişi) puanları, annesinin dini inancı var fakat dinin gereklerine yerine getirmeyen (36 kişi), ara sıra getiren (261 kişi) ve dinin bütün gereklerini yerine getiren (399 kişi) katılımcıların puanlarından anlamlı düzeyde yüksektir. Ayrıca, annesi dinin gereklerini yerine getirmeyen katılımcıların puanları annesi dinin gereklerini ara sıra getiren ve dinin bütün gereklerini yerine getiren katılımcıların puanlarından anlamlı düzeyde yüksektir. Buradan hareketle gencin ailede özellikle annesinden gördüğü dini yaşayış ve örnekliği dini algılarında çok önemli yere sahiptir denilebilir. Aynı zamanda dini inanç konusunda farklı inanç ve tutumlar edinmelerinde 


engelleyici etkiye de sahip olduğu açıktır. 


Tablo 3.18. de, Z kuşağının deizm algısı babanın dini tutum ve davranışlarına göre incelenmiş, katılımcıların puanları arasında anlamlı bir değişiklik tespit edilmiştir Buna göre, babasının dini inancı olmayan katılımcıların (11 kişi) puanları, babası dini inanca sahip fakat dinin gereklerine yerine getirmeyen (86 kişi), ara sıra getiren (310 kişi) ve dinin bütün gereklerini yerine getiren (294 kişi) katılımcıların puanlarından anlamlı düzeyde yüksektir. Ayrıca, babası dinin gereklerini yerine getirmeyen katılımcıların puanları, babası dinin gereklerini ara sıra getiren ve dinin bütün gereklerini yerine getiren katılımcıların puanlarından anlamlı düzeyde yüksektir. Dini eğitim ailede başlar. Çocukların ailede 


gördüğü anne ve babasının davranışlarını örnek alması beklenen bir davranıştır. Her ne 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kadar baba gün içerisinde aile ortamında bulunmasa da çocuklarıyla geçirdiği nitelikli beraberliklerinde onlara rehberlikte bulunarak yetiştirilmesine katkıda bulunmaktadır. 
Çocuklarının sağlıklı bir dini inanca sahip olmalarında babanın rolü de gözardı 


edilmemelidir. 


4.2. Bulguların Değerlendirilmesi 


Tablo 3.5. teki katılımcıların Deizm Algısı Ölçeği’ ndeki sorulara verilen cevaplara göre, Z kuşağı olarak da adlandırılan 2000-2006 yılı doğumlu olup anketimize katılmış gençlerin deizm algılarını ve deizme ve deistliğe yönelten sosyolojik faktörlerin neler olduğu tesbitine yönelik değerlendirilecektir. Katılımcıların verdiği cevaplar tarafımızca ilk sorudan itibaren tek tek ele alınarak incelenecek ve gençlerin verdiği cevaplar 


doğrultusunda sonuçlar değerlendirilerek deizm algıları ortaya konmaya çalışılacaktır. 
4.2.1. Allah'ın varlığına ve birliğine inanıyorum 


Bu soruya büyük oranda kesinlikle katılıyorum cevabı veren gençler bir yaratıcı olduğunu kabul ederek bu anlamda teist olduklarını ifade etmektedirler. Tanrı'nın varlığını savunan teizm aşkın bir varlığın mevcudiyetini ve onun kutsallığını kabul etme düşüncesi olarak bilinmektedir. Tanrı, aşkın ve içkin olmanın yanında başka özelliklere de sahiptir. 
Kur'an-ı Kerim'de Allah kendisini; “De ki, O Allah, birdir. Allah samed'dir, her şey O'na muhtaç, O hiçbir şeye muhtaç değildir. O Allah ki , doğmamıştır, doğurulmamıştır. O'na 


241 seklinde tanıtmaktadır. İslama göre, Allah 


hiçbir şey denk değildir, bir benzeri yoktur tek ve biriciktir. Yaratandır, ebedi ve ezelidir, varlığı kendinden zorunludur, maddi bir varlık değildir, iyi, cömert, adaletli, her şeyi bilen, her şeye gücü yetendir. İrade ve yetki sahibidir, yaratıcıdır, yetkindir. O bütün ihtiyaçlardan, zamandan ve mekandan 


münezzehtir. 


Kesinlikle katılıyorum ve katılıyorum cevabı veren 631 gencin Allah'ın varlığına ve birliğine inanıyor olması elbette doğal ve olması gereken bir sonuçtur. %99u Müslüman kabul edilen bir ülkede yaşayan gençlerin büyük çoğunluğunun Yüce Allah'ı birlemesi ve O'na inanması olağandır. Ancak bu gençlerin arasında kesinlikle katılmıyorum ve katılmıyorum cevabı veren 32 kişinin olması bizleri oldukça endişelendirmiştir. Ayrıca 38 gencin ise şüpheli yaklaşması oldukça manidardır. Gençlerin 


duyuşsal ve bilişsel gelişim dönemleri gereği çok sorgulama ve tenkitçi tavırları nedeniyle 


241 İhlas Süresi, 112/ 1-4. 
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teslimiyetçi anlayışlarını terk etmeleri, şüphelerinin ardında hakikate ulaşma arzusu 


bulunduğunun bir göstergesi olabilmektedir.” 


Genç kuşağın Allah'a iman etme ve dindarlık açısında üç gruba ayrılabileceğini ifade eden İbrahim Coşkun, ilk gruba Allah'a ve dine tüm kalbiyle gönülden, bilerek ve araştırarak hakiki anlamda kabul edenleri almıştır. Bu gruptaki gençler güçlü bir Allah inancına sahiptirler. Değerlere oldukça duyarlı, temel referanslarını İslâm'dan alan geleneksel aile içerisinde yetişmiş bu gençler, Allah, peygamber ve ahiret tasavvuruna sahiptirler. 3 Diğer gruptakiler ise taklidi imana sahip olanlardır. Bu gençler genellikle ailesinden ve çevresinden gördüğü kadarıyla inanmış olduklarından yeterli bilgi ve donanıma sahip olmadan tam anlamıyla iman sahibi olamamışlardır. Geleneksel bir dini inanca sahip olduklarından ve inanaç ibadet muamelat bilgilerini sistemli bir şekilde öğrenmediklerinden her hangi bir dini problemle karşılaştıklarında içsel çatışma ve şüphe yaşayabilmektedirler. Üçüncü gruptakiler ise seküler” ya da genellikle aile fonksiyonlarını yerine getirmeyen bir aile ortamı ve seküler çevrede yetişip iman ve din ile yolları pek kesişmemiş olanlardır. Bu gençler genellikle dini yaşam alanında bulundurmamakla, bilinçli ya da bilinçsiz Allah'ın var olduğunu kabul etmeyen ya da Allah'ın var olup olmadığı hakkında bir fikir sahibi olmayı gerekli görmeyen ateist ya da 


agnostik görüş sergilemektedirler. 


İlgili literatür incelendiğinde Merve Harmankaya tarafından lise öğrencilerinin deizm algısı üzerine yapılan araştırmanın bu sonuç ile örtüştüğü tespit edilmiştir. 
Harmankaya'nın araştırmasında da katılımcıların deizm algısı düşük çıkmıştır. Bu bağlamda, araştırmanın Z kuşağının deizm algısı üzerine ulaştığı sonuçlar literatür ile 


paralellik göstermektedir. 


Oldukça geniş katılımlı ve Türkiye genelinde 2013 yılında SEKAM, tarafından yapılan ve “Türkiyede gençlik gençlerin özellikleri, sorunları, kimlikleri ve beklentileri” adlı çalışmada elde edilen verilere göre “Allah'a inanıyor musunuz?” sorusuna oldukça yüksek düzeyde 5466 kişi “kesinlikle inanırım” ve “inanırım” “98 oranında 


cevaplanmıştır. “İnanmam” ve “şüpheliyim” cevabı ise %2’dir. Ancak bu araştırmada 


24 Hacı Ali Özdemir, a.g.e., s. 2. 
243 İbrahim Coşkun, Gençler Nazarında İnanç Problemleri, Ekin Yayınları, İstanbul, 2017, s. 6. 
244 İbrahim Coşkun, a.g.e., s. 8. 
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dikkati çeken noktalardan biri 15- 28 yaşları arası çalışmaya katılan toplam 5166 gençten 


16/'inin (%3,7) kendisine ateist kimliğini uygun görmesidir. 25 


Türk toplumunun önemli bir kısmını oluşturan Z kuşağı grupsal nitelemesinin içinde bulunan ortaöğretim öğrencileri kapsamında yapılmış olan “Ortaöğretim Öğrencilerinde Allah İnancı” adlı nitel çalışmada “kendisini dine bağlılık açısından hangi grupta gördüğü” sorusunu 962,7”'si çok dindar, 9061,9*u dindar, %34,4’ ünün dinle ilgisinin az olduğu, fol'inin ise dinle hiç ilgisinin olmadığı şeklinde cevapladığı görülmektedir. 
“Allah gerçekte yoktur. Allah fikrini insan ve toplum kendi üretmiştir” sorusuna “tamamen katılıyorum” diyenlerin oranı %1 ile oldukça düşüktür.2© “Üniversite Gençliğinin Dini İnançları” isimli diğer bir araştırmada ise oran biraz daha yükselmiş, öğrencilerin %96 sının “Allah'ın varlığına, birliğine ve evrenin yaratıcısı olduğuna inandığı ancak Yo4'ünün inanmadığı sonucuna ulaşılmıştır.” 2008-2009 yılında Türkiye genelinde 18 yaş üzeri 1453 kişinin katıldığı “Türkiye'de Dindarlık: Uluslararası Bir Karşılaştırma” isimli araştırmada ise katılımcılar %93 oranında “Allah'ın gerçek olduğunu bildiği ve bundan hiç şüphe etmediği” cevabını vermiş, fakat tek tanrılı bir inanç sistemi içerisinde Allah'ın varlığına şüphe ile yaklaşan yaklaşık % 9-10 oranında bir grubun var olduğu tespit edilmiştir. Burada en ilginç nokta her on kişiden birinin Allah inancı konusunda şüphe 


duymasıdır. 28 
4.2.2. Bir yaratıcı olduğunu düşünüyorum ama dinleri kabul etmiyorum 


Katılımcıların bu soruya büyük oranda kesinlikle katılmıyorum ve katılmıyorum cevabı vermesi beklenen bir sonuçtur. Zira bu bağlamda yapılan araştırmaların hemen hepsinde Türkiyede yaşayan gençlerin yüksek oranda dini inanca sahip olduğu ve İslam dinine mensup olduğu görülmektedir. Ancak daha önce yapılmış bazı araştırmalara baktığımızda gençlere “kendinizi dini olarak nasıl konumlandırırsınız” tarzında açık bir şekilde sorular yöneltiltilerek gençlerin dini kimliklerinin sorulduğu, katılımcıların cevaplarında kendilerini teist, ateist, deist ya da agnostik olarak tanımladıkları görülmektedir. Fakat biz çalışmamızda Z kuşağı gençlerinin açıkça dini kimliklerini 


sormak yerine dolaylı olarak sorduğumuz sorularda deizm algı düzeylerini anlamaya 


25 Celalettin Vatandaş, vd., Türkiye Gençlik Raporu: Gençliğin Özellikleri, Sorunları, Kimlikleri ve 
Beklentileri, SEKAM Yayınları, İstanbul 2014, ss. 88, 330. 

24 Hacı Ali Özdemir, a.g.e., s. 75. 

27 Musa Koçar, Üniversite Gençliğinin Dini İnançları, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Isparta 
2009, s. 84. 

28 Ali Çarkoğlu, Ersin Kalaycıoğlu, Türkiye'de Dindarlık: Uluslararası Bir Karşılaştırma, Sabancı 
Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2008, ss, 4-8. 
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çalıştık. Burada asıl incelediğimiz olgu deizm algısı olmuştur. Elde ettiğimiz verilerde gençlerin arasında bir yaratıcı fikrine sahip olan ancak açıkça dinleri kabul etmeyerek bir anlamda deist olduğunu beyan eden %10,4 oranında bir kitlenin var olması önemli bir bulgudur. Ayrıca %11 ile daha yüksek bir oranda şüphe duyan bir grubun bulunması deizmin ve deistliğin gençlerin çok da uzağında olmadığının bir göstergesi olsa gerektir. 
Deizmin temel unsuru, teizmde olduğu gibi bir tanrı tasavvuruna sahip olmasıdır. Ancak bu noktada çeşitli sebeplerle din ile yollarını ayırdığı söylenebilir. Bugün Tanrı'nın akıl ve vicdan yolu ile bulunabileceğini savunarak din düşüncesini ekarte eden ve Y. N. Öztürk'ün deyimiyle “dinsel verilere göre yaşamayan” gençler, deizme yönelmekte ve deist olduklarını ifade etmektedirler. Bugün gençleri deyim yerindeyse deizme mecbur bırakan çeşitli maddi ya da manevi sebepler bulunmaktadır. Sosyolojik, psikolojik, ekonomik, iç ve dış kaynaklı güncel pek çok sorun Z kuşağı gençlerinin dini algılarında hasara neden olmakta, dine karşı ilgisiz ve tepkisiz bir duruş sergilemelerine fırsat 


sunmaktadır. 


Gençlerin şu anki yaşadığı dindarlık boyutu inanç boyutundan öteye geçmemektedir. Gençler ibadet boyutunu es geçmekte bu da din ile aralarındaki mesafenin açılmasına sebebiyet vermektedir. Ancak şu da var ki çoğu kişi “deizm nedir” sorusuna net bir cevap verememekte bu da ortaya çıkan deizm algısının deizmin kendisinden kaynaklı olmasından ziyade davranış kökenli olduğunu düşündürtmektedir. Tümden gelim yoluyla yani ‘deizm şu özellikleri ifade ettiğinden dolayı ben de deist oldum” fikrinden çok tüme varım yöntemiyle yaşadıkları hayatın deizme benzer özellikler gösterdiğini varsayarak bu kişilerin deist olduklarını söyledikleri ya da onlara deist eleştirisi yapıldığı ifade edilebilir. 
Ancak ortaya çıkan tabloda şüphe duyanların yüksek oranda olması da bu gençlerin tam olarak bu ayrımı yapamadıklarından ya da yaşadıkları ortamda yeterli derecede dini bilgi 


edinemediklerinden kaynaklı olabileceği ve bir sorun teşkil ettiği düşünülmektedir. 


Tanrı tasavvuru ve din algısının aralarındaki ilişki bağlamıyla iman etme ve inkâr etme açısından bireyleri üç farklı gruba ayırabiliriz. İlki ateistler yani ne Tanrı'ya ne de her hangi bir dine inanmayanlar, ikincisi deistler, inanç açısından sadece Tanrı'yı kabul edip dinleri kabul etmeyenler, üçüncü gruptakiler ise teistler, hem bir yaratıcı Tanrı'yı kabul 


edip hem de bir peygamber aracılığıyla göndermiş olduğu dine inananlar. 


29 Yaşar Nuri Öztürk, Deizm, Yeni Boyut Yayınları, İstanbul 2015, s. 53. 
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Öğrencilerin bir dini benimsemelerine engel teşkil eden durumları tespit etmeye yönelik yapılan bir araştırma sonuçlarında, gençlerin kendilerini dine kapattıkları dini birtakım ritüellerden ibadet sayarak üzerlerine yüklenen sorumluluktan kaçma çabası içinde oldukları görülmüş, iman konularında bütüncül bir yaklaşım sergilemedikleri bu nedenle imanın mahiyetini tam manasıyla kavrayamadıkları ve dini bu nedenle içselleştiremedikleri sonuçlarına ulaşılmıştır. Bazı gençlerin verdiği cevapta dinlerin kendilerini yenilemediği bu nedenle tüm zamanların problemlerine çözüm bulamadığının altını çizilmektedir. Gençlerin bu bakımdan dini günlük hayatlarıyla ilişkilendiremedikleri, pratik bir kazanım elde edemedikleri görülmektedir. Dinin yeterince doğru sorular ve cevaplarla sorgulanmadığı, neden ve niçin sorularına yeterli düzeyde bilgi veremediği düşüncesinde olan bazı gençler bilgi eksikliğinden ve din adına yapılan baskı ve yıldırmadan kaynaklı dinden uzaklaşma yaşayabilmektedir. Dinin yeterince özendirilmemesi, dini ritüellerin fazlasıyla öncelenip ibadetlerin taklidi boyutta kalması, iyi davranışların ve ahlakın önemsenmemesi ve farklı kaynaklardan edindikleri mesnetsiz ve temelsiz bilgiler sonucu dine ilgilerinin azaldığı ve çeşitli inanç problemleri yaşadığı gözlemlenmektedir. 79 Bu bağlamda gençlerin dine tepkisel yaklaştığı ya da ilgisiz 


kaldığını söylemek mümkündür. 


Aynı zamanda gençlerin dini tasavvurlarında ve inanç problemi yaşamalarında sosyal olgulara ilişkin dinin yeterli derecede kaynağından öğrenilememesi, aileden çocuklara aktarılıyor olması, din adına (o ötekileştirmelerin yapılması, sorgulama ve düşünme eylemlerine karşı çıkılması, gençlerin eleştirel düşüncelerinin baskılanması, dinin insanların yaşamlarını sınırladığı ve baskıladığı gibi düşünceler etkili olmaktadır. Dinin istismar edildiği fikrine yönelik toplumsal yargılar, arkadaş çevresi, din karşıtı akımlar ve 


sosyal medya da gençlerin inanç problemi yaşamalarında önemli derece etkiye sahiptir.”! 


4.2.3. Başıma gelen iyi ve kötü şeylerin Allah'tan geldiğine inanıyorum 


Aklı başında her birey, hayatta karşılaştığı olayları iyi ya da kötü şeklinde değerlendirme yetisine sahiptir. Allah'a iman etmiş bir kimse karşılaştığı iyilik ya da kötülüğün Allah'tan olduğunu kabul etmiştir. Hayatta zorluk ve kolaylık bir arada bulunmaktadır. İnanan kimse iyiliği hayır, kötülüğü de şer olarak düşünerek dünyada 


hayırla ya da şerle imtihan edileceğini bilerek hareket eder. İslam dininde imanın 


250 Ayşe Betül Akdemir, “Öğrencilerde İnanç Problemine Neden Olan Faktörlerin Belirlenmesi”, Dergiabant 
(AİBÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi), Cilt:8, Sayı:1, 2020, ss. 327-328. 
251 Ayşe Betül Akdemir, a.g.e., 5.321. 
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şartlarından biri olan kadere, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine iman etmek her mümine farzdır. Nitekim Yüce Allah “İyilik de kötülük de hepsi Allah'tandır”292 ayeti ile bunu ifade etmektedir. Ayrıca “...Bir deneme olarak sizi şer ile de hayır ile de deniyoruz...”253 buyurarak da kimin şükür edeceğini ya da isyanda olacağını bilmek istediğini açıkça beyan etmektedir. Bugün Allah'ın varlığına yönelik itirazlarda şerrin Allah'a nisbet edilmesi ve 


254 


kaderle olan ilişkisi en çok tartışılan meselelerden biri olması” ateistlerin ve deistlerin en 


önemli argümanı haline gelmiştir. 


“Başıma gelen iyi ve kötü şeylerin Allah'tan geldiğine inanıyorum” sorusuna %78,9 oranında katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum cevabı verilmiştir. Buradan hareketle iyiliğin ve kötülüğün Allah'tan geldiği düşüncesinin gençler arasında oldukça yaygın olduğu, bu katılımcıların teist bir inanca sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. (011,5 oranında katılmıyorum cevabı veren katılımcıların iyi ya da kötü şeylerin Allah'tan olduğunu dolayısıyla Allah inançlarının olmadığı sonucuna ulaşılabilmektedir. %9,7 oranındaki gencin ise şüpheleri olduğu, bu konuda fikri olmadığı ya da fikir beyan etmek istemediği düşünülebilir. 

4.2.4. Evrenin bir yaratıcısı olduğuna inanmıyorum 


Bir yaratıcı olup olmadığı düşüncesi insanlık tarihi boyunca dinsel söylemler şeklinde kendini göstermiş ilmi ve felsefi tartışmalar en çok bu fikir üzerine yoğunlaşmıştır. Teist düşünce olarak kabul edilen Tanrı'nın varlığını kabul eden düşüncenin tam zıddı olarak Tanrı'nın varlığını kabul etmeyen ateist düşünceyi benimseyen gençlerin de bulunduğunu söylemek mümkündür. Ateizmi benimseyen ve kendisini ateist olarak kabul edenlerin bir kısmı Tanrı düşüncesini bilinçli bir şekilde tamamen reddederek böyle bir olgunun olmadığını savunurlar. Aynı zamanda her fırsatta teizm aleyhine argümanlar geliştirerek Tanrı'nın olmadığını kanıtlamaya yönelik tutum sergilerler. Diğer grup ateistler ise böyle bir düşünce ile zihinlerini meşgul etmek istemeyen bananeci ateistlerdir. Bir diğer grup ateistler ise Tanrı'yı yaşamlarına sokmayan ve Tanrı yokmuşçasına yaşam felsefesi benimseyen ateistlerdir. Bu gruptakiler genellikle kendilerini ateist olarak tanımlamasalar da yaşam pratiklerinde Tanrı'nın varolmadığı 


düşüncesiyle hareket ederler. Bazı ateistler ise Tanrı'nın varlığı ya da yokluğu konusunu 


252 Nisa Suresi, 4/7. 

253 Enbiya Suresi, 21/35. 

254 Yusuf Şevki Yavuz, “Şer”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul 2010, Cilt: 38, s. 
540. 
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gündemlerine almazlar, ilgisizdirler. Bu konuda iyi ya da herhangi bir yargıda bulunmak 


ve fikir beyan etmeyi gereksiz hatta saçma bulurlar. 


Bu değerlendirmeler üzerine sorumuza verilen cevaplara baktığımızda %17.7 lik bir oranda katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum cevabı bizi oldukça şaşırtmıştır. Şüphelerim var cevabı da %5,4 oranında bu konuda tereddütleri olan ve belki de fikren karışık duygular yaşayan bir genç kuşağın olduğunu bize göstermektedir. Hümanistler doğanın/ 


evrenin kendi kendine varolduğunu ve yaratılmadığını düşünürler” 


Katılımcı gençlerin bilinçli olarak hümanist bir düşünceye sahip oldukları için mi bu cevabı verdikleri tartışmalıdır. Elbette bu sorudan hareketle ateizm algısının bu denli yüksek olduğunu ifade 


etmemiz mümkün değildir ancak ortaya çıkan sonuç oldukça düşündürücüdür. 
4.2.5. Bir yaratıcı olsaydı dünyada kötülükler olmazdı 


Bu soru inanan ya da inanmayan bir çok kişi ya da ilim adamını her daim meşgul etmiştir. Öyle ki ateistlerin arka plandaki dayandıkları en önemli argümanlarından biridir. 
Felsefi terim olarak teodise alemin mevcut durumu ve Tanrı'nın adaleti olarak ele alınır. > Leibniz kötülük problemini her türlü kötülüğe rağmen ilahi adaletin alemde tecelli etmesi şeklinde açıklamaktadır. Bazı düşünürler kötülüğü iyiliğin bilinmesi ve takdir edilmesi için gösterilen farkındalık şeklinde açıklamışlardır. Aynı zamanda Tanrı'nın kötülükten 


sorumlu olmadığını savlamak adına kötülüğü, doğal ve ahlaki kötülük olarak ikiye 


ayırmışlardır. Doğal kötülüğü maddeye, ahlaki kötülüğü de insana maletmişlerdir. X7 


Berger, büyük dinlerle ilişkili olanların bir kısmı akılcı ve açık teodiseler içeren mistisizmin, karmaşık, kuramsal sistemleri ortaya çıkardığını belirtir. O'na göre en basit teodise (kötülük probemi), içinde bulunulan ızdırap ve kötülüklerin öbür dünyada tersine çevrileceğini göstermektedir.2* Teodise çerçevesi içerisinde tartışılan sorularda Tanrı'nın kötülüğü isteyerek yarattıysa O'nun adaletinden kuşku duyulması gerektiği, istemediği halde kötülük varsa bu da O'nun gücünün yetmediği kudretinin sınırlı olduğu düşüncesi bulunmaktadır. Kötülüğün var olduğu gerçeği şefkatli, iyiliğin kaynağı, merhametli bir ilahi yaratıcıyla bağdaştırılamamakta bu da agnostisizm, deizm ve ateizm gibi düşüncelere 


yönelmeye kapı aralamaktadır. 2 


255 Ahmet Seyrek, Ateizm, Deizm ve Agnostisizm, Dorlion Yayıncılık, Eskişehir 2019, s. 115. 

256 Mehmet S. Aydın, Din Felsefesi, ss. 148-149. 

257 Mehmet Aydın, a.g.e., 5.151. 

258 Peter L. Berger, Kutsal Şemsiye Çev: Ali Coşkun, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2000, s.115,122. 

259 Mustafa Çağrıcı, “Şer”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, 2010, 
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Bu sorumuza verilen cevaplara baktığımızda, %85 oranıyla gençlerin bir yaratıcı olduğu fikrini büyük oranda kabul ettikleri görülmektedir. Bu soruya katılmadıklarını bir Tanrı olduğunu fakat Tanrı olsa da dünyada kötülüklerin olabileceği fikrini kabul etmektedir. Bu katılımcılar muhtemeldir ki bir yaratıcı olsa da olmasa da dünyadaki kötülüklerin olacağını düşünmektedirler. Ancak %6,2 oranında katılımcı “bir yaratıcı olsaydı dünyada kötülükler olmazdı” ifadesine katıldıklarını belirtmişlerdir. Buradan yola çıkarak Tanrı'nın var olması halinde kötülükleri engelleyeceği, kötülükler var ise o halde bir Tanrı yoktur mantığını taşıyan ateist düşüncede oldukları söylenebilir. %8,8 oranında 


katılımcı ise şüphelerim var cevabı vererek bu konu hakkında çekimser kalmışlardır. 


4.2.6. Allah'ın evreni ve insanı yarattığına inanıyorum ama herhangi bir 


müdahalesi olduğunu düşünmüyorum 


Bu soruyla benzer özellikteki bir soru da MAK Danışmanlık tarafından 2017 
yılında yapılan “Türkiye'de toplumun dine ve dini değerlere bakışı” adlı bir araştırmada sorulmuş ve “Evet, Allah'ın sadece varlığına bizi yarattığına inanıyorum ama her şeye karıştığını, karışacağını düşünmüyorum” diyerek literal anlamda deist diye ifade edilebileceklerin oranı %6, Hayır Allah'a inanmıyorum diyerek ateist olduğunu ifade 


4 2260 


edebileceklerimizin oranı 6 olarak verilmiştir ki, bu da hemen hemen bizim elde 


ettiğimiz oranlara yakın bir sonuçtur. 


Bizim ortaya koyduğumuz sonuca göre bu soruya katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum cevabı verenlerin sayısı (94 kişi) %13,4 oranı ile oldukça yüksektir. Buradan hareketle katılımcıların Allah'ın evreni ve insanı yarattığına inanmış olmalarına rağmen Allah'ın evrenin işleyişine, insanın hayatına ve davranışlarına herhangi bir müdahalesinin söz konusu olmadığını düşündüklerini ifade edebiliriz. Şüphelerim var diyen katılımcı sayısı ise (115 kişi) %16,4 e tekabul etmektedir. %70,2 oranında katılımcı ise Allah'ın, evreni ve insanı yarattığına inanıyorum ama herhangi bir müdahalesi olduğunu 


düşünmüyorum yargısına katılmadıklarını belirtmişlerdir. 


Deizm denildiğinde akla gelen ilk şey hiçbir şeye karışmayan ve faal olmayan bir Tanrı inancıdır. Günümüzde özellikle deist olduğunu ileri süren genç kuşak tarafından dile getirilen eleştirilerin, aleme yeterince müdahalede bulunmayan, yarattığı hiçbir şey ile 


yakın bir ilişki kurmayan, insanların yaşadığı sıkıntı, ızdırap ve ihtiyaçlarına cevap 


Cilt: 38, s. 542. 
29 Mehmet Ali Kulat, Türkiyede Toplumun Dine Ve Dini Değerlere Bakışı, MAK Danışmanlık, Ankara, s. 4. 
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vermeyen bir Tanrı olduğu şeklindedir.2! Dolayısıyla bu yöndeki Tanrı tasavvurlarının 


çıktığı yol ya ateizm ya da deizm olmaktadır. 


Deizme yönelen bireyler için yaş değişkeni önem arz eden bir değişkendir. Dini şüphe yaşayan bireyler, genellikle ergenlik döneminde deizm ve ateizm gibi düşüncelere 


yönelmektedir”? 


4.2.7.Allah'ın varlığının hiçbir şekilde bilinemeyeceğini düşünüyorum 


20. yüzyılın ortalarından itibaren hararetli tartışmalara neden olan agnostisizm insan aklının Allah'ın varlığı ya da yokluğu hakkında mutlak bir bilgi sahibi olmasının imkansız olduğu görüşünü savunur. Agnostikler din karşıtı bir tutum sergilemeyebilirler. 
Tanrı'ya inandıkları halde O'nun varlığı ve muhteviyatının insan aklını ve gücünü aştığı 


görüşünü benimserler. 293 


Thomas Huxley tarafından teizm ve ateizm arasındaki bir tavrı belirtmek adına ilk kez kullanılan agnostisizm terimini agnostik teizm, agnostik ateizm, kayıtsız agnostisizm, 


pragmatik agnostisizm gibi farklı kategoriye ayıranlar da olmuştur. 


Agnostisizmin zayıf formuna göre agnostik, Tanrı'nın varlığı ya da yokluğu hakkında bir fikre sahip olmayan, bu konuda çok ciddi kuşkuları olan ya da bu konu hakkında herhangi bir yargı ve düşüncesi olmayan kişidir. Güçlü formundaki görüş ise Tanrı'nın varlığı hakkında herhangi bir delilin olmadığını, kimsenin de Tanrı'nın var olduğu hakkında bir bilgiye sahip olamayacağını bu nedenle de teizmin rasyonel olarak 


delillendirilmesinin mümkün olamayacağını savunur. 


Agnostisizmi tanımlamaya çalışan flozoflardan Alvin Platinga “Popüler anlamda Tanrı'ya inanmayan kişiye ateist denirken Tanrı'ya ne inanan ne de inanmayan kişiye agnostik denir. Ancak daha teknik anlamda agnostisizm, Tanrı'nın var olduğunu ya da yok olduğunu gerekçelendirmede insan aklının yeterli rasyonel zeminlere sahip olma 


264 


kapasitesinin bulunmadığını ileri süren görüştür” şeklinde açıklamıştır. 


Apatcizm görüşünü savunan bir kişiye göre Tanrı vardır ya da yoktur cümlesi 


herhangi bir anlam içermez, apateist hayatının hiçbir alanında bunu gündemine almaz. 


261 Emre Dorman, a.g.e., s. 404. 

22 W. H. Burnham, “The Study of Adolescence”, The Pedagogical Seminary, Cilt: 1, Sayı: 2, 2012, 174-179. 
263 Hacı Ali Özdemir, a.g.e.,s. 27. 

264 Ahmet Seyrek, a.g.e., s. 212. 
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Agnostisizmde ise biraz daha farklı bir boyut söz konusudur. Agnostikler varlığı hakkında 


tartışılan şeyin ne olduğuna dair bir fikir oluşturmaktan kaçınırlar.?95 


Bu bağlamda sorumuzu yönelttiğimiz katılımcıların cevabına baktığımızda Allah'ın varlığının en azından bugünkü şartlar ve düşünceleri dahilinde hiçbir şekilde bilinemeyeceği fikrine sahip gençlerin bulunduğu görülmektedir. Bu oran % 18,4 ile oldukça yüksek sayılabilir. Şüphelerim var diyenler de %11,6 ile yüksek bir orana sahiptir. 
Buradan hareketle Z kuşağı gençlerinin Allah'ın varlığını kabul ettiği halde mahiyeti hakkında bir bilgiye sahip olmadığını düşünerek bu cevabı vermiş olabileceği ihtimal dahilindedir. Aynı şekilde şüpheyle yaklaşanların da bu düşünceye sahip olabileceği düşünülebilir. %70 oranındaki katılımcı gençlerin ise Allah'ın varlığının hiçbir şekilde bilinemeyeceği düşüncesine katılmadıkları belirlenmiştir. Dolayısıyla bu gençlerin teistik 


düşünceye sahip oldukları ifade edilebilir. 
4.2.8. Öldükten sonra tekrar dirileceğime inanıyorum 


Herhangi bir dini inanca sahip olsa da olmasa da “nereden geldik, nereye gideceğiz” gibi sorular insanoğlunun zihnini sürekli meşgul edegelmiş ve dünyaya gelmenin anlamı ve geliş amacı hep sorgulanmıştır. Bu sorgulama ve arayışa cevap ilk olarak dinlerden gelmiş dinin temel esaslarından olan öldükten sonra tekrar dirileceğine iman etme insanın idrakine sunulmuştur. Nitekim İslam'ın sunduğu tevhid anlayışının ilki Allah'ın varlığına ve birliğine iman, ikinci ise ahirete imandır.” İnsanların çoğu yeniden dirilme olayını aklen idrak etmekte zorluk çekmektedir. Bu zorluğa binaen “O, ölüden diriyi çıkarır, diriden ölü çıkarır; yeryüzünü ölümünden sonra O canlandırır. Ey insanlar! 
İşte siz de böyle diriltileceksiniz”?9' 
dair Allah'ın getirdiği bir delildir. 


ayeti insanların öldükten sonra tekrar diriltileceklerine 


İnsanoğlunun gelip geçici olduğu bilinen bu dünyaya sığmayacak kadar arzu istek ve emelleri vardır. Bu uzun emeller, istekler insanın ömrü ile sınırlıdır. Bu dünyada maddi manevi tüm ihtiyaçların doyurulmadığı bir gerçektir. Dolayısıyla insan bu dünyadaki hayatını redakte edebileceği, sahip olamadığı şeyleri elde edebileceği, yaptığı her şeyin 


karşılığını alabileceği ebedi bir yaşam arzusu olarak ahiret inancına sahiptir. Bu inanca 


265 Ahmet Seyrek, a.g.e., s. 228. 
266 Selim Özarslan, İslam'da Ölüm ve Diriliş Öğretisi, Konya 2001, s. 14. 
267 Rum Süresi, 30/19. 
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sahip kişiler hem psikolojik olarak rahatlamakta hem de sosyal bir varlık olması açısından 


hayatlarını düzenleyebilmektedir. 


Bu önemli konu başlığı altında bugüne kadar bir çok çalışma yapılmıştır. Erdal Baykan’ın 1994 yılında yapmış olduğu çalışmanın sonucunda tekrar dirilmeye ilişkin 


ahiret olgusunu %92 oranında benimsedikleri?ć? 


görülmüştür. Yine Semanur Nur tarafından yapılan çalışmada ahiret inancının ortaöğretim öğrencilerinin davranışlarına yansıması incelenmiş, ahiret inancının ortaöğretim öğrencilerinin davranışlarında etkili olduğu sonucuna varılmıştır.26? Öldükten sonra yeniden dirilme ( ba’s ), inanan bireyler adına hüzün, sıkıntı, dert ve problemlere karşı bir dayanak noktası oluşturmakta, zorlukları 


aşmada bir çıkış noktası oluşturmaktadır. 


Öldükten sonra tekrar dirileceğine inanan Z kuşağı katılımcılarının verdiği cevaplara bakıldığında %68,4 oranının oldukça düşük olduğu görülmektedir. Bu soruya %17,4 oranında katılmadıklarını ifade eden gençlerin ahiret inancı yüksek olduğu kabul edilebilir. Şüphelerim var cevabının oranı ise %14 ile hayli yüksek bulunmuştur. 
Araştırmamızdaki sonuçlara göre gençlerin ahiret inancındaki bu gerilemenin son yıllardaki bilimsel gelişmeler ve post modern çağın etkileri sonucu geleneksel dini 


inançlarla bağlarının zayıflamasından kaynaklanabileceği düşünülebilir. 
4.2.9. Cennet ve Cehennem vardır 


Ahiret inancı temelinde insanların dünyada iken yaptıkları her türlü davranışın karşılığını göreceği, Allah'a bağlılığı ve itaati derecesinde iyi bir kul olan kimselerin nihayi durağı cennet, Allah'a asi gelip, iyi kulluk yapmayanların ebedi kalacağı yer cehennem olarak adlandırılmaktadır. Canların istediği, gönüllerinin arzu ettiği her türlü şeyin mevcut olduğu ve mükafat olarak sunulan cennet mü'minlerin sonsuz ve mutlu bir şekilde yaşayacakları yer olarak sunulmuştur.” Cehennem ise dünyada işlenen günahlara karşılık korku ve azabın olduğu, cezalandırılmak üzere ebedi kalacakları istenmeyen bir 


yer olarak bilinmektedir.”! 


268 Erdal Baykan, Ahiret İnancının Ortaöğretim Gençliği Üzerindeki Anlamı ve Etkileri, Selçuk Üniversitesi, 


Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya 1994, s. 37. 

29 Semanur Nur, a.g.e., s. 3. 

279 Fazilet Kahraman, İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinde Allah, Melek, Cennet Ve Cehennem 
Kavramlarını Anlama Düzeyi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya 2002, s. 6. 

271 Ömer Faruk Harman, “Cehennem”, DİA, Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 1993, Cilt: 7, s. 225. 
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Bu soruya verilen cevaplarda katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum cevabı %83,8 oranıyla oldukça yüksek düzeydedir. Şüphe duyduklarını belirten katılımcıların oranı ise %10,1 olmuştur. Cennet ve cehennem kavramlarının günlük hayatta çok fazla kullanıldığı, aynı zamanda geleneksel din eğitimi verilirken cennetin mükafat ve cehennemin ise ceza yeri olduğu bilgisi sıkça işlendiği düşünüldüğünde gençlerin böyle bir algılarının olması beklenen bir durumdur. Cennet ve cehennem düşüncesine katılmayanların oranı %6 olarak 


tespit edilmiştir. 
4.2.10. Dinen haram ya da helal olan şeylere dikkat ediyorum 


İslam dininde helal ve haram kavramları oldukça önemlidir. Bir şeyin haram ya da helal olmasının yetkisini elinde bulunduran sadece Allah'tır. Haram; Allah'ın rızasına uygun olmayan, Kur'an, sünnet, icma ve kıyas yolu ile yasaklanan şeyler ya da davranışlardır. Helal ise yaratılışın gayesine ve hikmetine uygun, dinen yasaklanmayan hareket davranış ve şeylerdir. Genel anlamda helal ve haramlar dinlerin inanç sistemleri gereği Allah ya da o dinin kurucuları tarafından belirlenmiştir. Eğer haram ve helaller ahlaki ve sosyal bir temele dayanıyorsa o toplumda inanç sisteminin etkisinin olduğu ifade 


edilebilir.?72 


Helal dairesinin sınırları aşıldığında haram dairesi sınırlarına girmek çok kolay olabilmektedir. İnançlı bir bireyin hayatında helal ve haram noktasındaki hassasiyetin olması dinin algılanması, içselleştirilmesi ve yaşanması hususunda büyük bir önem 


arzetmektedir.” 


Haramdan çekinme noktasında dini hassasiyet gösteren gençler toplumda daha saygın, adaletli, ahlaklı bireyler olarak kabul edilmektedir. Bu konuda hassasiyet göstermeyenlere karşı ise günahkar, ahlaksız, sadakatsiz şeklinde ön yargılar oluşabilmektedir. Bu bağlamda sosyal ve psikolojik açıdan bir denge oluşturacak şekilde haram ve helallere riayet etmek hususunda din, gelenek, örf, adet kurallarına uymak 


oldukça önemli kabul edilmektedir. 


Çalışmada ortaya çıkan sonuçlar bu görüşü destekler niteliktedir. Dinen haram ya da helal olan şeylere dikkat ettiğini ya da edilmesi gerektiğini düşünenlerin oranı %75,3 


olurken bu konu da fikir beyan etmek istemeyen, ya da zihninde şüphe barındıran gençlerin 


212 Mustafa Erdem, “İlahi Dinlerin Kutsal Kitaplarında Helal Ve Haram Anlayışı Üzerine Bir Araştırma” 
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 37, 1997, s. 152. 

23 Abdullah Kahraman,” İslam'da Helal Ve Haram'ın Yeri Ve Fıkıh Usulü Açısından Temellendirilmesi”, 
İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Sayı: 20, 2012, s. 44. 
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oranı %11,4 olmuştur. %13,1 oranındaki katılımcı ise katılmadığını belirterek böyle bir 


hassasiyet taşımadığı ya da buna gerek duymadığı konusunda fikir beyan etmiştir. 
4.2.11. Dini tercihlerin araştırarak yapılması gerektiğini düşünüyorum 


Bilindiği üzere birey dünyaya geldiği andan itibaren aile-yakın çevre vasıtasıyla topluma açılan sosyo-kültürel ve dini anlayışın olduğu bir ortamla hemhal durumdadır.?”* 
Genç nesil her türlü etkiye ve öğrenmeye açık olduğu dönemlerde aile fertleri, yakın çevre, akraba, okul ortamı, öğretmen, ders ve ya diğer yazılı kaynaklar, sosyal medya, internet vs. 
gibi pek çok faktör sayesinde isteyerek ya da istemeden öğrendikleri tüm bilgileri 


sorgulamadan kabul etmeye hazır durumdadır.?” 


Gençlerin genellikle Allah'ın varlığı, peygamberlerin hayatı ve gerekliliği, kader, ahiret, melek, cin, şeytan, kötülük problemi, insanın ilk yaratılışı, din bilim arasındaki ilişki, dinlerin gerekli olup olmaması gibi pek çok mesele hakkında sorgulama yapmakta bunların mahiyeti hakkında bilgi edinmek istemektedirler. Bu maksatla bir arayış içerisinde bulunan gençlerin bu gibi konuları öğrenebileceği bir merci bulmakta 


zorlandıkları görülmektedir. 


Araştırmamıza katılan gençlerin %85,3’ü oldukça yüksek bir oranda dini tercihlerin araştırarak yapılması gerektiğini düşünüyorum yargısına katıldıklarını belirtmişlerdir. 


%5,4 ü şüpheleri olduğunu, /09,3'ü de bu yargıya katılmadıklarını ifade etmişlerdir. 
4.2.12. Dini inancım gereği sık sık dua ederim 


Din; birey ve toplumlar üzerinde etkili olan ve varlığını bu şekilde davam ettiren sistematik bir yapıya ve kurallara sahip bir kurumdur.279 Genç birey dini duyguları gereği yaptığı dua ve ibadetlerin ruh sağlığına katkıları bakımından oldukça önemlidir. Jung'a göre dini inançlar, dua ve törenler, kişi için bilinç dışının tehlikeli ve beklenmedik etkilerine karşı bir savunma mekanizması görevini görebilmektedir. Her hangi bir olumsuz durum karşısında bireyin onunla başa çıkma ve sabretme melekelerini kazandırır. Glock da dini inancın kişiye, kısa veya uzun vadede olumlu etkilerinden bahseder. Kısa vadede 


ruh dinginliği sayesinde kaygı ve stresten uzaklaşarak kendini iyi hissedebileceğini 


274 Asım Yapıcı, Din Kimlik ve Önyargı, Biz ve Onlar, Adana 2004, s. 38. 
275 Asım Yapıcı, a.g.e., s. 38. 
279 Mustafa Erdem, a.g.e., s. 152. 
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söylerken uzun vadede dinin inananlarına sunduğu ilahi bağışlanma, yeniden diriliş ve 


ebedi hayat gibi vaatlerin kazanımları olacağını ifade eder. 77 


Bazı psikologlar duayı şu şekilde tanımlamışlardır: W. James; “dua, dinin ruhu ve özüdür”. Alport; “kişiyi, Tanrıya ulaştıran bir vasıta ve kişinin niyetinin son sınırıdır”. 
Vergote; “kişinin Allah ile konuşurken kendi geçiciliğinin farkına varmasıdır” 28 Kur'an-ı Kerim'de dua ile ilgili bir çok ayet bulunmaktadır. Örneğin “Rabbinize gönülden yalvarark gizlice dua edin. Çünkü O haddi aşanları asla sevmez”? buyurarak kullarının sadece kendisine dua etmelerini, dua ederken içten ve samimi olmalarını, gönülden gelerek sadakatle dua etmelerini istemektedir. Haddini aşan kimselerin de dua etmelerini o noktada 


bulunmamalarını salık vererek kurtuluş yolunu göstermektedir. 


Gençler üzerine yapılan bir çalışmada çoğunluğu duanın etkisine değinerek moral güçlerinin artmasına ve problemlerinin çözülmesine yardımcı olduğunu belirtmektedir. 
Büyük bir çoğunluğu ise duanın doğal bir psikolojik ihtiyaç olduğunu söyleyerek beşeri özellikler var olduğu müddetçe duaya olan ihtiyacın devam edeceği yönünde görüş bildirdiği tespit edilmiştir. 29 Yoğun bakımda kaldıktan sonra iyileşen bir gazetecinin 


281 


“duanın gücünü keşfettim, artık ateist değilim sözü duanın insan üzerinde psikoterapik 


etkilerinin olduğunun bir göstergesidir. Örneğin stres, kaygı, üzüntü, keder, korku ve 


günahkarlık gibi olumsuzluklar karşısında direnç göstermesinde yardımcı olur. 


Dualar kavli ve fiili olarak uygulanabilir. Kavli dualar sesli, açık yalın ifadelerle yapıldığı gibi kalpten sessiz, sukut içerisinde de yapılabilmektedir. Fiili olarak insanın 


pratik hayatta somutlaştırdığı hal ve hareketler şeklinde olabildiği gibi şükür, minnettarlık 


hisi olarak da tezahür edebilmektedir.?9? 


Dua; yakarış, nedamet, pişmanlık sebebi ile de yapılmaktadır. Yapmış olduğu günahın, hatanın ya da kusurun farkına varan kişi Rabbine el açıp dua ederek tövbe ettiğini 


bildirir ve af diler. Tövbe etmenin ve affedilmenin mutluluğunu ve hazzını yaşar.” 


777 Mustafa Koç, Ergenlik Döneminde Dua ve İbadet Psikolojisinin Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkileri, Uludağ 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bursa 2002, s. 68. 

278 Şerife Kocaçoban, İbadetler, Dini Ritüeller ve Öznel Mutluluk Arasındaki İlişki, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya 2019, s. 21. 

279 A'raf Süresi, 7/55. 

280 Mustafa Koç, a.g.e., ss. 71-72. 

! Mehmet Ali Kirman, Din ve Sekülerleşme, Adana 2005, s. 48. 

282 Şerife Kocaçoban, a.g.e., s. 23. 

283 Şerife Kocaçoban, a.g.e., s. 29. 
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Dua eden gencin inanç derecesine de bağlı olarak psikolojik bir rahatlama, sükunete kavuşma, maddi manevi bunalımlarında azalma olabilmektedir. Çünkü inanan genç dua ettiğinde Tanrı'nın kendisine yardımcı olacağını üzüntü ve kaygıyı gidereceğini problemlerinin çözüleceğini ümit etmektedir. Bu arzu ve amaç doğrultusunda dua eder ve duasının kabul edileceğine dair kendisine telkinde bulunur. Bu alanda yapılan bir çok araştırmada katılımcıların stresli durumlarda sıkça dua ettiklerini ifade etmektedirler. 
Nitekim bu çalışmada büyük oranda %80,5 (564 kişi) katılımcı dini inancı gereği sık sık dua ettiğini belirterek duanın yaşamlarının içinde olduğunu göstermişlerdir. Katılmıyorum cevabını veren %10,7 ve şüphelerim var cevabını veren %8,8 oranındaki katılımcı ise duanın hayatlarında pek yeri olmadığını, dua etmeyi dini inanç gereği yapmadıklarını ya da 


duanın etkisini hissetmediklerini belirtmek istemiş olabilirler. 
4.2.13. İbadet ederken psikolojik olarak rahatladığımı hissediyorum 


Şüphe yok ki insan psikolojisini en iyi bilen ve bu doğrultuda yaratan Yüce Allah insanı nefsi ile başbaşa bırakmadan onu hata ve günahlardan korumak ve dosdoğru yola iletmek için dinler göndermiştir.2* Nitekim bu minvalde Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet bulunmaktadır. Örneğin Yüce Allah “Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik; artık isterse şükreden olur, isterse nankör” buyurarak dinlerin amacının insanlara doğru yolu 


göstermek olduğunu açıkça ifade etmektedir. 


İster ilkel, ister evrensel olsun her dinin kendine özgü belirgin bir takım inanç, öğreti ve tasavvurları bulunmaktadır. Her dinde dışa yansıyan davranış şekilleri ya da içten bir yöneliş tezahürleri vardır. Dışa yansıyan dini davranışlar dinin pratik boyutu olan dua, 


286 İlk zamanlarda dindarlığın duygu boyutu tek 


ayin vb. ibadetler şeklinde kendini gösterir. 
boyutlu bir yaklaşım olarak ele alınmış, S. Hall, E.Starbuck gibi bilim adamları duyguyu dindarlığın özü olarak kabul etmişlerdir. Ancak Durkheim dinin dolayısıyla dindarlığın inançlar ve törenler olmak üzere iki boyutu olduğunu ileri sürerek dinin farklı boyutlarına dikkat çekmiştir. 

Stark ve Glokun kavramlaştırdığı dinin duygu, inanç, ibadet, bilgi ve etki 


287 


boyutlarından" ibadet boyutunda dini pratikleri yerine getirme oranı ne yazık ki yapılan 


araştırmalardan da anlaşılacağı üzere zayıfladığı yönündedir. Türk toplumunda özellikle 


284 Emre Dorman, a.g.e. s. 508. 

285 İnsan(Dehr) Süresi, 76/3. 

286 Mehmet Ali Kirman, a.g.e., s. 125. 
287 Asım Yapıcı, a.g.e., 5. 24. 
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üniversite öğrecileri üzerine yapılan araştırmalarda dinin özelleştiği ve bireysel tercih meselesi olduğu şeklinde tutum ve görüş birliği bulunmaktadır. 2 Dini inançlar ve özellikle ibadetler özelinde sosyal hayatın tüm yönlerini düzenleyen dinin modernleşme yönüne evrilmesi ile dine ve ibadetlere rağbet azalmakta hatta ilgisiz kalmaktadırlar.?8? 
Ancak her ne kadar modernleşme ile toplumdaki dini algılar değişse de Türk toplumunun geleneksel dini formlarını koruduğu her platformda görülmektedir. Dinler sadece inanç sisteminden ibaret değildir. Onun en önemli göstergelerinden biri ibadet boyutudur ki bu 


da dindarlığın ameli boyutunu oluşturur.?* 


Son yıllarda yaşanan post modernite ve sekülerizmin neden olduğu manevi boşluğu doldurmak, ahlaki sapkınlıkları kontrol altına alabilmek için dinin hakemliğine müracaat 


edenlerin?! 


sayısı artmaktadır. Ahlaki yozlaşmayı önlemek adına bütün dinlerin ortak olarak kabul ettiği evrensel değerlerin dayandığı temel esasları hayata geçirebilmek için, 


ibadetlerin olumlu etkilerini göz ardı etmemek gerekmektedir. 


Allah'a inanma ve bağlanmayı simgeleyen, O'nunla kurulan bağın davranış ve uygulamalar sistemi olarak da kabul edilebilecek olan ibadetler dinlerin olmazsa olmazlarıdır. İbadetler, aynı zamanda suçluluk duygusunu hafifletmede, dini ibadet ve ritücellerin yerine getirilmesini isteyen İlahi varlığa karşı sorumluluk ve vazife duygusunu ifa etmede önemli bir motivasyon kaynağı konumundadır. Bireyin varoluşsal sorunlarla yüzleşmesinde yaşadığı problemleri ve çatışmaları çözmede önemli bir yere sahiptir. 
Ayrıca ibadet ederek Allah'a karşı görevlerini yerine getirmenin verdiği iç huzuru ve 


güven duygusunun verdiği rahatlığı da yaşamış olurlar. 2? 


Bu soruya verilen cevaplar ibadetin kişilerin psikolojileri üzerindeki olumlu etkisinin bulunduğuna dikkat çekmektedir. Katılımcıların büyük oranda (561 kişi) %80 bu soruya katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum cevabı vermesi bu savı güçlendirmektedir. Bu yargıya katılmadıklarını belirten katılımcıların oranı %11,4 olurken %8,6 oranında 


katılımcı ise şüphelerim var cevabı vermişlerdir. 


288 Mehmet Ali Kirman, a.g.e., s. 124. 

289 Mehmet Ali Kirman, a.g.e., 5.127. 

29 Musa Öztürk, Küreselleşme Sürecinde Türkiye’ de Dini Hayatın Dönüşümü ve Dindarlığın Yeni Bazı 
Görünümleri Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Elazığ 2010, s. 75. 

2! Musa Öztürk, a.g.e., 5.129. 

22 Mustafa Koç, a.g.e., s. 75. 
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4.2.14. Yakın çevremde farklı inançta olan kişilerden etkilendiğimi 


düşünüyorum 


Türkiyede son yıllarda adından sıkça söz ettiren sekülerleşme eğiliminin en önemli tetikleyicilerinden biri karşılaşmalar ve bu karşılaşmalar neticesinde oluşan etkileşimlerdir. 
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan kapitalizm, küreselleşme, hızla artan kentleşme, eğitim, bilimsel araştırmalar ve gelişmeler, ulaşım ve iletişim teknolojilerinde yaşanan inanılmaz gelişmeler insanlara çok farklı yaşam tarzı, dünya görüşü ve farklı kültürleri tanıma imkanı sunmaktadır. Normal şartlarda bir bireyin belki hiçbir şekilde karşılaşmayacağı insanlar ve fikirlerle internet ortamında iletişimi ve etkileşimi sonucunda sekülerleşme eğilimi artabilmekte ve birtakım değişimler yaşamalarına neden olabilmektedir. Netice itibarıyla bu kanallardan iletişim kuran gençlerin kendi inançlarını 


293 


ve kabullerini sorgulamaya başlaması kaçınılmaz bir durum” olduğu ifade edilebilir. 


Z kuşağındaki yer alan bireylerin Deizm Algısı Ölçeği'ndeki yanıtları incelendiğinde ulaşılan bir diğer sonuç, katılımcıların yaklaşık olarak yarısının yakınlarında deist veya ateist kişilerin bulunmasıdır. Katılımcıların 4616,5'inin yakın çevresinde farklı inançlardaki kişilerden etkilendiğini belirtmesi bu sonucun önemini ortaya koymaktadır. Çünkü Z kuşağındaki bireyler bulundukları yaş grubu bakımından ergenlik dönemindedir. Ergen bireylerin arkadaş gruplarından ve çevresindeki diğer kişilerden çabuk etkilendikleri bilinmektedir. Ayrıca, ergenlik dönemindeki bireyler, farklı olup dikkat çekebilmek için kendi kişilik yapılarına ters düşecek tutum ve davranışlarda olabilirler. Bu bağlamda, Z kuşağındaki yer alan birtakım bireylerin etraflarında yer alan deist ve ateist kişilerden etkilendikleri ve kendilerini farklı gösterebilmek için deizme 


yöneldikleri söylenebilir. 


Gençlere yöneltilen bu soruda yakın çevre olarak bahsedilen gerek aile, akraba, arkadaş çevresi, gerekse okul ve iş çevresinde farklı inanç ve fikirde olan kişilerle olan ilişkiler neticesinde herhangi bir etkilenme durumu olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Verilen cevaplara baktığımızda (%16,5) 116 kişinin katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum cevabı verdikleri görülmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere gençler 


herhangi bir dini tutum ve yaklaşımın farklı boyutlarda olanlarını ayırt edebildiklerini ve 


3 Emrah Çelik, https://tr.euronews.com/2020.12.06/mustafa-ozturk-u-istifaya-goturen-kur-an-yorumu-ve- 


turkiye-de-sekulerlesme-gerilimi. 
24 Orhan Derman, “Ergenlerde Psikososyal Gelişim”, L Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi 
Etkinlikleri, No: 63, 2008, ss. 19-21. 
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onlardan etkilendiklerini beyan etmektedirler. Fakat öyle görünüyor ki, %11,3 oranındaki katılımcı gencin şüphelerim var yaklaşımı bize onların bu ayrımı yapamadıkları ya da bu 


konu üzerinde çok fazla fikir beyan etmek istemediklerini düşündürtmektedir. 
4.2.15. Farklı din ve inançlarla ilgili araştırmalar yapmayı doğru buluyorum 


Son yıllardaki eğitim öğretim programlarında çoğulcu bakış açısının gelişmesi ile birlikte İslam dini ile ilgili ağırlıklı bilgiler devam ederken İslam dışındaki dinlere de bakış açısı gelişmeye başlamıştır. Özellikle bu programlarda öğrencilere farklılıklara saygı duyma ve hoşgörü gibi bakış açıları kazandırılmasının önü açılmıştır. Gençlik dimamik bir yapıya sahip olması mucibince toplumsal değişimlerden, problemlerden ve 


bunalımlardan en çok ve en hızlı şekilde etkilenen taraf olmaktadır. 


Teknolojik ilerlemeler ve gelişmeler din ve inançlarla ilgili farklı düşünceleri de beraberinde getirdiği yadsınamaz bir gerçektir. Yapılan pek çok araştırmalarda gençliğin mevcut durumunda din algısında zedelenme, laik-seküler bir hayat tarzı benimseme, umursamazlık, günlük yaşama ve aşırı özgürlük gibi davranış ve isteklerin olduğu görülmektedir.9 Yeni neslin vazgeçilmez olarak gördüğü en temel özelliği ben merkezli 


oluşu ve en vazgeçilmez olarak kabul ettiği değer ise, özgürlüktür.” 


İnsan, sosyal bir varlık olmanın getirdiği yükümlülüklerle, inandıkları şeylerle ilgili araştırma yapmak, bu doğrultuda bilgilenmek ister. Bu istek doğrultusunda çağımızın en temel ve kolay araştırma mekanizmalarından biri olan teknolojiye başvurması 


kaçınılmazdır. 


Bugüne kadar insanoğlu aklına takılan binlerce sorunun cevabını aramaktadır. 
Yapılan bilimsel araştırmalar evrendeki galaksilerin birbirine kütle çekimi ile bağlı yüz milyarlarca yıldız, gaz ve tozun karanlık bir madde denizi içinde yüzdüğünü > belirtmekte ancak insan bu evrenin neden, nasıl, ne zaman ve niçin yaratıldığını, sürekli 


sorgulamaktadır. Bununla birlikte evrendeki varlığını da anlamlandırmaya çalışan insan bu 


25 Tuğrul Yürük, “Farklı Din Anlayışlarına Ayrılan Yer Açısından Türkiye'de Cumhuriyet”, Uluslararası 
Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1, 2016, s. 318. 

2 Burhanettin Can, Türkiyede Gençlik Gençliğin Özellikleri, Sorunları, Kimlikleri ve Beklentileri, SEKAM 

Yayıncılık, İstanbul 2013, s. 61. 

Burhanettin Can, a.g.e., s. 9. 

28 https://Www.hurriyet.com.tr/galaksiler-ve-galaksimiz-samanyolu-40100479, (Erişim Tarihi: 29.12.2020). 
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ve benzeri sorulara yeterli cevabı bulamayacaktır. Bir Tanrı inancı olmadığı müddetçe 


insanın var oluşuna bir anlam vermesi de mümkün olmayacaktır. 29 


Birden çok sayıda ve formda dinlerin bulunduğu bilinmekle birlikte dinlerin birbirini dışlamadan dini çeşitliliğin içerisinde doğru ve kendisine uygun dini inancı seçmekte özgür biçimde davranır. Çoğu insan içine doğduğu toplumun inançlarını benimseyerek kendilerini bir dinin içinde bulurlar. Yaşadığı toplumda farklı kültür, sosyal yapı, dil ve ianaçlarla karşılaşan ve onlarla etkileşim içerisinde bulunan gençler farklı din ve inaçlarla ilgili fikir sahibi olmak adına çeşitli araştırma zemini oluştururlar. Bu bağlamda yeni dini inançlar, akımlar, düşüncelerle karşı karşıya bulunduklarında ya geleneksel inançlarına bağlanarak içe dönmekte ya da yeni bir inanç sahibi olmak adına 


farklı görüşlere kapı aralamaktadırlar. 


Araştırmamız kapsamında “farklı din ve inançlarla ilgili araştırmalar yapmayı doğru buluyorum” şeklindeki sorumuza %66 oranında katılıyorum cevabını veren gençlerin farklı din ve inançlar konusunda katı bir tutum içinde bulunmadığı düşünülebilmektedir. %15,7 lik oran ise şüpheleri olduğunu belirtmiştir. %18,3 oranındaki gençlerin farklı din ve inançlar hakkında araştırma yapmayı doğru bulmadıkları bu 


anlamda mevcut geleneksel inançlarına bağlı kaldıkları düşünülebilmektedir. 
4.2.16. Bütün dinlerin aynı olduğunu düşünüyorum 


Dinlerin yüzlerce tarifi olduğu gibi, yüzlerce de dinin olduğunu söylemek yanlış olmasa gerektir. Bütün büyük dinlerin başlangıcında, özünde, evrensel merkez noktasında kendine özgü kuvvetli duyarlılığı, kişisel aydınlanması, ileri görüşlülüğü, vecd ya da içe doğuş (revelation) özelliklerine sahip bir peygamber ya da önder bulunmaktadır. Bu dinler ortaya çıkardıkları kendi gerçekliklerinin, işlevlerinin peygamberlerinin yaşadığı bu mistik sayılabilecek deneyiminin insanlığın huzuruna çıkarılmasında en etkin rol model olduğu ve 


bunun sürekli olması gerektiğinin altını çizerler. 30 


Din olgusu, insanın kendi öz varlığı hakkında edindiği şuur ile birlikte başlar ve bu şuur ile birlikte gelişir. Belli bir kültüre ulaşarak tarih sahnesinde yer alan bütün milletlerin 


manevi dünyaları bir dini inançla şekillenmiştir.”*! 


29 Selçuk Kütük, Deizm, Bir Yayıncılık, İstanbul 2018, s. 144. 

300 Abraham H. Maslow, Dinler, Değerler, Doruk Deneyimler, Kuraldışı Yayınları, İstanbul 2001, s. 19. 

301 Günay Tümer, “Çeşitli Yönleriyle Din”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 28, Sayı:1, s. 
20. 
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Dinler genel anlamda kişilerin hayatlarının kurucu bir unsuru niteliğindedir. A. 
Comte gibi düşünürlerin etkisiyle pozitivist düşünenler dinlerin ilkel insanların kendilerinin ürettiği bir olgu olduğu düşünülse de zamanla insanlık dini, doğal din gibi adlandırmalarla insanoğlunun bir dine ihtiyaç duyduklarını ifade etmek zorunda kalmışlardır. Özellikle bireysel boyutta dinin hayatın zorunlu bir parçası durumunda olduğu yapısal olarak da dindar bir varlık olabileceğini söylemişlerdir. Din olgusunun insanın varoluşuyla hemen hemen aynı zaman dilimini kapsadığı bilinmekle birlikte son birkaç yüzyıldır yeni bilimsel gelişmeler ve modernite ile birlikte dinlerin aleyhine bir 


kopuş yaşandığı dile getirilmektedir.” 


Burhanettin Can'ın tanımıyla “Gençlik dönemini, biyolojik, psikolojik, ahlâki ve sosyal açıdan gelgitlerle dolu bir arayış, bir değişim, gelişim, olgunlaşma, bir dünya görüşü, bir hayat felsefesi, bir değer sistemi arama, bir kimlik ve kişilik inşa etme dönemi” olarak ifade edecek olursak bu dönemde sağlam bir dünya görüşüne , bir değer sistemine dini ve ahlaki değerler bütününe sahip bir kimlik oluşumuna katkı sağlayacak bir kişiliğin 


inşa edilmesi oldukça önem arzetmektedir. 393 


Toplumdaki ortak değer yargılarından hareketle insanlardaki din duygusunun tek bir hakikatten ortaya çıktığı düşünülmektedir. Dinin sosyal bir ruh taşıması, dinlerin evrensel olması, her insana hitap etmesi gibi temel doktrinleri dinlerin ortak özelliklerindendir. Bu noktadan hareketle toplumdaki kültürel özellikler ve manevi 


değerlere göre dinlerin tercihi söz konusu olmuştur. 


Eski din ve kültürlerde tek ilahlı dinlerin görülmesi insanın yaşamında ilahi dinin varlığını ispat eder konumdadır. Dinler; ortak kabul edilen inanç ve ibadetin yanı sıra ahlaki, içtimai yönlerinin yanı sıra bütün dinleri kucaklayan başta ahlaki değerler olmak üzere mitoloji, kutsallık, ayin/ tören, yazılı-yazısız hitaplar, soyut düşünceler, (korku, güven, sır, günahkarlık, tapınma, bağlılık, ilham, vahiy, dua, hayat ve ölüm ve ötesi), hayat nizamı, içtimai hayat gibi unsurları da içinde barındıran çok geniş yapılardır. 3°% Bu özellikleri de göz önünde bulundurarak genel olarak dinlerin ortak bakış açısıyla aynı 


olduğu hissiyatı oluşabilmektedir. 


302 Faruk Sancar, “Modernizmin Dönüştürücü Etkisi Karşısında Müslüman Gençlerin Değer Krizi”, Ahlaki 
Sorunlar Gençlik ve Değerler Eğitimi, (Ed. Baramali Nazıroğlu ve Ümit Erkan), 2018, s. 11. 

303 Burhanettin Can, a.g.e., s. 9. 

304 Günay Tümer, a.g.e, s. 229. 
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Din olgusunun insan hayatında varoluş amacının hemen hemen her dinde aynı olması dine bakışın objektif olmasını sağlamaktadır. Max Müller'in "Din, insanın çeşitli adlar ve değişen görünüşler altındaki sonsuzu kavramasını sağlayan, akıl ve mantığa tabi olmayan, zihni bir meleke veya yeteneğidir” tanımı dinlerin genel manada bireylerin 


algılarında oluşturduğu izlenimin ipuçlarını vermektedir. 


Buna mukabil gençlere yöneltilen “Bütün dinlerin aynı olduğunu düşünüyorum” sorusuna %73 oranında katılımcı bu düşünceye katılmadıklarını belirtmiş, dinlerin birbirinden farklı olduğunu, ifade etmeye çalışmışlardır. Özellikle bu şekilde düşünenlerin, en son ve en doğru din olarak kabul edilen İslam dinine mensup oldukları ve İslamiyet'i diğer dinlerden farklı tutarak üstün olduğunu kabul ettikleri düşünülmektedir. %13,1 oranında katılımcı şüpheleri olduğunu belirtmiş, %13,8 oranındaki katılımcı ise katılıyorum cevabı vererek bütün dinleri özü ve geliş amacı bağlamında aynı kategoride 


değerlendirerek eşit mesafede gördüklerini ifade etmişlerdir. 
4.2.17. Ahlaklı davranmak dinin emirlerini yerine getirmekle eşdeğerdir 


İnsanın ahlaki bir varlık olduğu gerçeği Kant Felsefesinin çıkış noktasıdır. İnsan olmanın gereği ahlaklı olmayı mecbur kılar. Deistlere göre din denilince moral değerler yani ahlak akla gelmektedir. Tanrı'nın var olduğunu kabul etmek dinsel bir ön kabulu ve ahlakı da beraberinde getirmektedir. O'na inanmak demek kişinin yetenekleri ile kazanılan bir duruştur. Dolayısıyla bu yönde düşünme tanrısallık ve ahlaki kazanımların ortak 


noktasını teşkil etmektedir. 35 


Okumuş'a göre; hakikatin yani dinsel doğruların neşet etmesinin tek yolu aklın özgürleşmesidir. Ahlakın kaynağı, insanın içine yerleştirilmiş Allah vergisi değerlerdir. Bu değerlerin ortaya çıkmasında vicdan önemli görev üstlenir. İnsanda doğruyu yanlıştan ayırd etme özelliği fıtrat, yaratılış özellikleri bakımından doğuştan bulunmaktadır. Din özellikle insan aklını muhatap almış olması bakımından dini inançların gelenek ve otoriteye dayanmaması gerekliliğini savunan deizm görüldüğü kadarıyla dinin ahlaktan 


ibaret olduğunu ileri sürmektedir. 30 


Deizm insanın tabii bir ahlak üzere yaratılmış olduğundan salt ahlaki düzenini 


benimseyerek dinlerin mesajlarının gereksiz olduğunu savunur. İyilik ya da kötülüğün 


305 Namık Kemal Okumuş, “Deizmin Ahlâk Konfigürasyonunun Rasyonel Basamakları Hakkında Teolojik 
Bir Değerlendirme”, Doğu Batı Dergisi, 2020, ss. 41-42. 
306 Namık Kemal Okumuş, a.g.e., ss. 42-43. 
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insanın yaratılış gereği kendisinden kaynaklandığını bu nedenle eğitim ve motivasyonla düzenlenebileceği kabul edilmektedir. Aynı zamanda Tanrı'ya ibadetin ahlaki davranış temeli olması ve erdemli bir yaşam sürmesinin yeterli bir değer kümesi oluşturduğu kabulu üzerinde durmaktadır. Allah vergisi aklın dini ya da ahlaki ilkeler koymada yeterli 


olduğunu bu nedenle vahye gerek olmadığını belirtmektedir.’ 


Bu bağlamda oldukça geniş çapta yapılan bir araştırmada “Gençler arasında amaçsızlık, idealsizlik ve vurdumduymazlığın yaygın olduğu; Gençlerin ahlâki çöküntü içinde olduğu yönündeki önermelere katıldıkları” belirtilirken tüm gençler açısından 


dürüstlüğün anahtar bir değer olduğu ortaya konulmuştur.” 


“Ahlaklı davranmanın dinin emirlerini yerine getirmekle eşdeğer” olduğu görüşünü benimseyen katılımcıların oranı %68,1 olmuştur. İslam dininde Ahlaklı olmak dinin temel esaslarından biri sayılmakta ahlaklı kimseler övülmektedir. İslam dini tevhid ile Allah'a kullukta, güzel ahlak ile insani değerlerde buluşmayı hedeflemektedir.” Nitekim İslam güzel ahlaktır sözüyle özetlenebilecek hadislerde “Müminlerin iman bakımından en 


2310 


mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır şeklinde güzel ahlak 


methedilmektedir. 


İslam dini; kişilerin inanç ve ibadetten sonra evrensel ahlak ilkesi ile insanların güzel ahlak sahibi olmalarını ve huzurlu bir yaşam sürmelerini istemektedir. 018,2'lik bir oranla bu soruya katılmadıklarını ifade edenlerin ahlak ve dini aynı kategoride değerlendirmedikleri, ahlakın daha evrensel ve bağımsız olduğunu düşündükleri ifade 


edilebilir. Şüphelerim var diyenler ise %13,6 oranındadır. 
4.2.18. Hayatımla ilgili kararları dini inancım doğrultusunda alırım 


Kişi hayatının her alanında çeşitli çatışmalar ikilemler ve önemli kararlar alarak bir seçim yapmak durumundadır. Elbette ki insan hayatındaki inançlar değerler ve belli kriterler doğrultusunda bu seçimlerini belirler. Dindar bireylerden, dinin irade ve kuralları doğrultusunda bir yaşantı gerçekleştirmesi beklenir. Ortaya çıkan bu durum kişinin hayat 


düzenini sağlamada, geleceğe dönük kararlarını almada, karşı tarafla kuracağı ilişkilerde, 


307 Namık Kemal Okumuş, a.g.e., s. 42. 

308 Celalettin Vatandaş, a.g.e., s. 38. 

30 hitps://dergi.diyanet.gov.tr/makaledetay.php?1D—33958, (Erişim Tarihi: 19.12.2020). 
310 Ebü Dâvüd, Sünnet, 5.15. 
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davranışlarını belirlemede dinin etki boyutunun insanın karar verme sürecini etkilediğini 


ortaya koymaktadır. °"! 


İnanç sahibi olmayan ya da herhangi bir dine mensup olmayan bireyler genellikle istek ve arzularını doğal motivasyon olarak gördüklerinden dinleri arzu ve isteklerinin 


önünde bir engel olarak kabul etmekte ve karar alma sürecine dahil etmemektedirler. *!? 


Kişilerin hayatında önemli kararlar alırken sadece dini değerler değil, yaşadığı sosyal ve fiziki çevre şartları, kişisel istek ve amaçlar da etkili olması beklenir. Bunun yanında aile ortamı, maddi ve manevi şartlar, mesleki şartlar, kültürel şartlar, yazılı ve sözlü sosyal medya gibi faktörlerin de kişilerin karar alma sürecinde etkili oldukları göz 


önünde bulundurulmalıdır. 313 


Dinler genellikle insanları kutsal bir şemsiye gibi kuşatır. Dolayısıyla bireyler dinin sunduğu bakış açısı ile farkında olsun olmasın hayatının her alanında dinle içli dışlı tavır sergilerler.*!4 Bu bağlamda “Hayatımla ilgili kararları dini inancım doğrultusunda alırım” yargısına katılanların oranı %59,5 olmuştur. Bu gençler, her hangi bir karar alırken dini referans aldıklarını, dinin bakış açısıyla olaylara baktıklarını ifade etmek istemiş olabilirler. 
Şüphelerim var cevabını veren katılımcıların ise %18,5 oranıyla hayli yüksek olması ilgi çekicidir. Bu noktada kararsız kalmaları, dini hayat ile modern hayat arasında kaldıkları da ifade edilebilirlik düzeyindedir. Hayatımla ilgili ilgili kararları dini inancım doğrultusunda alırım sorusuna katılmadığını belirten %21,9 oranıyla oldukça yüksek bulunmuştur. 
Buradan hareketle Z kuşağı katılımcılarının hemen hemen yarısı yaşamlarıyla ilgili alacağı 


kararlar konusunda dini referans almaktan çıkardıkları söylenebilir. 


4.2.19.Dini inancımla ilgili düşüncelerimi her yerde özgürce ifade 


edebiliyorum. 


Dinler toplum bazında kültürel birliği, sosyal dayanışmayı ve normatif bütünleşmeyi sağlayan poyansiyel güç kaynağından en önemlisidir.” Din özgürlüğü en başta kişinin yaşadığı bir iç muhasebedir. Bu açıdan bir kişinin kendi özel yaşamında neye nasıl inanacağını kendi belirleme hakkı bulunmaktadır. Ülkemizde Anayasa'nin 24. 


maddesi gereği "Herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir” ifadesiyle, 


311 İlhan Topuz, “Dini Değerlerin Karar Alma Sürecindeki Etkisi, Marife, Cilt: 13, Sayı: 3, 2013, ss. 70-71. 
312 İlhan Topuz, a.g.e.,s. 72. 

313 İlhan Topuz, a.g.e., s. 86. 

314 Musa Öztürk, a.g.e., 5.74. 

315 Musa Öztürk, a.g.e., s. 128. 
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bireylerin din ve vicdan özgürlüğü, hukuki düzenlemeyle koruma altına alınmıştır. 
Anayasanın 25. maddesinde ise, kişilerin düşünce ve fikir beyanı hürriyetine ayrıca yer verilmiştir. Herkesin yaşama hakkı, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı olduğu gibi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ndeki madde 18'e göre;tüm bireylerin düşünce, vicdan ve din özgürlüğü hakkı bulunmaktadır; bu hak, din veya inancını değiştirme özgürlüğünü ve din veya inancını, tek başına veya topluca ve kamuya açık veya özel olarak öğretme, uygulama, ibadet ve uyma yoluyla açıklama serbestliğini de kapsamaktadır.*©9 İnsan hakları, aralarındaki herhangi bir hoşgörüsüzlüğe karşı dinleri güvence altına alırken dinsel 


bir evrensellik adına onlara özgürlük alanı da oluşturmaktadır. 


İnsan hakları sözleşmeleri bu nedenlerle, bireysel ve toplu düşüncelere, vicdan ve inanç özgürlüğüne, çocukların eğitimi alanında ebeveynlerin kanaatlerine saygı gösterilmesine ayrıca din ve inanç bağlamında ayrımcılıklara da bağlayıcı hükümler taşımaktadırlar. Bu beyanname kapsamında din ve kanaat özgürlüğü dini inkar edenleri, din veya mezheplerini değiştirmek isteyenleri, şüphe edenleri ve ilgisizleri de himayesi altında bulundurmaktadır. İnanma-inanmama hakkı ile toplumun çoğulcu karakterinin oluşması arasında laiklik açısından yakın bir ilişki bulunmaktadır. Dinsel bir inanç ya da inançsızlık bakımından özgürlüğün sağladığı bu alan, hiç kimsenin bu kişiler üzerinde bir 


vicdan baskısı oluşturmasına da olanak sağlamayacaktır. 


Dini boyutu açısından özgürlük, inananların kimliğini ve hayat algılarını oluşturan en önemli unsurlardan biridir. Demokratik ve sosyal toplumların olmazsa olmazlarından bir değer olan çoğulculuk bu özgürlüğe dayanmaktadır. Din özgürlüğü öncelikle kişisel bir vicdan meselesinin olmasının yanında, inandığı şeyi açıklama özgürlüğünü de kapsamaktadır. Dini inançlarını sözlü ya da yazılı olarak ifade ediyor olmak özgürlüğün varlığına bağlıdır. Kişilerin dinini ya da herhangi inanç düşüncesini açıklama özgürlüğü sadece topluluk içerisinde ve kamusal alanda değil, aynı zamanda tek başına ya da özel 


olarak da bulunmaktadır.’ 


Ancak gençlerin dini duygu ve düşüncelerini ifade etmesi konusunda kendilerini yeterli derecede rahat hissetmedikleri bu konulardaki fikirlerini ve düşüncelerini pek çok nedenden dolayı dile getiremedikleri anlaşılmaktadır. Yapılan bir araştırmada öğrencilerin 


genel olarak sosyal ilişkilerinde inançla ilgili mevzulara pek girmedikleri, her inanca 


316 https://Wwww.ihd.org.tı/insan-haklari-evrensel-beyannames/, (Erişim Tarihi: 12.12.2020). 
317 Jim Murdoch, Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü, (Çev.: Defne Orhun), Avrupa Konseyi, Belçika 2007, s. 
13. 
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saygılı davrandıkları ve bu konuda yargılamalardan kaçındıkları bilgisine ulaşılmıştır. Bu nedenle bu öğrencilerin sosyal ilişkilerinde bir sıkıntı yaşamadıkları, ancak bu öğrencilerin biraz daha içine kapanık ve sosyal ilişkilerinin diğerlerine göre daha zayıf olduğu belirtilmiştir. Aynı zamanda bu öğrencilerin genellikle kendi düşünce ve inançlarıyla aynı görüşleri paylaştığı kişilerle daha yakın arkadaşlık kurdukları gözlemlenmiştir. Farklı inanç ve düşünceye sahip gençlerin sosyal hayatlarında herhangi bir problem yaşamadıkları genel bir yargı oluşturmaktadır. Ancak bazılarına göre sosyal ilişkilerinin zayıf olduğu ve 


asosyal oldukları da belirtilmektedir. 318 


Nitekim bu konudaki “Dini inancımla ilgili düşüncelerimi her yerde özgürce ifade edebiliyorum” sorusuna verilen cevaplara baktığımızda %10,6 oranında katılmıyorum cevabı verilmiştir. %78,7 oranında katılımcı ise katılıyıyorum cevabı vererek dini inançları konusundaki düşüncelerini her ortamda rahatça ifade ettiklerini belirtmişlerdir. Gençlerin çoğu okullarda, arkadaş ortamlarında tanıdığı bir çevrede sosyalleşmekte pek çoğu ise sosyalleşmeyi internet üzerinden tanımadıkları bir ortamda gerçekleştirmektedirler. 
Tanımadıkları bir ortamda dini inançlarıyla ilgili düşüncelerini ifade etmekte zorlanmadıkları düşünülmektedir. İnternet ortamında sanal olarak edinilmiş sahte ya da gizli kimlikleri ile bireyler yenilik arayışlarını, özgürlük isteklerini, toplumsal baskı ve normlardan uzak duygu ve düşüncelerini rahatça fade edebildiği, farklı gruplara 


karışabildikleri için daha rahat hareket edebilmektedirler.”? 


4.2.20. Peygamberler Allah o tarafından insanları uyarıcı olarak 


görevlendirilmişlerdir 


Peygamberlik sadece belirli bir topluma millete ve kültüre özgü değildir. 
Toplumlara belirli dönemlerde peygamberler gönderilmesinin temel sebebi, insanlığın fıtratından kaynaklanan sebeplerle yol gösterici elçilere ihtiyacının olmasıdır. Bütün dinlerde paygamber Kur'an'da bir çok ayet önceki toplumlara ya da kavimlere gönderilen peygamberlerden bahseder ve uyarıcı, müjdeleyici, yol gösterici olarak nebiler ve rasuller gönderildiğini ifade eder.” Genel anlamda İlahi dinlerdeki Tanrı'nın vahiy yolu ile bildirdiği emir ve yasakları insanlara ulaştıran kimseler olarak bilinen peygamberlere 


inanmak önemli bir temel ilkedir.” 


318 Dilek Menküç, a.g.e., s. 153. 

319 Sekam, s. 29. 

320 Salih Yanıkkaya, Kur'ân Çerçevesinde Peygamberlik ve Hz. Peygamber, Ankara 2010, s. 20. 
321 M. Emin Köktaş, Türkiye'de Dini Hayat, İstanbul 1993, s. 83. 
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Peygamberlere iman İslam dininin temel inanç esaslarından biri olarak kabul edilir.22 Kur'ân-ı Kerim'de Allah, “Biz, peygamberleri ancak müjde verici ve uyarıcı olarak göndeririz. Kim iman eder ve kendini düzeltirse onlara hiçbir korku yoktur, onlar üzülecek de değillerdir.” buyurmuştur. Peygamberlerin gönderilme gayeleri olarak bir dine davet etmek, yaratıcı bir varlık olarak Allah'ın mesajlarını insanlara iletmek, aklen ulaşılamayacak bilgileri, soyut kavramları açıklamak, ahiret hayatı ile ilgili kuşkuları gidermek, insanoğlunun Allah'a karşı vazifelerinde bilmiyorduk gibi mazeretini ortadan 


kaldırmak, ahlak ilkelerini örneklik teşkil ederek hayata uygulanabilir kılmak sayılabilir.*24 


Geleneksel dini inanç bağlamında Türkiye'de yaşayan herkes gibi, genç kuşağın da toplumun temel değerlerinden biri olan peygamberlik düşüncesine aşina olduğu bilinmektedir. Bu nedenle peygamberlerin Allah tarafından insanları uyarıcı olarak görevlendirildiğini düşünenlerin oranını oldukça fazla olması beklenmektedir. 
Katılımcıların %85 oranında katılıyorum cevabını vermeleri bu savımızı güçlendirmiştir. 
%7,8 oranında katılımcı bu düşünceye katılmadıklarını ifade ederek peygamberlik kurumuna inanmadıklarını ya da peygamberlerin insanları uyarma görevinin olmadığını 


düşündükleri ifade edilebilir. Şüpheleri olanların ise oranı %6.1 ile oldukça düşüktür. 
4.2.21. Sadece mübarek gün ve gecelerde ibadet ederim 


Bireyin iç dünyasındaki manevi yönüyle meydana getirdiği dini aktivitelerin temelinde kutsala yakın olma ve onunla bağ kurabilme arzusu bulunmaktadır. Bunu da ancak ibadetler ve dini ritüeller ile sistemli bir şekilde gerçekleştirebileceği düşünülmektedir. İbadetler dindarlık boyutunun inançtan sonra gelen en önemli kısmını 


oluşturur. 32 


Kur'an-ı Kerim'de ibadet kelimesi pek çok ayette geçmektedir. Allah insanlara “dini yalnızca Allah'a has kılarak O'na dua ve ibadet edin” şeklinde hitab ederek yalnızca kendisine ibadet etmelerini istemiştir. İslamın olmazsa olmazlarından biri olan ibadetin yeri ve önemi çok büyüktür. İbadetler bilinçli ve istekli olarak yapılan amellerdir. 


Burada irade etkin bir rol oynamaktadır. İbadetleri düzenli olarak yerine getirmek insana 


322 Salih Yanıkkaya, a.g.e., s. 145. 

33 En'am, 6/48 

324 Salih Yanıkkaya, a.g.e., s. 56. 

325 Serife Kocaçoban, İbadetler, Dini Ritüeller ve Öznel Mutluluk Arasındaki İlişki, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya 2019, s. 9. 

3 Mü'min (Gafir), 40/14 
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sabrı, zorluklara katlanmayı, nefsine gem vurmayı, arzu ve isteklerine hükmetmeyi, 


insanlara karşı sevgi muhabbet ve iyilik beslemeyi öğretir. 7 


Modern çağda insanlar manevi bir boşluk içerisinde bulunmakta, depresyon, sevgisizlik ve mutsuzluk gibi olumsuz durumlarla zayıflayan, insani ilişkilere zarar veren durumlar ve sosyal problemlerle karşı karşıya kalmaktadır.”2* Her din kendi müntesiplerini ortak değerler, gaye ve hedefler etrafında buluşturmak ister. inananları birleştirmek, sevgi ve muhabbetle bir araya getirmek, inançlı bir topluluk oluşturmak arzusundadır. Bunu en kolay ibadetler aracılığı ile sağlar. ? Kişiler arasındaki kompleksleri önleyen birleştiricilik rolü ise birey ve toplumun aralarında oluşan gerilimi azalttığı söylenebilir. Namaz, hac, zekat gibi ibadetler, insanların zaman zaman fazla önemsediği makam, mevki, ırk ayrımı, zenginlik fakirlik gibi bütün ayrım/ayrıcalıkları ortadan kaldırmak suretiyle ortak bir ruh 


oluşturmayı amaçlamaktadır. 


Türk toplumu, dini gelenek, görenek, örf ve adetler, kutlamalar, kandil geceleri ve bayramlar gibi özel gün ve gecelere ayrıca önem vermektedir. Müslümanlar bugün ve gecelerde ibadet ederek daha fazla sevap kazanmayı ummaktadır. Özellikle Müslümanların en kutsal ay olarak kabul ettikleri Ramazan ayında ibadetlerini yoğunlaştırarak rahmet ayından faydalanmak isterler. Bu ayda umre, namaz, oruç, zekat, sadaka, Kur'an okuma, bol bol dua etme gibi ibadetleri bir arada yapma imkanına da kavuşmuş olurlar. Ancak son dönemlerde küreselleşme, sekülerleşme ve postmodernleşme yaşayan ülkemizde bazı gençlerin hızla manevi değerleri yitirdiği, din ile arasına mesafe koyduğu yolunda çalışma 


sonuçlarına ulaşılmaktadır. 3?! 


“Sadece mübarek gün ve gecelerde ibadet ederim” şeklinde yönelttiğimiz soruya % 19,8 oranında katılıyorum cevabı veren genç katılımcılar hayatlarında düzenli ibadet yapamadıklarını ya da yapmak istemediklerini ifade etmek istemiş olabilirler. %11,6 oranındaki katılımcılar şüpheleri olduğunu belirtmişlerdir. 4068, 6 oranındaki genç 


katılımcı ise ibadetlerini yalnızca mübarek gün ve gecelerle sınırlandırmadıklarını, diğer 


327 Şerife Kocaçoban, a.g.e., s. 16. 

328 Şerife Kocaçoban, a.g.e., s. 40. 

32 Şerife Kocaçoban, a.g.e., s. 41. 

330 Şerife Kocaçoban, a.g.e., s. 41. 

31 Bknz. Türkiyede Gençlik, Gençliğin Özellikleri, Sorunları, Kimlikleri ve Beklentileri, SEKAM, Seher 
Şen, Din ve Sekülerleşme: Lise Gençliği Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2. Uluslararası Güneysu Sempozyumu: Ahlaki Sorunlar, Gençlik ve Değerler Eğitimi Bildiri Kitabı, 2018, Ziyaeddin Kırboğa, Toplumsal tezahürleri bağlamında zihniyet değişimi ve din, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Abdülkadir Cansız, Türkiye'de Sosyal Hayatta Sekülerleşme ve Göstergeleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2016. 
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günlerde ve zamanlarda da ibadet ettiklerini, hayatlarının her alanına yaydıklarını ifade 


etmiş olmaları muhtemeldir. 


4.2.22.Yakın çevremde kendisini DEİST ya da ATEİST olarak adlandıran 


kişiler bulunuyor. 


Tanrı evren ve insan ilişkilerinin sorgulanması sonucu ortaya pek çok problem çıkmıştır. Nitekim dinsel bütün tartışmalar ve söylemlerin temel kaynağını tanrı tasavvuru oluşturmaktadır. Yapılan bu tartışmalar ve felsefi düşünceler farklı dinsel yaklaşımlara, akımlara ve gruplaşmalara neden olmaktadır. Bu akımların modern dünyada karşılık bulmasının temelinde aydınlanma felsefesi bulunmaktadır. Bugün itibarıyla genç kuşak arasında popülerliği ile öne çıkan deizm bu yaklaşımlardan biridir. Deizm sistematik bir yön içermese de bir düşünce şekli olarak bugün pratik hayatta varlığını hissettirmektedir. 
Deizm evrensel bir hareket olduğundan günümüz Türk ve Müslüman gençliğin de ilgisini çekmektedir. Doğan Göçmen'e göre felsefi bir hareket olmasının yanında “deizm, hoşgörü 


ilkesine dayalı bir karşı-kültür hareketidir”? 


“Ateist ve Deistlerin Din Algısı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Psiko-Sosyolojik Bir Araştırma” başlıklı bilimsel çalışmanın verilerine göre; nüfusunun %99’u Müslüman olan Türkiye'de ateist ve deist katılımcı gençlerin ifadeleri oldukça önemlidir. Bu araştırmaya 15'i ateist (13 erkek, 2 kadın), 10'u deist (3 erkek, 7 kadın) olmak üzere toplam 25 gönüllü genç katılmıştır. Ortaya çıkan ilginç sonuçlardan biri katılımcıların 664'ü Kur'an'ı, Müslümanları veya yaratılışı sorgulaması sonucunda ateist veya deist olduğunu söylemeleridir. Diğer bir ilginç sonuç ise katılımcıların %72 gibi büyük çoğunluğunun ailesinde ya da çevresinde ateist veya deist birilerinin bulunması ve %44 ünün ateist veya deist olurken onlardan etkilendiğini söylemeleridir. Deneklerin %56sı ateist/deist olduktan sonra başka bireylerin de kendilerinden etkilendiğini onların 


da ateizm veya deizmi benimsediklerini ifade etmiştir.” 


Anketimizdeki önemli sorulardan biri de Z kuşağındaki gençlerin çevresinde bulunan deist ya da ateist olan kişilerin bulunup bulunmadığı ve onlardan etkilenip etkilenmediğinin tespit edilmesidir. Gençlerin yakın çevresinde ve sosyal ortamlarında ya da sanal ortamlarda edindiği arkadaşlık platformlarında deist ya da ateistlerin olduğu 


verilen cevaplardan anlaşılmaktadır. Bu soruya katılımcıların hemen yarısı katılıyorum ve 


332 Doğan Göçmen, “Deizme ve Deistlere Dair Bazı Temel Gözlemler”, Bilim ve Ütopya, s. 25. 
333 Yusuf Sinan Zavalsız, Ensar Şahin, a.g.e. s. 597. 
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kesinlikle katılıyorum cevabı (346 kişi) %49,4 oranında vermiştir. Şüphelerim var cevabı ise (54 kişi) 907,7 ile oldukça azdır. Katılmıyorum cevabı ise %43 oranında (301 kişi) 


verilmiştir. 


Ankete katılan gençlerin hemen yarısı yakın çevresinde deist ya da ateist olarak bildiği kimselerin bulunduğunu ifade etmişlerdir. Buradan gençlerin bu tür inanç akımlarına yabancı olmadıkları anlaşılmaktadır. Günümüzde yaşanan sorunlara ve sorulara yeterli derecede cevap bulamayan, dinin bu konuda yetersiz kaldığını, ikna edici cevaplar üretemediğini düşünen gençler, yeni yollar aramaya girişmiş ve yeni fikirlerin peşinden koşmaya başlamıştır. Toplumu hızla dönüştüren dijital teknoloji ve yenilikler bu gidişatı 


hızlandırmaktadır. 
4.2.23. Dinlerin özgürlükleri kısıtladığını düşünüyorum 


Tarihten bu yana toplum olarak bir arada yaşamak zorunda olan insanlar, aralarındaki sosyal yaşam düzenini oluşturabilmek adına belli bir takım kurallara uymak zorunda olmuşlardır. İnsan hakları ve hürriyetini koruma konusunda toplumsal sorumluluk bilincinde olan kişilerin karşılıklı fedakarlık anlayışına dayanan bir hayat tarzını kabullendikleri görülmektedir. Sınırsız bir özgürlük ebedi bir hak anlayışı, tarihin hiç bir döneminde uzun müddet var olamamıştır. İnsanlar istek ve arzularında asgari şartlarda bir araya gelebilmek ve mümkün olduğunca ortak noktalarda buluşmak için bireysel ve toplumsal yaşayışlarını milli değerleri ve tecrübeleri, örf ve adetleri doğrultusunda 


düzenlerneye çalışmışlardır. 33“ 


Gençlerin yaşadığı iman ve inançla ilgili şüphe, kararsızlık ve çatışmalar, en çok 14-18 yaş aralığını kapsamaktadır. genç hayatının bu evresinde sorgulama, eleştirme ve şüphe davranışları göstermektedir. Ancak şüphe her zaman negatif bir duygu olarak görülmemelidir. bu dönem aynı zamanda ilginin durumunun da bir göstergesidir. Artık soyut düşünebilme yeteneği gelişen ve dini inancı üzerine düşünmeye başlayan genç taklidi imandan tahkiki imana geçme aşamasına gelmiştir. Araştırmalara göre dini şüphe 
ile zihinsel gelişim arasında bir ilgi olduğu doğrulanmıştır. inanç ve mantık arasında 17 
yaşa kadar bir takım çelişkiler mevcuttur ve bu 20 yaşına kadar devam eder. Z kuşağı bu 


dini şüphenin zirvesinde bulunmaktadır. Z kuşağı dini şüphe döneminde çocukluk dininden 


334 Mustafa Erdem, a.g.e., s. 152. 
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olgun ve istikrarlı dini hayata geçebilmek adına bilinçlenme ve kendi gücünü takdir etmede 


önemli adımlar atmaktadır.335 


Din psikolojisinde şüphe; açık ve kesin, birbiri ile denk iki inancın birbiriyle çatışması sonucu meydana gelmiş kararsızlık hali olarak tanımlanmaktadır. Sabit olmayan bu ruh hali kişiyi ya hakiki bir imana ya da kesin bir inançsızlığa götürmektedir.” Yine bu dönemde gençlerde bağımsızlık duygusunun uyanmasıyla, her türlü otoriteyi reddetme, isyankar tavırlar sergileme, farklı dinsel eğilimlere yönelme, gelişebilmekte; yetişkinlere olan güvenlerinin azalması ile birlikte dini inanç ve öğretilerin sosyal hayatlarına müdahale 


ettiği duygusuna kapılabilmektedirler. 


Ancak son yıllarda gençlerin modernleşme ve sekülerleşmenin de etkisiyle bireyselleşme ve özgürlüğe olan istek ve arzuları artmış, yaşam felsefeleri, tutum ve davranışları bu doğrultuda değişme eğilimi göstermiştir. Dinlerin bağlayıcı özelliğini benimsemeyen gençler dinle bağlarını zayıflatarak daha özgür ve modern yaşam sürmek istemektedir. Bu yöndeki görüşlerimizi destekleyen cevaplara göre katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum (177 kişi) %25,2 oranındadır. Şüphelerim var cevabı ise (112 kişi) %16 olmuştur. Ancak “dinlerin özgürlükleri kısıtladığını düşünüyorum” yargısına katılmayanların oranı %58,5 oranındadır. Katılımcı gençlerin yarısından çoğu dinlerin 


özgürlüğü kısıtlamadığını düşünmektedir. 


Gençlerin böyle düşünmesinde nelerin etkili olduğunu bilmemiz spesifik olarak mümkün olmamakla birlikte gençlerin bir çok mesele hakkında sorgulamada bulunduklarını ifade etmek mümkündür. Örneğin “Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Görüşleri Işığında Liselerde Deizm Düşüncesi” isimli bir çalışmada öğretmenler gençlerin bazılarının kendilerini deist olarak ifade ettiklerini, bazılarının açıkça ifade etmeselerde deizme yöneldikleri düşüncelerinden anlaşıldığını belirtmişler, bu gençlerin “en çok inanç konuları hakkında sorgulamalar yaptığı; dinin, ibadetlerin, peygamberlerin, ilahi kitapların gerekliliği konusunu tartıştığı; Müslümanların ve din adamlarının yaşayışları konusunu eleştirdiği anlaşılmaktadır. Ayrıca bazı öğrencilerin akıl vahiy, din bilim ilişkisi konularını da sorguladığı; güncel dini konuları tartıştığı ifade 


edilmiştir. 


335 Fatma Günaydın, İmam Hatip Liselerinde İnanç Soru(n)ları, “Din Karşıtı Çağdaş Akımlar ve Deizm”, 
Ensar Neşriyat, Van 2017, s. 330. 
336 Fatma Oluğ, a.g.e., s 39. 
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İlhami Güler'in de ifade ettiği gibi elbette ki “İslam, insanın yeryüzündeki anlamı (kökeni, hayat süresi ve ölüm sonrası) ve ilişkileri (insanlar ile, tabiat ile, Allah ile) üzerinde alternatif bir sözü olan bir dünya görüşü, medeniyet çerçevesi ve bir kök paradigmadır. İnsanın bütün yaşam etkinliklerini (kültür, sanat, mimari, müzik, bilim, felsefe, eğitim, ekonomi, siyaset, hukuk vs.) etkileyen, belirleyen, şekillendiren bir 
dinamiktir. Tıpkı güneş ve oksijenin yeryüzündeki hayat faaliyetlerini belirlediği gibi” 337 


din de bireyin hayatını belirlerleyerek onun hayatında söz sahibi olur. 


4.2.24. Bu devirde dinin emirlerinin yerine getirilmesinin zor olduğunu 


düşünüyorum 


Toplumsal şartların değişmesi, idrak edilmesi ve dini yaşayış farklılaşsa da dinlerin ortadan kalkması ve dindarların yok olması söz konusu değildir. Elbetteki toplumsal yapının değişim hızına göre dindarlık ölçüsünde artması ya da azalması mümkündür. 
Küreselleşmenin etkisi tüketim toplumu haline gelen günümüz dünyasında tüketim olarak 


bağımlı hale gelen bireyler din ile modernitenin savaşının tam ortasında bulunmaktadır. 338 


Son yıllarda ülke gündemini meşgul eden tartışmalardan biri gençlerin seküler hayatı benimsemeleri ve dinden uzaklaşmalarıdır. Emrah Çelik, son yıllarda yapılan sosyolojik araştırmaların Türk toplumunda, dini inanç ve pratiklerin azalması, kurumsal dinin reddedilmesi, dini kişisel/özel alanla sınırlandırılması, siyaset, ekonomi ve bilim gibi alanların dini kurum ve normlardan bağımsız olmasının savunulması gibi çeşitli şekillerde gerçekleşen bir sekülerleşme eğiliminden 33? bahsedilebileceğini ifade ederken bu durumun sadece gençler arasında değil diğer ileri yaş gruplarında da görüldüğüne dikkat 


çekmektedir. 


Bu bağlamda dinlerin ortaya koyduğu bazı değer ve yargıların, gençlerin hayatında birtakım çatışmalara ve şüphelere yol açması söz konusudur. Örneğin bu konuda yapılan bir araştırmada 18 yaşındaki gençlerin %14,3 ü tamamen, 4032,1'i kısmen toplamda %46,4 ünün dini konularda çatışma yaşadığı tespit edilmiştir.“ Bu ve bunun gibi nedenlerden dolayı gençlerin günümüzde dini inançları ile modern yaşam arasına sıkışıp 


kaldıkları ve bu konuda problemler yaşadıkları bir gerçektir. 


337 İlhami Güler, Dünyanın Başına Gelen "Derin Sapkınlık": Dünyevileşme, İslamiyat IV, Sayı:3, 2001, s. 41. 


338 Musa Öztürk, a.g.e., s. 240. 

39 Emrah Çelik, hitps://tr.euronews.com/2020/12/06/mustafa-ozturk-u-istifaya-goturen-kur-an-yorumu-ve- 
turkiye-de-sekulerlesme-gerilimi, (Erişim Tarihi: 06.12.2020). 

34 Mehmet Bahçekapılı, “Üniversite Gençliğinde Dini Çatışmalar”, , Hz. Peygamber ve Gençlik Sorunları, 
(Ed. Mehmet Bayyiğit, Mehmet Özkan, A. Ali Çanakçı, A. Hamdy Ahmed Abdelghany), s. 358. 
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Anketimize katılan gençlere “Bu devirde dinin emirlerinin yerine getirilmesinin zor olduğunu düşünüyorum” şeklinde yöneltilen sorunun oldukça spesifik olduğu kabul edilmekle birlikte verilen cevaplardan bu konunun oldukça problemli olduğu anlaşılmaktadır. Zira problemi görebilmek ya da varlığını kabul etmek çözüm adına yola çıkma eğilimi oluşturacağından bu konu genel anlamda oldukça önem arzetmektedir. Z kuşağı gençlerinin yalnızca 9046,1'i dinin emirlerinin yerine getirilmesi noktasında zorluk olmadığını belirtmişlerdir. Ancak %38,2 gibi yüksek bir oranda genç ise dinin emirlerinin bu devirde yerine getirilmesinin zor olduğunu düşünmektedir. Bu düşünceye sahip olmalarındaki nedenleri ve dinin emirlerini yerine getirirken yaşanılması muhtemel zorlukların neler olduğunu bilmemiz mümkün değildir. Ancak içinde bulunduğumuz modern çağda gelişen teknoloji, bilim, değişen yaşam şartları ve psikolojik etmenler bu 


konuda yaşanılan maddi ve manevi zorlukların olduğuna işaret etmektedir. 
4.2.25. İyilik ya da kötülük yaparken Allah'ın bizi gördüğünü düşünüyorum 


Allah, kendisini tüm varlığa isim ve sıfatlarla tanıtmış, zatıyla mutlak gayb olan, benzeri olmayan, kutsal, yüce ve ilahi olan bir yaratıcıdır. Allah'ı en doğru ve sağlıklı bir biçimde tanıyabilmeyi ve bilmeyi sağlayan unsurların başında isim ve sıfatları gelmektedir. Çünkü Allah isimleri ve sıfatları ile bilinir ve tanınır.” Allah'ın “basar” sıfatı; görmek, bilmek, sezmek gibi manaları ihtiva eder. Bu sıfatla onun büyük küçük hareket eden, etmeyen her şeyi her durumda gördüğü ve bildiği anlatılmak istenmiştir.” 
Her an Allah'ın insanların davranışlarını gördüğünü bilmesi ve hissetmesi davranışlarına 


olumlu olarak yansıyacaktır. 


Anketimizde “İyilik ya da kötülük yaparken Allah'ın bizi gördüğünü düşünüyorum” yargısına, %87,4 oranında kesinlikle katılıyorum ve katılıyorum cevabı verilmiştir. Katılmıyorum cevabı ise %7,1 oranındadır. Araştırmaya katılan gençlerin büyük çoğunluğunun Allah'ı tanıma ve bilme noktasında yüksek bir bilince sahip olduğu 


görülmektedir. 


Bir başka çalışmada bu minvalde “Allah yaptığımız ve düşündüğümüz her şeyi bilir” şeklinde bir soru yöneltilmiş, örneklem grubu öğrencileri %97,4 oranla 


katılıyorum, %1,7 oranla kararsızım, %0,9 oranla katılmıyorum, cevabı vermişlerdir. Bu 


3! Furat Akdemir, “İslam Düşüncesinde Allah'ın Sıfatlarını Anlama Sorunu”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma Dergisi, 1581-1609 . Retrieved from http://www.itobiad.com/tr/issue/54141/701970 2020, 

342 Metin Yurdagür, “Basar”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul 1994, Cilt: 5, s. 
101. 
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bulgular doğrultusunda katılımcıların çoğunluğunun yaptığı ve düşündüğü her her şeyin 


Allah tarafından bilindiğinin bilincinde olduğu ifade edilebilir.** 
4.2.26. Okullarda verilen dini eğitimin yetersiz olduğunu düşünüyorum 


Okul Çağı” veya “Temel Eğitim Çağı” olarak adlandırılan 6-12 yaş, çocuğun aile ortamından çıkıp, ilk kez sosyal çevreyle bağ kurduğu bir evredir. Çocuk bu evrede okul vasıtasıyla daha geniş bir sosyal çevreye açılmakta, belli mantıksal yapıları inceleyebilecek zihinsel gelişime doğru evrilmektedir. Böylece onun için sorgulamanın arttığı, ahlâki gelişimin aklileştiği, Allah inancının soyutlaşmaya başladığı ve artık ibadet uygulamalarına 


başlayabileceği bir dönem başlamış olmaktadır.” 


Günümüz gençliğinin kendini tanıması ve bilmesi adına yeni eğitim anlayışları belirlenmesi gerekmektedir. Bu açıdan gençlerin bilmek ve öğrenmek ve anlamak için 


araştırmanın ve eleştirel düşünmenin önemini kavramaları sağlanmalıdır. %45 


Gençler son dönemde okullarda yoğun bir din öğretimi aldıkları halde dini anlamlandırma ve yaşama noktasında sıkıntılar yaşamakta, seküler yaşama dahil oldukları oranda duruş, düşünce ve anlayış olarak olumsuz durumlar yaşamaktadırlar. Din öğretimi yapan kurumların etki sahası artsa da görüntüde dindar olup bunun gereği olan ahlaklı ve 


adaletli bir yaşamdan uzak toplumsal bir bir durum ortaya çıkmaktadır.”*© 


Gençlik sosyolojisi üzerine çalışan Lüküslü'ye göre Z kuşağı gençleri, en eğitimli kuşak ve eğitim sisteminin içinde en uzun kalan kuşak olmasına rağmen eğitimin 


vaatlerinin yerine getirmediğini savunmakta eğitimin rolünü sorgulamaktadırlar.“ 


Son yıllardaki din öğretimi üzerine yapılan çalışmalarda Kur'an'ın öngördüğü gibi eğitimde esas olan unsurun, öğrenmeyi kolaylaştırma (facilitation) olduğu ifade edilmeye başlanmıştır. Ruh terbiyesi, İslâm'ın tekmil binasını üzerine oturttuğu ana temeli oluşturmaktadır. İslâm dini, kanunlarını, hedeflerini, en başta ahlâki, ekonomik, sosyal, siyasi, ve fikri sistemlerini daima bu temel üzerine bina etmiştir. Aile reisi, sorumluluğu 


altında bulunan kişilerin eğitiminden de sorumlu olduğu, ebeveyn tarafından çocuğuna 


38 Hacı Ali Özdemir, a.g.e., s. 94. 

34 Süleyman Gümrükçüoğlu, Çocuğun Din Eğitiminde Ailenin Rolü, KADEM Kadın ve Demokrasi 
Derneği, İstanbul 2017, s. 7. 

35 Emel Sünter, Günümüz Gençliği İçin Hayatın Anlam Ve Değeri Olarak Hayy B. Yakzan'ı Yeniden 
Okumak, Günümüz Gençliğinin Zihin Problemleri, (Ed. İbrahim Maraş ve İsmail Erdoğan) Kitap Dünyası Yayınları, İstanbul 2019, s. 269. 

3 Aygün Akyol, Gençliğin dindarlık tasavvuru ve deizm tartışmaları, Günümüz Gençliğinin Zihin 
Problemleri, (Ed. İbrahim Maraş ve İsmail Erdoğan) Kitap Dünyası Yayınları, İstanbul 2019, 5.226. 

37 https://www.bbe.com/turkce/haberler-turkiye-53250029, (Erişim Tarihi: 28.12.2020). 
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verilecek en iyi sadakanın, en değerli mirasın, iyi bir eğitim imkânı sunmak olduğunun bilincindedir. Bu bakımdan İslâm eğitimi veya genelde din eğitiminin nihayi hedefinin 


ahlâk olduğu ifade edilebilir.** 


Yapılan bir çalışmada katılımcı gençlerin hemen yarısı Türkiye'de dini eğitim açısından atılan adımların çok yetersiz olduğunu düşünmektedir. Z kuşağı gençleri dini eğitim adına yapılanların içlerinin boş olduğunu, dini eğitimin bu olmadığını ve özellikle 


dindar gençliğin bu şekilde yetişmeyeceğini vurgulamaktadırlar.?* 


“Okullarda verilen dini eğitimin yetersiz olduğunu düşünüyorum” yargısına %61,3 oranında genç katılırken %23,9 oranında genç ise katılmadığını belirtmiştir.(014,7 oranında genç ise bu konuda şüpheleri olduğunu vurgulamıştır. Gençlerin okullarda verilen dini eğitimin yeterli olmadığı kanaati oluşturmasında okullarda verilen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders müfredatının öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmadığı, bir çok inanç ve ibadet konularının derslerde yüzeysel geçilmesinin etkili olduğu 


düşünülebilir. 


Nitekim yapılan bir araştırmada önerilerden biri de bu yöndedir. DKAB öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda, okullarda verilen DKAB ders müfredatlarının öğrencilerin ihtiyaçlarına göre yeniden göz geçirilmesi, öğrencilerin hayatlarıyla ilişkili konulara daha çok yer verilmesi, öğrencilerin sordukları sorulara cevap verecek nitelikte hazırlanması gerektiği vurgulanmıştır. DKAB öğretim programları incelendiğinde çok fazla tekrar bilginin olduğu ve yüzeysel bir anlatım yapıldığı belirtilmiş, öğrencilerin bu tekrar bilgilerden dolayı din derslerine ilgilerinin azaldığı saptanmıştır.” Dolayısıyla öğrencilerin dikkatini çeken, güncel konularla harmanlanmış, çözüm odaklı bir müfredata 


ihtiyaç olduğu vurgulanmıştır. 
4.2.27. Din eğitimi almayı gerekli görmüyorum 


Din eğitiminin temel amaçlarından biri; ruh sağlığı yerinde ve kişilik bütünlüğüne sahip, sağlam karakterli, vicdanlı bireyler yetiştirmektir. Bu esas amaç, yetişmekte olan nesillere ruh ve beden gelişimini dikkate alarak onların zihin, duygu, heyecan dinamizmini bozmadan; tutarlı, şuurlu, vicdanlı bir mümin ve başarılı bir genç olarak topluma 


katılmasını sağlamayı içermektedir. Bir diğer ifadeyle din eğitimi “karakter eğitimini” ve 


348 Turgay Gündüz, İslam, Gençlik ve Din Eğitimi, Düşünce Yayınları, Bursa 2002, ss. 75-84. 
39 Ali Ermiş, a.g.e., s. 122. 
350 Dilek Menküç, a.g.e., s 187. 
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“ahlaki şahsiyet bütünlüğünü” sağlamayı amaçlamaktadır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin hedefleri sıralanırken de “iç dünyasında, içinde yaşadığı aile ve toplumda inanç, ibadet, ahlak yönünden de dengeli ve uyumlu bir şahsiyet kazandırmak” tan 


bahsedilmektedir.”! 


Eğitim, özellikle çağımızda hayat boyu devam eden bir öğrenme sürecidir. Bununla birlikte, insanın çevresiyle etkileşime en açık olduğu çocukluk ve gençlik dönemleri dini eğitim alma açısından en önemli zaman dilimlerini oluşturur. İslâm alimlari, “beşikten mezara kadar ilim öğreniniz” ilkesinden hareketle gençliğin de içinde bulunduğu hayatın 


her anını eğitim ve öğrenme dönemi olarak görmüşlerdir.*? 


İslam'ın ilk yıllarından itibaren eğitim öğretim faaliyetleri, başta ailede olmak üzere farklı ortamlar da dahil daha çok informal yollarla gerçekleştirilmekteydi. Din eğitiminin şüphesiz temel olarak alındığı ilk yer aile kurumudur. Çocuk yaştan itibaren gençlerin yetiştirilmesi, maddi ihtiyaçlarının olduğu kadar manevi ihtiyaçlarının da karşılanması, ileri vadede eğitime esas teşkil edecek bireysel kabiliyetlerlerinin ortaya çıkarılmasına 


zemin hazırlanması ailenin en başta gelen görevleri arasında bulunmaktadır. 


Günümüzdeki modern eğitim anlayışında olduğu gibi dini eğitim anlayışında da aile, çocuğun eğitilmesi noktasında en çok örneklik açısından katkıda bulunmalıdır. 
Böylece çocuk, aile otamında gördüğü modeli yaşına uygun bir şekilde taklid edecektir. 
Bilindiği gibi çocukluk yılları taklit ve telkinle öğrenimin en etkili olduğu dönemlerdir. 
Günümüzde din eğitimi, temel eğitimden yüksek öğretime ve akademik araştırma kurumlarına kadar değişik yaş gruplarına uygun olarak düzenlenerek, gerek maddi ve gerekse insan kaynakları açısından her türlü ihtiyaçların sağlandığı formal eğitim öğretim 


kurumlarında yapılmaktadır. 35 


Doğru bir şekilde eğitimi verilmiş ve içselleştirilmiş din inancı, sonsuz ve sınırsız evrende gencin düşünce ufuklarını ve his dünyasını alabildiğine geniş tutacak; bu sayede, onun çevresinde olup biten açıklanması güç pek çok hadiseyi anlaması ve 


anlamlandırmasına yardım edecektir?” 


351 Semanur Nur, Ahiret İnancının Ortaöğretim Öğrencilerinin Davranışlarına Yansıması, Uludağ 


Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bursa 2019, s. 10. 
352 Turgay Gündüz, İslam, Gençlik ve Din Eğitimi, Düşünce Yayınları, Bursa 2002, s. 77. 
353 Turgay Gündüz, age., ss. 87-88. 
354 Semanur Nur, a.g.e, s. 100. 
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Din eğitiminin ahlak eğitimini destekleyici bir özellik taşıması, sorgulayan, araştıran, tartışan ve öğrencinin Zihinsel gelişimine katkıda bulunan bir sürecin işletilmesini zorunlu kılar. Okullarda verilen din eğitimi derslerinde ahlak eğitiminin öncelenmesi, din eğitiminin salt dini bilgiyi vermenin dışında, davranışları dönüştürme ve insani özellikleri ortaya çıkarma gibi bir amacının da olduğunun bilincinde olunması, geliştirilecek olan davranışların evrensel ahlaki değerlere uygun olması, kişinin gelişim özelliklerinin dikkate alınması son derece önemlidir. Ahiret inancının tam anlamıyla içselleştirilmesiyle ve ahlaka vurgu yapılarak verilecek bir din eğitimiyle ahlaki olgunluk kazanılacak ve gayri ahlaki davranışlar karşısında kayıtsız bir durumda kalınmayacaktır. 
Çünkü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri bünyesinde gerçekleştirilen ahlak eğitimi ve öğretiminde dinin motive edici bir güce sahip olduğu çeşitli çalışmalarca tespit 


edilmiştir.’ 


Gencin kimlik gelişiminde, çevresel faktörler kadar doğuştan getirdikleri fıtri özellikler, kendi iradesi, isteği ve azmi, dilsel düzeyinin gelişmesi, çıkarım ve mukayese kabiliyeti gibi faktörler de oldukça önemlidir. Gençlik dönemine kadar oluşumunu tamamlayan kişisel gelişimlerinde, aile ve eğitim camiası kadar vatandaş olarak her 


kesimin onlara karşı sorumlulukları bulunmaktadır.?56 


Araştırmamıza katılan gençler “Din eğitimi almayı gerekli görmüyorum” yargısına %19,9 oranında katıldıklarını belirtmişlerdir. Din eğitiminin hangi ortamlarda nasıl verileceği konusu oldukça önemlidir. Bu cevabı verenlerin bir önceki soruda okullarda verilen din eğitiminin yetersiz olduğunu düşünenler olduğu muhtemeldir. Gençler yeterli ve sağlıklı bir dini eğitimi öncelikle aile ortamında alırlar. Temel dini eğitimi ailede almaya başlayan çocuk sonrasında ya DİB'nın Kur'an Kurslarında ya da MEB'na bağlı okullarda verilen DKAB derslerini alarak dini eğitimlerini tamamlamaya çalışırlar. Ancak buralarda edindiği dini bilgiler çocuğu yeterince tatmin edemediğinde din ve inanç ile arasında mesafe oluşabilmektedir. Din eğitimi almayı gerekli görenlerin oranı ise %68,6 olmuştur. Din eğitimi alma konusunda şüpheli olanların oranı ise %11,6 olarak 


belirlenmiştir. 


355 Semanur Nur, a.g.e., s. 101. 

356 Muhammet Özdemir, Glokalizasyon Sürecinde Türk Gençliğinde Anlam Kayması Ve Din, Günümüz 
Gençliğinin Zihin Problemleri, (Ed. İbrahim Maraş ve İsmail Erdoğan) Kitap Dünyası Yayınları, İstanbul 2019, s. 178. 
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4.2.28. Zamanımın çoğunu telefon ve sosyal medyada geçiriyorum 


Günümüz gençliği son yıllarda teknolojide meydana gelen baş döndürücü gelişmeler neticesinde teknolojik araçları hayatlarının bir parçası haline getirmiş, adeta onlarla bütünleşmiştir. Bu araçlardan en önemlisi şüphesiz internettir. İnternet kullanımını sağlayan bilgisayar, akıllı cep telefonu, tablet gibi teknolojik aletlerin özellikle Z kuşağı tarafından sınırsız, futursuz, plansız bir şekilde kullanılması beraberinde bir çok problemi de getirmiştir. İnternet gençlerin hayatında vazgeçilmez bir yer almış, kullanım oranı her geçen gün de artmaktadır. Örneğin TÜİK 2015 verilerine göre, internet kullanımı en çok 16-24 yaş aralığında olduğunu ve kadınlara oranla erkeklerin oranının daha fazla olduğunu göstermektedir. Lise düzeyinde yapılan bir araştırmada gençlerin %92 oranında internete bağımlı oldukları tespit edilmiştir. Sosyal medya, son yılların en popüler kavramlarından biridir. Gençlerin mevcut değer algılarının değişmesinde önemli bir rol oynayan sosyal medyanın yönlendirme gücü, hem aile içi değer yargılarını değişime uğratmakta, hem de 


gençlerin hayatlarında özgürlüğü ön plana çıkarmaktadır. *” 


Z kuşağının işbirlikçi, yaratıcı ve teknoloji uzmanı olma özellikleri bağlamında sosyal medya kullanımının, hayatlarında olmazsa olmaz bir yer tuttuğu aşikardır. 
Küreselleşme ve bilgi toplumu olarak anılan çağımızda “Dünyayı Saran Ağ” olarak da adlandırılan internet kültürel hayatın her anında az ya da çok vazgeçilmez olma yolunda hızla yol aldığı?” herkesçe malumdur. Bir çok yenilikte olduğu gibi, internetin ve sosyal medyanın kullanılmasında ve yaygınlaşmasında genç kuşaklar ilk sıralarda yer almakta ve önemli bir rol üstlenmektedir. İnternet, siber alan veya siber uzay denilen, fizikselliğin olmadığı yeni bir ‘yer’ olarak literatüre girmiştir. Öyle ki, ona girildiğinde artık beden söz konusu değildir. Siber uzayda kişiler artık insan birey olarak değil, gerçekliği bir ekrandan ibaret olan sanal dünyada sadece zihnen yer bulabilmektedir.3? Kullanıcılar internette 


kimin gerçek, kimin yapay zeka olduğunu bilmedikleri, kimliklerini tanımadıkları kişilerle 


e-postalar, iletiler ve mesajlar yoluyla iletişim kurmaktadır. 


Özellikle gençlerin yaşamında vazgeçilmez bir yer alan cep telefonları, günlük yaşamda sundukları kolaylıklar ve işlevselliği nedeniyle ekonomik durumları ne olursa 


olsun yanlarından ayıramadıkları elektronik cihazlar haline gelmiştir. Ekonomi içerisinde 


357 Sümeyye Çağlar, “Ergenlerde İnternet Bağımlılığı/ Problemli İnternet Kullanımı ile Değer Sistemleri 
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Ahlaki Sorunlar, Gençlik ve Değerler Eğitimi Sempozyumu, (Ed. 
Bayramali Nazıroğlu, Ümit Erkan, Mehmet Şamil Baş, Hikmet Yanık), 2018, ss. 348,366. 

Celalettin Vatandaş, a.g.e., s. 28. 

Sümeyye Çağlar, a.g.e., s. 29. 


358 
359 
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de cep telefonu pazarı, yazılımından tutun da marka ve aksesuarlarına kadar çok geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu cihazların kullanım yaşı her geçen gün düşmektedir. Yapılan bir araştırmada, ilköğretim öğrencilerinin 4025,9u cep telefonu kullandığını, /011'i kendine ait cep telefonu olduğunu ve bunların %22,9’u cep telefonunu sürekli yanında taşıdığını belirtmişlerdir. Üniversite öğrencileri ise GSM operatörü abonelerinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. SEKAM'ın yaptığı bir araştırmada %6,2 oranında katılımcının telefonla konuşarak-mesajlaşarak boş zamanlarını geçirdikleri bunların da %49,6’sının mesajlaşma sıklığınız sorusuna sıklıkla cevabını verdikleri görülmüştür. Bazı katılımcıların telefonu çoğunlukla iletişim aracı olarak kullandıkları, bazılarının ise “baş belası, onsuz olmuyor” şeklinde tanımladıkları bazılarının ise “müthiş bir icat, onsuz hayat düşünülmez”©“ 


şeklinde tanımlamaları cep telefonlarının gençlerin hayatındaki yerini anlatma açısından 


oldukça dikkat çekicidir. 


Uzmanlar internet bağımlılığı konusuna dikkat çekerek bu konuda uyarılarda bulunmakta, küreselleşme ve bilgi toplumu olarak kabul edilen günümüzde gençlerin internet kullanımındaki artışa dikkat çekmektedirler. Pek çok yenilikte olduğu gibi, internetin de kullanılmasında ve yaygınlık kazanmasında genç kuşakların önemli bir rolü olduğu bir gerçektir. Yapılan araştırmalarda, internetin daha çok gençler tarafından 


kullanıldığı görülmektedir. 


İnternet gençliği olarak isimlendirilen bu kuşağın belirli özellikleri bulunmaktadır. 
Bu gençler yoğun bir şekilde bilgisayar ve cep telefonu kullanmakta, bu araçlar sayesinde sanal ortamda oyun oynama, sohbet etme, haber alma, hertürlü bilişim ve etkileşimde bulunma ve bu ortamlarda sosyalleşme faaliyetleri gerçekleştirme gibi etkinlikler geliştirme imkanı elde etmektedir. İnternet ve telefon bağımlılığı genelde, onları kullanmada fazla zaman geçirmeyi ifade etmektedir. *9! Nomofobi olarak da bilinen cep telefonu ile sağlanan iletişimden kopmaktan aşırı korkma ya da cep telefonundan bir şekilde mahrum kalma kokusu modern çağın yeni sendromlarından biri olarak kabul edilmektedir. Bu durum, özelikle akıllı telefonların kullanımının yaygınlaşmasından sonra 


daha fazla görülmüştür. Hatta 2008 yılında İngiltere'de, 1000 cep telefonu kullanıcısı 


360 Celalettin Vatandaş, Sekam, s. 321. 
361 Celalettin Vatandaş, Sekam, s. 29. 
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üzerine yapılan bir araştırmada 9066'sının (%77 si 18—24 yaş arasındaki gençler) cep 


telefonunu kaybetmekten korktukları tespit edilmiştir.”*? 


Bir araştırmada lise öğrencilerin en sık kullandığı sosyal medya platformlarının İnstagram, Twitter ve Youtube olduğu görülmüştür. Sosyal medyada dini içerik paylaşma durumları sorulduğunda katılanların yarısının dini içerik paylaştığı, yarısının ise paylaşmaya karşı olduğu tespit edilmiştir. Gençler vakitlerinin birçoğunu almasından 


rahatsız olmalarına rağmen sosyal medyayı kullanmaya devam ettiklerini belirtmişlerdir.” 


Yapılan diğer bir araştırmada 396 kişinin katıldığı “Sosyal ağlarda günde ortalama kaç saat zaman harcıyorsunuz” sorusuna lise gençlerinin 407,07'si en az bir saat, /032,8'i günde iki saat, /018,6'sı 3 saat, %15,4} ü 4 saat, /09,09'u 5 saat ve üzeri sosyal medyada zaman geçirdiklerini belirtmişlerdir. “Sosyal medyayı en çok hangi amaçla kullanıyorsunuz” sorusuna ise %9,5 oranında “boş vakitte takılmak” şeklinde 


cevaplamaları da manidardır. 


“Zamanımın çoğunu telefon ve sosyal medyada geçiriyorum” ifadesine katıldığını belirten gençlerin oranına baktığımızda %59,9 oranında katılımcının telefon ve sosyal medyayı çok kullandıkları zamanının çoğunu burada geçirdiklerini kabul ettikleri görülmektedir. %15,8 oranında katılımcı ise telefon ve sosyal medya kullanım sürelerinin fazla olup olmadığı konusunda tereddütleri olduğu ya da bu soruya cevap vermek istemediklerinden dolayı şüpheleri olduğu cevabını vermiş olabileceği düşünülmektedir. 
Sadece %24,1 oranında katılımcı telefon ve sosyal medya kullanımını zamanlamasını 


doğru yaptığını belirtmişlerdir. 
4.2.29. Kararlarımı alırken akıl ve bilime öncelik veririm 


İnsan doğa ile uyumlu yaşamanın onu anlamaktan geçtiğini, onu anlamak için de bilgi sahibi olması gerektiğini keşfetmiştir. Modern dünya tasavvurunda, insan kendi aklı 


sayesinde evrenin düzeninin bilinebilir olduğuna inanmaktadır.” Bu yeni dönem ile 


362 http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/2019.11.06/nomofobi/ , (Erişim Tarihi: 29.12.2020). 

363 Seher Şen, a.g.e., s. 137. 

364 Ömer Keskin, “İnternet Ortamında Yeni Bir İletişim Şekli Olarak Sosyal Medyanın Değerler Eğitimine 
Etkilerine Yönelik Lise Öğrencilerinin Görüşleri (Rize İl Örneği)i”, Ahlaki Sorunlar, Gençlik ve Değerler Eğitimi Sempozyumu, (Ed. Bayramali Nazıroğlu, Ümit Erkan, Mehmet Şamil Baş, Hikmet Yanık), 2018, s. 557. 

365 Yakup Kahraman, Modern Bilim ve Din, Milel ve Nihal İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, 
Cilt 12, 2015, s. 154. 
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birlikte varlığın görünmeyen kısmı ötelenmiş, görünen kısmı insan aklının bilgi 


sınırlarında kalmıştır. 


Akıl ve onun ürünü olan düşünce ya da çıkarımda bulunma özelliği, insanı diğer yaratılmış tüm canlılardan ayıran en önemli özelliktir. İlk nesillerin kendisinden sonra gelen nesillere miras olarak bıraktığı ortak akılla, toplumsal aklın sürekli geliştiği ve daha yüksek bir konuma getirdiği bilinen bir gerçektir. İşte bu birikim 21. yüzyıla girerken önemli bir düzeye ulaşmış, bu çağın "bilim çağı" olarak olarak kabul edilmesine yol 


açmıştır. ”“© 


Yaşadığımız hayatı tüm yönleriyle açıklama çabaları olarak da tanımlayabileceğimiz bilim, tarih boyunca öne sürülen düşüncelerin zaman içerisinde gelişmesiyle şimdiki halini almıştır. Bilim, olgusal, eleştirici, nesnel, genelleyici, evrensel ve sistematik bilgi toplama ve analiz yöntemlerinden oluşur. İnsan kendisine verilmiş akıl sayesinde iyi, kötü, adalet, ahlak gibi kavramların bilincindedir. Aristo'nun da dediği gibi akıl yoluyla mutlak ahlaka ulaşılabilir. Mutlak iyi olan Allah adaleti yaratmıştır. Kötülük varsa insandan kaynaklanmaktadır.*9” İslam'da akıl herşeyden önce gelmektedir. Aklı devre dışı bırakmak evrendeki rasyonelliğin akıl yoluyla bulunabileceği yönüyle 


bağdaşmamaktadır. 


Mutlak akıl ya da mutlak bilgeliği savunan İbn-i Rüştün “Eğer sebepler ve sonuçlar arasında bir bağlantı yoksa bu dünyada bir düzenin ya da nizamın olması mümkün değildir. Eğer bir şeyde düzen ve nizam yoksa; var olan şeylerin bilme ya da irade kullanma gücü de yoktur. Oysa düzen ve nizamın bir bilgelik ve akıl aracılığı ile 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yaratılmış olduğunu görüyoruz yorumu aklın önemine vurgu yapmaktadır. Kur'an-ı 


Kerim'de Allah akla sürekli vurgu yapmakta, “Çünkü Allah katında yeryüzündeki canlıların en kötüsü aklını kullanıp gerçeği düşünmeyen sağırlar ve dilsizlerdir®® 


buyurarak aklın insanlar için ne derece önemli olduğunu insanların idrakine sunmaktadır. 


“Kararlarımı alırken akıl ve bilime öncelik veririm” şeklinde yöneltilen yargıya katılıp katılmadıkları sorulan gençlerin %5,8 oranında katılmıyorum cevabı verdikleri 


görülmektedir. %16,3 oranındaki katılımcı ise şüpheleri olduğunu belirtmiş, bu konuda 


366 İbrahim Coşkun, Dünyevi İslamın Pratiği Önündeki Bir Engel: Despot/Otokrat Tanrı Tasvvuru, Kelam 
Koordinasyon Toplantısı ve Sempozyumu, Çorum 2002, ss. 198-199. 

https://skocax.medium.com/. Müslüman Aklının Mühürlenmesi 

368 https://skocax.medium.com/. Müslüman Aklının Mühürlenmesi 

39 Enfal Süresi, 8/22. 
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fikri olmadığını ifade etmiştir. %77,9 oranındaki katılımcı ise her hangi bir karar alırken akıl ve bilime öncelik verdiğini kabul etmişlerdir. Bu gençlerin akıl ve bilime önem 


gösterdiği ve bu doğrultuda hareket ettiği düşünülmektedir. 
4.2.30. Kur'an-ı Kerim'in Türkçe meali en az bir defa okunmalıdır 


Bilindiği üzere Kur'ân-ı Kerim, Allah tarafından Hz. Peygamber aracılığıyla okunsun, anlaşılsın ve hayata aktarılsın diye vahiy yoluyla indirilmiş ilâhi bir mesajdır.?”9 
Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah “Bu Kur'an Rahman ve Rahim olan Allah katından indirilmiştir. Bilecek bir toplum için hem müjde verici uyarıcı hem de Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır. Yine de onların çoğu yüz çevirmiştir; onlar işitmezler”İ!! buyurarak onu indirme gayesini açıkça bildirmiştir. Türkiye'de Kur'ân-ı Kerim'in insanlar tarafından ne oranda okunduğu, anlaşıldığı ve içerdiği emir ve yasakların ne derece uygulandığı sorusu sürekli gündemi meşgul etmiş ve halen etmektedir. Nitekim 
2014 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından “Türkiye'de Dini Hayat Araştırması” 
adıyla İlahiyat Fakültesi öğrencilerini kapsayan bir çalışma yapılmıştır. Ortaya çıkan tablo toplumun Kur'an-ı Kerim'e bakış açısının yansıtması açısından oldukça önem arzetmektedir. Bu araştırmanın sonucuna göre; “ülkemizde Kur'ân-ı Kerim'in Arapça metnini okumayı bilenlerin oranı %41,9, bilmeyenlerin oranı /057'dir. Aynı araştırmaya göre, ülkemizdeki insanların 4024,9'u yılda birkaç kez, %16,9u ayda bir, (010,1'i de haftada bir Kur'ân'ı Türkçe tercümesinden okumaktadır. %34,3’ lük kesim ise, Kur'ân'ın Türkçe tercümesini hiçbir zaman okumamıştır” 37? Elbette kiki Kur'an-ı Kerim'in mealini bir kez okumak onu tam manasıyla anlamak için yeterli olmayacaktır. Yukarıdaki sonuçlardan da anlaşılacağı gibi elde edilen bu veriler, Kur'ân-ı Kerim'in günümüz insanı 


tarafından yeteri kadar okunup anlaşılmadığının bir göstergesidir. 


Yapmış olduğumuz çalışmada Z kuşağına yönelttiğimiz bu sorunun Kur'an-ı Kerim'in mealini okuyup okumadıklarından ziyade okunup okunmaması gerektiği hakkındaki düşüncelerini anlamaya yöneliktir. Mealinin en az bir defa anlayarak okunmasının gerekliliği gençlerin çoğunluğunun katıldığı bir husus olmuştur. Bu soruya 


katılımcıların 689.3 oranında Kur'an-ı Kerim'in Türkçe mealinin en az bir kere okunması 


379Mustafa Kara, Kur'ân-ı Kerim'in Anlaşılmasında Meâl Etkinliklerinin Fonksiyonu,https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/716195, s. 320, (Erişim Tarihi: 12.12.2020). 

371 Fussilet Suresi, 41/2-4. 

372 Mustafa Kara, “Kur'ân-ı Kerim'in Anlaşılmasında Meâl Etkinliklerinin Fonksiyonu (Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği)”, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 1, 2016, s. 321. 
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gerektiği cevabını vermeleri gençliğin araştırmaya açık, kendilerini yenileyebilen, ne 


dediğini ve ne yaptığını bilen, tutarlı bir tavır içinde bulunduklarını göstermektedir. 


SONUÇ VE ÖNERİLER 


Bu araştırma, Z kuşağında yer alan bireylerin deizm algısını tespit edebilmeye yönelik yapılmıştır. Literatürde yer alan çalışmalar incelendiğinde, deizm üzerine yapılan çalışmaların sınırlı sayıda olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, doğrudan Z kuşağındaki bireylerin deizm algısını inceleyen bir araştırmanın hâlihazırda bulunmaması literatürde yer alan bir boşluğu işaret etmektedir. Bu bağlamda araştırma kapsamında ulaşılan sonuçlar, literatürü zenginleştirmesi bakımından önem arz etmektedir. Araştırma amacı kapsamında ulaşılan sonuçlar şunlardır: 

Z kuşağında yer alan bireylerin deizm algısına yönelik genel ortalama incelendiğinde, katılımcıların deizme yönelme düzeylerinin çok yüksek olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ancak katılımcıların Deizm Algısı Ölçeği'ne verdikleri cevaplardan hareketle Z kuşağının deizm algılarının çok da düşük olmadığı görülmüştür. 

Æ Bir yaratıcı olduğunu düşünüyorum ama dinleri kabul etmiyorum %10,4 

$ Allah'ın evreni ve insanı yarattığına inanıyorum ama herhangi bir müdahalesi olduğunu düşünmüyorum %13,4 

Æ Yakın çevremde farklı inançta olan kişilerden etkilendiğimi düşünüyorum %16,5 

Farklı din ve inançlarla ilgili araştırmalar yapmayı doğru buluyorum %66 


Bütün dinlerin aynı olduğunu düşünüyorum %13,8 


E £ 


Ahlaklı davranmak dinin emirlerini yerine getirmekle eşdeğerdir. %68 db Yakın çevremde kendisini DEİST ya da ATEİST olarak adlandıran kişiler 


bulunuyor %45,4 


— 


Dinlerin özgürlükleri kısıtladığını düşünüyorum %25,2 
Bu devirde dinin emirlerinin yerine getirilmesinin zor olduğunu düşünüyorum %38,2 
Din eğitimi almayı gerekli görmüyorum %19,8 

Yukarıda Deizm Algısı Ölçeğindeki bazı sorulara verdikleri cevaplar incelendiğinde, Z kuşağının deizm algılarının hangi düzeyde olduğu dikkat çekmektedir. 

Z kuşağında yer alan katılımcıların çoğunlukla Allah'ın varlığına ve birliğine, cennet ve cehenneme, iyi ve kötü şeylerin Allah tarafından gönderildiğine, ahiret inancına, 


haram ve helale, duaya, peygamberlerin Allah tarafından insanlara gönderildiğine ve iyilik 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ya da kötülük yaparken Allah tarafından görüldüklerine inanmaktadır. Katılımcıların hayatlarına dair önemli kararları alırken dini inançlarını göz önünde bulundurmaları da Z kuşağındaki bireylerin çoğunluğunun teist olduğu ve bir yaratıcıya inandığı sonucunu desteklemektedir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'in Türkçe mealinin en az bir kez okunması gerektiği düşüncesi, bu katılımcıların dini inanç bakımından İslamiyet'i tanımak ve anlamak adına attıkları adımın bir göstergesi olarak ifade edilebilir. 

Z kuşağında yer alan bireylerin Deizm Algısı Ölçeği'ndeki bazı maddelere verdikleri yanıtlar değerlendirildiğinde; katılımcıların 4017,7/"sinin evrenin bir yaratıcı tarafından yaratıldığına inanmadıkları, %6,2’si bir yaratıcı olsaydı kötülüklerin olmayacağını düşündükleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlardan hareketle katılımcıların ateist olduğu düşünülebilir. Ayrıca ©18,4'ü Allah'ın varlığının hiçbir şekilde belirlenemeyeceğini ifade etmişlerdir. Bu cevabı veren katılımcıların agnostik olduklarını düşündürmesi bakımından önemlidir. 

Araştırma sonunda, Z kuşağında yer alan bireylerin deizm algısının cinsiyete göre anlamlı bir değişiklik göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç, erkek ve kız katılımcıların deizm algılarının denk olduklarını işaret etmektedir. 

Araştırma kapsamında ulaşılan bulgular değerlendirildiğinde, Z kuşağında yer alan bireylerin deizm algısının doğum yılına göre anlamlı bir değişiklik göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 ve 2006 yıllarında katılımcıların deizm algılarının benzer olduğunu ortaya koymaktadır. Araştırmanın katılımcılarının ergenlik döneminde yer alan bireylerden oluşması bu bakımdan önemlidir. 
Çünkü elde edilen sonuçlar kapsamında Z kuşağında yer alan bireylerin deizm algılarında doğum tarihine dayalı anlamlı bir değişiklik olmadığı tespit edilmiştir. 

Z kuşağında yer alan bireylerin deizm algılarında eğitim görülen okul türüne göre inceleme yapıldığında anlamlı farklılıkların olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuca göre, anadolu lisesi, endüstri meslek lisesi ve üniversite kurumlarında öğrenim gören bireylerin deizm algısı imam hatip liselerinde öğrenim gören bireylerin deizm algısından anlamlı düzeyde yüksektir. Bu sonuç, anadolu lisesi, endüstri meslek lisesi ve üniversite kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin imam hatip liselerinde öğrenim gören öğrencilere göre deizme yönelme düzeylerinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu sonuç, araştırma kapsamında beklenen bir sonuçtur. Fakat fen lisesi öğrencilerinin deizm algısı imam hatip öğrencilerinin deizm algısı ile denklik göstermesi dikkat çekici bir 


detaydır. Araştırmaya katılan fen lisesi öğrencilerinin sayısının diğer okul türlerine göre az 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olması fen lisesi öğrencilerinde deizm algısının tam olarak yansıtılamamasına neden olmuş olabilir. 

Araştırma verileri incelendiğinde; Z kuşağında yer alan bireylerin deizm algısının sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık oluşturmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre, ortaöğretim dokuz, on, onbir ve onikinci sınıflar ile üniversite hazırlık ve birinci sınıf düzeyindeki öğrencilerin deizm algıları birbirlerine yakındır. Ortaöğretim öğrencilerinin sınıf düzeyi, din eğitimi kapsamında önemli bir yere sahiptir. Dokuzuncu sınıf müfredatında bulunan yeni inanç şekillerini öğrenen Z kuşağının deizm algısının diğer sınıf düzeylerine göre anlamlı düzeyde yüksek olmamasında bir faktör olabileceği düşünülebilir. 

Araştırma sürecinde elde edilen veriler yorumlandığında, yaşanılan bölge türünün Z kuşağının deizm algısında anlamlı bir fark oluşturmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç, köy-belde, ilçe ve il merkezinde yaşayan Z kuşağı bireylerinin deizm algısının denk olduğunu işaret etmesi bakımından önemlidir. Literatürde deizm konusunda yapılan çalışmalar incelendiğinde, katılımcıların yaşadıkları bölge türüne göre inceleme yapılan bir araştırmanın hali hazırda mevcut olmadığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda araştırmanın Z kuşağında deizm algısı ve yaşanılan bölge türü arasında tespit ettiği sonuçlar literatüre derinlik katması bakımından son derece önemlidir. 

Araştırma sonunda, Z kuşağında yer alan bireylerin deizm algısının aylık gelire 
göre anlamlı bir değişiklik gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre, aylık geliri 5000 
TL ve daha üstünde olan katılımcıların deizm algısı, aylık geliri 2000-3000 TL ve 3000- 
5000 TL aralığında olan bireylerden anlamlı düzeyde yüksektir. Refah seviyesinin 
yükselmesi, insanları dini yaşam ve kaidelerden uzaklaştırmaktadır. Öyle ki refah seviyesi yükseldikçe kişilerin inanç ve ibadet düzeyi orta ve dar gelirli bireylere göre daha düşük olabilmektedirler. 

Araştırma kapsamında, Z kuşağında yer alan bireylerin deizm algısının aile durumuna göre anlamlı değişiklik gösterdiği saptanmıştır. Bu sonuca göre, anne ve babası ayrı olan katılımcıların deizm algısı anne ve babası beraber olan katılımcıların deizm algısından anlamlı şekilde yüksektir. Katılımcıların dini inanç ve davranışlarının oluşmasında aile faktöründen etkilendikleri açıkça görülmektedir. Sonuç itibariyle dini algıların oluşmasında ailenin temel yer edindiği görülmektedir. 

Araştırma bulguları değerlendirildiğinde, Z kuşağında yer alan bireylerin deizm 


algısının anne eğitim durumuna göre anlamlı şekilde değiştiği sonucuna ulaşılmıştır. Buna 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göre, annesi lise mezunu olan katılımcıların deizm algısı, annesi okuma yazma bilmeyen ve ilkokul mezunu olan katılımcılardan anlamlı düzeyde yüksektir. Yapılan birçok araştırmada ilkokul mezunu kişilerin dini hassasiyetinin yüksek olduğu bilinmektedir. Bu sebeple katılımcıların eğitim düzeyi ilkokul olan annelerinin de dini hassasiyetinin daha yüksek olduğunu söylemek mümkündür. Bu anneler, diğer annelere göre çocuklarına dini eğitimi daha yoğun vermiş olabilirler. Bu durum da annesi ilkokul mezunu olan bireylerin deizm algısının düşük olmasına sebebiyet vermiş olabilir. 

Araştırma kapsamında elde edilen bulgular dikkate alındığında, baba eğitim durumunun Z kuşağının deizm algısında anlamlı bir fark oluşturmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç, babası okuma yazma bilmeyen ve babasının eğitim durumu ilkokul, ortaokul, lise, üniversite mezunu Z kuşağı bireylerinin deizm algısının denk olduğunu göstermektedir. Araştırmanın anne baba eğitim durumu ve deizm algısı üzerine ulaştığı sonuçlar, anne eğitim durumunun Z kuşağındaki bireylerin deizm algısı üzerindeki etkisini işaret etmektedir. Bu durumun sebebi, bebeklik ve çocukluk zamanında anne ile geçirilen fazla zaman olabilir. Bu bağlamda, annenin eğitim durumu babanın eğitim durumuna göre çocukların dini inançlarının şekillenmesinde daha büyük pay sahibi olduğu düşünülebilir. 

Z kuşağında yer alan bireylerin deizm algısı, anne ve babanın dini inanç karşısında tutum ve davranışlarına dayalı olarak incelendiğinde gruplar arasında anlamlı farklar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre dini inanç karşısında anneleri tamamen ilgisiz, otoriter baskıcı ve gayet demokratik olan katılımcıların deizm algısı, dini inanç karşısında anneleri yönlendirici olan katılımcıların puanlarından anlamlı düzeyde yüksektir. Ayrıca, dini inanç karşısında babaları otoriter baskıcı ve gayet demokratik olan katılımcıların deizm algısı, dini inanç karşısında babaları yönlendirici olan katılımcıların puanlarından anlamlı düzeyde yüksektir. Bu bağlamda, Z kuşağında yer alan bireylerin deizm algısı konusunda anne-baba tutum ve davranışlarının önemli bir yere sahip olduğunu söylemek mümkündür. Yönlendirici tutum ve davranışa sahip ebeveynlerin çocuklarına dini inanç ve tutumlar konusunda demokratik olarak seçim hakkı vermemesi, bu bireylerin tutucu olmasına sebebiyet vermiş olabilir. Bu da, yönlendirici ebeveyn davranışlarına sahip katılımcıların deizm algısının düşük olmasını sağlamış olabilir. 

Araştırma kapsamında, Z kuşağında yer alan bireylerin deizm algısında anne ve babanın dini tutum ve davranışlarının etkisi incelenmiştir. Araştırma verileri analiz edildiğinde, anne ve babası herhangi bir dini tutum ve davranışa sahip olmayan bireylerin 


deizm algısının, anne ve babası dini inanca sahip fakat bu inancın gereklerini yerine 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getirmeyen, ara sıra yerine getiren ya da dinin bütün emir ve kurallarını yerine getiren bireylerin deizm algısından, anlamlı şekilde yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, anne ve babası dini bir inanca sahip olup dinin gereklerini yerine getirmeyen katılımcıların deizm algısı, anne ve babası dinin gereklerini ara sıra yerine getiren ve dinin bütün emir ve kurallarına uyan bireylerin deizm algısından anlamlı şekilde yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç, ebeveynlerin dini tutum ve davranışlarının çocuklarının deizm algısını doğrudan etkilediğini göstermesi bakımından önemlidir. Z kuşağında yer alan katılımcıların dini inançlarını şekillendirirken aileden etkilendiklerini belirtmesi de bu sonucu desteklemesi bakımından önemlidir. 

Araştırmamızdaki elde edilen bulgular neticesinde Z kuşağı olarak bahsettiğimiz genç kuşaktaki deizm algısının çok da azımsanmayacak boyutta olduğu gözlemlenmiştir. 
Bu yaştaki gençlerin sosyolojik, psikolojik vb. birçok nedenlerden dolayı tamamen Allah'a iman ve din ile bağını koparmamakla birlikte dini hayat yaşamayı ihmal ettikleri görülmüş, akıl ve mantık çerçevesinde seküler hayat tercihi ve deizm gibi çeşitli düşünce akımlarına yöneldikleri tespit edilmiştir. Son olarak şunu belirtmek isteriz, ortaya çıkan bu bulgular Z kuşağının geneli hakkında elde edilmiş bir veri olmasından ziyade çalışmamızdaki yapmış olduğumuz anketimize katılanlar üzerinden bir sonuç ve yargı içermektedir. Bu nedenle son yıllardaki deizm algısının artış yönünde bir eğilim gösterip göstermediği sadece ankete katılan Z kuşağı için geçerlidir. 

Bu çalışmada elde edilen veriler ışığında, Z kuşağının deizme yönelimlerinde etkili olan sosyolojik faktörler olarak; 

*İnanç konularında yaşadıkları şüpheler, 

*Ergenlik döneminde aile içinde ve akran çevresinde yaşadıkları çatışmalar, 

*Gelenek ve modernite arasındaki yaşadıkları ikircimler, 

*Dini eğitim ve dini bilginin tam olarak verilmeden dini kurallar adına baskı yapılması, 

*Din ve bilimin bilgisiz ve yetersiz mecralarca çatıştırılması, 

*Adaletsizlik ve güven sorunu, 

*Kötülük problemi, 

*Eleştirel düşünme ve bilgi edinme yöntemlerinin geliştirilmemiş olması, 

* Yeterli derecede ve donanımda rol model eksikliği, 

*Dini temsil noktasında yaşanan sıkıntılar, 


*Yeni bir din dilinin geliştirilememiş olması, 
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*Dini argümanların günümüz bilim ve teknoloji şartlarına göre yetersiz kalması, 


*İnternet, sosyal medya ve cep telefonlarının etkisi, 


*Modern çağda refah seviyesinin artmasıyla birlikte yaşanan psikolojik ve ruhsal problemlerin de etkisiyle gençlerin hantallık, tembellik, vurdumduymazlık, sorumsuzluk ve ilgisizlik gibi olumsuz tavırların gelişmesi, 

*İçinde bulundukları sosyo-kültürel şartların değişmesi, 

* Yaşadıkları toplumun ve çevrenin etkisi, 

*Dini ve ahlaki değerlerde hassasiyetin azalması, 

*Refah seviyesinin yükselmesi, 

*Teknolojinin etkisi, 

*Kapitalizmin etkisi, 

*Küreselleşmenin etkisi, 


*Sekülerleşmenin etkisi olduğu söylenebilir. 


Bu araştırma, Z kuşağında yer alan bireylerin deizm algısını ve deistliğe yönelimin sosyolojik faktörlerini inceleyebilmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma kapsamında, ileride benzer konularda araştırma yapmak isteyen araştırmacılara şu öneriler verilebilir: 

1. Bu araştırma, Z kuşağındaki bireylerin deizm algısı üzerine yapılmış tarama modelinde bir çalışmadır. Benzer nitelikte yapılacak çalışmalar, deneme modelinde de ele alınabilir. Böylece, Z kuşağında yer alan bireylerin deizm algısına etki eden bağımsız değişkenler detaylı olarak incelenebilir. 

2. Bu araştırmanın örneklem grubu, Z kuşağında yer alan bireylerdir. İleride yapılacak araştırmalar, X ve Y kuşağındaki bireylerin katılımı ile yürütülebilir. 
Ayrıca, Z kuşağı ile X ve Y kuşağındaki bireylerin deizm algısı kıyaslanabilir. 

3. Bu araştırmanın verileri, nicel yollarla toplanmıştır. Benzer konularda yapılacak araştırmaların verileri görüşme, günlük vb. gibi nitel yollarla toplanabilir. Bu 


sayede katılımcıların deizm algısı üzerine daha derin bilgiler elde edilebilir. 
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EKLER 


EK 1 
ANKET FORMU 


Değerli öğrenciler Din Sosyolojisi alanında yapmakta olduğumuz araştırmamız için bu anket son derece önemli bir veri kaynağı olacaktır. Anket sonuçlarının doğru ve sağlıklı olması sizin göstereceğiniz gayret ve samimiyetinizle doğru orantılıdır. 
Vereceğiniz cevaplar tamamen gizli tutulacağından isim veya rumuz yazmanıza gerek yoktur. Katkılarınız için çok teşekkür ederim. 


KİŞİSEL BİLGİ FORMU 


1. Cinsiyetiniz 
(O) Kız (O) Erkek 
2. Hangi yılda doğdunuz? 
()2000 ( )2001 ( )2002 ( )2003 ()2004 ()2005 ( ) 2006 
3. Hangi Okula Gidiyorsunuz? 


( ) Fen Lisesi 

( ) Anadolu Lisesi 

( ) İmam Hatip Lisesi 

(O) Sosyal Bilimler Lisesi 

( ) Endüstri Meslek Lisesi 

(O) Kız Meslek Lisesi 

( ) Güzel Sanatlar Lisesi 

(O) Sağlık Meslek Lisesi 

(CDI çe YE İK İDA Me 


4. Sınıfınız 
()9. Sınıf ( )10.Sınf ( )11. Sınıf (0) 12. Sınıf 
3. Oturduğunuz yerleşim yeri 


() Köy ()İlçe ( ) Belde (O) Şehir Merkezi 
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6. Ailenizin tahmini aylık geliri 


7. Ailenizin durumu 


( ) Anne baba ayrı yaşıyor ( ) Anne baba birlikte yaşıyor ( ) Anne vefat etmiş ( ) Baba vefat etmiş 


8. Annenizin eğitim durumu 


( ) Okuryazar değil | ( ) İlkokul mezunu ( ) Ortaokul mezunu 
( ) Lise Mezunu ( ) Üniversite mezunu 


9. Babanızın eğitim durumu 


( ) Okuryazar değil ( ) İlkokul mezunu ( ) Ortaokul mezunu 
( ) Lise Mezunu ( ) Üniversite mezunu 


10. Dini inancınız konusunda Annenizin size karşı olan tutumu 


() Tamamen İlgisiz (0) Otoriter Baskıcı 
(0) Yönlendirici ( ) Gayet Demokratik 


11. Dini inancınız konusunda Babanızın size karşı olan tutumu 


Tamamen İlgisiz 
Yönlendirici 


O) (O) Otoriter Baskıcı 
O) O) 


Gayet Demokratik 
12. Annenizin dini tutum ve davranışları 


( ) Herhangi bir dini inancı yok. 

( ) Bir inanca sahip fakat dinin gereklerini yerine getirmez. 

( ) Bir inanca sahip, dinin gereklerini ara sıra yerine getirir. 

( ) Bir inanca sahip ve dinin bütün gereklerini yerine getirir. 


13. Babanızın dini tutum ve davranışları 


) Herhangi bir dini inancı yok. 

) Bir inanca sahip fakat dinin gereklerini yerine getirmez. 

) Bir inanca sahip, dinin gereklerini ara sıra yerine getirir. 

) Bir inanca sahip ve dinin bütün gereklerini yerine getirir. 


( 
( 
( 
( 


14. Şu anki dini inanç ve davranışlarınızın oluşmasında sizi aşağıdakilerden hangileri ne oranda etkilemiştir işaretleyiniz. 
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0 1 2 3 4 5 
Hiç Çok Az Normal | Fazla Çok 
Az Fazla 
A) | Aile 
B) | Arkadaş Çevresi 
C) | Sosyal Medya 
D) | İnternet ve TV 
E) | DKAB Öğretmenleri 
F) | Din Görevlileri 
G) | Okuduğum Kitaplar 
H) | Diğer 


EK2 
DEİZM ALGISI ÖLÇEĞİ 
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z 5 
z > © 
> >|5)|5 
= z > œ m) 
Lütfen aşağıdaki her cümleyi dikkatle okuyup, bu cümlelerin sizin dini > ole Q z inanç, tutum ve davranışlarınıza ne kadar uygun olduğunu işaretleyiniz. w a z z x Zz > I E pa a z|5 q | X zZ w *]2 
A E 
= > 
1 | Allah'ın varlığına ve birliğine inanıyorum. 
2 | Bir yaratıcı olduğunu düşünüyorum ama dinleri kabul etmiyorum. 
3 | Başıma gelen iyi ve kötü şeylerin Allah'tan geldiğine inanıyorum. 
4 | Evrenin bir yaratıcısı olduğuna inanmıyorum. 
5 | Bir yaratıcı olsaydı dünyada kötülükler olmazdı. 
6 Allah'ın âlemi ve insanı yarattığına inanıyorum ama herhangi bir müdahalesi 
olduğunu düşünmüyorum. 
7 | Allah'ın varlığının hiçbir şekilde bilinemeyeceğini düşünüyorum. 
8 | Öldükten sonra tekrar dirileceğime inanıyorum. 
9 | Cennet ve cehennem vardır. 
10 | Dinen haram ya da helal olan şeylere dikkat ediyorum. 
11 | Dini tercihlerin araştırarak yapılması gerektiğini düşünüyorum. 
12 | Dini inancım gereği sık sık dua ederim. 
13 | İbadet ederken psikolojik olarak rahatladığımı hissediyorum. 
14 | Yakın çevremde farklı inançta olan kişilerden etkilendiğimi düşünüyorum. 
15 | Farklı din ve inançlarla ilgili araştırmalar yapmayı doğru buluyorum. 
16 | Bütün dinlerin aynı olduğunu düşünüyorum. 
17 | Ahlaklı davranmak dinin emirlerini yerine getirmekle eşdeğerdir. 
18 | Hayatımla ilgili kararları dini inancım doğrultusunda alırım. 
19| Dini inancımla ilgili düşüncelerimi her yerde özgürce ifade edebiliyorum 
20 | Peygamberler Allah tarafından insanları uyarıcı olarak görevlendirilmişlerdir. 
21| Sadece mübarek gün ve gecelerde ibadet ederim. 
22| Yakın çevremde kendisini deist ya da ateist olarak adlandıran kişiler bulunuyor. 
23 | Dinlerin özgürlükleri kısıtladığını düşünüyorum. 
24| Bu devirde dinin emirlerinin yerine getirilmesinin zor olduğunu düşünüyorum. 
25 | İyilik ya da kötülük yaparken Allah'ın bizi gördüğünü düşünüyorum. 
26| Okullarda verilen dini eğitimin yetersiz olduğunu düşünüyorum. 
27 | Din eğitimi almayı gerekli görmüyorum. 
28 | Zamanımın çoğunu telefon ve sosyal medyada geçiriyorum. 
29 | Kararlarımı alırken akıl ve bilime öncelik veririm. 
30 | Kura'n-ı Kerim'in türkçe meali en az bir defa okunmalıdır. 
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